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Verantwoording

	 

	 

	Deze uitgave bevat acht preken van ds. J.P. Paauwe over het begin van 1 Petrus 2 vers 7: ‘U dan, die gelooft, is Hij dierbaar.’ Deze werden in 1932 en 1933 uitgesproken op donderdagavonden in Rotterdam Kralingen. De preken werden stenografisch opgetekend en verschenen enige tijd daarna in gestencilde vorm in de ‘Maandelijksche Mededeeling’. Een gedrukte uitgave volgde in de bundel 1976-’78.

	Uitvoerig worden besproken de aard van het geloof, geloof als een genade, Christus als voorwerp van het geloof en de dierbaarheid van Christus voor de gelovige. Daarnaast bevatten deze preken ernstige raadgevingen, zowel voor gelovigen als voor ongelovigen.

	Bij de voorbereiding van deze uitgave is teruggegrepen op de oorspronkelijke uitgave uit de jaren dertig.

	 

	De redactie

	





Eerste predikatie, 24 november 1932

	 

	Gezongen:      Psalm 84:1, 2 en 3.

	Gelezen:      1 Petrus 2.

	 

	Gebed:

	Of het ons, algenoegzaam en aanbiddelijk Opperwezen, eeuwig, enig en drie-enig God, Vader, Zoon en Heilige Geest, geschonken worden mocht tot U te naderen in het besef en met de overtuiging dat Gij zijt de God Die Gij in Uw Getuigenis zegt te zijn. Gij spreekt in Uw Woord: ‘Die tot God komt, moet geloven dat Hij is, en een Beloner is dergenen die Hem zoeken.’

	Zie ons aan en gedenk ons in de Zoon Uwer liefde, in Hem Die vanwege het lijden des doods een weinig minder dan de engelen geworden was, maar nu gezeten is aan de rechterhand der Majesteit in de hoogste hemelen, alwaar Hij altijd leeft om voor een in zichzelf schuldig, schamel volk te bidden.

	Gij hebt ons bewaard, en niet alleen geschonken het leven, maar ook de gezondheid en de kracht. Hoe menigeen leeft er die aan het ziekbed reeds gedurende lange tijd gebonden is. Hoevelen werden niet weggenomen uit dit leven. Ach, zo de wortel der zaak in ons gevonden wordt, dan is het sterven gewin, want Gij spreekt ze allen zalig in Uw Woord, die in U sterven, van dat ogenblik af, en hun werken volgen met hen. Maar, grote Ontfermer, doe ons dat onderzoeken. Geef ons genade om onszelf af te vragen hoe wij de dingen deelachtig werden en gedurig deelachtig worden. Schenk ons in Uw goedheid het onderwijs, het gedurig onderwijs des Geestes, dat Gij Uw Kerk beloofd hebt, zeggende: ‘Al uw kinderen zullen van den Heere geleerd zijn, en de vrede uwer kinderen zal groot zijn.’

	Gedenk ons naar de rijkdom van Uw genade in die enige Naam onder de hemel, die onder de mensen gegeven is en waardoor wij moeten zalig worden. In onszelf aangemerkt zijn wij zonder waarde, want een os kent zijn bezitter en een ezel de kribbe zijns heren, maar wij weten niet en verstaan niet. Wij zijn erop uit onszelf te handhaven in eigen gerechtigheid, in eigen wijsheid, in het aanwenden van pogingen om onszelf te heiligen, onszelf te verlossen. Ach, ‘zo Gij in ’t recht wilt treden, o Heer’, en gadeslaan onz’ ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan?’ Maar bij U is vergeving. In Jezus Christus, de Zoon Uwer liefde, waart Gij de wereld met Uzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en hebt het woord der verzoening in ons gelegd. Al de eeuwen door is hiervan gepredikt. Er is geroepen in allerlei bewoordingen: ‘Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt.’ Ach, geef ons door de bearbeiding van de Heilige Geest deze stem te horen, dit onderwijs te volgen, en laat het in ons leven, en doe ons met de apostel dit zeggen: ‘Ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd.’

	Schenk ons in de opening van onze lippen Uw Getuigenis. Doe ons spreken naar de zin en naar de mening van Uw Geest. Geef ons te brengen wat U wilt dat gebracht zal worden. Ach, leer ons, zowel spreker als hoorders, zeggen: ‘Hulpe van God verkregen hebbende, sta ik tot op dezen dag.’ Doe ons ons verenigen met het woord van de psalmdichter: ‘Bij U, Heer’, is de levensbron; Uw licht doet, klaarder dan de zon, ons ’t heuglijk licht aanschouwen.’

	Bereid in onze harten Uw Woord een plaats. Gepredikt wordt het opdat wij het geloven zullen. Wanneer U het predikambt instelde, zo zeidet Gij: ‘Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.’ Doe ons dan de verdoemenis ontvlieden door ons te onderwerpen aan Uw welbehagen, geopenbaard in het Woord, in het Evangelie.

	Zegen Uw Gemeente. Houd haar staande. Doe haar leven en wandelen door het geloof. Voeg aan haar nog toe, hier en elders. Gedenk kranken, lijdenden en stervenden, bedrukten, rouwdragenden, eenzamen, moedelozen, wanhopigen. Doe Uw Goddelijk Rijk komen.

	Amen.

	 

	We vragen uw aandacht voor een woord dat u vindt in 1 Petrus 2 vers 7, het begin van dit vers:

	 

	‘U dan, die gelooft, is Hij dierbaar.’

	 

	Gezongen: Psalm 119:17 en 18.

	 

	Wanneer, mijn zeer geachte toehoorders, u weten wilt wie hier bedoeld, toegesproken worden, dan moeten wij zien naar de dingen die wij vinden in het tweede vers van het eerste hoofdstuk. Daar staat: ‘De uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus.’

	‘De uitverkorenen.’ Dat is, de geroepenen. Het geloof is het God verheerlijkende en zielzaligende antwoord op de roeping.

	 

	Mijn hart zegt mij, o Heer’, van Uwentwegen:

	‘Zoek door gebeên met ernst Mijn aangezicht’;

	Dat wil, dat zal ik doen; ik zoek den zegen

	Alleen bij U, o Bron van troost en licht! (Ps. 27:5)

	 

	‘Naar de voorkennis van God den Vader.’ Dat is, naar het voornemen Gods, naar Zijn eeuwig besluit. De roeping is het middel waardoor God de Zijnen Zijn voornemen of raad bekend maakt.

	‘In de heiligmaking des Geestes.’ De heiligmaking is de afzondering. De Heilige Geest trekt de mens. Hij trekt hem uit zichzelf en uit al het zijne, en Hij zet hem neer op Christus, zodat hij is in Christus. En in Christus gekomen, is hij een afgezonderde, het eigendom van Christus en van God in Jezus Christus.

	‘Tot gehoorzaamheid.’ Dat is, de gehoorzaamheid van het Evangelie. Het geloof omhelst het Evangelie, en deze geloofsomhelzing is de gehoorzaamheid die God wil dat wij Hem betonen zouden. ‘Gehoorzamen’, staat er, ‘is beter dan slachtoffer, opmerken dan het vette der rammen’ (1 Sam. 15:22). Nu moet u niet denken dat de gehoorzaamheid nog iets anders zou wezen dan het geloof. Het geloof is de gehoorzaamheid, het geloof is het doen van het gebod Gods. ‘En dit is Zijn gebod,’ zo schrijft de apostel Johannes, ‘dat wij geloven in den Naam van Zijn Zoon Jezus Christus’ (1 Joh. 3:23). ‘En dit is Zijn gebod’, alsof er geen andere geboden waren.

	‘…en besprenging des bloeds van Jezus Christus.’ De besprenging des bloeds van Jezus Christus is de verzoening met God. De verzoening is in het bloed van Christus, ‘want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende’ (2 Kor. 5:19). Het geloof grijpt het bloed of de gerechtigheid van Christus aan. Het brengt het bloed op de consciëntie. Het besprengt er de consciëntie mee. Daarom staat er ‘besprenging des bloeds van Jezus Christus’. En van deze handeling vinden we onder het Oude Verbond in de besprenging een schaduw, waarom er gezegd wordt, dat de genade en de waarheid – de waarheid, dat is de vervulling van de belofte en van de schaduw – door Jezus Christus zijn geworden (Joh. 1:17).

	‘U dan, die gelooft.’ Het geloof, toehoorders, is de eerste en voornaamste weldaad van het verbond der genade. Wanneer iemand niet gelooft, dan is hij een ongelovige. Dat spreekt vanzelf, denkt u? Niet zozeer als u meent. Door het geloof wordt men een mens. De gelovige wordt genoemd de ‘mens Gods’ (1 Tim. 6:11). Het geloof, zo zouden we daarom kunnen zeggen, is de herstelling, de oprichting, de heling. Veelbetekenend zegt de apostel Paulus: ‘Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten’ (Ef. 5:14). Die niet gelooft, hij weet niet dat hij een mens is. Hij verstaat niet dat hij is een schepsel van de God Die hemel en aarde gemaakt heeft. Trouwens, dat de wereld een Schepper heeft, is voor hem verborgen en blijft voor hem verborgen, al zou hij het duizenden malen gelezen hebben. Een mens die gelooft, zegt: ‘God is een Wezen Dat de doden levend maakt, en roept de dingen die niet zijn, alsof zij waren.’

	Het geloof is een verandering aan de mens, in de mens, van de mens. Een verandering niet van dit of dat, geen verandering dus van een gedeelte, maar van zijn persoon. Door het waarachtig geloof is hij de persoon niet meer die hij was. De apostel Paulus zegt: ‘Ik dan doe datzelve nu niet meer, maar de zonde die in mij woont’ (Rom. 7:17).

	Het geloof betekent vernieuwing. ‘Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, zie, het is alles nieuw geworden’ (2 Kor. 5:17). Wedergeboorte dus. De Heere Jezus Christus sprak tot Nicodemus over de wedergeboorte. Nicodemus was een onderwezen mens, een ontwikkeld persoon. Wij kunnen veilig veronderstellen dat hij geweest is een mens van rijke aanleg. Wat wedergeboorte is, dat wist hij niet. Hij verstond Christus niet. ‘Hoe kunnen deze dingen geschieden’, zo vroeg hij (Joh. 3:9). ‘Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijner moeders buik ingaan en geboren worden?’ (Joh. 3:4). Dat waren zijn vragen. Zó stond hij tegenover het onderwijs van Christus. Later heeft hij het begrepen, toen hij het geloof deelachtig was geworden.

	Wanneer iemand gelooft, dan verstaat hij de wedergeboorte. Wie gelooft, verstaat alles. Hij weet alles. Iemand die gelooft, kan nooit iets vernemen dat hij niet weet. Hoort een mens iets en moet hij zeggen: ‘Zo, dat wist ik niet’, dan is dat een bewijs dat hij geen gelovige is. Er komt een ogenblik in het leven van de uitverkorene dat hij zegt: ‘Ik heb niets geweten, ik heb nooit iets geweten.’ Maar vanaf dat ogenblik weet hij alles, en nu komt het paradoxale, het raadselachtige: omdat hij alles weet, weet hij niets, en zo is hij gezeten – voor zoveel hij gelooft – aan de voeten van Christus met het gebed: ‘Heere, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden’ (Ps. 25:4).

	Het geloof is volstrekt noodzakelijk. In mijn gebed haalde ik aan: ‘Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden’ (Mark. 16:16).

	Wanneer een mens niet gelooft, dan is hij een ongelovige. Laat mij dit zinnetje nog eens herhalen: wanneer een mens niet gelooft, dan is hij een ongelovige. Wanneer iemand niet gelooft, dan is er niets dat echt is, niets! Neem zijn gebed. Zijn gebed is niet echt. Hij kan niet bidden; hij moet bidden, hij kan niet. God eist het, maar hij kan niet. De Heere eist het in Zijn Wet, maar hij is niet in staat om de Wet te doen. Hij weet niet wat hij nodig heeft. Hij heeft het geloof nodig, en hij weet niet wat geloven is. Hij weet niet wie hij is. De gedachten die hij van zichzelf heeft, zijn niet juist. Hij kent zichzelf niet. Hij is voor zichzelf bedekt, en omdat hij voor zichzelf bedekt is, zo is het Evangelie ook voor hem bedekt. ‘De god dezer eeuw’, zo schreef de apostel Paulus, ‘heeft de zinnen verblind’ (2 Kor. 4:4). Hij weet ook niet waar hij zijn moet, tot Wie hij roepen moet. God is een Onbekende. Hoe weinig mensen zijn er, toehoorders, die dat weten, die weten dat God een Onbekende voor de ongelovige is. Waarlijk, men weet dat niet, voordat God Zichzelf openbaart, want het kwade kan men niet loslaten of men moet het goede deelachtig geworden zijn. Daarom zegt de apostel Paulus: ‘Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus’ wil schade geacht’ (Filipp. 3:7). Hij verstaat niet hoe waarachtig God is in een woord als dit: ‘Hoort en uw ziel zal leven’ (Jes. 55:3). Of ook in dit woord: ‘Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere Heere, zo Ik lust heb in den dood des goddelozen! Maar daarin heb Ik lust, dat de goddeloze zich bekere van zijn weg en leve’ (Ezech. 33:11).

	Wanneer de mens tegenover zulke uitspraken zich gesteld ziet, en wanneer hij een godsdienstig mens is of door opvoeding van de Schrift wat gehoord heeft, dan zegt hij, dan roept hij: ‘Wat ontbreekt eraan?’ Wat eraan ontbreekt is dit: het geloof! Men gelooft het niet, men verwerpt het. Een mens die niet gelooft, werkt uit zichzelf, door zichzelf en tot zichzelf, en hij komt daar nooit van onder uit. Hij komt in eeuwigheid daar niet onder uit, als God hem er niet onder uithaalt. En hij moet er onder uitgehaald worden door de roeping, dat is, als God hem roept uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht (1 Petr. 2:9).

	Het geloof is de eerste genade. Het is ook de voornaamste genade. Het is de moedergenade. De apostel Paulus zegt: ‘En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde’ (1 Kor. 13:13). Het geloof omhelst de Goddelijke belofte, en dan komt de hoop. De hoop is het uitzien naar God, naar Hem Die de belofte gedaan heeft, de belofte die hij omhelsd heeft. En daarom zegt hij: ‘En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op U’ (Ps. 39:8). Dus geen hoop zonder geloof. Daarom schrijft de apostel Paulus: ‘Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld’ (Ef. 2:12).

	Het geloof omhelst het getuigenis van de Goddelijke liefde, welke liefde geopenbaard is in Christus. Het geloof heeft dit niet gedaan, of men bevindt dat de liefde Gods uitgestort is in het hart – zoals de apostel Paulus zegt in Romeinen 5 vers 5 – door de Heilige Geest, Die ons is gegeven. Deze liefde verwekt liefde, liefde tot God en liefde tot de naaste. Zonder geloof dus geen liefde. Daarom is ons geleerd dat het geloof door de liefde werkzaam is (Gal. 5:6). En de apostel Johannes schrijft: ‘Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft’ (1 Joh. 4:19).

	Het geloof heeft altijd invloed op de andere genaden. Is het geloof sterker, dan is de hoop vaster en de liefde vuriger. Het minder zijn van het geloof betekent het minder zijn van de andere genaden. Doch daarmee wil ik niet zeggen dat iemand altijd weet of zijn geloof sterk of zwak is. Integendeel, ik houd het ervoor dat als het geloof heel sterk is, wij van ons geloof het minste weten. Ik ben hiervan overtuigd! Trouwens, de Heere Jezus heeft Zelf gezegd dat het geloof van de Kananese vrouw een groot geloof was (Matth. 15:28). Wat heeft zijzelf ervan geweten? Zij was in nood en van alle hulp ontbloot. En zij riep tot Iemand van Wie zij wist dat Hij haar helpen kon. ‘Ik riep met mijn stem tot den Heere, ik smeekte tot den Heere met mijn stem’ (Ps. 142:2). Ik ben ervan overtuigd dat het geloof van Job, toen het scheen dat hij van God en van Zijn volk verlaten was, sterk geweest is. Daar zijn bewijzen genoeg om zo te denken. ‘Zie, zo Hij mij doodde, zou ik niet hopen?’ (Job 13:15). ‘Want ik weet: mijn Verlosser leeft, en Hij zal de laatste over het stof opstaan; en als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen’ (Job 19:25, 26). ‘Nademaal de wortel der zaak in mij gevonden wordt’ (Job 19:28). En vele andere merkwaardige getuigenissen – kreten zouden we kunnen zeggen – zijn er van hem. Maar wat heeft hijzelf gedacht van zijn geloof? Hij heeft aan zijn geloof niet gedacht, maar hij heeft aan zijn nood gedacht, en aan God heeft hij gedacht!

	Toehoorders, wat het geloof is, dat weet men al lang niet meer. Men heeft er nooit zo heel veel van geweten; ook vroeger niet. Ook niet in de tijd waarin de Hervormde Kerk een ‘Kerk’ kon genoemd worden. Toen ook niet. ‘Het geloof is niet aller’ (2 Thess. 3:2). En de Heere Jezus heeft gezegd: ‘Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren’ (Matth. 20:16). En er zijn genoeg voorbeelden in de Schrift te vinden, die ons zeggen dat het geloof altijd een zeldzame zaak geweest is. Heeft Christus Zich niet op deze wijze uitgedrukt: ‘De Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde?’ (Luk. 18:8). Maar nu staat het zeker zeer droevig erbij, wat betreft de kennis van het geloof.

	Toehoorders, ik moet u zeggen wat het geloof is en wat het niet is. Ik moet u dit zeer duidelijk zeggen. Gij gevoelt dit zelf wel wanneer gij nadenkt over wat ik tot hiertoe gesproken heb. Wij wachten er echter mee tot de volgende keer, en als het God belieft wensen wij bij die gelegenheid over het geloof in Jezus Christus te spreken.

	Maar nu nog iets anders. Het zou kunnen zijn dat wij er een volgende keer niet meer waren. Ik zou u toch liefst ook nog, al is het maar met een enkel woord, het volle, rijke Evangelie verkondigen. Dat is de grootste weldaad die aan u kan geschieden. Als ik u hoofd voor hoofd iets moest geven, zo zou ik u toch niet kunnen geven wat ik u geef als ik u het Evangelie verkondig, het Evangelie van Gods genade. Als u het Evangelie van Gods genade omhelst, dan is u hier gelukkig in uw ongelukkig zijn, en u zou eeuwig zingen van de goedertierenheden des Heeren (Ps. 89:2).

	Waarvan spreekt het Evangelie? Het Evangelie is: Gods genade, vergeving van zonden, recht op het leven en op al wat tot het leven behoort – want er staat: ‘Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden’ (Matth. 6:33) – vernieuwing, vernieuwing naar het beeld Gods. Dát is het Evangelie.

	Tot wie spreekt het Evangelie? Tot goddelozen. Tot mensen die gevoelen, erkennen, dat zij voor God niet bestaan kunnen. Tot mensen die hun zonden erkennen, belijden. Tot mensen die niets aan te bieden hebben. Het geloof wordt genoemd een kopen, maar dan een kopen zonder geld: ‘En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk’ (Jes. 55:1). Tot mensen die schrikken voor het oordeel Gods en diep in hun zielen ervan overtuigd zijn dat zij dat oordeel niet dragen kunnen, en toch niet weten hoe zij het ontgaan zullen. Tot mensen die een gerechtigheid nodig hebben waarmee zij voor God kunnen bestaan. Tot deze mensen spreekt het Evangelie, het zegt: Laat u zaligen! Een kind laat zich, als het zover is, helpen en wordt gekleed. Als een mens zich wil laten helpen, dan wordt hij ook gekleed. Hij wordt gekleed met de gerechtigheid van Jezus Christus. En zelf behoeft men niets te doen. Het is alleen maar zaak dat men het nodig heeft en begeert. In de dagen van Zijn omwandeling op aarde heeft de Heere Jezus gezegd: ‘Wat wilt gij dat Ik u doen zal?’ Dan was bijvoorbeeld het antwoord: ‘Heere, dat ik ziende mag worden’ (Luk. 18:41). Nooit is iemand weggezonden. De Heere heeft ze allen geholpen. Zo is het nodig te komen. Wie komt, die wordt geholpen. Wie komt, die is al geholpen, want er staat: ‘Eer zij roepen, zo zal Ik antwoorden’ (Jes. 65:24), en: ‘Eer Ik het wist, zette Mij Mijn ziel op de wagens van Mijn vrijwillig volk’ (Hoogl. 6:12).

	Zó is de Goddelijke genade! En daarvan krijgt God de eer, en de mens die komt, het profijt. Zo kon de apostel Paulus vragen: ‘Want wie onderscheidt u? En wat hebt gij, dat gij niet hebt ontvangen?’ (1 Kor. 4:7), en deze vermaning laten horen: ‘Doch wie roemt, die roeme in den Heere’ (2 Kor. 10:17). Als uit één mond hebben de gelovigen van alle tijden uitgeroepen: ‘Door U, door U alleen, om ’t eeuwig welbehagen’ (Ps. 89:8 ber.). Hoe hebben zij dat kunnen doen? Omdat zij, toen de Heere kwam, zagen dat zij er buiten lagen. Maar nu moet u nagaan of u dat verstaat. Wij komen niet; de Heere komt. Het komen van de Heere veroorzaakt het komen van ons. Als de Heere komt, dan zien wij dat wij er buiten liggen, dat wij verloren mensen zijn. Men kan het ons wel zeggen dat men een verloren mens is, maar dan weten wij het nog niet. Dat men een verloren mens is, dat ziet men alleen in de tegenwoordigheid Gods.

	Misschien zegt iemand: ‘Dan kan ik er niets aan doen!’ U behoeft er niets aan te doen. U laat zich maar helpen, en dan, gelijk ik reeds gezegd heb, krijgt God de eer en u het profijt, welk profijt een eeuwig profijt is.

	Amen.

	 

	Gebed:

	Dat wij, volzalig, algenoegzaam en aanbiddelijk Opperwezen, vóór wij deze plaats verlaten, nog Uw aangezicht mochten zoeken. Gij deedt ons hier enige ogenblikken vertoeven. Dat Uw Woord dat uitging, ons ten zegen geweest moge zijn of nog ten zegen moge wezen. Heere, ons is gezegd wat ons altijd gezegd is: dat wij moeten geloven. Ach, dat wij door Uw genade ons aan dit Woord mochten hebben onderworpen of nog onderwerpen mochten, opdat wij geloven mogen.

	Vergeef ons het zondige in ons prediken, en betoon U een Naprediker te wezen. Laat ons niet los. Doe ons zijn en blijven onder Uw opzicht en tucht. Leid ons door Uw Woord en Geest, en doe ons aan deze leiding ons overgeven. Er werken allerlei krachten. Geef ze ons te onderscheiden, want Uw schapen horen Uw stem en een vreemde zullen zij geenszins volgen. Een van Uw knechten heeft gezegd: ‘Wij zijn uit God. Die God kent, hoort ons; die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij den geest der waarheid en den geest der dwaling.’ Doe dan, Heere, Uw kinderen volharden, volharden tot het einde toe. En spijzig hen met het Woord des Evangelies, hetwelk een Woord is van genade voor schuldigen, van reiniging voor onreinen.

	Amen.

	 

	Gezongen: Psalm 105:4 en 5.

	





Tweede predikatie, 22 december 1932

	 

	Gezongen:       Psalm 136:1, 2, 3 en 4.

	Gelezen:      1 Petrus 2.

	 

	Gebed:

	Volzalig, algenoegzaam en aanbiddelijk Opperwezen, eeuwig, enig en drie-enig God, Vader, Zoon en Heilige Geest, Gij zijt waardig te ontvangen de lof, de eer en de dankzegging. Uit U en door U en tot U zijn alle dingen.

	Och, of het ons door Uw genade geschonken worden mocht U te zoeken en Uw Naam te vrezen. Gij hebt ons bewaard, gezegend en beweldadigd. Gij zijt met niemand van ons in het gericht getreden. Elke morgen waren Uw goedertierenheden nieuw over ons. Gij hebt getoond, ons op allerlei wijzen getoond, dat Gij goed zijt en goeddoende. Ach, dat Uw goedertierenheid ons mocht leiden tot bekering, dat wij vragen mochten met ons ganse hart naar U, bij Wie de fontein des levens is, in Wiens licht wij het licht aanschouwen. Zie ons aan en gedenk ons in de Zoon Uwer liefde. In onszelf aangemerkt zijn wij zonder waarde, minder dan ‘een druppel van een emmer, en als een stofje van de weegschaal.’ Onze heerlijkheid hebben wij verloren, want wij hebben ons aan U onttrokken. Wat zou er dan bij ons mensen nog overig kunnen zijn! Moedwillig en vrijwillig hebben wij ons aan U onttrokken. Zo zoudt Gij geen onrecht hebben gedaan als Gij ons van Uw aangezicht hadt verstoten, maar het heeft U behaagd alle dingen te herstellen in de Zoon Uwer liefde. In de Heere Jezus Christus waart Gij de wereld met Uzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende en hebt het Woord der verzoening in ons gelegd. Gij zijt tot ons gekomen en Gij komt tot ons met de aanbieding van genade, van het leven en van al wat tot het leven behoort. En wie door Uw genade dit mag opmerken, wie U vindt door een oprecht geloof, die is gesterkt in U, de algenoegzame Jehovah, en is bereid U te volgen door het bezaaide en door het onbezaaide. Ach, bedeel ons uit Uw volheid, ons schenkende de gerechtigheid van Uw Zoon en de onmisbare werking van Zijn Geest, Die ook Uw Geest is.

	Geef ons in de opening van onze lippen Uw getuigenis. Doe ons spreken naar de zin en naar de mening van Uw Geest. Wat dat betekent, wat er moet worden gezegd, dat weet geen mens. Daarom heeft de apostel en met hem Uw gehele Gemeente gezegd: ‘Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven; maar onze bekwaamheid is uit God.’ Het laatste zouden wij niet weten, zo het eerste ons niet bekend gemaakt werd, en het eerste zouden wij ook niet verstaan, zo wij niet door een waarachtig geloof gevoelden dat Gij de Oorsprong en de Werkmeester van alle goede dingen zijt. Doe ons dan werkzaam zijn tot eer van U en ook tot profijt van onze onsterfelijke ziel.

	Grote Ontfermer, wordt er gepredikt, wordt er gesproken, zoals Gij wilt dat er gesproken zal worden, dan kunnen wij toch niet anders dan een verkeerd gebruik van de dingen maken. Wij verwerpen het, zodat het door ieder te merken is; of wij verwerpen het, terwijl wij het ervoor houden dat wij het aangenomen hebben. Het is een dwalen naar links of naar rechts, maar dwalen is het. Gij hebt echter gezegd: ‘Ik doe wandelen op den weg der gerechtigheid, in het midden van de paden des rechts.’ Geef dat door Uw genade, om de verdiensten van de Zoon Uwer eeuwige liefde. Zegen, Heere, al wat op Uw zegen wacht en wat bestemd is om door U gezegend te worden.

	Onderhoud, sterk en troost Uw Gemeente. Gij weet waar zij is, want Gij kent de Uwen, en Gij weet wat zij nodig hebben. En al wat zij nodig hebben, geeft Gij. Doe dan, Heere, gelijk Gij gesproken hebt, want Gij zijt de Waarachtige, de Onveranderlijke. Ach, wij behoeven U niet met vele beweegredenen over te halen. Gij doet het, en somtijds geeft Gij dat wij er U om vragen in het geloof.

	Zegen en gedenk zieken, lijdenden en stervenden. Ontferm U over afgedwaalden, eenzamen, verpleegden en gevangenen. Doe Uw Goddelijk Koninkrijk komen. Voeg nog toe aan Uw Gemeente. Ga nog door met te trekken uit de macht der duisternis en tot Uw wonderbaar licht te brengen.

	Amen.

	 

	Wij vragen Uw aandacht voor de eerste woorden van 1 Petrus 2 vers 7:

	 

	‘U dan, die gelooft, is Hij dierbaar.’

	 

	De vorige keer hebben wij ook over deze woorden gesproken. Wij wensen onze behandeling voort te zetten.

	 

	Gezongen: Psalm 36:2.

	 

	Weet men dat het geloof álles is? Christus is alles, God in Hem, zo denkt gij wellicht. Juist! En het geloof is een omhelzen van de barmhartigheid Gods, geopenbaard in Jezus Christus. Het geloof ziet Christus in het Evangelie, de Vader in Christus, en het omhelst het Evangelie.

	Weet gij wel dat wanneer men niet gelooft, men niets heeft? Niets dan schuld? Een mens die niet gelooft, God in Christus door het geloof zich niet toe-eigent, die is dood, dood door de misdaden en de zonden (Ef. 2:2). ‘Die niet gelooft, is alrede veroordeeld’ (Joh. 3:18).

	Het geloof is een eis, een eis die God aan de mens stelt. ‘Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem Dien Hij gezonden heeft’ (Joh. 6:29). En dezelfde apostel, maar dan in een van zijn brieven, zegt: ‘En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in den Naam van Zijn Zoon Jezus Christus, en elkander liefhebben, gelijk Hij ons een gebod gegeven heeft’ (1 Joh. 3:23). Nu gaat de mens, toehoorders, op zijn manier aan het werk, en zogenaamd de eis erkennende, tracht hij te geloven. Maar er komt niets van. Hij kan niet. Het ligt volmaakt buiten zijn bereik! De Wet eist, maar zij geeft ons niets. Het geloof komt van de Heilige Geest. Dán, wanneer het Hem behaagt het te werken. Dus, zoals wij in Ezechiël het vinden, in het uur der minne (Ezech. 16:8). Hierom zingt de Kerk van Jezus Christus: ‘Door U, door U alleen, om ’t eeuwig welbehagen’ (Ps. 89:8 ber.).

	Wanneer een mens gelooft, dan is hij sterk. Hij voelt dat hij niet te weerstaan is, door niemand, ook door hemzelf niet. Al waren alle duivelen aan het werk, al kon alle geschapen kracht bijeengebracht worden, het zou niets helpen. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Dat komt omdat het geloof niet een werk van de mens is. Het geloof is een werk van de Heilige Geest. Wanneer een mens gelooft, werkzaam is door het geloof, dan is hij onder de bearbeiding van de Geest. En daarom staat er: ‘Ga heen in deze uw kracht’ (Richt. 6:14), en heeft de apostel Paulus gezegd: ‘Want gij staat door het geloof’ (2 Kor. 1:24).

	Men moet de eis van te geloven, de eis die God ons stelt, zien, en dan niets doen. Niets doen! God eist, en Hij eist weer helemaal niet. Wanneer men dit hoort en gelooft, dan verstaat men het onderscheid tussen Wet en Evangelie. Het verstand van Wet en Evangelie is niet iets wat wij met ons meedragen en waarvan wij zo af en toe iets zeggen kunnen. Het verstand van Wet en Evangelie wordt geleerd in het ogenblik dat God tot ons spreekt, in het moment dat God met ons handelt. Laat dit een ondeelbaar ogenblik zijn. Laat dit enkele seconden wezen. Dán leren wij het onderscheid tussen Wet en Evangelie. Trouwens wij leren in zulke ogenblikken alles wat wij leren moeten.

	Wanneer een mens anders gelooft, wanneer hij acht geeft op wat de mensen hem zeggen wat hij doen moet, of wanneer hij let op zijn consciëntie of op de Wet, dan gaat het verkeerd. Nog eens, dan gaat het verkeerd! Men zou denken dat als men op zijn consciëntie let, dat het dan goed gaan moet, en ook wanneer men op de Wet acht geeft. Geliefden, wij hebben geen gedachten. Wij moeten zien dat wij geen gedachten hebben. Men zou denken: ‘Ja, maar wat is de Wet?’ Het eigen, dat is vlees en bloed, waarvan geschreven staat dat dit het Koninkrijk Gods niet beërft (1 Kor. 15:50). Geliefden, let men op wat de mensen zeggen of waartoe de mensen ons willen aansporen, of let men op de consciëntie, of op de Wet, en gaat men aan het werk, dan is het einde: beschuldiging, beschuldiging. Beschuldiging van God; beschuldiging van onze naaste; beschuldiging van onszelf, zonder vernedering van het hart. Het einde is: wanhoop, wanhoop voor eeuwig!

	U moet niet denken dat wat ik u zeg diepzinnig is. Misschien verstaat u het niet, omdat u het wilt verstaan. Wanneer u het niet wilde verstaan, dan zou u het niet diepzinnig vinden, maar zolang u iets wilt, iets zoekt, iets begeert, blijft het voor u bedekt. Het waarachtige leven is dat niet. Het waarachtige leven is niet dat willen, niet dat begeren. Het waarachtige leven is het aanschouwen, het aanschouwen van God. Als God aanschouwd wordt, dan doet men niets. Men merkt op, en er staat geschreven: ‘…opmerken is beter dan het vette der rammen’ (1 Sam. 15:22). En als God spreekt, dan ziet men dat er geen diepzinnigheden zijn. Er is in het ganse heelal niets diepzinnigs. Er is in het gehele Koninkrijk van de Heilige Geest niets dat diepzinnig genoemd kan worden. Het is alles eenvoudig. De werkelijkheid is eenvoudig. Alles is eenvoudig, maar het moet ons getoond worden. ‘Ik dank U, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard; ja Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor U’ (Luk. 10:21).

	En als het ons dan niet getoond wordt? Dan steunt gij op uw verstand (Spr. 3:5) en gij wandelt bij het licht dat u zelf ontstoken hebt (Jes. 50:11), en u gaat voor eeuwig te gronde. Als het zó met u ging, dan zou toch God de oorzaak van uw ellende niet wezen.

	Toehoorders, er is, wat men noemt een wondergeloof. In de dagen van de Heere Jezus Christus en in die van de apostelen stelde men somtijds vast dat er een wonder zou gebeuren. Zulk een geloof was echter niet zaligmakend. Waarom niet? Omdat het buiten de vereniging met Christus geschiedde. Al wat plaats heeft buiten de vereniging met Christus, is bestemd om onder te gaan. Dat gelooft u niet. U gelooft het, als u gelooft dat Jezus Christus met Zijn gerechtigheid en met al Zijn schatten en gaven door God u geschonken is en u God in Hem hebt omhelsd. Dán gelooft u het.

	Ach, denkt men, hoeveel aangenaams heb ik al niet doorleefd. Welke rijke gezichten mocht ik niet somtijds hebben. Hoe was niet menigmaal mijn ziel als opgetrokken! Wat ik u toebid is dit: dat God geve dat gij dit eens zien mocht als vijandschap tegen God – en hoe zoudt gij begenadigd zijn, hoe zoudt gij begenadigd zijn! En als het Opperwezen eens één woord met u sprak, dan zou u zien. U zou uw gehele staat wegstoten en als een niet aan Gods vinger komen te hangen door een oprecht geloof, dat alleen maar beoefend wordt door degenen die niets zijn en niets hebben, door de goddelozen en door degenen die in de duisternissen wandelen en geen licht hebben (Jes. 50:10).

	Er is, wat men noemt een historisch geloof. Men stemt toe wat er in de Bijbel staat. Zulk een geloof is niet zaligmakend. Waarom niet? Omdat hier niet het vragen komt: ‘Hoe sta ik tegenover de dingen? Hoe sta ik tegenover God en hoe staat het Opperwezen tegenover mij?’ Zulk een geloof is een historisch geloof, en dit geloof is niet zaligmakend. Hoeveel wordt er niet toegestemd zonder dat de vraag beantwoord is of men een Vader in de hemel heeft. En ach, geliefden, als het hart dit niet kan aannemen, dan zal het nooit bidden. Het zal nooit bidden. Het kan niet! Daarom heeft de apostel Paulus gezegd: ‘Die tot God komt, moet geloven dat Hij is, en een Beloner is dergenen die Hem zoeken’ (Hebr. 11:6). Zal men waarlijk wat van God genieten, dan moet men Hem eerst kennen. En dan staat er in Psalm 9 vers 11: ‘En die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen.’ Vertrouwen! Wat? ‘Dat Gij eeuwig onze genadige Vader zijn zult’ (Formulier van het Heilig Avondmaal, het gebed).

	Er is wat men noemt een tijdgeloof. In dit geloof schijnt alles te wezen. Hierom wordt het ook een schijngeloof genoemd. Geliefden, hoe sterk de gelijkenis zijn kan tussen een schijngeloof en een waarachtig geloof, kan niemand zeggen. Somtijds gelijkt het schijngeloof op het waarachtig geloof bijna als de ene druppel water op de andere druppel water. Want er is somtijds in het schijngeloof een kennis van schuld en zonde en kennis van de Heere Jezus Christus. Daar is somtijds iets dat hoog gaat: grote blijdschap, diepe droefheid, verrukking, optrekking. Al deze dingen kunnen bij ons worden gevonden, en dan is het nog niet zeker dat wij een waarachtig geloof hebben.

	Wat ontbreekt er als het geloof een schijngeloof is? Alles, alles! Schijngeloof gaat niet vroeg of laat over in een waarachtig geloof. Waarachtig, heilvattend, omhelzend geloof is niet iets wat straks bij het schijngeloof komt. Het is wat anders. Het is wat nieuws. Wat ontbreekt er wanneer het geloof een schijngeloof is? De Heilige Geest ontbreekt. De Heilige Geest heeft men niet tot een Inwoner. De Heilige Geest heeft men niet in zich. Schijngeloof heeft gaven, gaven van de Heilige Geest, maar waar dit geloof is, daar is de Heilige Geest Zelf niet. Daar leeft de mens. Daar heeft plaats een versiering van de mens, een versterking van de mens, een oprichting van de mens. Waar de Heilige Geest is, daar heeft plaats de verwerping van de mens. Waar de Heilige Geest is, daar heeft niet plaats een aankweking van het leven, welk leven slechts schijn is, maar daar heeft plaats een sterven aan zichzelf, een sterven aan al wat van ons is, zodat waar de Heilige Geest is, de Geest werkzaam is in de dood; in een mens die dood is door de misdaden en de zonden (Ef. 2:1). Waar de Heilige Geest is, daar ziet men de dood en het leven: de dood in zichzelf en het leven in God. Waar de Heilige Geest is, daar is er maar Eén Die leeft, Hij Die gezegd heeft: ‘Ik leef en gij zult leven’ (Joh. 14:19). Wanneer het geloof slechts schijn is, dan heeft er geen vernedering plaats. Er heeft wel een vernedering plaats, maar deze vernedering is ook schijn. Men gaat niet werkelijk onder, en men staat dan ook niet op in God.

	Er is in de vierde plaats een oprecht geloof, waarvan u een uitnemende verklaring kunt vinden in onze Heidelbergse Catechismus – een boekje, de lezing waarvan ik u niet genoeg kan aanbevelen. Het woord ‘catechismus’ klinkt wat ouderwets, maar geliefden, gij moet u door klanken niet op een dwaalspoor laten brengen. De gedichten van Homerus zijn ook oud en die van de Engelse dichter Shakespeare ook. Niemand die er kennis van heeft, denkt eraan om deze geschriften te veronachtzamen omdat zij oud zijn. In de religie gebeurt dat wel, maar wij moeten ons niet daardoor laten beïnvloeden. Als u een door de Geest geleerde is, dan durven wij zeggen dat u in dat boekje zult vinden de letter die uitdrukking geeft aan wat de Geest u bekend gemaakt heeft. Dit is niet alleen te zeggen van de catechismus, maar ook van de 37 Artikelen des geloofs, en het is ook te zeggen van de Vijf leerregels tegen de remonstranten. Geliefden, de beschrijving die u in de catechismus van het geloof hebt, moet de beschrijving zijn van uw geloof. En als uw geloof niet beantwoordt aan de beschrijving van het geloof in de zevende zondag van de catechismus, dan deugt uw geloof niet, maar de beschrijving in dat artikel deugt wel. En u moet niet menen dat men in de zevende zondag de beschrijving heeft van het welwezen van het geloof; het is de beschrijving van het wezen van het geloof. Daar wordt niet gevraagd: ‘Wat is het geloof wanneer het in een hoge trap geoefend wordt?’ Er wordt eenvoudig gevraagd: ‘Wat is een oprecht geloof?’

	Het oprechte geloof wordt in de Heilige Schrift onder meer dan één benaming aangeduid. Het wordt genoemd in Titus 1 vers 1 ‘het geloof der uitverkorenen Gods’. Waarom ‘der uitverkorenen Gods’? Omdat alleen de uitverkorenen het deelachtig zijn. Buiten de uitverkorenen heeft nooit iemand het geloof gehad en zal ook niemand het hebben. De laatste en diepste grond van onze behoudenis is het eeuwige welbehagen van God. En als het God niet behaagt het geloof in ons te werken, dan zullen wij het geloof nooit hebben. Daarom heeft de Heere ook gewild dat de prediking van het Evangelie geschiedt daar waar Hij wil dat zij geschieden zal. Want wij vinden over de tweede zendingsreis van Paulus met Silas en Timotheüs in Handelingen 16 deze woorden: ‘En als zij Frygië en het land van Galátië doorgereisd hadden, werden zij van den Heiligen Geest verhinderd het Woord in Azië te spreken. En aan Mysië gekomen zijnde, poogden zij naar Bithynië te reizen; en de Geest liet het hun niet toe. En zij, Mysië voorbijgereisd zijnde, kwamen af tot Tróas’ (vs. 6-8). Hij moest naar de overzijde!

	Het oprechte geloof wordt genoemd in 1 Timotheüs 1 vers 5: ‘een ongeveinsd geloof’. Er staat in Psalm 145 vers 6 (ber.): ‘Dat ongeveinsd, in ’t midden der ellenden, zich naar Gods troon met zijn gebeên blijft wenden.’ Zo vindt u een antwoord op de vraag wat ‘ongeveinsd’ betekent, wanneer dit woord bij het geloof geplaatst wordt. Het betekent de dingen nodig te hebben. Dit is alles. Het te ménen – wáárlijk genade, vergeving nodig te hebben. Dat is ongeveinsd geloven. En wie de dingen nodig heeft, die ontvangt ze, want er staat geschreven: ‘Want een iegelijk die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden’ (Matth. 7:8). U kunt er zeker van zijn dat uit het ontvangen van genade door u kan worden opgemaakt dat u genade nodig hebt. U moet niet uit uw roepen opmaken dat u genade nodig hebt, want dan zoudt gij uzelf meten met uzelf (2 Kor. 10:12). Juist het getier dat een mens somtijds maakt, is weleens een bewijs dat hij het niet nodig heeft. Maar het te kunnen vragen, omdat men ziet dat God het kan en wil geven en het aanbiedt, dat is ongeveinsd te handelen.

	Het wordt ook genoemd, in Kolossenzen 2 vers 12: ‘het geloof der werking Gods’. Als het geloof gewerkt wordt, dan is God aanwezig. Wij staan als in de tegenwoordigheid van de Almachtige, en eer men het weet, heeft men het geloof. Want in een ondeelbaar ogenblik geschiedt het, en dan zegt de Heere Jezus Christus – want de gehele Schrift is tot troost en sterkte voor de Gemeente des Heeren –: ‘Eer Ik het wist, zette Mij Mijn ziel op de wagens van Mijn vrijwillig volk’ (Hoogl. 6:12). Maar als God er niet is, dan wordt het geloof niet gewerkt. Want de kennis van God, zoals wij die door het Woord hebben en door middel van het Woord door de Heilige Geest in ons gewerkt wordt, de kennis van God is een deel van het geloof. Daarom zegt de apostel Paulus: ‘Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods’ (Rom. 10:17). Dit is het geloof der werking Gods. De Heere werkt, en de mens laat zich bewerken – hij doet niets. Niets! Daarom beschrijft de apostel Paulus het zó: ‘Doch dengene die niet werkt, maar gelooft in Hem Die den goddeloze rechtvaardigt…’ (Rom. 4:5). Somtijds staat geloven tegenover werken, en somtijds staat geloven tegenover zien. In de brief aan de Hebreeën (Hebr. 11:1) staat geloven tegenover zien, en in de brief aan de Romeinen, in de zo-even aangehaalde woorden, staat geloven tegenover werken.

	Men is lijdelijk wanneer het geloof gewerkt wordt. Terwijl het geloof gewerkt wordt, rust men. Men rust! Mocht u het verstaan: ‘Hier wordt de rust geschonken’ (Ps. 36:2 ber.)? Terwijl het geloof gewerkt wordt, rust men. Men rust van zijn eigen werken – dat is, van zijn boze werken, van zijn zonden. Maar als ik dat alleen zei, dan zou ik bang zijn dat u het niet begreep. Wat is de zonde? Wat is de voornaamste zonde, de zonde tegen de Heilige Geest daargelaten? Dat wij God niet laten werken. Daarom heeft de apostel Paulus gezegd: ‘En al wat uit het geloof niet is, dat is zonde’ (Rom. 14:23). Dit is de voornaamste zonde, dat wij God niet laten werken. Het beste, het schoonste, het is alles zonde! Augustinus heeft gesproken van blinkende zonde. Jawel, wij kunnen dat overnemen van hem, maar of wij het verstaan, of God het ons geleerd heeft, dat is een andere vraag. Waarom is al wat uit het geloof niet is, blinkende zonde? Hierom, omdat al wat uit het geloof niet is, een verwerping is van God. Al het doen, bidden, lezen, aangename dingen zien van Christus en van God door de algemene werking van de Geest, daarover verblijd zijn, daarover spreken onder de mensen – dat is zonde! Dat is de zwaarste zonde, om nu niet te spreken van de zonde tegen de Heilige Geest. Waarom is dat de zwaarste zonde? Omdat de mens toch nog volhardt in het verwerpen van God, en zegt dat het goed is, al laat hij er dan somtijds op volgen: ‘Maar ik mis het.’ Daarom is dat de zwaarste zonde – nog eens: de zonde tegen de Heilige Geest daargelaten.

	Het geloof der werking Gods, dat is de gebruikmaking van God, Hem tot eer en ons tot zaligheid. Als wij God in ons laten werken, dan werken wij niet, dan staan wij, dan zitten wij of liggen wij. Wij luisteren, wij zien, en vooral: wij beamen. En het beamen, dat betekent, dat sluit in: de verwerping van onszelf en van al het onze. En dat is het zich verlustigen in God, waarvan in Psalm 37 (vs. 4) en op andere plaatsen in de Heilige Schrift gesproken wordt.

	Geliefden, ik vlei mij niet dat u deze dingen met uw verstand volgde. Dat behoeft niet; dat is niet de bedoeling. Maar gelukkig zou het voor u en voor mij zijn, als wij de dingen met het hart konden vatten, hetzij voor het eerst of bij vernieuwing. U moet niet menen dat u wat vast moet houden. U laat alles gaan – en als u alles liet gaan, dan zou God het in u werken. Want dat is ons ongeluk, dat wij de dingen in ons willen vasthouden, en God willen opsluiten in de gevangenis van onze wil, van onze genegenheid, in de gevangenis van ons eigen ik. Dat is onze zonde. Want als wij Hem kunnen vrijlaten, dan laat Hij ons vrij, en zien wij Hem. En zoals wij Hem zien, zo is Hij. Zien wij Hem als een Vader in Christus, dan zien wij Hem waarlijk. De vraag is dus: hoe zien wij Hem? Met een verlicht oordeel, met een verlicht verstand, door de inwoning en werking van de Heilige Geest. Want het geloof heeft tot kenmerk: de kennis van God, de drie-enige God.

	En verstaat u het niet, dan is er elke dag kans dat u het te verstaan krijgt. Alleen God is machtig te doen boven al wat wij bidden of denken (Ef. 3:20). Maar er is ook kans dat u weggenomen wordt, en ach, als u het niet geleerd hebt, dan is u voor eeuwig verloren.

	Amen.

	 

	Gebed:

	Gedenk ons Heere, naar de rijkdom van Uw genade en leer ons door Uw Woord en Geest. Ach, wij leren onszelf maar en wij laten ons door anderen leren – maar wie ziet dat de duivel zijn leermeester is? Geen mens, Heere, of hij moet geloven dat U hem leren kunt en wilt. En als hij zich door U onderrichten laat, dan ziet hij dat hij de duivel als leraar heeft. Ontdek het ons, tot vernedering des harten. Schenk ons het licht en de inwoning van Uw Heilige Geest. Zo zouden wij dan een goed woord van U kunnen spreken en onszelf gesterkt vinden door de genade die in U is.

	Treed niet in het gericht met ons, Heere. Want ons goed en ons kwaad getuigt tegen ons. Maar zie ons aan en gedenk ons in de Naam van Hem Wie toekomt de lof, de eer en de dankzegging, van nu aan tot in alle eeuwigheid en Welke een Naam is boven alle namen.

	Amen.

	 

	Gezongen: Psalm 118:11.

	 

	





Derde predikatie, 19 januari 1933

	 

	Gezongen:       Psalm 33:8 en 9. 

	Gelezen:      1 Petrus 2.

	 

	Gebed:

	Dat het ons, aanbiddelijk, algenoegzaam en gezegend Opperwezen, door Uw genade geschonken worden mocht tot U te naderen en onze verzuchtingen tot U op te zenden. Zie ons aan en gedenk ons in die enige Naam onder de hemel, welke onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Bedeel ons uit Uw volheid, opdat wij, door Uw genade en Geest geleid en bearbeid, werkzaam zijn mogen tot verheerlijking van U en tot zaligheid van onze onsterfelijke zielen.

	Gij zijt God, de Oorsprong van alle dingen. Gij zijt de trouwe Verzorger van al wat door Uw genade U aankleeft. Gij laat niet varen de werken Uwer handen. Uw goedertierenheid is van eeuwigheid en Uw barmhartigheid is over al Uw werken verspreid. ‘Uw werken, Heere, zullen U loven, en Uw gunstgenoten zullen U zegenen.’

	Gij hebt ons bewaard en ons geschonken het leven en ook de kracht. Menigeen is uit dit leven weggenomen. Velen liggen aan het ziekbed gebonden. Gij doet ons nog in- en uitgaan. Gij bracht ons ook nog aan deze plaats, opdat wij zouden horen Uw Goddelijk en gezegend Evangelie. Doe ons Uw goedheid opmerken. De blijken van Uw goedertierenheid zijn vele. Geef dat zij ons leiden mogen tot U, de Vader der lichten, van Wie alle goede gaven zijn afkomende. Wij zijn van U ten enenmale afhankelijk. Zonder Uw wil kunnen wij ons roeren noch bewegen. In geestelijk opzicht zijn wij onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Wanneer Gij tot ons niet komt, dan zijn wij alleen in staat om ons van U te verwijderen, want niemand vraagt naar U. Geen mens zegt: ‘Waar is God?’

	Wij zijn allen afgeweken, en in ons stam- en verbondshoofd hebben wij allen gezondigd en derven de heerlijkheid van U. Wij kunnen noch willen tot U terugkeren. Wij maken elke dag onze schuld groter. Onze zonden zijn ontelbaar, en onze natuur is hopeloos verdorven.

	 

	Zo Gij in ’t recht wilt treden,

	O Heer’, en gadeslaan

	Onz’ ongerechtigheden;

	Ach, wie zal dan bestaan?

	 

	Maar in Christus Jezus, de Zoon Uwer eeuwige liefde – Die gestorven is voor een opstandig volk, Die Zich gegeven heeft voor degenen die naar U niet vragen – zijt Gij verzoend, en Zijn eeuwig geldende gerechtigheid is altijd voor Uw aangezicht. De Geest hebt Gij geschonken.

	Ach, wil ons dan aanzien en gedenken uit genade in het eeuwig en gezegend Hoofd van Uw Gemeente, in die Goddelijke en gewillige Heere Jezus Christus, in Wie gerechtigheden en sterkte zijn, in Wie Gij Uw volk van eeuwigheid aangezien hebt, tot Wie Gij ze komt te roepen en te trekken, en om Wiens wil Gij ze zegent met tijdelijke, geestelijke en eeuwige zegeningen.

	Ach, bedeel ons uit Uw volheid met wat we behoeven, zo in het spreken als in het horen. Tot het een zowel als tot het ander zijn wij onbekwaam. Wij deugen nergens toe. Wij kunnen niet prediken, en als er gepredikt wordt, kunnen wij niet horen. Wij worden geroepen te onderscheiden, de geesten te beproeven, maar wij zijn niet in staat tot deze dingen. Doch Gij, Heere, hebt een arm met macht. Gij spreekt en het is er, Gij gebiedt en het staat er. Behaagt het U, Gij kunt het onthouden, maar als het U behaagt, kunt Gij het ook geven. En Gij zult het ons geven, zo Gij Uw eer daarin bereiken kunt en zo het dienstig kan zijn tot zaligheid van Uw kinderen. Gaat het Woord onder ons uit, ach, wil het gebruiken, en past U het Zelf toe. Stel ons in staat, maak ons bekwaam en gewillig om er werkzaam mee te zijn, in betrekking tot onze noden, zowel tijdelijke als eeuwige en geestelijke. Laat ons niet ongezegend van hier gaan. Alles is genade, maar Gij zijt goed en Gij doet goed; omdat Gij goed zijt, doet Gij goed.

	Zegen en onderhoud Uw Kerk. Wil nog toevoegen aan Uw Gemeente. Gedenk ons volk en de koninklijke familie. Gedenk al wat tot U opzucht. Gedenk zieken, lijdenden en stervenden.

	Amen.

	 

	We vragen uw aandacht voor het begin van het zevende vers van 1 Petrus 2:

	 

	‘U dan, die gelooft, is Hij dierbaar.’

	 

	Gezongen: Psalm 36:1. 

	 

	Het oprechte geloof wordt een zaligmakend geloof genoemd. Bij deze benaming vooral moeten wij stilstaan. Het geloof is een instrument, een middel. De zaligheid wordt er door aangegrepen, zodat geloof en zaligheid onlosmakelijk aan elkander verbonden zijn. Waar het ene is, daar is ook het andere. Waar het geloof is, daar is de zaligheid. Waar de zaligheid gevonden wordt, daar gelooft men. De apostel Paulus heeft er dit van gezegd: ‘Met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid’ (Rom. 10:10). Dus, waar het geloof is, daar is ook de gerechtigheid, de gerechtigheid die voor God geldt. Met andere woorden: de gelovige, hij die gelooft, de gelover, is rechtvaardig – rechtvaardig niet in eigen oog, maar rechtvaardig in het oog van de rechtvaardige God – en te geloven is ook het enige middel om rechtvaardig te zijn. Er staat dan ook: ‘De rechtvaardige zal door zijn geloof leven’ (Hab. 2:4), of: ‘De rechtvaardige zal uit het geloof leven’ (Rom. 1:17).

	Het geloof of de gelover ziet de zaligheid. Hij kent de zaligheid. Hij weet wat het is zalig te zijn, zalig te worden. Dat komt omdat de gelover God aanschouwt, want de zaligheid is God te kennen. Dat vinden we in Johannes 17 vers 3: ‘En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.’

	Men kent de Heere door het geloof. Dus, de gelover ziet de zaligheid. Wáár ziet hij de zaligheid? Hij ziet de zaligheid in de Heere. Tegelijkertijd met de Heere ziet hij de zaligheid. En waar ziet hij de Heere? Hij ziet de Heere in het Woord, in de beloften van het Evangelie. Hij aanschouwt in de beloften de Heere Jezus Christus, en in de Heere Jezus Christus ziet hij de Vader. Wanneer hij deze aanschouwing heeft, dan doet hij een greep. Er staat: ‘Of hij moest Mijn sterkte aangrijpen’ (Jes. 27:5). Hij grijpt de beloften aan, en tegelijkertijd grijpt hij de Heere aan. Hij omhelst de Heere. Hij doet dat met een geloof dat leeft, met een levend geloof. Het levend geloof is een geloof waardoor men zich bewust is van wat men doet. Wie de Heere aangrijpt met een levend geloof, is zich dus bewust dat hij de Heere aangrijpt, want het waarachtig geloof is nooit in onzekerheid aangaande zichzelf. ‘Klein geloof ook?’, zult u vragen. ‘Zwak geloof?’ Het geloof. Wij spreken doorgaans niet over trappen van het geloof, maar over het geloof. En wat wij van het geloof zeggen, geldt van elk geloof dat waar is, hoe zwak het ook moge zijn. Wat zou u eraan hebben, wanneer wij alleen spraken over een sterk geloof? Wij spreken niet over een sterk geloof, niet over een zwak geloof. Wij spreken over het geloof.

	Met een levend geloof wordt de Heere omhelsd, zodat men zich bewust is van wat men doet. Het geloof verkeert nooit in onzekerheid aangaande zichzelf. De gelover weet wat hij doet. Hij weet dat hij treedt, dat hij een stap doet, uit zichzelf en in God overgaat. Hij weet dat hij vertrouwen stelt niet op zichzelf – dat deed hij eerst – maar op de onveranderlijke beloften Gods, op de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Het is niet zo, dat een ieder die gelooft het zou kunnen beschrijven, maar ieder die gelooft, voelt in zijn hart dat hij steunt, dat hij rust. Waarop steunt hij? Waarin rust hij? Hij steunt op de gerechtigheid van Christus en hij rust in de deugden Gods. De deugden Gods zijn vervat in de beloften. Hij omhelst de beloften – zo steunt hij op God, op de deugden, op de heerlijkheid Gods, op de Naam des Heeren, staat er in Jesaja 50 vers 10. En dan komt hij ertoe om van de Heere wat te verwachten. ‘En nu, wat verwacht ik…?’ Er is niets te verwachten, zover men ziet. Er is niets te verwachten: van de naaste niet, van zichzelf niet, van het zichtbare en tastbare niet! ‘En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op U’ (Ps. 39:8). In de aanvechting, onder bestrijding, in alle moeilijke wegen geldt dit het meest, want Job zei: ‘Zie, zo Hij mij doodde, zou ik niet hopen?’ (Job 13:15). Deze man wist wat van de dodende kracht, anders zou hij zich zo niet uitgedrukt hebben. Trouwens, men behoeft zijn geschiedenis maar te lezen. U weet wat hij zegt: ‘Zo Hij mij doodde, zou ik niet hopen?’ Het beeld Gods stond zó in zijn ziel gegraveerd, dat het niet uitgewist kon worden door al zijn moeilijkheden. En de moeilijkheden waren onbeschrijfelijk, maar al waren de moeilijkheden nog groter geweest, het beeld Gods zou er niet bij hem door uitgewist zijn geworden. ‘En de ogen dergenen die zien, zullen niet terugzien, en de oren dergenen die horen, zullen opmerken’ (Jes. 32:3). Dat is door de onwederstandelijke werking van de Geest, en de gelover begrijpt dit doorgaans zelf niet. Heel dikwijls is het dat hij moet zeggen: ‘De Heere is aan deze plaats, en ik heb het niet geweten’ (Gen. 28:16). 

	De gelover gelooft eigenlijk niet. Als de Heere komt, gekomen is, dan gelooft hij niet! ‘Indien ik roep en Hij mij antwoordt, ik zal niet geloven dat Hij mijn stem ter ore genomen heeft’ (Job 9:16). Het is bij de begenadigde meer een hopen dan een geloven. Een begenadigd mens weet meer van zijn hoop dan van zijn geloof. Feitelijk weet hij alleen van God. Hierom heeft de apostel Paulus gezegd: ‘Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd’ (1 Kor. 2:2).

	Een gelovige is een mens die niets heeft. Hij bezit niets, maar God zorgt voor hem. En het Opperwezen doet dit vrijwillig. ‘Ik zal hen vrijwilliglijk liefhebben’, staat er (Hos. 14:5). Wanneer Zijn volk het ernaar maakt, dan moet Hij ze kastijden, maar dat is ook nog liefde, en Zijn goedertierenheid onttrekt Hij niet aan hen. ‘Ja, Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde; daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid’ (Jer. 31:3). De oorzaken hiervan liggen niet in henzelf; die liggen in God. En daarom spreekt men van Zijn welbehagen.

	Saulus van Tarsen kon op een ogenblik niet verder. Wat was de oorzaak? Hij zegt het op deze wijze: ‘Wanneer het Gode behaagd heeft, Die mij van mijner moeders lijf aan afgezonderd heeft, en geroepen door Zijn genade, Zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Denzelven door het Evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te rade gegaan met vlees en bloed’ (Gal. 1:15, 16). Het te rade gaan met vlees en bloed houdt ogenblikkelijk op, wanneer het God behaagt Zijn Zoon te openbaren. Onmiddellijk houdt de mens op, wanneer hij niet werkt, maar gelooft in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt om niet (Rom. 4:5). En dan is het een beamen, een beamen, een onderschrijven van het getuigenis Gods. Daarom staat er: ‘Die Zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld dat God waarachtig is’ (Joh. 3:33).

	Wij vinden in de Heilige Schrift maar op één plaats een beschrijving van het geloof. Met beschrijvingen houdt het Woord zich niet zoveel op, maar één beschrijving wordt er toch gevonden, namelijk in Hebreeën 11 vers 1. Daar staat: ‘Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt, en een bewijs der zaken die men niet ziet.’ Begrijpen wij dat woord? Staan wij er een ogenblik bij stil.

	‘Het geloof is een vaste grond.’ Wat is de grond? Het Woord. Hoe is nu het geloof een vaste grond? Het geloof omhelst het Woord, het omhelst de grond. En omdat het geloof het Woord omhelst, wordt het geloof genoemd een vaste grond. Want er staat: ‘De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan’ (Matth. 24:35). Als uw hart dat niet vat, dan begrijpt gij de beschrijving van de apostel niet, wanneer hij zegt: ‘Het geloof nu is een vaste grond.’ Als u het niet vat, dan moet u niet proberen het te begrijpen. Dat helpt allemaal niets. Trouwens, dat is enkel hoogmoed! Het is alleen een streven om toch ook een christen te zijn, hoewel men het niet is. Want een christen behoort tot de kinderkens, en een mens die geen christen is, behoort tot de grote mannen.

	‘…een vaste grond der dingen, die men hoopt’, dat is, een vaste grond van wat God in Christus is en van al wat in het Woord beloofd is. Dus de inhoud van de beloften, van de Goddelijke beloften – en daarvan nu is het geloof de vaste grond. Nog eens: begrijpt uw hart dit, dan hebt u om zo te zeggen maar een half woord nodig. Gij zijt van God geleerd om de dingen te begrijpen. 

	Een mens die gelooft, is van God geleerd. Op één ogenblik verstaat zo’n mens de dingen. Hij verstaat de algenoegzaamheid Gods, de noodzakelijkheid van Jezus Christus en Zijn gerechtigheid, de machteloosheid van de mens, de onwilligheid van de zondaar, de kracht en de mogendheid des Heeren, de Wet en het Evangelie en het onderscheid tussen deze beide. Een mens die gelooft verstaat al deze dingen – al kan hij niet lezen of schrijven, al is hij in de dingen niet opgevoed – hij verstaat ze! Wat is de oorzaak? Hij is van God geleerd. Mensen hebben hem dat niet bekend gemaakt. De prediking heeft hem dat niet gezegd. De prediking kan als middel gebruikt zijn, maar de prediking zelf heeft het niet gedaan. God heeft het gedaan, gelijk er staat in Psalm 118 vers 27: ‘De Heere is God, Die ons licht gegeven heeft.’ En hetzelfde zegt de apostel Paulus in 2 Korinthe 4 vers 6 – een tekst die niet genoeg kan overdacht worden en toch door al Gods volk verstaan wordt –: ‘Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene Die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus.’

	Een mens die begenadigd is, verstaat de Schrift. Wat begrijpt hij van de Schrift? Dat het een Woord tot hem is van God. Dat begrijpt hij ervan. Voor hem is de Schrift het Woord Gods. In zijn hart heeft hij daarvan getuigenis. Geliefde toehoorders, de apostel Johannes zegt: ‘En de Geest is het Die getuigt dat de geest de waarheid is’ (1 Joh. 5:6). De Geest getuigt in het hart, dat de Heilige Geest, van Wie wij de Bijbel hebben, de waarheid is. Zo staat de Kerk van Christus er tegenover. Terwijl de geleerden zoeken uit te maken wat van God is en wat van de mens is – en natuurlijk nooit enige wijsheid bekomen, want ‘zij hebben des Heeren woord verworpen, wat wijsheid zouden zij dan hebben?’ (Jer. 8:9), en ‘de vreze des Heeren is het beginsel der wijsheid’ (Spr. 9:10) – nog eens, terwijl de geleerden zoeken uit te maken wat van God en wat van de mens is, zegt de begenadigde:

	 

	’t Is Gods getuigenis

	Dat eeuwig zeker is

	En slechten wijsheid leert. (Ps. 19:4)

	 

	Het tweede gedeelte van de beschrijving van het geloof door de apostel Paulus is deze: ‘Het geloof is een bewijs der zaken die men niet ziet.’ Men denkt dat men geen bewijs heeft voor hetgeen men gelooft. Wanneer men geen bewijs had voor hetgeen men gelooft, dan zou dat geloof geen betekenis hebben. Maar de apostel Paulus wist het wel beter, en ik hoop dat u het ook beter weet. De apostel Paulus zegt: ‘Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt, en een bewijs der zaken die men niet ziet.’ Welke zaken zijn dat? God, de Heere Jezus Christus, God en mens in één Persoon, en al wat in de Schrift van de Heere Jezus gezegd wordt. Het verbond, de weldaden van het verbond: de vergeving der zonden, het recht op het tijdelijke en eeuwige leven en de geestelijke goederen, de bewaring Gods, de volharding in het geloof door het geloof, de hoop des eeuwigen levens, de prediking en de sacramenten, enzovoort. Dat zijn de zaken die men niet ziet, namelijk met het oog dat ons in onze moeder geformeerd is. Met dat oog zien wij deze dingen niet. Wij hebben dus met het natuurlijk oog geen zekerheid, geen bewijs van de dingen. En nu zegt de apostel Paulus dat wij toch een bewijs hebben, dat het geloof dat bewijs is, dat wij in het geloof het bewijs ervan hebben.

	Dus als een mens gelooft, dan wordt het hem gedemonstreerd. Verstaat u dat vreemde woord? Als u dat niet verstaat, dan wil ik het nader omschrijven, maar ik zou dat woord toch gaarne behouden. Als een mens gelooft, dan heeft hij in het geloof een demonstratie, een bewijs van de dingen die hij gelooft; dat wil zeggen, zij worden hem zó getoond dat hij er niet meer aan twijfelen kan, ik herhaal: dat hij er niet meer aan twijfelen kan. Dat is de bedoeling van de apostel. Hij twijfelt niet meer; dat wil zeggen, gelovende twijfelt hij niet. De twijfel is in de mens, maar de twijfel is niet in het geloof. Een gelovige kan wel twijfelen, maar als hij handelt door het geloof, dan is de twijfel buitengesloten. In het geloof dus heeft hij een demonstratie, een overtuigend bewijs van de waarachtigheid van de dingen die hij gelooft. Daarom zegt de apostel Paulus: ‘Ik weet Wien ik geloofd heb’ (2 Tim. 1:12). En als men zo’n woord aanhaalt: ‘Ik weet Wien ik geloofd heb’, dan is men terstond geneigd om te denken: ‘Ja, een sterk geloof zeker? De apostel Paulus kon zo spreken, maar niet iedereen kan zo spreken.’ Ja, niet iedereen, maar wel iedereen die gelooft. Want: ‘Het geloof is een bewijs der zaken die men niet ziet.’ Als niet ieder die gelooft zo kon spreken, dan zou de bepaling van de apostel Paulus zeker niet in orde zijn. Daarom zegt hij: ‘Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt, en een bewijs der zaken die men niet ziet.’ Als uw hart er bij kan, dan heeft u er ook de verkwikking van, of het wordt u op andere tijden, als het God belieft, geschonken erdoor verkwikt te worden. Het kan zijn dat u het op dit ogenblik alleen maar toestemt, maar misschien had u gisteren of langere tijd geleden de verkwikking ervan. Het kan zijn dat u morgen de verkwikking ervan hebt, en als het Opperwezen u verkwikt, dan begint alles te leven wat wij ervan gezegd hebben.

	‘Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt, en een bewijs der zaken die men niet ziet.’ Dat heeft met het gevoel niets te maken. Het gevoel is geen geloof, en het geloof is geen gevoel. Het geloof heeft met het gevoel niets te maken. Geloof is wat anders. Geloof is geloof. In het geloof is de zekerheid; niet door het gevoel, maar in het geloof is de zekerheid. Het gevoel kan er bij komen, maar de zekerheid is in het geloof. De aangrijping van Gods genade in Jezus Christus, dát is het geloof. Geliefde toehoorders, al kwam er nooit het gevoel bij, dan zou het geloof er niet in waarde door dalen of ophouden geloof te zijn, als het maar een oprecht aangrijpen is van de genade Gods in Jezus Christus. En als het dat niet is, dan is het geen geloof.

	Geloven is een aangrijpen van de genade Gods in Jezus Christus. Denk eraan: als uw hart nu in opstand is, dan is dat een bewijs dat gij zonder genade zijt, dat gij dood zijt door de misdaden en de zonden (Ef. 2:1). En als gij niet de hartelijke overeenstemming met deze dingen gewaar wordt, dan is dit een bewijs dat gij buiten het Koninkrijk Gods zijt. U moet vooral niet denken: ‘Ja, gij stelt het zó voor, maar anderen stellen het weer anders voor.’ Toehoorders, u weet toch wel dat elke mening geen recht van bestaan heeft. U moet alle leer niet geloven. U moet niet menen dat als u hiermee verschilt, u toch wel genade kunt hebben. Alle mensen die deze dingen tegenspreken, zijn volstrekt zonder genade, want de Geest leert bij u niet wat anders dan bij mij. Er is ‘één Heere, één geloof, één doop’ (Ef. 4:5), dit is de eenheid van het ware geloof (antw. 54 Heid. Cat.). Er is u volstrekt geen ruimte of vrijheid gelaten om te denken dat u genade zou hebben, als u het met deze dingen niet eens zijt. En daar moet u zich wel terdege rekenschap van geven. Doch niet ter wille van mij, want met mij hebt u tenslotte niet te maken – behalve dat u naar dit Evangelie geoordeeld zult worden. Wij staan allen in rekening met God! 

	U moet zich afvragen of u het getuigenis des Geestes hebt dat gij van God geleerd zijt. En als u het getuigenis des Geestes van God geleerd te zijn, mist, dan is het niet mogelijk dat u genade zou hebben. En ik zou u wel dringend willen verzoeken daarop acht te geven. Want, toehoorders, dat er zo ontzaglijk vele mensen hierover anders denken, ach, wat betekent dat? Wat betekent dat? Is het ooit anders geweest? Heeft Christus niet gezegd: ‘Want velen (zeg Ik u) zullen zoeken in te gaan, en zullen niet kunnen’ (Luk. 13:24)? Heeft Hij dat niet gezegd? En als Hij zo spreekt, wie bedoelt Hij dan? Waarom kunnen velen die zoeken niet ingaan? Waarom niet? Daar is een heel kort, eenvoudig antwoord op. Omdat zij niet geloven. Als een mens gelooft, dan werkt hij niet. Als een mens niet gelooft, dan werkt hij; en als hij werkt, dan wordt hij wat. Dáár zit ’t hem! Want ieder die wat is, die is buiten. Dat leest gij in de Bijbel. Dat behoef ik u niet eens te zeggen. ‘Hetgeen niets is,’ zegt de apostel Paulus, ‘opdat Hij hetgeen iets is, teniet zou maken’ (1 Kor. 1:28). Al wie werkt is wat, wil wat wezen en moet wat wezen. Maar een mens die gelooft, is niets. Het geloof is een ledigmakende genade.

	Toehoorders, hebt u ooit geloofd? Was uw hart, toen u geloofde, niet ledig? Ledig van wijsheid, van gerechtigheid, van kracht? En zag u de volheid niet buiten u in Christus Jezus? En wat deedt gij? De hand leggen op deze volheid buiten u, en steunen op het naakte, blote, waarachtige Getuigenis Gods. En daarom staat er dat velen zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. Men doet er somtijds op zijn manier wel moeite voor. Somtijds doet men er grote moeite voor. Maar het komt niet waar het komen moet. Men verloochent zichzelf niet, en men grijpt Christus niet aan. En zolang men dit niet doet, geldt het Woord van Christus: ‘Velen (zeg Ik u) zullen zoeken in te gaan, en zullen niet kunnen.’ Als iemand vraagt: ‘Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden?’, dan zegt de Heere Jezus: ‘Strijdt om in te gaan door de enge poort’ (Luk. 13:23, 24).

	Dus, toehoorders, dat er een wereld van godsdienstige mensen is en een leger van mannen die prediken en deze dingen tegenspreken, dat betekent niets. De grote vraag voor mij en voor u is deze: heb ik het getuigenis in mijn binnenste dat ik van God ben geleerd? Dat hebt u zich maar af te vragen. Dat hebt u zich alleen maar af te vragen. En als u het getuigenis in uw binnenste hebt dat u van God geleerd zijt, dan weet u alles wat betrekking heeft op de verheerlijking van God en de zaligheid van uw onsterfelijke ziel. En als u niet alles weet, dan weet u niets! En ach, het is zo’n groot voorrecht als u deze dingen worden gezegd, want een van tweeën: u geniet er in of u is terneergeslagen; u bent het ermee eens of u strijdt ertegen. En het is zo nodig en nuttig dat deze dingen gezegd worden. Als het niet goed ligt, dan ligt het niet goed. Straks komen wij voor de Rechter van hemel en aarde, en wat zou het baten als u zei: ‘Ik heb toch genade’, en Christus zou tot u zeggen: ‘Ik ken u niet’ (Matth. 25:12).

	Daarom roep ik u toe: Let op de prediking! Ga morgen niet naar uw kennissen. Beklaag u niet, in de hoop dat zij u zeggen: ‘Zo is het ook niet.’ Maar let op uw consciëntie. Uw geweten heeft het u altijd gezegd. En als Christus’ bloed op uw geweten komt, dan zegt uw geweten het ook, namelijk dat God in Jezus Christus voor ú is. En dan hebt u daarin het bewijs dat u gelooft, want, zegt de apostel Johannes, ‘die gelooft, heeft de getuigenis in zichzelven’ (1 Joh. 5:10). En dan ervaart u ook dat God zorgt, en Hij zal het zeker blijven doen, want er staat: ‘Uw weg was in de zee, en Uw pad in grote wateren, en Uw voetstappen werden niet bekend. Gij leiddet Uw volk als een kudde, door de hand van Mozes en Aäron’ (Ps. 77:20, 21). Telkens komt het Opperwezen zó voor u te staan, dat gij zeggen moet: ‘Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij’ (Ps. 40:18). U gelooft niet dat de Heere aan u denkt. Het is veel te groot. En toch zegt u: ‘Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp’ (Mark. 9:24).

	Amen.

	 

	Gebed:

	Ach, heerlijk, aanbiddelijk Opperwezen, wil ons gedenken naar de rijkdom Uwer genade, want wij hebben geen medelijden met onszelf en onze naaste heeft het ook niet. Niemand heeft het. Maar Gij zijt de Zoeker van de mens. Gij zijt het Die het weggedrevene zoekt. Het verlorene, wat verloren was, dat zoekt Gij. Gij maakt Uzelf bekend als de Enige Die waarachtig is, waarachtig en getrouw. En als U dit bekend maakt, dan maakt U het zó bekend dat het hart tot U komt, tot U en tot Uw goedheid, bevende. Ach, mocht de prediking deze uitwerking eens hebben, door Uw genade en Geest, voor het eerst of bij vernieuwing. Dat men eens zien mocht dat Gij gekomen zijt als een God Die in Christus de wereld waart met Uzelf verzoenende, en als een God Die gezegd heeft: ‘Zo waarachtig als Ik leef, zo Ik lust heb in de dood des goddelozen! Maar daarin heb Ik lust, dat de goddeloze zich bekere van zijn weg en leve.’ Dat wij U rechtvaardigen mochten en onszelf beschuldigen. Dat wij onszelf verloochenen, het onze loslaten en U aangrijpen mochten.

	Heere, gedenk ons, gedenk ons met de onzen. Gedenk menigeen en treed niet in het gericht met ons, maar wil ons aanzien en gedenken in Hem in Wie kwijtschelding is.

	Laat ons niet aan onszelf over, maar wil ons leiden in Uw wegen. Schenk ons genade en houd ons onder Uw opzicht en tucht. Zegen Uw Gemeente, waar zij zich ook moge bevinden. Zegen allen die op U hopen. Ontferm U over hen naar de rijkdom Uwer genade en doe hen volharden tot het einde toe.

	Amen.

	 

	Gezongen: Psalm 119:87 en 88.

	 


Vierde predikatie, 16 februari 1933

	 

	Gezongen:      Psalm 66:1, 2 en 3.

	Gelezen:      1 Petrus 2.

	 

	Gebed:

	Heerlijk, algenoegzaam en aanbiddelijk Opperwezen, schenk ons Uw genade in deze ogenblikken, waarin wij het voorrecht genieten van neergezeten te mogen zijn onder het geklank van Uw gezegend Getuigenis, tot U te naderen met diepe eerbied en met een waar verlangen om van U te worden onderwezen in de dingen die Uw eer en onze zaligheid betreffen.

	Gij hebt ons allen bewaard, ons geschonken niet alleen het leven, maar ook de gezondheid en de kracht. Menigeen werd uit dit leven weggenomen, en velen liggen aan een ziekbed gebonden. Geef ons Uw goedheid op te merken, te erkennen en te waarderen, en laat Uw goedertierenheid en barmhartigheid ons tot bekering leiden.

	Zie ons aan en gedenk ons in Hem in Wie het U behaagd heeft dat al de volheid der Godheid lichamelijk wonen zou. In onszelf aangemerkt zijn wij verwerpelijk. Gij hadt ons goed en naar Uw evenbeeld geschapen. Gij hadt ons overladen met Uw zegeningen en weldaden. Het ontbrak ons aan niets, want wij hadden U, en Gij zijt de Algenoegzame, niet alleen voor Uzelf, maar ook voor Uw schepselen. Maar wij hebben U moedwillig en vrijwillig verlaten en ons op onszelf gezet, en zo ons tegen U gekeerd. Schuldig staan wij. Wij zijn onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. ‘Zo Gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan?’ Wij zouden niet op één uit duizend antwoord hebben. Wij zouden moeten verstommen!

	In de Zoon Uwer eeuwige liefde zijt Gij de Toevlucht, de God en Vader van een in zichzelf schuldig en schamel volk. Gij waart in Hem Die Uw Evenbeeld is, Die de menselijke natuur had aangenomen in de volheid des tijds, de wereld met Uzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en hebt het Woord der verzoening in ons gelegd. In de Zoon Uwer eeuwige liefde zijt Gij tot ons gekomen met het aanbod van al wat wij nodig hebben, met het aanbod van het leven en van al wat tot het leven behoort. In de Heere Jezus Christus roept Gij ons toe: ‘Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde; want Ik ben God en niemand meer.’ Ach, schenk ons Uw genade om dit te kunnen verstaan, te geloven en er ‘amen’ op te zeggen. Schenk ons Uw genade om in deze dingen te kunnen rusten en ons betrouwen te stellen op U, de Algenoegzame, de Aanbiddelijke, Die wil dat wij U voor alles zullen laten zorgen, gelijk Gij voor alles gezorgd hebt, Die niet van node hebt van mensenhanden te worden gediend als iets behoevende, maar Die Zelf dienende zijt.

	Geef ons Uw getuigenis in de opening van onze lippen. Doe ons spreken naar de zin en naar de mening van Uw Geest, hetwelk niet bestaat in woorden, maar in betoning des Geestes en der kracht. Doe ons in Uw handen een instrument zijn, en bereid in onze harten voor Uw Woord een plaats. Doe het ons geloven, aannemen en verzegelen. Want die Uw getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld dat Gij waarachtig zijt. En dat is het wat U wenst en wat U werkt, want Gij zijt de God Die erkend wilt worden. Gij doet Uw volk zingen:

	 

	Erkent dien God; Hij is geducht;

	Hij doet Zijn sterkte boven lucht

	En boven wolken wonen.

	 

	En als wij U erkennen, dan zijn wij voldaan, en dan is ons hart in de rust ingegaan, en dan wordt iets genoten van wat Uw Kerk tot in alle eeuwigheid in de hemel geniet.

	Gedenk zieken, lijdenden en stervenden, bedrukten, rouwdragenden, weduwen en wezen. Ontferm U over al wat tot U opzucht. Doe Uw Goddelijk Koninkrijk komen. Onderhoud, sterk en troost Uw Gemeente. Houd haar staande. Doe haar schuilen bij U. Doe haar door Uw genade de toevlucht nemen onder de schaduw Uwer vleugelen, totdat de verdervingen zullen voorbij zijn gegaan. Laat haar niet toe de moed te verliezen, maar doe haar zien op U en goede moed hebben, hopende op U, en van U alles verwachtende.

	Amen.

	 

	Wij vragen weer uw aandacht voor het begin van 1 Petrus 2 vers 7:

	 

	‘U dan, die gelooft, is Hij dierbaar.’

	 

	Gezongen: Psalm 84:3.

	 

	Het geloof is een genade, een vrije gift. De apostel Paulus zegt in Efeze 2 vers 8: ‘Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave.’ De mens heeft er geen hand in. Hij verstaat het niet. Niemand kan zeggen wat het geloof is, of hij moet het geloof van God ontvangen hebben.

	Een mens staat er blind voor, en wie ook slechts door een algemeen licht op zichzelf let, die merkt dat. God voelt, tast, aanschouwt hij niet. Wat het is tot God te naderen, de nadering van het Opperwezen in zijn ziel gewaar te worden, hij weet niet wat het is. Het is, zoals de apostel Paulus zegt in 1 Korinthe 2 vers 14: ‘De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan.’

	Een mens wenst de dingen ook niet. Als hij wilde, dan zou hij het hebben. De Schrift leert dit duidelijk genoeg, want er staat: ‘Die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet’ (Openb. 22:17). De toegang tot God, tot de genade, tot het leven, wordt de mens door de Heere niet belemmerd. De mens weigert. Hij zegt: ‘Wijk van mij, want aan de kennis Uwer wegen heb ik geen lust’ (Job 21:14). Hij kan er niet toe komen om hetgeen waarnaar hij de hand uitgestrekt heeft, los te laten. En zolang een mens dit niet doet, volhardt hij in de paradijszonde, beweegt hij zich van God af, en zegt: ‘Wat is de Almachtige, dat wij Hem zouden dienen? En wat baat zullen wij hebben, dat wij Hem aanlopen zouden?’ (Job 21:15).

	De mens heeft de dingen ook niet lief. Hij denkt er niet gunstig over. Hij is ook niet iemand die liefheeft. Hij is een hater, hij haat God, en hij zou het liefst willen dat Hij er niet was – tenminste, dat hij zeker wist dat hij niet met God in aanraking behoeft te komen. Het is nog altijd zoals ons getoond werd in het paradijs: Adam hoorde God aan de wind des daags, en hij verborg zich (Gen. 3:8). Dit, dat hij God en de naaste haat, is zijn zonde en ellende. Zijn zonde, want de hemel wil dat hij liefheeft. Wat is de hoofdsom van de Wet, die goed, heilig en geestelijk is? God lief te hebben boven al en de naaste als zichzelf (Luk. 10:27). Zijn ellende, want als hij nu alleen moet overblijven, kan hij niet gelukkig zijn. ‘Ons hart’, heeft iemand gezegd,1 ‘is onrustig in ons.’ Wie weet dat niet? Wie gevoelt dat niet? ‘Ons hart is onrustig in ons, totdat het rust gevonden heeft in God.’

	Dat weten allen die door de Heilige Geest geleerd zijn! Waar men gelooft, daar is het dreigen, het beschuldigen, het haten opgehouden. ‘Want wij die geloofd hebben,’ zegt de apostel Paulus, ‘gaan in de rust’ (Hebr. 4:3).

	Waarachtig geloof is ook door de liefde werkende (Gal. 5:6). Mens wordt men, zoals ik u in een van mijn predikaties over dit onderwerp gezegd heb, mens wordt men door het geloof, omdat men door het geloof in de rechte verhouding staat tot God. En als men in de rechte verhouding tot God staat, dan staat men ook in de rechte verhouding tot de naaste. De liefde tot God, ontstaande uit de geloofsomhelzing, keert tot haar Oorsprong weder. De liefde is een afdalende liefde tot de naaste. Zij daalt af tot de naaste: tot de geestverwanten, tot de broeders en zusters in de Heere Jezus Christus allereerst, maar ook tot de mensen in het algemeen. En er staat dat de rechtvaardige het leven van zijn beest kent (Spr. 12:10).

	Het geloof is een zaligmakende genade. God biedt de zaligheid aan in Jezus Christus, want Jezus Christus is de Persoon in Wie de delen van onze volkomen zaligheid worden gevonden. ‘De zaligheid’, zegt de apostel Petrus, ‘is in geen ander; want er is ook onder den hemel geen andere naam, die onder de mensen gegeven is, door welken wij moeten zalig worden’ (Hand. 4:12).

	Toehoorders, wanneer gij deze aanbieding omhelst, dan is het goed. Dan zijt gij zalig en bestemd het te worden, wie gij ook moge zijn, of wat gij ook gedaan moge hebben. De apostel Paulus zegt dan tot u dat gij volmaakt zijt, volmaakt in Jezus Christus (Kol. 1:28, 2:10). Op één ogenblik dus, niet door ontwikkeling, wordt de mens volmaakt. Maar hij is het, wanneer hij in Jezus Christus is, en hij is in Jezus Christus wanneer hij in Hem gelooft. Wanneer gij de aanbieding niet omhelst, dan is het niet goed, wie gij ook moge zijn, of wat gij ook gedaan moge hebben.

	Voor hem die gelooft, is de zaligheid begonnen. Hij weet dat er een zaligheid is. Hij weet ook waarin de zaligheid bestaat. Hij weet dat er een zaligheid is. Ze is hem geopenbaard. Ze is hem bekend geworden in het hart. Het hart heeft ze aanschouwd, getast, genoten. De apostel Paulus spreekt in Romeinen 8 vers 23 van de eerstelingen des Geestes: ‘Wij die de eerstelingen des Geestes hebben.’ Deze eerstelingen zijn: oprecht berouw, geloofsvereniging met Christus, staan in de gemeenschap Gods; zichzelf in het algenoegzame Wezen verliezen, zijn hoop te hebben op de onveranderlijke beloften, welke alle in Christus ja en in Hem amen zijn (2 Kor. 1:20); ervan overtuigd te zijn dat alles goed is, hoe ellendig, hoe van zijn plaats het ook lijkt te zijn; en de omhelzing van het woord van de apostel Paulus: ‘En wij weten dat dengenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dengenen die naar Zijn voornemen geroepen zijn’ (Rom. 8:28). Hij weet waarin de zaligheid bestaat: in voor God niets te zijn. Men is niets, men is schuldig, men is verdoemelijk, men is verloren. Al het onze is verloren. Wanneer men nu kan zijn wat men is en dan daarbij erkennen dat God is, en zeggen dat Hij is wat Hij getuigt dat Hij is, zie, toehoorders, dat is de zaligheid. De zaligheid is dit, dat God alles is en dat de mens niets is. Als nu God alles is en de mens niets, dan wordt God vrijheid gegeven, en dat is de zaligheid. Als men het Opperwezen vrijheid geeft, dan looft en prijst men Hem, en dat is de zaligheid.

	Straks zal de zaligheid voltrokken worden. De apostel Paulus zegt: ‘Want wij zijn in hope zalig geworden’ (Rom. 8:24). Bij het sterven zal de gelovige God aanschouwen. Niet door het geloof. Zó – door het geloof – had hij het hier weleens gedaan; maar dán is de aanschouwing onmiddellijk. En wat zal deze aanschouwing in de hemel teweegbrengen? Dat wat zij hier in hem teweeggebracht heeft: de gelijkvormigheid aan en de gemeenschap met God. Aanschouwt de mens bij het sterven God, op hetzelfde ogenblik zal hij door deze aanschouwing God geheel gelijk zijn. De apostel Johannes zegt: ‘Nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien gelijk Hij is’ (1 Joh. 3:2). En op een andere plaats vinden we: ‘En wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest’ (2 Kor. 3:18). Deze aanschouwing zal de rust van de afgestorvene zijn, want niet zodra heeft de begenadigde het tijdelijke met het eeuwige verwisseld, of hij gaat voor eeuwig de rust in, die er overblijft voor het volk van God (Hebr. 4:9). Ten jongsten dage zal zijn lichaam verrijzen en verheerlijkt worden met de in de hemel zalige ziel. Christus zal dan staan met de Zijnen voor Zijn Vader en het alles aan Hem overgeven. ‘God’ – zegt de apostel Paulus – zal dan zijn ‘alles in allen’ (1 Kor. 15:28).

	En als u nu iets van deze dingen kent, vraag dan uzelf maar af of dit niet het hoogste goed is. Hiervan zingt de Gemeente in Psalm 68 vers 2:

	 

	Maar ’t vrome volk, in U verheugd,

	Zal huppelen van zielenvreugd,

	Daar zij hun wens verkrijgen;

	Hun blijdschap zal dan, onbepaald,

	Door ’t licht dat van Zijn aanzicht straalt,

	Ten hoogsten toppunt stijgen.

	 

	Het voorwerp van het geloof is de Heere Jezus Christus. Waar Christus is, daar is het geloof. Waar het geloof, het zaligmakend geloof is, daar is Christus. Christus en het geloof zijn nooit van elkander gescheiden. De openbaring van Jezus Christus in het hart zou zonder gevolg zijn, als het hart door het geloof Christus niet op slag omhelsde. Het geloof ziet Christus. Was dit zo niet, men zou ook niet weten dat Jezus van Nazareth – zó hebben wij de Zoon Gods genoemd – de Zoon van God is, Die gestorven is aan het kruis op Golgotha, daarna gelegd is door Nicodemus en Jozef van Arimathea in het graf van Jozef van Arimathea, opgestaan is uit de doden, opgevaren ten hemel en ‘gezeten is aan de rechterhand der Majesteit in de hoogste hemelen’ (Hebr. 1:3).

	Dit niet te geloven, is de zonde. Maar, toehoorders, ik heb vooral in mijn jeugd mij er dikwijls over verwonderd dat de mensen zo gemakkelijk kunnen zeggen dat zij deze dingen geloven. Maar het geloof ziet deze dingen. Daarom zegt de apostel Paulus: ‘Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt, en een bewijs der zaken die men niet ziet’ (Hebr. 11:1). Men moet zich op het Woord gronden. Dit wil echter niet zeggen dat men zeggen moet: ‘De Bijbel zegt het.’ Zal men zoiets in waarheid kunnen zeggen, dan moet de Bijbel in ons hart verzegeld zijn. Dat dit nodig is, ligt niet aan de Bijbel, maar aan ons. Als de Bijbel in ons hart verzegeld is, als de Geest het Woord, dat hier voor ons ligt, in ons hart verzegeld heeft, dan geloven we, dan weten we de dingen; dan is de werkelijkheid van de geestelijke dingen groter voor ons dan die van de zichtbare en tastbare dingen. En tegelijkertijd verstaan we dat het geloof een gave Gods is, en hoe een mens niet geloven kan – gelijk we in het begin gezegd hebben – tenzij hem het geloof van God geschonken is.

	Het geloof ziet Christus. Waar? In het Woord; in de beloften van het Evangelie! Anders is het een tekst, en daarvan zeggen dan de mensen dat dát het Woord van God is; maar recht weten ze het toch niet. Maar het geloof ziet in de tekst, in de beloften van het Evangelie: Christus. En als het geloof in de beloften van het Evangelie Christus ziet, dan ziet het God in Christus, zodat het God Drie-enig vóór zich heeft. De gelovige zegt: Door het geloof versta ik dat het ene, eeuwige Goddelijke Wezen is Drie in Personen, Vader, Zoon en Heilige Geest. En terwijl het geloof deze aanschouwing heeft, omhelst het de beloften, en met de beloften Christus, en met Christus de Vader en de Heilige Geest.

	Het geloof is dus een omhelzen van Christus, een omhelzen van de aanbieding die God doet aan de mens in Jezus Christus. Daarom staat er, gelijk ik reeds aangehaald heb: ‘Die Zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld dat God waarachtig is’ (Joh. 3:33).

	Het geloof rust op Christus. Een mens die rijkdommen heeft, rust op zijn eigendomsbewijzen, op een contract of een obligatie. Zo rust het geloof op Christus en op Gods deugden, want gelijk ik u reeds gezegd heb, het ziet in Christus: God. Bijzonder ziet het geloof in Christus Gods waarheid en trouw. Zo rust het geloof in God. Daarom heeft het ook verwachting van Hem. Het geloof en de hoop gaan samen. Het geloof gaat vooraf, het omhelst de beloften. Daarna wordt de hoop werkzaam. Door de hoop ziet men uit naar de vervulling van de beloften. En hierom zegt de Kerk: ‘En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op U’ (Ps. 39:8).

	Het geloof rust op Christus alléén. Een mens die gelooft, is geheel verloren. Een mens die gelooft, brengt niets mee. Hij heeft niets, hij kan dus niets meebrengen. Niemand kan iets meebrengen, want er is niemand die iets bezit. ‘Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek; en gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt’ (Openb. 3:17). Maar als de Heilige Geest hem dit toont, dan weet een mens het wél. Wie gelooft, die brengt niets mee. Hij weet dat hij niets heeft, maar hij heeft in Christus alles. Deze is zijn staat, zijn gerechtigheid, zijn heiligheid, zijn Verlosser, zijn zaligheid. ‘Wat is uw enige troost?, zo wordt er gevraagd in de eerste zondag van de Catechismus. Antwoord: ‘Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen Zaligmakers Jezus Christus eigen ben’ (Heid. Cat, vr. en antw. 1).

	Oprecht geloof brengt ertoe om te zeggen: ‘Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus’ wil schade geacht. Ja gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere; om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen’ (Filipp. 3:7, 8).

	Toehoorders, welk een uitnemende genade is dus het geloof. Deze genade komt onder allerlei benamingen voor in het Woord. Geloven wordt een zien genoemd. Er staat in Psalm 34 vers 6: ‘Zij hebben op Hem gezien, ja, Hem als een waterstroom aangelopen; en hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden.’ En in Jesaja 32 vers 3 vinden we: ‘En de ogen dergenen die zien, zullen niet terugzien, en de oren dergenen die horen, zullen opmerken.’ Het geloofsoog dringt door de hemelen heen en aanschouwt in de hemel Christus. ‘Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods’ (Hebr. 2:9).

	Het geloof wordt een lopen genoemd. ‘Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde; want Ik ben God en niemand meer’ (Jes. 45:22). ‘Hoe dierbaar is Uw goedertierenheid, o God! Dies de mensenkinderen onder de schaduw Uwer vleugelen toevlucht nemen’ (Ps. 36:8). Een mens die gelooft, ziet zich verloren, maar in Christus ziet hij de behoudenis. Overtuigd zijnde van zijn verlorenheid in zichzelf en van de waarheid dat in Christus de behoudenis is, en dat deze behoudenis hem aangeboden wordt, vlucht hij tot Christus.

	Het geloof wordt genoemd een openen van het hart. ‘Welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd’, zo vinden we getuigd van Lydia, een purperverkoopster, in Handelingen 16 vers 14. Als iemand gelooft, dan opent hij het hart voor Christus, Die het hart van de mens voor Zichzelf opent. En als het hart geopend is, dan verstaat men de woorden, die anders altijd onverstaanbaar zouden blijven: ‘De stem mijns Liefsten, Die klopte, was: Doe Mij open, Mijn zuster, Mijn vriendin, Mijn duive, Mijn volmaakte; want Mijn hoofd is vervuld met dauw, Mijn haarlokken met nachtdruppen’ (Hoogl. 5:2).

	Een mens ziet dat hij niet alleen niet heeft kunnen geloven, maar dat het ook zijn begeerte niet was. Hij kan er niet toe besluiten los te laten waarnaar hij de hand heeft uitgestoken. Hij meent dat hij wat moet hebben en dat er nog wat moet bijkomen. Het moet nog wat anders worden, zo denkt hij. In die richting zoekt hij de zaligheid, maar de zaligheid ligt niet in die richting. De zaligheid ligt in iets anders. De zaligheid ligt in het komen tot God, als God gekomen is tot ons, zonder dat de mens er iets aan doet. Daarom staat er: ‘Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de Heere der heirscharen’ (Zach. 4:6). En de apostel Paulus zegt: ‘Doch dengene die niet werkt, maar gelooft in Hem Die den goddeloze rechtvaardigt…’ (Rom. 4:5).

	Maar al haalde ik nu honderd teksten aan, dan zou u het toch niet begrijpen, of de Geest moest u het begrip ervan gegeven hebben. Misschien denkt iemand: ‘Welnu, dan konden wij evengoed niet onder de prediking komen, als wij het toch niet begrijpen kunnen.’ Maar, toehoorders, onder de prediking werkt God. De prediking is Zijn middel, als het de prediking maar is van Wet en Evangelie. Als in de prediking het onderscheid maar gemaakt wordt tussen deze beide zaken, dan heeft er een bearbeiding plaats, en deze bearbeiding is tweeërlei. De apostel Paulus schrijft in 2 Korinthe 2 vers 16: ‘Dezen wel een reuk des doods ten dode, maar genen een reuk des levens ten leven.’ Maar bearbeiding heeft er plaats, want er staat: ‘Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot Mij wederkeren; maar het zal doen hetgeen dat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend’ (Jes. 55:11). Daarom deugt de gevolgtrekking van zo-even niet.

	Toehoorders, wij moeten dus geloven! Wij kunnen niet, dat hebben wij u gezegd. Wij willen niet, dat hebben wij u ook gezegd. Wij moeten geloven! Wie niet gelooft, die leeft niet en wordt ook niet zalig. Er staat: ‘Die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden’ (Mark. 16:16). Maar wie gelooft, die leeft en wordt zalig. Nog eens: wij moeten geloven. Een mens die het geloof deelachtig geworden is, heeft voor God gestaan met een pak van schuld. Wie nooit schuld gehad heeft bij God en bij de naaste, die heeft ook nooit geloofd. Want bij het Opperwezen staan wij in de schuld en bij onze naaste staan wij ook in de schuld; wij hebben nooit anders dan schuld. Wie gelooft, die heeft met een pak van schuld voor God gestaan. Hij die gelooft, is een mens in wie Christus een gestalte verkregen heeft (Gal. 4:19). Het grote wonder is in hem geschied, waarvan de apostel Paulus spreekt in Galaten 1 vers 15 en 16 in deze woorden: ‘Maar wanneer het Gode behaagd heeft, Zijn Zoon in mij te openbaren.’ Als u nu ook kunt zeggen, dat het God behaagd heeft Zijn Zoon in u te openbaren, dan is u evenals de apostel Paulus ‘terstond met vlees en bloed niet te rade gegaan.’

	Als een mens gelooft, dan heeft hij Christus omhelsd. Men meent dat men Christus of wát van Christus zien kan, zonder Hem dan nog te omhelzen. Ik las het nog vanmorgen in de kerkbode van een van de grote gemeenten. Daarin schreef iemand: ‘Wat een weldaad is het al, als een mens ziet dat er een Verlosser is.’ Zo worden de mensen op een dwaalspoor gebracht. Dat is de valse prediking, want, toehoorders, als dit zo was, zou het zó zijn dat God het verstand van de mens kon bearbeiden en aan de wil en de genegenheden niets doen. Dat is echter onmogelijk. Zó werkt God niet. Als Hij zaligmakend werkt, dan grijpt Hij de gehele persoon aan: Hij verlicht het verstand, Hij vernieuwt de wil, en Hij reinigt de hartstochten. Verlicht Hij het verstand, dan kennen wij Hem. Het is zó: God laat het licht op de Bijbel vallen en tegelijkertijd plant Hij in het hart het oog. Het oog ziet dat de zon schijnt. Zo gaat Christus, Die de Zon der gerechtigheid is, over ons op (Mal. 4:2). De wil wordt vernieuwd, terwijl het verstand wordt bestraald met Goddelijk licht, en het hart opent zich voor Christus. Hij heeft God lief en hij heeft ook de naaste lief. Het is een ééntijdig werk. Het geschiedt op een en hetzelfde ogenblik. Deze verandering wordt wedergeboorte genoemd in de Heilige Schrift. ‘Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwigblijvende Woord Gods’ (1 Petr. 1:23).

	Als een mens gelooft, dan heeft hij Christus aangenomen, zoals God Hem aangeboden heeft: eerst als Priester, maar daarna, of beter gezegd tegelijkertijd, als Profeet en Koning – zodat een mens die gelooft, Christus heeft. Niet méér. Maar met Christus heeft hij alles, want ‘Christus is alles en in allen’ (Kol. 3:11). En niet zodra heeft hij de gewaarwording van deze dingen gehad, of hij zegt: ‘O God, geef den Koning Uw rechten, en Uw gerechtigheid den Zoon des Konings’ (Ps. 72:1). De aanschouwing van Christus aan ’s Vaders rechterhand geeft grote vrede.

	Wie gelooft, die heeft Christus verkoren met het kruis. Niet zodra is Christus omhelsd, of een mens behoort tot de verachten. Straks gaat hij spreken, en wat hij spreekt bevalt niet. Er is tussen de wereld en Christus een tweespalt, en niemand kan Christus noemen, of het gemoed van degene die Christus hoort noemen, wordt afgestoten. Het hart opent zich niet voor zulk een prediking, voor zulk een belijdenis. Dit veroorzaakt de eenzaamheid, of het gevoel van de eenzaamheid, waarvan alle kinderen Gods hebben gesproken. Vandaar dat zij zeggen met de psalmdichter: ‘Ik ben eenzaam en ellendig’ (Ps. 25:16). En op een andere plaats spreekt de dichter van zijn ‘eenzame’, dat is zijn ziel (Ps. 22:21, 35:17). De gemeenschap, de kracht Gods kan men niet genieten zonder het eenzame leven te hebben. Maar dat neemt niet weg dat de gehele Kerk zegt: ‘Wien heb ik nevens U in den hemel? Nevens U lust mij ook niets op de aarde’ (Ps. 73:25).

	Toehoorders, mijn bespreking van het geloof eindig ik met u allen toe te roepen: ‘Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden’ (Hand. 16:31). Christus is er, aan uw voeten, in uw mond, in uw hart (Rom. 10:8). Geloof in Hem, en gij zult eeuwig zingen van de goedertierenheden des Heeren (Ps. 89:2).

	Amen.

	 

	Gebed:

	Zo het in Uw raad bestaan kan, zegen Heere, wat gesproken en overdacht is, voor menige ziel. U te kennen door Uw Woord en Geest is het leven, is het eeuwige leven. Wie U kent, vindt het licht. Waar hij U aanschouwt, ziet hij ook zichzelf. Gij wordt verhoogd, en de ziel vernedert zich en neemt de toevlucht tot de genade van U, welke aangeboden wordt in de Zoon Uwer eeuwige liefde.

	Begeef noch verlaat ons. Geleid ons op onze wegen. Breng ons tot het onze. Zegen en versterk Uw Gemeente. Voeg nog aan haar toe. Doe Uw Koninkrijk komen, ook onder ons die hier tegenwoordig zijn, door de prediking van Uw Goddelijk en gezegend Evangelie. Treed niet met ons in het gericht, maar zie ons aan in de Zoon Uwer liefde, in Wie Gij een verzoend God en een vriendelijk Vader zijt.

	Amen.

	 

	Gezongen: Psalm 72:11.

	 


Vijfde predikatie, 16 maart 1933



	 

	Gezongen:      Psalm 111:1, 2 en 3.

	Gelezen:      1 Petrus 2.

	 

	Gebed:

	Ach, volzalig, algenoegzaam en aanbiddelijk Opperwezen, eeuwig, enig en drie-enig God, uit Wie en door Wie en tot Wie alle dingen zijn, schenk ons Uw genade, om de verdiensten van de Zoon Uwer eeuwige liefde, om in deze ogenblikken tot U te kunnen naderen met diepe eerbied en in ware onderwerping des harten. Gij hebt ons bewaard, gezegend en beweldadigd. Gij hadt met ons in het gericht kunnen treden. Gij hadt ons allerlei wegen kunnen laten inslaan. Gij hadt tot ons kunnen zeggen: ‘Ga heen, dien andere goden! Ik zal u geen genade meer bewijzen.’ Uw goedertierenheden waren elke morgen nieuw over ons en Uw barmhartigheden namen geen einde. Ach, doe het ons opmerken; doe er ons bij stilstaan. Laat ons verwonderd kunnen staan over U, en beschaamd wezen over onszelf. Laat Uw goedertierenheid en barmhartigheid, laat Uw bemoeienissen, Uw velerlei bemoeienissen ons tot bekering leiden. Doe ons vragen naar U, bij Wie de fontein des levens is en in Wiens licht wij het licht aanschouwen. Gij zijt de Algenoegzame, de Heilige, de Wijze, de Rechtvaardige, de Goedertierene, Barmhartige, de aanbiddelijke Verbonds-Jehovah. Geef ons U te kennen. Doe ons U kennen in Hem Die Uw evenbeeld is en Die Uw Naam op aarde onder de mensen geopenbaard heeft. Doe ons U aanhangen. Doe ons U volgen door het bezaaide en door het onbezaaide. Gij hadt met ons in het gericht kunnen treden, Heere. Het zijn Uw goedertierenheden dat wij niet vernield zijn. Doe ons Uw weldaden erkennen. Doe ons Uw vrije goedheid opmerken en waarderen.

	Gedenk ons in deze ogenblikken. Wil ons aanzien en gedenken in Hem bij Wiens lijden en sterven wij in deze dagen worden bepaald. Ach, dat we er eens iets van verstaan mochten, door Uw genade. Dat wij verstaan mochten dat Gij waart in Christus de wereld met Uzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende en hebt het woord der verzoening in ons gelegd. Dat we eens een hart mochten hebben om op te merken Uw grote liefde: Want alzo lief hebt Gij de wereld gehad, dat Gij Uw eniggeboren Zoon gegeven hebt, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. En dat we eens gebracht mochten worden in onszelf en eens begrijpen mochten dat wij in onszelf voor U niet kunnen bestaan, en hoe al onze gerechtigheden voor U zijn als een wegwerpelijk kleed.

	Geef ons met de waarheid die onder ons gevonden wordt, werkzaam te zijn, U tot eer en ons tot zaligheid. Gij weet wat wij van onszelf ermee doen. Wij verdraaien de Schrift tot ons eigen, eeuwig verderf. Wij kunnen U niet toelaten het bekend te maken aan en in onze ziel, want wij hebben zelf onze inzichten. Wij vormen ons begrippen. Wij hebben onze voorstellingen van de dingen en zo zijn wij rijk en verrijkt en hebben geens dings gebrek; en wij weten niet dat wij zijn ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt.

	Geef ons in de opening van onze lippen Uw getuigenis. Doe ons spreken naar de zin en naar de mening van Uw Geest. Zo zou dit zijn tot verheerlijking van U en kunnen dienstig zijn tot zaligheid van onze onsterfelijke zielen. Wat verheerlijkend voor U is, dat zou voor ons profijtelijk kunnen wezen, want de zaligheid die in U is en welke door sommigen gesmaakt wordt, bestaat in de verheerlijking van Uw Naam, van de Naam van U, Heere Jezus, Wiens gehoorzaam en godvruchtig leven in een weg van lijden en sterven aan de mensen bekendgemaakt is. Ach, rechtvaardig zoudt Gij zijn zo Gij het ons onthieldt, maar schenk het ons uit genade. Bereid in onze harten Uw Woord een plaats. Doe ons door genade ervoor opzijgaan. Doe er ons geheel voor opzijgaan. Ach, leer ons wat het is met Uw Gemeente te mogen bekennen geen mensenverstand te hebben, geen wijsheid te hebben geleerd, noch de wetenschap der heiligen te hebben gekend. Doe ons met de gehele Kerk het anker der hoop uitwerpen in het binnenste van het voorhangsel.

	Geef ons door U ons te laten bearbeiden en te laten leiden. Zó alleen zou het goed zijn. Als U ons liet gaan, als U ons onze zin eens gaf, als U liet bereiken wat wij dikwijls menen in ieder geval te moeten bereiken, ach, wat zou het einde droevig zijn. Want ‘er is een weg die iemand recht schijnt, maar het laatste van dien zijn wegen des doods’. Leer ons wat het is dat Gij zijt de Weg, en de Waarheid, en het Leven, en dat niemand tot de Vader komt dan door U.

	Gedenk ons. Gedenk zieken; zegen ze op hun ziekbed. Doe hen door Uw genade onder U verkeren en achter U aankomen. Zegen hen naar lichaam en ziel. Zegen hen met de kennis van en de liefde tot Uw wegen. Gedenk Uw Sion, houd het staande. Versterk, vertroost en bemoedig het. En voeg nog toe aan Uw Gemeente.

	Amen.

	 

	We vragen uw aandacht voor het zevende vers van het u voorgelezen hoofdstuk, 1 Petrus 2 vers 7, het begin:

	 

	‘U dan, die gelooft, is Hij dierbaar.’

	 

	Gezongen: Psalm 73:13.

	 

	De gelegenheid, mijn zeer geachte toehoorders, die onze tekst ons bood om te spreken over het geloof, hebben wij aangegrepen. Wij stellen ons thans in de weg over enige andere zaken onder U te handelen.

	‘U dan, die gelooft, is Hij dierbaar.’ Met het woordje ‘dan’ past de apostel wat in het algemeen geldt, toe op degenen aan wie zijn schrijven gericht was.

	‘U dan, die gelooft, is Hij dierbaar.’ Degenen aan wie de apostel Petrus zijn brief had gericht, waren uitverkorenen, dat is, geroepenen, geroepenen naar de voorkennis van God de Vader (1 Petr. 1:2). Zij waren besprengd met het bloed van Hem Die ‘overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking’ (Rom. 4:25). Zij waren vreemdelingen in deze wereld, evenals de dichter van de 119e Psalm (vs. 19). Zij geloofden. Zij geloofden door Jezus Christus in God de Vader. Zo was Jezus Christus dan hun dierbaar.

	‘U dan, die gelooft, is Hij dierbaar.’ ‘Hij’, dat is, de tweede Persoon in het hoogheerlijke, algenoegzame Goddelijke Wezen. De Vader, Die in dit Wezen de eerste Persoon is, deelt van eeuwigheid tot eeuwigheid Zijn eigen Goddelijk leven of Goddelijk Wezen mee. En de Persoon aan Wie deze mededeling geschiedt, is de tweede Persoon in het Goddelijk Wezen. Hij wordt genoemd de Zoon Gods. En Hij was niet alleen de Zoon van God, maar ook de Zoon des mensen, Maria’s Zoon. Zo was Hij dus God, maar niet alleen God, ook mens, God en mens in één Persoon.

	Meestal, en ook hier, komt de Zoon Gods voor onder drie Namen: onder de Naam van Jezus, van Christus en van Heere. De eerste Naam betekent Redder. God is onze Redder, in Zijn Zoon, door de Heilige Geest. Wanneer gij u van die Geest kunt laten bearbeiden, kunt laten leiden, dan komt gij tot Christus en Christus plaatst u in de gemeenschap van God drie-enig. En niet zodra is dit geschied, of gij verstaat en wordt gewaar dat een algenoegzaam God uw Deel geworden is voor tijd en eeuwigheid. 

	De Naam Christus geeft ons het geroepen zijn van de Zoon Gods door de Vader te kennen. En er staat: ‘Hij Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal’ (1 Thess. 5:24). De Vader heeft de Zoon geroepen, maar ook bekwaam gemaakt. Hij heeft de Zoon gezalfd met de Heilige Geest. En toehoorders, wanneer gij nu met de Zoon verenigd zijn moogt, dan weet u dit hieraan, dat u de Heilige Geest door de Vader uit de volheid van de Zoon om niet geschonken is. Deze Geest zal dan ook bij u blijven, Hij zal in u blijven. Hij zal uw Leidsman en Raadsman wezen. Hij zal u voeren tot de dood en tot over de dood.

	De derde Naam leert ons dat Jezus Christus alle dingen zijn overgeleverd, dat de Zoon Gods een Heere is van alles. Waarachtig geloof maakt dan ook dat wij Hem erkennen. In Psalm 45 wordt gezegd: ‘Dewijl Hij uw Heere is, zo buig u voor Hem neder’ (vs. 12). En het nederbuigen voor de Zoon betekent de waarachtige zelfstandigheid. Als een mens op God mag bouwen, dan staat hij in de ware zin van het woord op zijn eigen benen. ‘Wien heb ik nevens U in den hemel? Nevens U lust mij ook niets op de aarde’ (Ps. 73:25).

	‘U dan, die gelooft, is Hij dierbaar.’ De apostel Petrus zelf geloofde ook. Zo wist hij dat Jezus Christus voor iemand die gelooft, dierbaar is. Anderen is Hij ‘een lastige steen’. Men ergert zich aan Hem. En zoveel in hen is, leggen de mensen Hem als een waardeloos iets opzij. Gelooft men, dan is Christus dierbaar. Gelijk gezegd, dat wist de apostel Petrus. En, toehoorders, deze wetenschap vinden wij in het Woord wel bevestigd. ‘Mijn Liefste is blank en rood, Hij draagt de banier boven tienduizend’, zó de Bruid, de met Christus ondertrouwde Bruid, in Hooglied 5 vers 10. Elders vinden wij: ‘En welke vorsten ooit het aardrijk moog’ bevatten, wie hunner is, o Heer’, met U gelijk te schatten?’ (Ps. 89:3 ber.). Zó dierbaar is Hij in het oog van elke gelovige, dat deze bij de kennis van Zijn Naam er alles bij inschiet. ‘Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus’ wil schade geacht’ (Filipp. 3:7). Mozes heeft geweigerd een zoon van Farao’s dochter genaamd te worden om dezelfde reden en op dezelfde grondslag (Hebr. 11:24-26). Van Asaf hebben wij gezongen: ‘Wien heb ik nevens U in den hemel? Nevens U lust mij ook niets op de aarde’ (Ps. 73:25). De discipelen getuigden: ‘Heere, tot wien zullen wij heengaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens’ (Joh. 6:68). Christus wordt genoemd een Parel van grote waarde (Matth. 13:46). Men verkoopt al wat men heeft om zich in het bezit van deze Parel te kunnen stellen, namelijk als men van boven onderricht is. Hij wordt genoemd een Schat in de akker (Matth. 13:44). Men koopt de akker ter wille van de Schat.

	‘U dan, die gelooft, is Hij dierbaar.’ Waarin is Christus dierbaar? Wij willen ons in de weg stellen in antwoord op deze vraag enkele opmerkingen te maken. Uitputten zullen we het onderwerp niet, want David kwam ertoe te zeggen: ‘In alle volmaaktheid heb ik een einde gezien, maar Uw gebod is zeer wijd’ (Ps. 119:96).

	Dierbaar is Christus om wat er gebeurd is in de onbegonnen eeuwigheid. Toehoorders, de val van Adam heeft God niet overvallen. De Schepper van de einden der aarde is door de val van de mens niet verrast geworden. De val in de zonde was opgenomen in het eeuwig raadsplan Gods. Het was des Heeren voornemen van eeuwigheid niet alleen de mensheid te scheppen, maar ook zalig te maken. Dit echter niet door het eerste verbond, door het verbond der werken. God heeft nooit gewild dat door dit verbond iemand zou zalig worden. Het was Gods raadslag van eeuwigheid, zalig te maken degenen die Hij zalig wilde maken door een tweede verbond, door een genadeverbond. Christus wordt dan ook genoemd het ‘Lam, Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld’ (Openb. 13:8). Gods verkiezing tot zaligheid is een verkiezing in Jezus Christus.

	Moet men, zo zou wel door iemand kunnen worden gevraagd, moet men zich aan deze leer niet stoten? Was het niet beter zo men maar alleen het Evangelie verkondigde, en het niet had over Gods raadslag van eeuwigheid? Heeft een prediker dan al niet genoeg te doen, wanneer hij de genade Gods in Jezus Christus de mensen voorstelt? Wat bereikt men wanneer de mensen zich ergeren? Toehoorders, dit alles is niet de vraag. Wanneer iemand wilde vragen of men zich aan de leer van de verkiezing niet stoot, dan zou ik ten antwoord geven: Zonder twijfel! De mens stoot zich. Hij moet zich stoten, omdat hij in de rechte zin van het woord geen mens meer is. Als schepsel staat hij niet meer aan de zijde Gods, maar aan de zijde van Gods tegenstanders. Hij is door zijn val en bondsbreuk de vorst der duisternis toegevallen. Hij spreekt tegen, en hij kan niet anders doen dan tegenspreken. Op twee teksten wil ik u wijzen. De eerste vindt u in 1 Korinthe 2 vers 14. Daar staat: ‘Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.’ En de andere tekst treft u aan in de brief van de apostel aan de Romeinen: ‘Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der Wet Gods niet; want het kan ook niet’ (Rom. 8:7). Is men wedergeboren en mag men onderwezen worden door de Heilige Geest, dan leert men verstaan hoe God alles doet wat Hem behaagt, en dat men toch, wedergeboren zijnde en geleid wordende door de Heilige Geest, de zonde moet haten en ook haat.

	Christus is voor de Gemeente dierbaar in Zijn lijden en sterven. De Zoon Gods heeft geleden, en niemand is zoals Hij geweest ‘een Man van smarten’ (Jes. 53:3). Hij heeft geleden in beide: in Zijn ziel en in Zijn lichaam. Wij hebben in beide gezondigd, en Christus heeft in ziel en lichaam geleden. Zijn lichaamslijden was somtijds zeer smartelijk; denk aan de geseling en aan de kruisiging. Maar het lijden van Zijn ziel is veel vreselijker geweest. Zielenlijden is toch altijd zwaarder dan het lijden van het lichaam. Van het lijden van Zijn ziel heeft Hij gesproken door de Geest der profetie: ‘Want de getuigenis van Jezus is de Geest der profetie’ (Openb. 19:10). Denk aan Psalm 22, 69, 88, en nog aan andere psalmen. En in de dagen van Zijn omwandeling op aarde heeft Hij Zelf er ook van gesproken. Denk aan Zijn klacht in Gethsémané: ‘Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe’ – dat is, Mijn ziel is vol van droefheid – ‘blijft hier en waakt met Mij’ (Matth. 26:38). 

	Christus had, zoals wij zo-even gezegd hebben, nog een andere natuur. In deze, in de Goddelijke natuur, heeft Hij niet geleden, ook niet kunnen lijden. De Goddelijke natuur heeft toch wel een hand in het lijden gehad, want ten eerste: Christus is erdoor ondersteund. De menselijke natuur van Christus zou het lijden niet gedragen hebben, zij zou bezweken zijn onder de zwaarte van Gods toorn, van de vloek die door een heilig en rechtvaardig God uitgesproken is, en van de bestrijding van de machten der hel. Maar Zijn Goddelijke natuur heeft Hem ondersteund, en deze alleen, want er was niemand bij of met Hem. ‘Ik heb de pers alleen getreden en er was niemand van de volken met Mij’ (Jes. 63:3). Hij had enigen meegenomen. Acht van Zijn discipelen had Hij gelaten aan de ingang van de hof en drie van hen nagenoeg in Zijn onmiddellijke nabijheid gebracht, maar Hij had niets aan hen gehad.

	Ach, wij kunnen niets geven, wij zijn machteloos. Wij kunnen onszelf niet helpen en wij kunnen elkander ook niet helpen. In Ezechiël 16 vers 5 staat: ‘Geen oog had medelijden over u, om u een van deze dingen te doen, om zich over u te erbarmen.’ Het moet van niemand worden verwacht, geliefden. ‘Zo zegt de Heere: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, en wiens hart van den Heere afwijkt’ (Jer. 17:5).

	Christus heeft alleen maar kunnen vaststellen dat de jongeren sliepen; zij waren niet bestand tegen de dingen. En vanwege moedeloosheid, vanwege diepe moedeloosheid, waren zij in slaap gevallen, en Christus heeft moeten zeggen: ‘Kunt gij dan niet één uur met Mij waken?’ (Matth. 26:40). Toehoorders, welk een smart spreekt zich uit in deze vraag: ‘Kunt gij dan niet één uur met Mij waken?’ Maar zij konden dat niet. Zijn arm heeft Hem heil beschikt (Jes. 63:5). Zijn Goddelijke natuur heeft Hem geholpen. Dat is de werking van Zijn Goddelijke natuur in betrekking tot Zijn lijden.

	De Goddelijke natuur heeft nog een andere werking gehad. Zij heeft het lijden van Christus oneindig waardevol gemaakt. Er moest een verlossing teweeggebracht worden voor miljoenen mensen, en al deze mensen hadden hun zonden, waren zondaren. Voor de zonden van al deze mensen – in Openbaring 7 vers 9 wordt gesproken van een schare die niemand tellen kan – moest een offer worden gebracht, moest aan Gods recht worden voldaan. En Zijn menselijke natuur, al was zij rein, zij was toch eindig, en zo zou het offer van deze natuur van eindige waarde geweest zijn. Maar de Goddelijke natuur, die met de menselijke natuur verenigd was, heeft aan het offer van Christus een oneindige waarde gegeven. Het was Gods bedoeling niet, maar als het Zijn bedoeling geweest was de gehele wereld, hoofd voor hoofd zalig te maken – een ander offer dan gebracht is, zou niet nodig geweest zijn. Er staat in Handelingen 20 vers 28 dat God Zijn Gemeente ‘verkregen heeft door Zijn eigen bloed’. En als nu een schuldig, verloren mens door genade het oog maar op dat Offer krijgt te vestigen, dan ziet deze mens tot zijn grote verwondering en met diepe beschaamdheid, dat er in het offer van Jezus Christus meer, veel meer kracht is om hem te behouden, dan er in zijn zonden is om hem te verdoemen. Hoor wat de apostel Paulus zegt: ‘Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het Die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt’ (Rom. 8:33, 34). Toehoorders, ziet gij wel dat Christus dierbaar is en de enige troost van een in zichzelf troosteloos mens, de enige troost in leven en in sterven!

	Christus heeft geleden van de mensen, van de duivel en van God. Van de mensen, van Zijn openbare vijanden en van degenen die in schijn Zijn vrienden waren. Ach, Christus had zoveel mensen die voorgaven dat zij vrienden waren, maar er staat: ‘Jezus Zelf betrouwde hun Zichzelven niet, omdat Hij hen allen kende; want Hij Zelf wist wat in den mens was’ (Joh. 2:24, 25).

	Christus heeft ook van Zijn ware vrienden geleden. De discipelen stelden zich geregeld boven Hem. Ach, een mens kan niet onder Jezus staan, of de Geest moet er ons gebracht hebben. En wanneer de Geest er ons gebracht heeft, dan gaan wij er ook weer vandaan. Een wonder, een groot wonder is het wanneer door iemand gezegd kan worden: ‘Voorwaar, ik ben onvernuftiger dan iemand, en ik heb geen mensenverstand; en ik heb geen wijsheid geleerd, noch de wetenschap der heiligen gekend’ (Spr. 30:2, 3), wanneer men gevoelt, dóór en dóór gevoelt: van mijzelf ben ik onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad.

	Wij willen de hoogte in en bewijzen hebben dat wij kinderen Gods zijn, en willen door deze bewijzen andere mensen kunnen tonen dat wij dat zijn. Wij willen heiligmaking, godsvrucht, kenmerken in onszelf zoeken; al die zaken moeten bij ons gevonden worden. Maar, geliefden, er is er maar Eén Die een Kind Gods is – en dat moet ons kenmerk wezen –: Jezus Christus. ‘U dan, die gelooft, is Hij dierbaar.’ En dat komt tot stand in het leven van een verloren mens. Wie niet waarlijk verloren is en voor wie al die dingen niet waarlijk verloren zijn, die ziet niet de waardij in het offer van Christus. Hij omhelst niet Jezus Christus. Hij steunt niet op Gods vaderlijke barmhartigheid, die in de Zoon Zijner eeuwige liefde is geopenbaard. Hij steunt op zijn goed zijn, op zijn goed doen, op zijn bezitting, en zo is hij een dwaas, want er staat: ‘Die op zijn hart vertrouwt, die is een zot’ (Spr. 28:26).

	Geliefden, de tijd ontbreekt om door te gaan met deze dingen. Zij hebben ons wat langer opgehouden dan wij ons voorgesteld hadden, maar dat geeft niets. ‘Af’ komen de dingen toch niet. Nochtans zijn ze ‘af’. Zij zijn voor eeuwig ‘af’! Van het kruis is gekomen het woord: ‘Het is volbracht’ (Joh.19:30). En met eerbied zij het gezegd: God de Vader heeft het ‘amen’ erop gezegd, want God heeft Hem Die alles volbracht heeft, uit de doden opgewekt. ‘Die krachtiglijk bewezen is te zijn de Zoon Gods naar de Geest der heiligmaking, uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus, onzen Heere’ (Rom. 1:4).

	Geliefden, is u dat al geopenbaard? Is het u geopenbaard dat het ‘af’ is? Er behoeft niets meer bij. Van u niet, van mij niet, van geen mens. Dat God voldaan is, dat er een gerechtigheid is die God in alle delen voldaan heeft en aangebracht is door Hem Die opgestaan is uit het graf van Jozef van Arimathea en thans gezeten is aan de rechterhand der Majesteit in de hoogste hemelen – ik vraag u, toehoorders: Is u dat geopenbaard? En als u meent dat u dit geopenbaard is, dan doe ik u de vraag: Steunt u daarop? En is uw nood te groot dan dat u zich zou bezighouden met het zoeken naar kenmerken in uzelf? Maar zegt u, wanneer uw nood waarlijk gevoeld wordt: ‘Zo Hij mij doodde, zou ik niet hopen?’ (Job 13:15). En getuigt de Heilige Geest met uw geest dat het zó is, dat het zo is voor u, in u, bij u? Getuigt de Heilige Geest in uw hart dat voor u Christus het een en eeuwig al is? Is Hij uw God? En aanschouwt u in Hem God drie-enig, Vader, Zoon en Heilige Geest? En veroorzaakt deze aanschouwing het getuigenis van de apostel Paulus bij u: ‘Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus’ wil schade geacht’ (Filipp. 3:7)?

	Toehoorders, het is jammer dat we niet kunnen doorgaan – ofschoon het in het geheel niet jammer is, want alles is goed, omdat God alle dingen werkt naar de raad van Zijn wil. En toch moeten wij de zonde haten.

	Amen.

	 

	Gebed:

	Mocht U ons gedenken naar de rijkdom van Uw genade, die Gij alleen in Christus, de Zoon Uwer liefde hebt geopenbaard. Van onszelf zijn wij niet waardig dat U medelijden met ons zou hebben. Wij zijn verachtelijk, wij zijn waardeloos, wij zijn verwerpelijk. Maar wil ons aanzien en gedenken in Hem aan Wie alles schoon en begeerlijk is. Ach, geef ons Hem te kennen. Doe ons U in Hem kennen. Doe ons van niets anders weten dan van Uw genade, geopenbaard in Hem, en van de gerechtigheid door Zijn lijden en sterven, door Zijn gehoorzaam lijden en sterven verworven.

	Zegen de weinige woorden die gesproken zijn. Vergeef het zondige dat daarin geweest is. Gebruik ze om in dezen te versterken hetgeen Gij hebt gewrocht en in anderen te werken een waarachtig geloof. Begeef noch verlaat ons. Geleid en zegen ons. Doe ons U aanbidden in het heiligdom.

	Amen.

	 

	Gezongen: Psalm 72:10.

	 

	 


Zesde predikatie, 27 april 1933

	 

	Gezongen:      Psalm 89:1, 2 en 3.

	Gelezen:      1 Petrus 2.

	 

	Gebed:

	Dat het ons, heerlijk, algenoegzaam en aanbiddelijk Opperwezen, door Uw genade geschonken worden mocht tot U te naderen met diepe eerbied en in de vreze van Uw onvolprezen Naam. In Uw goedheid en barmhartigheid hebt Gij ons bewaard, gezegend en beweldadigd. Gij hebt ons geschonken niet alleen het leven, maar ook gezondheid en kracht. Uw goedertierenheden waren aan de morgen van deze dag nog weer nieuw over ons. Ach, geef ons Uw goedheid op te merken, te erkennen en te waarderen, want het is alles vrij. Gij hadt met ons in het gericht kunnen treden en ons van voor Uw heilig aangezicht kunnen verwerpen. Doe ons dan met Uw zegeningen en weldaden in U eindigen. Ach, Gij zijt God en niemand meer. Gij zijt de Oorsprong van al wat goed is; de God der schepping en der herschepping. Gij hebt Uw volk van alle eeuwigheid gekend. In de tijd hebt Gij de Zoon Uwer eeuwige liefde gezonden en overgegeven, opdat de zaligheid van de door U gekenden geschieden zou op een U betamelijke wijze. Gij zorgt voor de Uwen. Gij treedt niet in het gericht met hen, maar Gij bewaart hen en omringt hen met Uw trouw en weldadigheden. Ach, Gij geeft het bij ogenblikken althans op te merken en te erkennen dat Gij goed zijt en goed doet.

	Doe ons U kennen, zoeken, eren en vrezen. Bleeft Gij buiten ons, zoals Gij in Christus de God zijt van Uw volk, de Toevlucht en de Troost, dan zouden wij arm zijn en blind, jammerlijk, naakt en ellendig, en ongelukkig tot in alle eeuwigheid. Want er is niet alleen geen zaligheid buiten U, maar eeuwige rampzaligheid. Leerden we geen acht geven op de zaligheid die ons aangewezen en aangeboden wordt, dan zou er geen ontvlieden zijn.

	Wil ons gedenken in deze ogenblikken, waarin wij het grote voorrecht genieten van te mogen nederzitten onder het geklank van Uw getuigenis. Gij hadt het, Heere, ons kunnen ontnemen. Gij hadt tot ons kunnen zeggen: ‘Ga heen, dien andere goden, want Ik zal u geen genade meer bewijzen!’ Geef ons dan Uw getuigenis in de opening van onze lippen. Doe ons spreken naar de zin en naar de mening van Uw Geest, en bereid in onze harten Uw Woord een plaats. Leer ons ermee werkzaam zijn op een U betamelijke en voor ons profijtelijke wijze. Dit zou alleen geschieden wanneer U ons Uw Geest gaf. Niemand kan het ons leren. Van onszelf weten wij niets, maar zovelen als er door Uw Geest geleid worden, die zijn kinderen Gods.

	Zegen Uw Gemeente. Houd haar staande. Troost en sterk haar. Doe haar goede moed hebben, zien op U en haar verwachting hebben van U. Gedenk, grote Ontfermer, zieken, bedrukten, rouwdragenden, weduwen en wezen, lijdenden en stervenden. Voeg nog toe aan Uw Gemeente. En kwamen er in de loop der jaren ledige plaatsen, doe anderen door Uw genade deze plaatsen innemen. Ach, dat de kennis van U, de kennis van Uw Goddelijk Evangelie, de kennis der waarheid, gelijk zij in U is, nog wat onder ons blijven mocht. Is dát weg, ach, waar zou het dan heen moeten!

	Ontferm U over ons volk. Zegen de koninklijke familie. Ontferm U, Heere, over elk die bestemd is om nog toegebracht te worden.

	Amen.

	 

	Wij zetten onze prediking over 1 Petrus 2 vers 7 voort. Het is over de woorden:

	 

	‘U dan, die gelooft, is Hij dierbaar.’

	 

	Gezongen: Psalm 68:16.

	 

	De Heere Jezus Christus, mijn zeer geachte toehoorders, is de gelovigen dierbaar in Zijn lijden en sterven. Christus heeft geleden. Hij wordt in de Heilige Schrift ons aangewezen als de Man van smarten en als Iemand Die verzocht is geweest in krankheid (Jes. 53:3). Hij heeft geleden in Zijn menselijke natuur, niet in Zijn Goddelijke natuur. De Goddelijke natuur was voor het lijden niet vatbaar. Christus heeft geleden in Zijn menselijke natuur, in ziel en lichaam. Want de mens, de uitverkorene, voor wie Christus ingetreden was, heeft in beide gezondigd, in de ziel en in het lichaam. Heeft Zijn Goddelijke natuur dan geen betekenis gehad in betrekking tot het lijden? Zij heeft Hem ondersteund. Hij zou het lijden niet gedragen hebben; Hij zou uit het lijden niet opgekomen zijn. Zijn arm heeft Hem heil beschikt (Jes. 63:5). De Goddelijke natuur heeft ook de waardij gegeven aan het lijden en sterven van Christus. Het lijden en sterven van Christus moest van oneindige waarde zijn, anders zou het niet verlossend gewerkt hebben. Er staat geschreven: ‘Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde’ (1 Joh. 1:7). En in Handelingen 20 vers 28 vinden we dat God Zijn Gemeente gekocht heeft met Zijn eigen bloed.

	Christus heeft geleden onder de mens, onder de vorst der duisternis en onder Zijn Vader. 

	Christus heeft geleden onder de mens. Toen de Heere Jezus op aarde was, stonden er twee mensen tegenover elkaar. De gevallen mens stond tegenover de ware Mens, de eerste Adam tegenover de tweede Adam. Als gij door de genade des Geestes uzelf hebt leren kennen, dan is dit geen wonderspreuk voor u. Gij verstaat de strekking van deze uitdrukking. Immers, gij leerde verstaan wat de inhoud is van deze tekst: ‘En alle oog zal Hem zien, ook degenen die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven’ (Openb. 1:7). De gevallen mens heeft van Christus gelasterd. Hij heeft de prediking des Heeren tegengesproken. ‘Deze rede is hard; wie kan dezelve horen?’ (Joh. 6:60). Hij is de invloed die van Christus uitging, schadelijk, gevaarlijk gaan achten. Hij heeft niet gerust voordat hij Christus in zijn macht had. Hij heeft Christus veroordeeld. Voor een keuze gesteld, heeft hij uitgeroepen: ‘Laat Barabbas los en laat Jezus gekruisigd worden’ (Matth. 27:20-23). Hij heeft Jezus aan het kruis geslagen en hij heeft getracht anderen en zichzelf ervan te overtuigen dat het zó goed was. De mens heeft niet anders gekund, omdat hij een gevallen mens is. Gij moet, toehoorders, uw val geloven. Wanneer iemand zijn val niet gelooft, dan verwerpt hij de waarheid gelijk zij in Jezus is, in naam van de waarheid. Hij bestrijdt God, Die leeft tot in alle eeuwigheid, in de naam van iets dat hij zegt dat ‘God’ is! Het woord van David moet het onze zijn: ‘Ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen’ (Ps. 51:7).

	Het spreekt vanzelf dat de vorst der duisternis Christus ook niet met rust gelaten heeft. De vorst der duisternis is vijand. Hij is vijand van God en is daarom vijand van het schepsel. Hij zoekt de ondergang van het schepsel, omdat hij de Schepper en de Herschepper haat met een volkomen haat. Hij is tot Christus gekomen om Hem te verzwakken, om Hem af te brengen van Zijn onderneming, om Hem tot zonde te verleiden. In het begin al, bij de verzoeking van de Heere Jezus in de woestijn, sprak hij in deze geest: ‘Gij hebt veertig dagen en veertig nachten gevast. Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden’ (Matth. 4:3). ‘Gij kunt wel een wonder doen. Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelven nederwaarts; want er is geschreven, dat Hij Zijn engelen van U bevelen zal, en dat zij U op de handen zullen nemen, opdat Gij niet te eniger tijd Uw voet aan een steen aanstoot’ (Matth. 4:6). ‘Weet Gij wat Gij doen moet? Ik zal het U zeggen! Gij zijt iemand met een rijke aanleg. Gij zoudt heel wat kunnen bereiken in het leven. Voor iemand als Gij zijt, staat elke weg open. Aanbidt mij en ik zal U al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid geven’ (Matth. 4:8, 9).

	Vooral, mijn zeer geachte toehoorders, heeft de vorst der duisternis het Christus moeilijk gemaakt in Gethsémané. ‘Ach,’ zo heeft hij daar gezegd, ‘hadt Gij maar naar mij geluisterd! Ik heb U gewaarschuwd. Ik heb U bijtijds gewaarschuwd. Gij zijt Uw weg gegaan. Gij dacht dat God met U was en dat Gij slagen zoudt. Gij slaagt niet. God is Uw God niet. Hij is niet met U, Gij zijt bestemd het te verliezen. Gij staat alleen! Voelt Gij niet dat Gij alleen staat? Wie helpt U? Wie is met U? God niet. Gij merkt niets van Hem. En de mensen? Hebben zij U niet allen verlaten? Wie heeft in waarheid Uw zaak omhelsd? Wie is het waarlijk met U eens? Gij hebt hier nog enkele weinigen. Zij slapen! Zij hebben U ook inwendig losgelaten. Gij staat alleen en wat dat betekent, dat bemerkt Gij nu wel.’

	En daarna nog op Golgotha. Toen, geliefde toehoorders, is de aanvechting nog groter geweest. In Gethsémané was zij verschrikkelijk. Angst! Gij kent allen de angst wel, maar wij kennen de angst niet die Christus gehad heeft. De angst van Christus is zo groot geweest. Zó groot, zó groot is Zijn angst geweest, dat Zijn zweet werd als grote druppels bloed (Luk. 22:44). Maar op Golgotha is het zo mogelijk nog zwaarder voor Christus geweest. Recht kunnen wij er niet inkomen. Natuurlijk niet, want de Persoon is veel te hoog voor ons. Wij staan op een te grote afstand van Christus. Zijn Persoon is een te grote verborgenheid voor ons. Maar, toehoorders, uit de woorden, uit de klacht van Christus kunnen wij enigermate opmaken wat Hij gevoeld heeft toen Hij zei: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?’ (Matth. 27:46), namelijk als wij iets weten van het Godsgemis.

	Het zwaarste lijden heeft Christus echter van Zijn Vader gehad. Hij zag de rechterstoel van de Rechter van hemel en aarde. Dáár kan een mens niet voor bestaan. Wat moet Christus daarvan gevoeld hebben? De dichter van de oude dag heeft het ook niet geweten. Hij heeft geweten dat hij het niet wist. ‘Wie kent de sterkte Uws toorns, en Uw verbolgenheid naar dat Gij te vrezen zijt?’ (Ps. 90:11). Hij voelde de bitterheid, het Godonterende van de zonden van miljoenen uitverkorenen. Hij droeg het oordeel, het oordeel Gods over een gevallen wereld. Hij smaakte de bitterheid van het sterven. Zijn sterven was niet het gewone sterven. Zijn dood was een zondedood. Zijn dood was een vervloekte dood. Christus heeft Zijn dood gevoeld als een vervloekte dood. Er staat geschreven: ‘Vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt’ (Gal. 3:13). Dit, het verbannen zijn van God, het verbannen zijn, het uitgeworpen zijn, dat is immers de betekenis van de vloek, van het vervloekt zijn. Dat heeft Christus gevoeld. Het zielenlijden is zwaarder dan het lichaamslijden. Het lijden van Zijn lichaam is niet gering geweest, maar het lijden van Zijn ziel is veel zwaarder geweest. Godsgemis is voor wie het voelt toch veel zwaarder dan het gemis van wat ook. En Christus heeft dat gemis gevoeld. Hij was de Man om het te voelen, want Hij had met God gewandeld. ‘Zwaard, ontwaak tegen Mijn Herder, en tegen den Man Die Mijn Metgezel is, spreekt de Heere der heirscharen’ (Zach. 13:7). En de gezegende invloed van de Heilige Geest had Hij gesmaakt. 

	In Gethsémané en op Golgotha heeft God Zijn liefde ingehouden. Dat is het zwaarste geweest van alles. Wat zegt de Gemeente Gods: ‘Wien heb ik nevens U in den hemel? Nevens U lust mij ook niets op de aarde’ (Ps. 73:25). Wat kon een martelaar niet benauwd en angstig zijn, wanneer het uur van zijn terdoodbrenging naderde en hij voelde nog niet de ondersteuning Gods! En wat kon hij onder zijn lijden vrolijk en verblijd zijn, wanneer God gekomen was met de invloed van Zijn genade en liefde! En dit laatste heeft Christus niet gehad. Christus is er door moeten gaan met een naakt geloof, alleen met het vasthouden aan het Woord. Zo komt het dat Hij op het einde van Zijn leven het Woord gebruikt heeft. Hij hield Zich vast aan het Woord; Hij geloofde het Woord. En zo wordt Hij genoemd: ‘de overste Leidsman en Voleinder des geloofs’ (Hebr. 12:2).

	Eindelijk is Hij gestorven. En toen Hij was gestorven, was Zijn ziel in de hemel. ‘Vader,’ zo had Hij gezegd, ‘in Uw handen beveel Ik Mijn geest’ (Luk. 23:46). Zijn lichaam hing verscheurd, bebloed, onteerd aan het kruis. Spoedig zou het daarvan afgenomen worden, en zouden twee mannen – van wie niemand iets verwacht had voor zulke ogenblikken en voor zulk een arbeid: Jozef van Arimathea, die nog altijd in het Sanhedrin zat, en Nicodemus, die er ook nog lid van was – komen om Hem in een nieuw graf te leggen, ‘in hetwelk nog nooit iemand gelegd was geweest’ (Joh. 19:41). Want de Schrift moest vervuld worden, die zegt: ‘Hij is bij den rijke in Zijn dood geweest’ (Jes. 53:9). Zijn Goddelijke natuur was verenigd gebleven met beide, met Zijn ziel en met Zijn lichaam. 

	Hoe was Hij gestorven? Gewillig. Hij had een vrijwillig offer gebracht, want de dood was voor Christus geen noodzaak. De dood is ‘de bezoldiging der zonde’ (Rom. 6:23). Was er geen zonde, er zou geen dood wezen. Christus was niet geboren in het verbond der werken, maar Hij was ingetreden voor de zondaar. Hij had de Persoon van de zondaar aangenomen. En God had gezegd: ‘Ten dage als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven’ (Gen. 2:17). Wanneer nu Christus niet gestorven was, dan zou Zijn werk niet volkomen geweest zijn. Nu Hij gestorven is, heeft de gehele Gemeente van Christus in Zijn dood het leven. En God geve dat u met betrekking tot uw eigen persoon kunt zeggen: ‘Wij, vijanden zijnde, met God verzoend door den dood Zijns Zoons’ (Rom. 5:10).

	Christus is de gelovigen dierbaar in Zijn gehoorzaamheid. De apostel Paulus schrijft dat Hij gehoorzaam geworden is ‘tot den dood, ja de dood des kruises’ (Filipp. 2:8). Christus heeft de Naam van Zijn Vader bekendgemaakt. Hij heeft ons God geleerd in Zijn lijden en in Zijn sterven. Hij was niet alleen een waarachtig mens, maar ook een rechtvaardig mens. ‘Daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden’ (Luk 1:35). Zelf heeft Hij eens gezegd: ‘Wie van u overtuigt Mij van zonde?’ (Joh. 8:46). Dat Hij rechtvaardig was, is vooral aan het einde van Zijn leven duidelijk gehoord. Vijfmaal heeft Pilatus gezegd dat Hij rechtvaardig was. De boodschap van de vrouw van Pilatus betekent ook iets, geliefden. Zij heeft gezegd: ‘Heb toch niet te doen met dien Rechtvaardige; want ik heb heden veel geleden in den droom om Zijnentwil’ (Matth. 27:19). En dan het getuigenis van Judas: ‘Ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed’ (Matth. 27:4). En dat van de hoofdman over honderd: ‘Waarlijk, deze Mens was rechtvaardig’ (Luk. 23:47).

	Geliefden, wat een godsvrucht is in het leven van Christus aan den dag getreden. Denk eens aan de kruiswoorden. Met een gebed voor Zijn bitterste vijanden is Hij begonnen aan het kruis. Wat moet het hart dan toch rein zijn en vol van God, wanneer men zó bidden kan en in zulke omstandigheden. ‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen’ (Luk. 23:34). Hoe kon Hij aan een ander denken! ‘Vrouw’ – niet moeder – ‘Vrouw, zie uw zoon’ (Joh. 19:26). Zij moest niet in ongelegenheid gebracht worden. En toen volgde ook nog: ‘Zie, uw moeder’ (Joh. 19:27). Wat een vriendelijk woord kreeg de moordenaar te horen: ‘Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn’ (Luk. 23:43). En welk een nederigheid sprak zich uit in de klacht: ‘Mij dorst’ (Joh. 19:28). Wij zouden ons in bittere wrevel afgekeerd hebben van de mensen. Wij zouden geen verzoek gedaan hebben, terwijl men ons zulke dingen aandeed. ‘Leert van Mij’, had Hij gezegd, ‘dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart’ (Matth. 11:29). Tot het einde toe de erkenning van God: ‘Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn Geest’ (Luk. 23:46).

	Christus is de gelovigen dierbaar omdat God in Hem gezien wordt. God bewoont een ontoegankelijk licht (1 Tim. 6:16). Hij heeft gezegd: ‘Mij zal geen mens zien en leven’ (Ex. 33:20). Mozes was een bevoorrecht mens – hij kreeg toch maar de achterste delen van het Opperwezen te zien (Ex. 33:23). Maar, geliefden, als Christus in ons geopenbaard is, dan aanschouwen wij God. Dan aanschouwen wij Hem in Zijn heerlijkheid. ‘De God der heerlijkheid verscheen onzen vader Abraham, nog zijnde in Mesopotámië, eer hij woonde in Haran’ (Hand. 7:2). Deze woorden sprak Stefanus. En de apostel Paulus heeft in 2 Korinthe 4 gezegd: ‘Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene Die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus’ (vs. 6). Wij zouden nooit enige zaligmakende kennis hebben wanneer Christus God aan ons niet had geopenbaard. In de Zoon zien wij de Vader, gelijk de Heere Jezus gezegd heeft: ‘Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien’ (Joh. 14:9). En de apostel Paulus zegt in de brief aan de Hebreeën dat Christus is ‘het Afschijnsel van Gods heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid’ (Hebr. 1:3). ‘Het Afschijnsel’ – God is een Licht, maar dat Licht kunnen wij niet zien. Zo zou God eeuwig voor ons verborgen zijn. Nu komt er een schijnsel van het Licht tot de mens, en dat Schijnsel is Christus. Zo komt het dat Hij gezegd heeft: ‘Die Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien.’ ‘Ik en de Vader zijn één’ (Joh. 10:30). En ik weet niet of u dit verstaan mag, geliefden. Hebt u weleens gezegd: ‘Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods’ (Hebr. 2:9)? En volgens 2 Korinthe 3 vers 18: ‘En wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest’ (2 Kor. 3:18)? Als u dat weleens hebt kunnen zeggen overeenkomstig de werkelijkheid die bij u gevonden wordt, dan zijt u een mens die door God in Christus begenadigd werd. Want niemand buiten de uitverkorenen ontvangt dit gezicht. De Kerk zegt in de 89e Psalm: ‘Gij hebt weleer van Hem Dien Gij geheiligd hadt, gezegd in een gezicht, dat zoveel troost bevat’ (vs. 9 ber.). Het bevat alle troost!

	Toehoorders, we eindigen met aan het gesprokene nog een en ander toe te voegen. Al wat we u gezegd hebben, is tot troost voor allen die troost nodig hebben. Bij deze dingen komt het op de gebruikmaking aan. Wie van Christus geen gebruikmaakt, heeft niets aan Hem. Christus is op aarde geweest, en wie zijn door Hem geholpen? Allen, zegt gij, allen die tot Hem kwamen. Degenen die tot Hem kwamen, werden door Hem geholpen, en het is nooit gebeurd dat Hij iemand afwees. ‘Komt,’ zo is Zijn prediking geweest, ‘komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven’ (Matth. 11:28). En op een andere plaats vinden we: ‘Die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen’ (Joh. 6:37). Maar dat is het grote geheim: de gebruikmaking van Christus. Dit is de toe-eigening van Hem. Als er geen toe-eigening plaatsheeft, dan mag er gesproken worden van geloof, maar dat geloof is dan het echte geloof niet. U hebt misschien ook weleens gehoord dat van mensen die de prediking horen, gezegd wordt: ‘Het wordt wel gezien, maar zien is nog geen bezitten.’ Geliefden, als een mens het ziet, dan bezit hij het. Het is maar de vraag of hij het ziet door het geloof. Als men de dingen ziet bij algemeen licht, dan bezit men de dingen niet, maar het komt erop aan de dingen te aanschouwen door het geloof. Op de toe-eigening komt het aan. Dat de verdoemden in de hel weten dat Christus gestorven is voor de zondaar en opgewekt tot zijn rechtvaardiging (Rom. 4:25), verzwaart hun oordeel en maakt hun ellende des te groter. Gij moet een toe-eigenend geloof hebben. Wanneer is het een toe-eigenend geloof? Als een mens zich kan aanmerken als zondaar, wanneer ons alles ontvallen is. Want Christus is ‘niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering’ (Matth. 9:13). Hebt u weleens gezien en gevoeld dat u ledig was, ledig van alles? Ledig van alle waarachtig goed? Dan was dat het ogenblik om uit die ledigheid uit te gaan in de volheid van Christus. Zó heeft Maria het begrepen, en zo kon zij zeggen: ‘Hongerigen heeft Hij met goederen vervuld’ (Luk. 1:53).

	De mensen zijn erop uit om te weten of zij genade hebben. Zij moeten niet te weten gekomen zijn of zij genade hebben. Zij moeten te weten gekomen zijn dat zij geen genade hebben! Genadeloze mensen komen tot Christus. Daarom beschrijft de apostel Paulus het zo juist – hij zegt: ‘Doch dengene die niet werkt, maar gelooft in Hem Die den goddeloze rechtvaardigt’ (Rom. 4:5). Dus is een mens alles ontvallen, heeft hij niets anders dan schuld, niets anders dan wat hem verdoemt, dan is hij de persoon voor Christus. Hij moet niets anders hebben dan wat hem verdoemt. Want Christus heeft het oordeel gedragen voor degenen die zich onder het oordeel zien. Dán, toehoorders, wordt gebruik van Christus gemaakt. Als een mens gebruikmaakt van Christus, dan ziet hij, dan grijpt hij het bloed van Christus aan en brengt dat op zijn consciëntie. Weet u wat dat is? Dat is de gebruikmaking van Christus: het bloed van Christus aan te grijpen en dat op zijn consciëntie te brengen. Als een mens dat doet, dan hebben er wondervolle dingen plaats. De hemel komt op aarde, de hemel daalt in het hart. En de gewaarwording en de genieting van zulk een hemel doet zeggen: ‘Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus’ (Rom. 5:1). Een mens verstaat dan God. Er zijn zo weinig mensen die God mogen verstaan. Zulk een mens verstaat Hem. Hij begrijpt dat God zoekt. Hij dacht dat hij zocht. U denkt misschien ook dat u zoekt. Maar die mens begrijpt dat God zoekt, gelijk geschreven staat: ‘En God zoekt het weggedrevene’ (Pred. 3:15). Zulk een mens begrijpt dat dan. En als een mens dat begrijpt, dan is hij door God gevonden. Hij bevestigt dan het woord van de apostel Johannes: ‘Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft’ (1 Joh. 4:19). Ach, dat verstaat een mens niet. Maar zulk een mens verstaat alles wat betrekking heeft op de ere Gods en op de zaligheid van zijn onsterfelijke ziel. ‘Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd’ (2 Kor. 5:19).

	Geliefden, hoe verstaat u dit woord? Behoort u tot deze mensen? Ach, wat zou het gelukkig zijn als er hier verscheidene mensen waren die dat mogen verstaan. Een van degenen die dat verstaan mochten, is kort geleden uit ons midden weggenomen. Dat betekent een ledige plaats. Zoiets geeft een gemis, want er zijn zo weinig mensen die in de grond God en zichzelf mogen begrijpen. Als er zulke mensen onder de prediking zijn, dan gaat er wat van deze mensen uit. Het is van zo grote betekenis welke sfeer er onder de prediking is. Ieder brengt wat mee. En nu brengt een kind van God ook wat mee, en dit werkt in op de prediking. Daarom is het gemis zo groot. Want een kind van God wordt het somtijds gegeven een ander te dragen. Daarom worden zij bidders of voorbidders genoemd. Al zou het niet aan een land of volk gegeven worden, zo geeft de Heere dit toch wel aan een afzonderlijk mens. Ons wordt dan ook geleerd dat wij er acht op geven zullen, wanneer ‘de rechtvaardige weggeraapt wordt vóór het kwaad’ (Jes. 57:1). God geve dat ledige plaatsen in de loop der jaren mogen ingenomen worden door anderen, en dat u moge behoren tot degenen die door God gevonden zijn.

	Sprak God ooit in uw binnenste: ‘Ik ben gekomen om u te verlossen?’ Dat is het begin, want al dat spreken van ons vóór dit spreken van de Heere, is zonder enige betekenis in betrekking tot onze zaligheid. ‘Zie, uw Koning zal u komen,’ zo heeft Zacharia geprofeteerd, ‘rechtvaardig, en Hij is een Heiland’ (Zach. 9:9). En deze woorden van Zacharia hebben de Evangelisten aangehaald (Matth. 21:5; Joh. 12:15).

	Bekering geschiedt zoals het komen van Christus geweest is tot de discipelen, toen zij achter de gesloten deuren vergaderd waren (Joh. 20:19). Zó heeft de bekering plaats. Zó wordt het geloof, de wedergeboorte, het goede begin gewerkt. Plotseling stond Christus in het midden van de discipelkring. Zo komt Christus plotseling midden in het hart te staan. En dan gelooft die mens; hij omhelst Christus. En dat is het goede begin. Daarop, toehoorders, moet u altijd letten. ‘God zoekt het weggedrevene’ (Pred. 3:15). En dat is nog moedgevend voor een mens die het op allerlei manieren geprobeerd heeft en niet is gevorderd, zodat hij moet zeggen met de vissers: ‘Wij hebben den gehelen nacht over gearbeid en niets gevangen’ (Luk. 5:5). Ofschoon hij dat laatste niet zegt – want dan zou het gewonnen zijn, omdat Christus dan zou zeggen: ‘Werpt het net uit aan de rechterzijde, en gij zult vinden’ (Joh. 21:6).

	Amen.

	 

	Gebed:

	Ach, Heere, wij mochten nog een ogenblik met elkander aan deze plaats vergaderd zijn, en ons in de weg stellen om Uw Goddelijk Evangelie te prediken. Bij de kennis van Uw Evangelie hebben wij het grootste belang, want Gij zegt: ‘Die Mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van den Heere.’ En in Christus wordt U tot zaligheid van onze ziel alleen in het Evangelie gekend.

	Doe ons beide kennen: de Wet, en doe ons aan haar ons onderwerpen, en het Evangelie, doe ons dat omhelzen. Geef ons Heere, het anker der hoop uit te werpen achter het binnenste van het voorhangsel, voor het eerst of bij vernieuwing, want daar zijt Gij met Uw offerande en met Uw voorbede. Gij, Die de grote Hogepriester zijt, Die door Uw eigen bloed eenmaal ingegaan zijt in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Ach, geef ons deze gelijkenis te verstaan.

	Zegen wat gesproken is. Vergeef wat er zondig in geweest is. Heilig Uw waarheid aan onze harten. Begeef noch verlaat ons. Geleid ons op onze wegen. Breng ons tot het onze. Ach, schenk ons Uw genade, Heere, om Uw waarheid – de waarheid gelijk zij in U is – na te speuren en te onderzoeken.

	Zegen de onzen. Zegen allen die in nood zijn, ook bedrukten en rouwdragenden, weduwen en wezen. Geef nog menigeen tot U te vluchten, en de toevlucht te nemen onder Uw vleugelen.

	Amen. 

	 

	Gezongen: Psalm 146:1 en 2.


	Zevende predikatie, 11 mei 1933

	 

	Gezongen:      Psalm 119:65, 66 en 67.

	Gelezen      1 Petrus 2.

	 

	Gebed:

	Dat het ons, heerlijk, algenoegzaam en aanbiddelijk Opperwezen, door Uw genade geschonken worden mocht op een U betamelijke en voor ons voordelige wijze tot U te naderen en tot U te spreken.

	In Uw goedheid en barmhartigheid hebt Gij ons bewaard, niet alleen bij het leven, maar ook bij de gezondheid en de krachten. Met hoe menigeen is het anders. Sommigen werden uit dit leven weggenomen. Hoevelen liggen aan een ziekbed gebonden. Geef ons Uw goedheid op te merken, te erkennen en te waarderen, en doe ons de tijd des levens kostelijk achten. Gij zijt God en niemand meer, de Algenoegzame, de Aanbiddelijke, Vader, Zoon en Heilige Geest; uit U en door U en tot U zijn alle dingen. Gij zijt waardig gezocht, geëerd en gevreesd te worden om Uwszelfs wil. Wie U vindt, vindt het leven en trekt een welgevallen van U.

	Wat bij U aangetroffen wordt, zoeken wij elders tevergeefs, want Gij zijt de vervulling van de begeerte die Gijzelf legt in het hart van Uw uitverkoren volk.

	Ach, gedenk ons, en zie ons aan in de Zoon Uwer eeuwige liefde. Dit hebben wij nodig hoofd voor hoofd. Want hoofd voor hoofd staan wij schuldig. Wij hebben het oordeel over ons gehaald door onze zonden, en wij zijn onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Wij zijn onbekwaam en onwillig om naar U te vragen. Er is geen mens die dit doet, er is niemand die U zoekt. Allen zijn wij afgeweken. Wij hebben allen onze weg verdorven. Wij zijn allen verwerpelijk en als uit één mond heeft dan ook Uw Kerk bekend, dat zo Gij, o Heere, in het gericht wilde treden, en gadeslaan de ongerechtigheden, niemand voor U zou kunnen bestaan.

	In de Zoon Uwer eeuwige liefde af te zonderen, te zenden en over te geven, hebt Gij een weg van volkomen zaligheid gelegd. Gij waart in Christus de wereld met Uzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en hebt het woord der verzoening in ons gelegd. In de Zoon Uwer eeuwige liefde zijt Gij tot ons gekomen. Gij zijt tot ons gekomen ook in deze ogenblikken. Het wordt ons van Uwentwege bekendgemaakt dat er genade is, dat Gij geen lust hebt in de ondergang, in de dood des goddelozen. Het wordt ons gezegd dat Gij dáárin lust hebt, dat de goddeloze zich bekere van zijn weg en leve.

	Ach, geef ons op deze dingen acht te geven. Van onszelf doen wij dit niet. Er is geen stem en geen opmerking, want wij zijn gevallen. Wij zijn terechtgekomen in het rijk van de vorst der duisternis. Wij staan onder de overste dezer wereld. Goed is kwaad in onze schatting, en U houden wij voor onze tegenpartij, en onze tegenpartij houden wij voor onze god. Zo is alles verkeerd, en wij volgen de duisternis, zijnde in de duisternis. Ach, ontdek ons aan deze dingen en trek ons uit de macht der duisternis tot Uw wonderbaar licht. Doe ons U en onszelf kennen. Breng ons in vereniging, voor het eerst of bij vernieuwing, met de Zoon Uwer eeuwige liefde. Doe ons in Hem, Die Uw Evenbeeld en het Afschijnsel van Uw heerlijkheid is, U aanschouwen, en maak zo door Uw genadige bewerking dat wij U zoeken en Uw Woord ter harte nemen: ‘Zoek den Heere terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan terwijl Hij nabij is.’

	Geef ons dan ook Uw genade om in Uw weg te volharden, te volharden tot het einde toe. En wanneer ons laatste ogenblik zal zijn aangebroken, dat wij dan ons hoofd mogen neerleggen op Uw eeuwig geldende gerechtigheid en op Uw onveranderlijke beloften.

	Heere, geef Uw getuigenis in de opening van onze lippen. Doe ons spreken naar de zin en naar de mening van Uw Geest. Dat wat leeft, geef ons dat te verkondigen; en Gij zijt de eeuwig levende, de algenoegzame en aanbiddelijke Jehovah. Dat wij in ons hart mochten zijn verenigd met de woorden van de apostel: ‘Ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd.’ Want Gij, Heere Jezus, zijt het leven, Gij zijt de gerechtigheid en de heiligheid, Gij zijt de kracht. Gij zijt alles van hen die U leren kennen en zoeken.

	Bereid Uw getuigenis in onze harten een plaats. Uw Woord blijft tot in eeuwigheid. Alles is van voorbijgaande aard. Beschouwingen, theorieën en opvattingen, zij zijn van voorbijgaande aard, maar Uw Woord is eeuwig zoals Gijzelf zijt. Heere, doe ons dan intijds ons vastklemmen als ziende U, de Onzienlijke, en Uw Goddelijk getuigenis voor waarachtig houden en steunen op Uw eeuwig geldende gerechtigheid.

	Gedenk zieken, lijdenden en stervenden. Ontferm U over bedrukten, eenzamen, ouden van dagen, gebrekkigen, verpleegden en gevangenen. Leer nog hier en daar aan iemand de weg des levens.

	Amen.

	 

	We vragen nog weer uw aandacht voor de woorden aan het begin van 1 Petrus 2 vers 7:

	 

	‘U dan, die gelooft, is Hij dierbaar.’’

	 

	Gezongen: Psalm 36:3.

	 

	De Heere Jezus, mijn zeer geachte toehoorders, is voor de gelovigen dierbaar in het werk dat Hij in hen verricht heeft. De uitverkorene zou nooit naar Christus gevraagd hebben. De mens is nu eenmaal afkerig. Zijn bedenken is vijandschap tegen Zijn Schepper en Weldoener. Zijn verstand is verduisterd. En hoe zou hij nu God kunnen zoeken? Hij weet niet waar het om gaat. God kent hij niet. De weg der zaligheid is voor hem verborgen, en wat het is God te zoeken, hij zou op deze vraag het antwoord altijd schuldig moeten blijven. In zijn wil is niets dan verkeerdheid. Christus zei eens in de dagen van Zijn omwandeling op aarde: ‘Gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben’ (Joh. 5:40). En dat is ook zo, want ieder mens is gekant tegen zalig worden door een Ander. Hij zegt: ‘Wij zijn heren, wij zullen niet meer tot U komen’ (Jer. 2:31). Hij heeft geen liefde, maar haat.

	Christus stond aan de deur. Hij klopte en trad binnen (Openb. 3:20). In een ogenblik, plotseling en onverwacht was Hij in het hart. Zijn stem werd vernomen: ‘Zie, hier ben Ik, zie, hier ben Ik’ (Jes. 65:1). Dit wordt door de gelovige nooit vergeten. Men had niets, geen licht, geen begeerte, geen kracht, geen gerechtigheid, geen heiligheid. Men had zonde en schuld, onverstand, dwaasheid. De Heere had alles meegebracht: licht, zodat het verstand God aanschouwde, gerechtigheid, kracht, heiligheid, bevrijding, zaligheid, een God en Vader, een zalige hemel, vervulling van noden, niet alleen naar de ziel, maar ook naar het lichaam, geloof, hoop en liefde, en de beantwoording van alle levensvragen.

	Christus is voor de gelovigen dierbaar in hetgeen Hij voor hen doet. Christus is in de hemel. Op de veertigste dag na Zijn verrijzenis uit het graf heeft Hij de menselijke natuur, die Hem in Maria bereid was, die door ons aan het kruis gehecht is, die door Jozef van Arimathea en Nicodemus in het graf gelegd is – de menselijke natuur dus, waarin de offerande gebracht was – overgebracht in de derde hemel bij God aan de rechterhand der Majesteit in de hoogste hemelen (Hebr. 1:3). Dit ziet de Gemeente, en door een oprecht geloof zegt zij met de apostel: ‘Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor allen den dood smaken zou’ (Hebr. 2:9).

	En in antwoord op de vraag: ‘Wat nut ons de hemelvaart van Christus?’, zegt zij: ‘Ten eerste, dat Hij in den hemel voor het aangezicht Zijns Vaders onze Voorspreker is. Ten andere, dat wij ons vlees in den hemel tot een zeker pand hebben, dat Hij, als het Hoofd, ons, Zijn lidmaten, ook tot Zich zal nemen. Ten derde, dat Hij ons Zijn Geest tot een tegenpand zendt, door Wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is’ (Heid. Cat. vr. en antw. 49).

	Een gelovig mens nadert maar zó niet tot de Vader. Hij heeft nodig een Middelaar, een Middelaar en Voorspraak, Die staat tussen de Godheid en hemzelf. In Jezus Christus heeft hij een Middelaar en Voorspraak. Hij aanschouwt Zijn offerande en voorbede, en hierop ziende en steunende, nadert hij tot de Vader. Het vlees dat de Heere Jezus bij Zijn hemelvaart in de hemel gebracht heeft, is het vlees van de gelovige. En, toehoorders, waar Christus het Hoofd is en de gelovigen Christus ingelijfd zijn, daar is het zeker dat de gelovigen, de kleinen en de groten, eenmaal zullen zijn dáár waar Jezus Christus is. Het Hoofd kan toch van Zijn lichaam niet gescheiden zijn.

	Tot een pand, tot een tegenpand heeft de gelovige de Heilige Geest. Op de voorbede, die gegrond is op de offerande van Christus, zendt God naar Zijn belofte de Heilige Geest. Deze Geest woont en werkt in de gelovige. Hij wederbaart de uitverkorene. Hij biedt hem Christus aan en Hij zet het merk, het Goddelijk merk op zijn onsterfelijke ziel. De apostel Paulus schrijft: ‘In Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der belofte’ (Ef. 1:13). De Geest is in de gelovige een kracht, waardoor gezocht worden de dingen die boven zijn. Een mens vraagt van zichzelf naar God niet. Als hij het toch doet, wanneer hij waarlijk zegt: ‘Waar is God, mijn Maker, Die de psalmen geeft in den nacht?’ (Job 35:10), dan is dit door de kracht en de inwoning van de Heilige Geest. De vrouwen begaven zich in de vroege morgen, wanneer de zon opging (Mark. 16:2), naar het graf van Jozef van Arimathea. Zij betoonden dat zij alles erbij ingeschoten waren en dat de belofte aan hen vervuld was: ‘De ogen dergenen die zien, zullen niet terugzien, en de oren dergenen die horen, zullen opmerken’ (Jes. 32:3). Hoe kwam dat? Waardoor was het? De Geest was in hen. De Geest trok hen!

	Christus is voor de gelovigen dierbaar in Zijn inwoning. Over de inwoning van Christus in het hart wordt in de Schrift veel gesproken. Dit is te begrijpen, want op deze inwoning komt het geheel aan. Als een mens alleen maar buiten Christus blijft, dan is hij verloren, dan is hij voor eeuwig verloren! In het Evangelie van Johannes wordt veel van de inwoning van Christus gesproken. In de brieven van de apostel Paulus ook. Ja, men kan zeggen: het gehele Woord door. Christus woont in het hart, en het hart van de gelovige is in Christus. Christus is in het hart door Zijn Geest, en het geloof doet het hart zijn in de Heere Jezus Christus.

	Het geloof is een werk van de Geest. Waar de Geest niet is, daar is het geloof ook niet. Toehoorders, de Heilige Geest is de band tussen Christus en de ziel. En uit deze vereniging vloeit voort dat men deel heeft aan de weldaden van het verbond der genade. Buiten de gemeenschap met Christus heeft men geen deel aan enig zaligmakend goed. Maar is men in Christus, dan bezit men alles. Hierom schrijft de apostel Paulus: ‘Christus is alles en in allen’ (Kol. 3:11).

	Adams schuld staat op onze rekening. Zijn zonde is onze zonde. Hoe komt dat? Wij waren in Adam. De gehele mensheid was in Adam bij de oprichting van het eerste verbond. ‘En heeft uit énen bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt’ (Hand. 17:26).

	De Heere Jezus Christus heeft gerechtigheid en de Heilige Geest. Als wij in Hem gevonden worden, dan hebben ook wij gerechtigheid en in ons de Heilige Geest. Zijn gerechtigheid is aan ons toegerekend en Zijn Geest is ons geschonken. ‘Opdat de zegening Abrahams tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat wij de belofte des Geestes verkrijgen zouden door het geloof’ (Gal. 3:14). Dit, dat de gerechtigheid des Heeren ons toegerekend is, betekent onze rechtvaardigmaking. Dat de Heilige Geest ons geschonken is, betekent onze levendmaking.

	Geliefden, wat is het christenleven? Het christenleven is het steunen op een Ander, op de gerechtigheid van een Ander, en het leven door de kracht van een Ander, en dit heeft tot gevolg voordeel voor de naaste. Waar deze zaken gevonden worden, waar men steunt op de gerechtigheid van een Ander, dat is van Christus, waar men leeft door de Geest, door de kracht van een Ander, dat is door de Heilige Geest, en waar dit voor de naaste voordelig is, dáár is het waarachtig, geestelijk, christelijk leven, en tot zo iemand heeft de Heere Jezus gezegd: ‘Ik leef en gij zult leven’ (Joh. 14:19).

	De Heere Jezus is voor de gelovigen dierbaar in de verzekering, die zij van Hem deelachtig worden in betrekking tot hun aandeel in de genade. De inwoning van Christus in het hart en het zijn van het hart in Christus, wordt menigmaal sterk bestreden. Dikwijls moet de gelovige zich afvragen of hij zich niet bedrogen heeft. Hij zegt weleens: ‘Och, het kan zo ver komen, zonder dat toch de wortel der zaak aanwezig is. Er kan zijn een zeker gezicht van de verlossing. Er kan zijn een zekere vernedering, een droefheid vanwege de zonden. Er kunnen zijn uitgangen, sterke uitgangen naar het heil, naar de bekering. En dan leert immers de Schrift en het onderwijs van de Gemeente van Christus, dat dit nog alles een algemeen, dus niet zaligmakend werk kan wezen.’

	Welke weg slaat de gelovige dan in? Toehoorders, mensen kunnen hem niet helpen. Zichzelf kan hij ook niet helpen en boeken kunnen hem ook al niet helpen. Maar hij gaat tot de Heere, en gebracht tot de Heere, legt hij het alles open voor God en hij vraagt: ‘Heere, is het U niet bekend, dat ik vernederd werd en het eens met U geworden ben? Is het U niet bekend dat ik hierop tot U ben gekomen, dat ik U omhelsd en mij U toegeëigend heb? Is het U niet bekend dat daarop Uw vergevende liefde door mij geproefd en gesmaakt is geworden? Dat het geheim van een recht te hebben op het leven mij in het hart was bekendgemaakt? Is het U niet bekend dat ik mij daarop aan U heb overgegeven met het vertrouwen des harten, dat U het maken zou naar Uw toezegging en belofte? Heere, is dit mijn werk geweest, of is het Uw werk geweest?’ En, toehoorders, dan gebeurt het menigmaal dat men onder deze arbeid versterkt wordt met kracht in de ziel (Ps. 138:3), zodat men binnen in zijn hart opnieuw het getuigenis hoort, dat men is een kind van God door het geloof in de Heere Jezus Christus.

	Hier laten wij het nu weer bij, om, belieft het de Heere, op een andere keer het te vervolgen.

	Toehoorders, waar het op aankomt, heb ik u gezegd. Wij moeten steunen op de gerechtigheid van Christus, en leven door Zijn kracht. Doet u dat? Doet u dat? Het is een van tweeën. Men steunt op zijn hart, op de goedheid die daarin gevonden wordt, op de begeerte die men daarin aantreft, op de weekheid die er somtijds is. Maar als men op zijn hart niet steunt, dan steunt men op de gerechtigheid van Christus. Dat weet de gelovige, want ieder die door de genade Gods steunt op de gerechtigheid die in Christus is, weet dat hij eerst gesteund heeft op zijn hart. Het woord wordt door ieder die leeft begrepen: ‘Die op zijn hart vertrouwt, die is een zot’ (Spr. 28:26). Weet gij af van de toerekening van Christus’ gerechtigheid door het geloof? Zag u de gerechtigheid van Christus en werd u toen gebracht tot de omhelzing ervan? Ja? En wat hebt u dan daarop ervaren? Leerde u verstaan het zoet geheim van de vergeving der zonden? Werd het beeld Gods in u gedrukt? En ontving u door het gelovig omhelzen van het Evangelie, de Heilige Geest?

	In de tweede plaats: Leeft gij door een Ander? Zijt gij dood of leeft gij? Als gij leeft, dan zijt gij dood, en als gij leeft in uzelf, dan mist gij het leven. Alle levenden zijn dood bij zichzelf en ontbloot in zichzelf. En voor deze doden leeft God in de hemel in Jezus Christus. Ieder die genade heeft, is een verloren mens; geen zoeker van God, maar een verwerper; geen bidder, maar een vloeker; geen vriend, maar een vijand van God. En nochtans, hoewel dit alles zo is, geeft God hem te zeggen: ‘Wien heb ik nevens U in den hemel? Nevens U lust mij ook niets op de aarde’ (Ps. 73:25). Al wie genade heeft, moet geholpen worden. Hij moet bediend worden. Hij heeft nodig de ambtelijke bediening van Christus in de hemel. Hij heeft Christus nodig als Leraar, want hij weet de weg niet. Hij heeft Christus nodig als Hogepriester, want hij staat voor God, evenals Jozua de hogepriester (Zach. 3), met vuile klederen. Hij heeft Christus nodig als Koning, want het is niet mogelijk dat hij zichzelf regeert.

	Toehoorders, aan deze zaken zoudt gij uzelf kunnen toetsen. Onderzoek of gij in het geloof zijt; of de grondslag van uw hoop buiten u is; en of de Heilige Geest op de offerande en voorbede van Christus u geschonken is.

	Waarachtig geloof is volstrekt noodzakelijk. Een mens kan generlei zaligheid verwachten, als hij niet getreden is uit zichzelf en uit al het zijne en overgegaan is in God. Weet dit, toehoorders! En vroeg iemand: Is dan alles ontoereikend wat aan de vereniging met Christus voorafgaat?, dan zou ik hem willen zeggen, dit: Houd u met deze en dergelijke vragen nu eens geen minuut meer op; dat is schadelijk. Daar hebben mensen de tijd voor die de zaligheid niet nodig hebben, die God niet missen. Maar als u God mist, en als u voelt dat u onder alles en ondanks alles geen grond hebt, dan lust het u niet u met dergelijke vragen op te houden. Gij weet – ja, gij weet – dat sterft u zó, gij voor eeuwig verloren zijt. Ik zeg: dat weet gij, want onder alles en ondanks alles gevoelt u dat de grond er niet is. En, geliefden, zo zeker als de Heilige Schrift het onbedrieglijk getuigenis van God is, zo zeker zal Christus tot allen die zonder grond sterven, zeggen: ‘Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij die de ongerechtigheid werkt’ (Matth. 7:23). ‘Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is’ (Matth. 25:41). En dan zal alles wat wij in dit leven op aarde ervoeren, ons lijden zwaarder maken.

	Geliefden, zo staat er: ‘Zoekt den Heere terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan terwijl Hij nabij is’ (Jes. 55:6). En zijt gij door God gevonden, dan zal het Opperwezen in Zijn wegen en op Zijn wijze u wel bekendmaken dat Hij het was, dat Hij het Zelf was, Die Zich aan u openbaarde tot heil van uw onsterfelijke ziel en tot verheerlijking van Zijn eigen Naam. Dit moet uw zorg zijn. Niet, dat u weet dat u genade hebt, maar dat u de genade aangrijpt, zoals zij door God in Christus ons wordt aangeboden.

	Amen.

	 

	Gebed:

	Volzalig, algenoegzaam en aanbiddelijk Opperwezen. Zo deedt Gij ons nog wederom in dit avonduur horen wat tot onze vrede dient. Ach, dat Gij ons geven mocht deze dingen te geloven. Wij denken kwaad van U. Wij vertrouwen niet wat U zegt, en hiermee betonen wij dat wij in de duisternis zijn. Ach, laat ons dit zien. Doe ons verstaan dat wij over alles een verkeerd oordeel hebben. Doe ons U kennen in het aangezicht van Uw Zoon. Dan zullen wij U zoeken, en voor U het in oprechtheid uitspreken, dat wij door ons ongeloof U verdacht gehouden hebben. Ach, wij zeggen dat wij de Bijbel aannemen, maar dit woord in de Bijbel nemen wij dan toch zeker niet aan: ‘Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere Heere, zo Ik lust heb in den dood des goddelozen! Maar daarin heb Ik lust, dat de goddeloze zich bekere van zijn weg en leve.’ O, doe ons zien dat wij de gehele Bijbel verwerpen, dat wij U verwerpen en dat wij dit moeten doen, omdat wij gevallen zijn en wij ons anders niet zouden kunnen staande houden. Leer ons begrijpen dat in de verwerping van onszelf ons leven is naar Uw Woord en Getuigenis: ‘Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op en volge Mij.’ ‘Heere, bekeer ons tot U, zo zullen wij bekeerd zijn.’

	Geleid ons op onze wegen en breng ons tot de onzen en tot het onze. Zegen, sterk en troost al wat om de zegen tot U komt. Voeg nog toe aan Uw Gemeente. En houd Uw volk staande, wil het sterken; wil het leiden door Uw Heilige Geest en door Uw eeuwig blijvend Woord.

	Amen.

	 

	Gezongen: Psalm 19:7.

	 

	 


Achtste predikatie, 22 juni 1933

	 

	Gezongen:      Psalm 111:1, 2 en 3.

	Gelezen:      1 Petrus 2.

	 

	Gebed:

	Heerlijk, algenoegzaam en aanbiddelijk Opperwezen, eeuwig, enig en drie-enig God, Vader, Zoon en Heilige Geest, ach, schenk ons in deze ogenblikken, waarin wij het grote voorrecht genieten van te mogen geschaard zijn om Uw Goddelijk en gezegend Getuigenis, tot U te naderen met diepe eerbied, met de bekentenis van onze onwaardigheid, en met een waar verlangen om gevonden te mogen worden in Hem Wiens gerechtigheid redt van de dood.

	Gij hebt ons allen in Uw goedheid en barmhartigheid niet alleen bewaard, maar ook gezegend en beweldadigd, en dat op allerlei wijzen. Uw goedertierenheden waren telkens nieuw over ons. Ach, dat Uw goedheid ons gedurig treffen moge. Geef dat wij erdoor geleid mogen worden tot bekering. Gij zijt God en niemand meer. Gij zijt de oorsprong van al wat goed is. U te kennen is het leven. Wie U vindt, vindt het leven en trekt van U een welgevallen. Uw paden zijn lieflijkheid en enkel goedertierenheid, zodat een iegelijk die ze betreedt, met de dichter van de oude dag mag zeggen: ‘Die Uw wet beminnen, hebben groten vrede, en zij hebben geen aanstoot.’

	Ach, wij zijn dwazen. Wij hebben U de rug toegekeerd. Wij dwalen al maar verder van U af, en wij zijn onbekwaam en zelfs onwillig om tot U weder te keren. Wij zeggen tot U in al ons doen en laten: ‘Wijk van ons, want aan de kennis Uwer wegen hebben wij geen lust.’ Rechtvaardig zoudt Gij geweest zijn wanneer Gij ons van voor Uw aangezicht hadt verworpen, maar in Uw goedheid en barmhartigheid hebt Gij het anders gemaakt. Gij waart in de Zoon Uwer liefde de wereld met Uzelf verzoenende, en in Hem Die overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking komt Gij tot ons en zijt Gij ook in deze ogenblikken tot ons gekomen, ons betuigende dat Gij in onze dood geen lust hebt. Ja, Gij roept het ons toe dat wij ons tot U zullen wenden en ons zullen laten behouden. Ach, doe ons deze dingen verstaan, en opmerken en geloven met ons gehele hart.

	Geef ons in de opening van onze lippen Uw getuigenis en doe ons spreken naar de zin en naar de mening van Uw Geest. Treed niet met ons en met niemand van ons in het gericht. Zie ons aan in de Zoon Uwer liefde en schenk ons door Uw genade Uw leiding. Alleen als U ons bekwaam en gewillig maakt ons aan Uw leiding over te geven, worden wij in staat gesteld het Woord te prediken.

	Bereid voor Uw Woord in onze harten een plaats. Bleef het buiten ons, het zou ons geen nut doen. Wij moeten dan omkomen, want alleen Uw Woord geeft ons de zaligheid. Bestraal dan ons verstand met Uw Goddelijk licht. Laat Uw kracht in ons werken om ons te brengen tot U, want bij U is de fontein des levens en in Uw licht zien wij het licht. Onderhoud, troost en sterk Uw Gemeente. Houd haar staande. Maak haar bekwaam en gewillig U te volgen, niet alleen door het bezaaide, maar ook door het onbezaaide. 

	Gedenk zieken, lijdenden en stervenden, eenzamen, verlatenen, verpleegden, gevangenen, hopelozen. Ontferm U over al wat tot U opzucht. Gedenk ons volk en de koninklijke familie. Zegen wat bestemd is om gezegend te worden.

	Amen.

	 

	We vragen, mijn zeer geachte toehoorders, uw aandacht voor de voortzetting van 1 Petrus 2 vers 7, het begin. Het is u bekend dat wij hierover reeds enige malen tot u gesproken hebben. Ook in dit avonduur wensen we deze stof te behandelen. Dus 1 Petrus 2 vers 7, het begin:

	 

	‘U dan, die gelooft, is Hij dierbaar.’

	 

	Gezongen: Psalm 19:5.

	 

	De Heere Jezus, mijn geachte toehoorders, is Zijn gelovigen dierbaar in Zijn ondertrouw. Het huwelijk is weggelegd voor de eeuwigheid. De ondertrouw vindt hier plaats. Hij, met al het Zijne is in hun bezit gekomen. Zij, met hun zaken, zijn tot Hem overgegaan. En wie is Hij en wie zijn zij? Hij is de waarachtige God. De apostel Johannes, en met hem de Gemeente des Heeren, zegt: ‘Deze is de waarachtige God en het eeuwige Leven’ (1 Joh. 5:20). Hij is de Zoon Gods, Die van de Vader het Goddelijke Wezen ontvangt, waarom Hij gezegd heeft in Zijn omwandeling op aarde: ‘Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien’ (Joh. 14:9). Hij is waarachtig en rechtvaardig mens, God en mens in één Persoon. Hij is de tegenbeeldige Izaäk, aan Wie de Vader alles vermaakt heeft, de Erfgenaam van alle dingen. Hij is Alles en Hij bezit alles. Stoffelijke, geestelijke en eeuwige weldaden zijn in Zijn hand. Van Hem is het goud en het zilver en het vee op duizend bergen (Ps. 50:10). Hij is de Gerechtigheid. Zijn gerechtigheid is een gerechtigheid die bij God voor gerechtigheid gehouden wordt. Zijn Geest is de Heilige Geest, Die Hij met de Vader doet uitgaan van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij heeft drie heerlijke ambten: Hij is een Profeet. Hij leidt in de waarheid. Hij doet de diepten Gods kennen, en wanneer iemand door Hem wordt onderwezen, dan zegt deze: 

	 

	’t Is Gods getuigenis, 

	Dat eeuwig zeker is, 

	En slechten wijsheid leert. (Ps. 19:4)

	 

	Hij is een Priester, Die gedurig, nacht en dag, al de Zijnen met alle noden en behoeften opdraagt. ‘Zie, Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd’ (Jes. 49:16). Hij is een Koning, Die Zijn volk leidt, beschut en beschermt, om ze straks te kunnen voorstellen aan Zijn Vader, van alles voorgoed, voor eeuwig gereinigd.

	En wie zijn zij? Zij zijn zondaren, zondaren om en om. Hoofd voor hoofd staan zij schuldig aan de overtreding van een Wet waarvan de hoofdsom is: liefde tot God en liefde tot de naaste. Zij zijn kinderen van de wereld, die aanmerken hetgeen gezien wordt en verwaarlozen hetgeen niet gezien wordt, doof zijnde voor het woord: ‘Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde; want Ik ben God en niemand meer’ (Jes. 45:22). Zij zijn kinderen van de duivel, die menen dat God een duivel en de duivel ‘de goede god’ is, staande onder het gebied2 van Beëlzebul, de overste van deze wereld, onmachtige, verdorven schepselen, onbekwaam zijnde tot enig goed en geneigd tot alle kwaad.

	De Heere is de Zijnen dierbaar in het werk dat Hij gedurig verricht om hen ervan te verzekeren dat Hij met hen is en eeuwig met hen blijven zal. Gij weet dat het waarachtig geloof de band is tussen de Heere en de ziel. Als Christus door Zijn Geest in het hart gekomen is, dan opent zich het hart voor Hem. En dit is het geloof, het oprechte, zielzaligende geloof.

	Geloof is zekerheid. De apostel Paulus was althans van dit gevoelen. Hij beschrijft het geloof met deze woorden: ‘Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt, en een bewijs der zaken die men niet ziet’ (Hebr. 11:1). Geloof is een vastigheid, want men steunt op de Onveranderlijke, de Getrouwe, en op het Woord en het verbond dat van geen wankelen weet. Maar, toehoorders, dit neemt niet weg dat de gelovige behoefte heeft en behoefte blijft hebben aan versterking. De vader van het kind uit het Evangelie van Markus bad: ‘Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp’ (Mark. 9:24). Tot de zuster van Lazarus werd gezegd: ‘Heb Ik u niet gezegd, dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult?’ (Joh. 11:40). De discipelen werden bestraft om hun kleingelovigheid (Matth. 8:26).

	Zeker, de geroepene gelooft, maar hij is een ongelovige. Toehoorders, een gelovige denkt dikwijls: ‘De zaak is zo groot – God tot zijn Vader, Jezus tot zijn oudste Broeder, de Heilige Geest tot zijn Trooster, de Kerk tot zijn moeder te hebben – deze dingen zijn zo geweldig groot! Als het eens niet waar was dat ik geloof… Als mijn geloof eens een opgedrongen zaak was… Schrift en ervaring toch leren dat de schijn gelijkt op het zijn. Zo weinigen worden er gevonden die het ware hebben!’ En, zo denkt de gelovige verder: ‘Dat heeft de Heere toch Zelf gezegd. Heeft Hij niet gepredikt en gezegd: ‘Strijdt om in te gaan door de enge poort; want velen (zeg Ik u) zullen zoeken in te gaan, en zullen niet kunnen’ (Luk. 13:24). Ach, ik behoef maar een oppervlakkige blik in het Woord te slaan, om deze dingen bevestigd te hebben. En zou ik, ik dan het ware bezitten? Ik, die toch zo onvatbaar ben. Ik, die het zo gedurig bederf. Ik, die een leraar behoorde te zijn vanwege de tijd en nu nog behoefte heb aan melk en de eerste beginselen (Hebr. 5:12).’

	Dan, toehoorders, zijn er aanvechtingen en deze aanvechtingen zijn somtijds groot. Weleens zó groot, dat duurden zij enige ogenblikken, men niet zou kunnen blijven leven. De dichter van een van de psalmen had hier ervaring van. Hij schrijft: ‘Ik zeide wel in mijn haasten: Ik ben afgesneden van voor Uw ogen; dan nog hoordet Gij de stem mijner smekingen als ik tot U riep’ (Ps. 31:23).

	Somtijds behaagt het de Heere Zijn volk op de posten te brengen. Daar staat het dan alleen. Toehoorders, dan komen er van alle zijden mensen. De een heeft een goede raad voor ons. De ander meent ons te moeten bestraffen. Een derde heeft een ondervinding die betrekking heeft op de zaak waar het bij degene die op de posten gebracht is om gaat. Menigeen komt om ons te beschuldigen, ons er op te wijzen dat wij een geheel verkeerde weg zijn ingeslagen. Anderen liepen met ons mee, zeiden: ‘De Heere is met u!’, juichten ons toe, maar trokken zich terug toen het bleek dat, in Gods weg, van toejuichingen van een gehele menigte geen sprake kan zijn.

	Geliefden, Christus bidt dat het geloof niet moge ophouden (Luk. 22:32), en nu leidt Hij de Zijnen in de binnenkamer. Hij onderwijst hen aangaande Zijn wegen. Hij geeft ze een blik in de eeuwigheid te slaan. Dan overstort Hij ze met Zijn Goddelijke liefde, zó dat zij weleens genoeg hebben om te dragen. De ene tijd maakt Hij hen werkzaam en stelt hen in staat om alles, van het begin tot het einde, Hem bekend te maken. Onder deze werkzaamheden vloeit Hij in met Zijn Geest, zodat zij, toehoorders, voordat zij goed en wel aan het einde zijn, aanvangen uit te roepen: ‘Ik heb genade, ik heb genade!’ En de andere tijd toont Hij hun voor wie de beloften zijn, en doet Hij ze bij Goddelijk licht inkeren in zichzelf en verstaan dat zij de personen zijn die aangewezen worden, bijvoorbeeld in de bergrede (Matth. 5:1-12).

	De Heere is de Zijnen dierbaar in Zijn leiding. Over Gods leiding met Zijn Kerk in het algemeen en met de gelovige in het bijzonder, wat zou daar niet over te zeggen zijn, geliefden! Jakob sprak: ‘Ik ben met mijn staf over deze Jordaan gegaan, en nu ben ik tot twee heiren geworden’ (Gen. 32:10). David zong: ‘De Heere is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden’ (Ps. 23:1, 2). Jeremia was ook al van deze geest. Hij getuigde: ‘Het zijn de goedertierenheden des Heeren, dat wij niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben’ (Klaagl. 3:22). En de apostel Paulus: deze man sprak: ‘Dan, hulpe van God verkregen hebbende, sta ik tot op dezen dag’ (Hand. 26:22). Ook vinden we van hem de woorden: ‘Doch door de genade Gods ben ik wat ik ben’ (1 Kor. 15:10). Niet één gelovige is er of hij zegt met de dichter: ‘O God, Uw weg is in het heiligdom; wie is een groot God, gelijk God?’ (Ps. 77:14). Welke rijke gebeurtenissen hadden er plaatsgehad. Wie, toehoorders, van de Gemeente had gedacht dat God zijn God zou worden? En dat in zo’n weg en dat zo onverwacht, plotseling, ineens, in een ondeelbaar ogenblik? Wie van de kinderen Gods had gedacht dat de Bijbel een boek was waarin men voor elke omstandigheid, voor elke moeilijkheid, voor elke verlegenheid wat vinden kan? Toehoorders, Jakob zei: Jozef, mijn kind, ik had niet gemeend dat ik uw aangezicht nog zien zou, en nu doet de Heere mij niet alleen uw aangezicht zien, maar ook nog dat van uw kinderen (Gen. 48:11). Men had niet gedacht, nee, men had niet kunnen denken dat God zou zijn Die Hij zegt in Zijn Woord dat Hij is. Men had niet kunnen denken dat alles zo waarachtig is. De dichter zingt: ‘Gods verborgen omgang vinden zielen daar Zijn vrees in woont’ (Ps. 25:7 ber.).

	Voor de meeste mensen staat het op losse schroeven. Men gelooft zo vast niet wat de Bijbel zegt, als men denkt. Geliefden, in het hart van een kind Gods is de Bijbel gegraveerd, zodat men zegt: ‘De Geest is het Die getuigt dat de geest de waarheid is’ (1 Joh. 5:6). Men had niet kunnen denken dat er redding zou wezen uit zó grote moeilijkheid als waarin men zich somtijds bevond. Men had niet kunnen denken dat het alles, alles in Gods hand besloten is, dat een mens, ook een kind Gods, zo helemaal niets betekent, en dat de Heere, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zo alles is en alles doet. Nee, dat had men niet kunnen denken. Men had niet kunnen denken dat men in sommige gebeurtenissen en in sommige bemoeienissen een bron van vreugde zou hebben voor het gehele leven. Nee, dat had men niet kunnen denken. Welke rijke gebeurtenissen hadden niet somtijds plaats. God wilde ons begenadigen, en Hij wilde ook nog iemand van de onzen tot de Zijne maken en zonder troost in het hart niet laten sterven. Welk een uitkomst werd somtijds niet bereid! Waarlijk, God doet wonderen, Hij alleen. Dit is het eenparige getuigenis van de gehele Godsgemeente.

	De Heere is de gelovigen dierbaar in Zijn wederkeren. Zij komen, getrokken zijnde, maar ach, zij gaan ook weer. Het is weleens het ene ogenblik: ‘Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods’ (Matth. 16:16), en het andere ogenblik: ‘Heere, zijt U genadig; dit zal U geenszins geschieden’, zodat de Heere zeggen moet: ‘Ga weg achter Mij, satanas, gij zijt Mij een aanstoot; want gij verzint niet de dingen die Gods zijn, maar die der mensen zijn’ (Matth. 16:22, 23). Het is het ene ogenblik: ‘Rabbouni’, en het is het andere ogenblik alles weer verkeerd, zodat de Heere zacht de bestraffing geven moet: ‘Raak Mij niet aan’ (Joh. 20:16, 17). Men denkt het niet, dat de Heere wederkeert. Een mens kan wel teruggaan, maar hij kan niet wederkeren. De dichter van Psalm 119 beleed, weende het uit: ‘Ik heb gedwaald als een verloren schaap; zoek Uw knecht’ (Ps. 119:176). Geliefden, de Heere is zo zorgdragend. Hij is zo liefdedragend, zo verschonend. En Hij laat niet varen het werk dat Zijn hand begon. Is de tijd aangebroken, dan komt Hij. En als Hij gekomen is, dan komen wij. ‘Zij zullen komen met geween, en met smekingen zal Ik hen voeren; Ik zal hen leiden aan de waterbeken, in een rechten weg, waarin zij zich niet zullen stoten’ (Jer. 31:9).

	De Heere is de Zijnen dierbaar in de genademiddelen. Geliefden, waar is het aangenamer, waar is het beter, waar is het veiliger dan dáár waar het Evangelie, waar Wet en Evangelie verkondigd worden? O, hebt u ooit beluisterd wat dienaangaande opklimt uit het hart van een waar begenadigde, zeggende: ‘Hoe lieflijk zijn Uw woningen, o Heere der heirscharen! Ik koos liever aan den dorpel in het huis mijns Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid’ (Ps. 84:2, 11). In de instellingen, wat hebben zij daarin aanschouwd? Niet minder dan God drie-enig: Vader, Zoon en Heilige Geest. Waar het Woord is, daar is God. En, toehoorders, wordt het hart dan geopend onder en door de prediking in de hand des Geestes, dan wordt God gezien. ‘Voorwaar, ik heb U in het heiligdom aanschouwd’ (Ps. 63:3), dat is, in de instellingen.

	De Heere is de Zijnen dierbaar in Zijn volk. Zij zien in dat volk God en zij hebben het lief om Zijnentwil.

	En om niet meer te noemen, de Heere is de Zijnen dierbaar in Zijn komen op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden. Weet gij wat het grootste woord is, dat een kind van God hier krijgt te zeggen? Het is dit: ‘Amen. Ja, kom, Heere Jezus’ (Openb. 22:20).

	Geliefden, heb ik uitgesproken wat God uw hart deed beleven? Zie daar de vraag! U moet hier niet komen uit gewoonte. U moet hier niet komen om een mens te horen. U moet hier komen om toe te eigenen.

	God heeft drie grote geschenken voor een mens. Weet u dat? Wij zullen het u zeggen. Het eerste geschenk is: de Vader. Het tweede geschenk is: de Zoon. Het derde geschenk is: de Heilige Geest. Minder geeft God nooit, want hadden wij minder, dan zouden wij moeten te gronde gaan voor eeuwig. De Heere weet wat wij nodig hebben – zo zeggen wij, nietwaar? Ik weet niet of wij het geloven. De Heere weet wat wij nodig hebben, en daarom doet Hij zo: Hij geeft Zichzelf. Niet door u iets uit of van de hemel te laten zien, niet door u een visioen te geven of u te laten dromen. Hij doet dat door middel van Zijn Woord; door de prediking geeft Hij het. Als u onder de prediking zit of de Bijbel leest, weet u wat er dan gebeurt? Dan wordt God aan uw voeten gelegd. Hij wordt u in de hand gegeven, in de mond en in uw hart. En nu is uw roeping Hem u toe te eigenen. En als u toe-eigent, dan hebt u Hem. Als u niet toe-eigent, dan hebt u Hem niet. U moet niet denken: ‘Dat is gemakkelijk gezegd!’ Daar gaat het niet om, maar het is zaak dat u het gedaan hebt. En daarom zeg ik u: Dit moeten wij ons afvragen: Hebben wij het gedaan? Hebben wij God gegrepen, nadat Hij ons gegrepen heeft in Christus Jezus? En als wij God hebben, dan hebben wij alles. Allereerst een toevlucht voor onze schuldige, verloren en geheel onreine ziel. En als wij God niet hebben, dan gaan wij altijd tot de duivel of tot de mensen, en wij verzaken het Opperwezen. U moet niet denken dat er nog een tussenweg is, want er zijn twee wegen. De ene is de weg van het geloof en de andere is de weg van het ongeloof.

	Geliefden, nu moet gij uzelf onderzoeken. Als u zich God in Christus niet toegeëigend hebt, dan moet u voor God neervallen. Als ik zeg ‘moet’, dan denk ik niet dat u dit zou kunnen van uzelf, maar ik bestuur u. En u moet zeggen: ‘Heere, ik mis U; zo moet ik voor eeuwig te gronde gaan! Ik ben waardig om voor eeuwig te gronde te gaan. Ik ben niet waardig Uw kind genaamd te worden, want ik heb gezondigd tegen de hemel en voor U. Straft Gij mij in Uw toorn, verwerpt Gij mij van Uw aangezicht, Heere, het zou gerechtigheid wezen. Maar ach, Gij hebt een Zoon en in die Zoon zijt Gij toegankelijk… Ik zie door Uw genade dat Gij een Zoon hebt en dat Zijn bloed reinigt van alle zonde. Ach, zie mij aan in Hem. Neem mij op in Hem.’

	Geliefden, gij moet Christus omhelzen, Zijn genadegaven u toe-eigenen, en dan door Christus gaan tot de Vader, en uw vertrouwen stellen op het woord dat de Vader heeft gesproken door de Zoon: ‘Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen’ (Joh. 6:37). En dan moet gij door de genade Gods dit geloven, en steunen – niet op wat gij gedaan hebt, maar op de deugden Gods, waarin de eeuwigheid is om behouden te worden. Als u dat doet, dan is u behouden en als u dat niet doet, dan sterft u zonder genade.

	Amen.

	 

	Gebed:

	Wil zegenen, Heere, wat gesproken is. Vergeef ook genadiglijk het zondige, het verkeerde. Vergeef genadiglijk al het zondige. Wil ons aanzien in de Zoon Uwer liefde en ons uit Uw volheid geven wat wij nodig hebben om te kunnen komen, voor het eerst of bij vernieuwing, met belijdenis van onze hemelhoge schuld, onze zondige staat, met het gezicht op het allesreinigende bloed en met het gezicht op Uw toezegging, die een in zichzelf dode Gemeente levend maakt.

	Ach, wil ons niet begeven noch verlaten. Wil ons leiden. Wil ons besturen, en wil ons inzonderheid schenken Uw genade om ons te laten leiden. Gij zijt gewillig om ons te leiden en wij zijn onwillig om ons te laten leiden. Maar doe ons door Uw genade ons aan de leiding van Uw Geest overgeven. Heere, wat zou dat groot zijn! Dan zouden wij de rechte wegen bewandelen en wij zouden vrede hebben. Wij zouden vrede hebben met U en vrede met alles, vrede in ons gemoed.

	Amen.

	 

	Gezongen: Psalm 68:12.

	 


    Colofon

	

	Ds. J.P. Paauwe

	Christus voor de gelovigen dierbaar
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Aantekeningen

		[←1]

	       Aurelius Augustinus (354-430), Belijdenissen.





	[←2]

	       ‘gebied’ betekent hier heerschappij, macht, gezag.
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