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  Verantwoording


  


  


  


  Deze uitgave bevat zeven preken van ds. J.P. Paauwe naar aanleiding van het gebed van koning Asa, zoals we dat vinden in 2 Kronieken 14, de verzen 10 en 11: ‘En Asa riep tot den HEERE zijn God, en zeide: HEERE, het is niets bij U te helpen hetzij den machtige, hetzij den krachteloze; help ons, o HEERE onze God; want wij steunen op U, en in Uw Naam zijn wij gekomen tegen deze menigte. O HEERE, Gij zijt onze God; laat den sterfelijken mens tegen U niets vermogen.’


  De preken zijn op achtereenvolgende zondagen in augustus en september 1947 in Den Haag uitgesproken. Eerder zijn de preken uitgegeven in de bundel 1948-1950.


  Ds. Paauwe zegt zelf over het hoofdstuk waaruit zijn tekst genomen is: ‘Het is van inhoud zeer belangrijk. Het heeft altijd wat te zeggen gehad, maar nu heeft het in het bijzonder ons iets te zeggen. We moeten nu alleen maar een hart hebben om te kunnen opmerken, oren om te kunnen horen en een tong om te kunnen proeven en smaken. Nu, wanneer ons deze weldaden werden geschonken, dan zouden we in dit hoofdstuk, in 2 Kronieken 14, wel zo het een en ander vinden. En een weldaad zou het zijn, als wij het woord mochten ter harte nemen: ‘Smaakt en ziet dat de HEERE goed is’ (Ps. 34:9), goed voor slechte, voor hulpeloze, ja voor goddeloze mensen.’


  


  De redactie


  


  


  Eerste predikatie, 17 augustus 1947


  


  Gezongen:Psalm 121.


  Gelezen:De Wet des Heeren; 2 Kronieken 14.


  


  Gebed:


  Laat ons door Uw genade, Heere, deze dingen tot ons laten spreken. Ze zijn zeker de overweging waard. Te allen tijde waren ze dit en ze zijn het nog. Ja, wanneer zijn ze van groter betekenis geweest dan juist in deze tijd? Geef ons dan op te merken en ter harte te nemen. Gij hebt ons bewaard en gezegend boven ontzaglijk veel mensen. Heere, hoevelen zijn er niet die in kerkers zuchten, onder het slavenjuk zijn, in moeilijke, in zeer moeilijke omstandigheden leven, weinig of geen voedsel hebben, slecht zijn gekleed! Doe ons een oog hebben voor de goedheid die ons nog is bewezen en ons nog dagelijks wordt bewezen. Ja, het is ook onder ons niet goed, maar zijn het Uw goedertierenheden niet, dat wij niet vernield zijn geworden, dat Uw barmhartigheden geen einde hebben? En hebben wij, ieder persoonlijk en wij als volk meer verdiend? Laat ons door Uw genade eens enige opmerkzaamheid, erkentelijkheid en dankbaarheid aan de dag brengen.


  Gedenk ons in deze ogenblikken. Wat Uw Woord verkondigen is, wat daarnaar luisteren is, wij weten het niet. Wij hebben geen verstand van God en Goddelijke zaken, wij hebben de wetenschap der heiligen niet gekend. Wij staan nog altijd aan het begin, áls wij aan het begin staan. Stonden wij aan het begin, dan zou een groot wonder aan ons geschied zijn. Want met het ene te breken en met het andere aan te vangen, het ene los te laten en het andere aan te grijpen, te kunnen zeggen: ‘Het oude is voorbijgegaan, zie, het is alles nieuw geworden’, is dat niet een wonder? Geef ons dan in de opening van onze lippen Uw getuigenis, en doe ons zeggen wat waarachtig is, wat ons allen veroordeelt en wat ons ook allen zou oprichten, wanneer wij het maar geloofden.


  Sterk Uw Kerk over de ganse aarde, Heere. Zij heeft alle reden om zich in U te verblijden; laat zij het doen. Breid haar nog uit, ook door onze bediening.


  Gedenk de mensheid, Heere. Zij moet aan de dag leggen wat zij is, waar zij van uitgaat en wat zij op het oog heeft, en dat al wat zij voorgeeft geen waarheid is, maar leugen, gruwel en bedrog, en dat daarvan niets anders komt dan bloed en vuur en rookdamp. Nee, van vergaderingen en conferenties en van samenkomsten van welke aard ook moet een mens het niet hebben, het niet verwachten. Maar van U, zoals wij gezongen hebben: ‘Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van den HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.’ Ach, stond het mensdom eens zo, stonden wij, volk van Nederland eens op deze plaats! Maar het heeft ons goed gedacht U te vergeten en wat volgt er dan anders dan verwarring! ‘De vrouw, die Gij mij gegeven hebt’, ‘de slang daar’ – vonden gezocht, ofschoon wij door U recht zijn geschapen. Zo is het de eeuwen door gegaan en zo zal het ook blijven op alle gebied.


  Ontferm U over ons volk, zijn vorstin, zijn regering. Heere, wij dwalen allemaal en daar is niemand die het weet en het is alles schijn. Maar dit is geen schijn: dat Gij gereed zijt om te helpen al wie het naar U heenwendt. Zo is er dan nog een geopende deur voor de wereld en voor ons volk en voor ons vorstenhuis en voor onze regering en voor alle kerken tezamen en voor alle mensen onder ons. Laat ons in onze waanwijsheid en eigengerechtigheid deze deur niet voorbijgaan. Deze deur is het. Deze deur is het alleen. En anders: ‘Vloekt Meroz; omdat zij niet gekomen zijn tot de hulp des HEEREN.’


  Gedenk onze zieken en degenen die onze voorbede vroegen: een jonge man, uit het ziekenhuis ontslagen, maar niet hersteld; twee kinderen, die een operatie ondergingen; en nog weer een ander, een vrouw, die zeer ernstig ziek is; en nog anderen, ook die geestelijk niet in orde zijn. Erbarm U, erbarm U. Sterk om het lijden te kunnen dragen. Gij weet wat beproeving, zwakte, pijn betekenen. Leer de toevlucht nemen tot U. Wij zitten wel vol ongeloof, en er staat wel iemand achter de deur van ons hart die zegt: ‘Het helpt toch niet.’ Maar: hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar Uw woorden zullen geenszins voorbijgaan. En een van deze woorden is: ‘Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.’


  Treed niet in het gericht. Vergeef ons onze schulden, vergeef ze ons om Jezus’ wil, vergeef ze ons, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.


  Amen.


  


  Is deze dag geen schone dag? Ik bedoel niet in het rijk der natuur. Dat zeker ook. Maar het is vandaag zondag! Het is een rustdag en het is een heilige dag. Vindt u het geen schone dag? Niet te moeten werken; gelegenheid te hebben om de dingen te bedenken die boven zijn; onder de prediking te mogen zitten, tenminste wij. ‘Ja,’ zegt gij, ‘dat moogt u er wel aan toevoegen: tenminste wij. Er zijn er die niet kunnen opgaan, en wat zal ónze toekomst wezen in betrekking tot deze zaak? Weet u wel wat dat betekent?’ Nu, ik moet u ten antwoord geven, dat ik niet veel weet en dat ik erachter kom dat ik de dingen niet weet dan wanneer ik ze ondervinden moet. En dan sta ik altijd verlegen; of als het mij toegelaten wordt, sla ik een verkeerde weg in. Dus verwacht u vooral van mij niets. Maar dit zou ik u toch wel onder de aandacht willen brengen: Gij vraagt of ik wel weet dat het niet meevalt om op de dag des Heeren de Bijbel en een predikatie te nemen en te zeggen tot zijn gezin en tot zichzelf: ‘Wij beginnen.’ Ik zou dan dit willen opmerken: Wanneer ik nu in zulke omstandigheden was – en misschien kom ik er ook in; als ik straks niet meer kan prediken en ik leef nog, dan is dat mijn toekomst ook, want ik kan u verzekeren dat ik niet in het minst het voornemen heb om naar één van de kerken te gaan; ik verfoei met mijn ganse hart de leer die daar gebracht wordt1 – dan zou ik het een weldaad achten, wanneer mij en mijn gezin geschonken werd een inzicht in het geluk dat men heeft, en waarvan men zou kunnen genieten, als men zich mag scharen onder de prediking die gevonden wordt in de Bijbel en uitgedrukt is in de Drie formulieren van enigheid en gebracht is door zo uitnemende mannen in vroegere tijd. En ik zou het een weldaad achten wanneer ik dan bidden mocht: ‘Heere, laat mij nooit deze waarheid, de waarheid gelijk zij in Jezus is, verzaken; laat mij nooit een stap doen om een prediking te horen’, tenzij…, tenzij… God een wonder kwam te doen, iemand kwam te roepen en te vormen om deze prediking te brengen. Want waar deze prediking is, daar is het goed. En wat er ook in het minste van afwijkt, dat is gruwel en bedrog. Want als God een mens bekeert, dan wijst Hij hem niet twee, drie wegen aan. Hij wijst hem één weg aan, en terwijl Hij hem één weg aanwijst, doet Hij Zijn stem horen: ‘Dit is de weg, wandel in denzelven’ (Jes. 30:21).


  


  Gezongen: Psalm 99:1 en 2.


  


  Wij hadden gedacht om nu eens een onderwerp uit het Oude Testament te gebruiken. Ons teksthoofdstuk heb ik u al voorgelezen. Het zal gaan over Asa. Ik vermoed wel dat u zich straks opgewekt zult gevoelen om dit hoofdstuk nog eens te lezen. Reeds bij de voorlezing bemerkte u dat het belangrijk van inhoud is. Het is van inhoud zeer belangrijk. Het heeft altijd wat te zeggen gehad, maar nu heeft het in het bijzonder ons iets te zeggen. Wij moeten nu alleen maar een hart hebben om te kunnen opmerken, oren om te kunnen horen en een tong om te kunnen proeven en smaken. Nu, wanneer ons deze weldaden werden geschonken, dan zouden wij in dit hoofdstuk, in 2 Kronieken 14, wel zo het een en ander vinden. En een weldaad zou het zijn, als wij het woord mochten ter harte nemen: ‘Smaakt en ziet dat de HEERE goed is’ (Ps. 34:9), goed voor slechte, voor hulpeloze, ja, voor goddeloze mensen.


  Waarbij ik uw aandacht wenste te bepalen, dat vindt u in de verzen 10 en vervolgens. Ik zal er nu niet zoveel meer van zeggen; ik hoop nog wel te beginnen, maar als het geschonken wordt, gaan we bij andere gelegenheden verder. Dus de tekst is te vinden in 2 Kronieken 14 vers 10 en het begin van vers 11. Dit had ik gedacht voor vanmorgen. Of ik ook daarmee nu klaar zal komen, weet ik niet, maar wij wachten het af. 2 Kronieken 14, het 10e en het begin van het 11e vers:


  


  ‘Toen toog Asa tegen hem uit; en zij stelden de slagorde in het dal Zefáta bij Marésa. En Asa riep tot den HEERE zijn God.’


  


  Zover had ik gedacht vanmorgen te komen, maar misschien gebeurt het niet. Ik lees nog even door om het hele onderwerp u nog eens te laten horen:


  


  ‘En Asa riep tot den HEERE zijn God, en zeide: HEERE, het is niets bij U te helpen hetzij den machtige, hetzij den krachteloze; help ons, o HEERE onze God; want wij steunen op U, en in Uw Naam zijn wij gekomen tegen deze menigte. O HEERE, Gij zijt onze God; laat den sterfelijken mens tegen U niets vermogen.’


  


  Dat is een gebed, nietwaar! Het is een worsteling, een worsteling als waarvan wij lezen in Genesis 32: Jakob en de Engel des verbonds. Zulke worstelingen vinden we hier en daar in Gods Getuigenis beschreven. Staan ze ook in óns geschiedboek? Zoudt u van een van de bladen van uw levensboek zo’n worsteling ook kunnen aflezen? Ja, dat is de vraag. Nu, wanneer u de vraag zo-even gesteld bevestigend kunt beantwoorden en ik in staat word gesteld om deze dingen uit te leggen, dan zult u mij wel begrijpen, of liever gezegd, dan zult u het Woord wel begrijpen, het gebed van Asa. En het zou kunnen zijn dat u moest zeggen en zuchten: ‘Waar ben ik geweest en waar ben ik nu?’ Nu, de Heere kan ons uit onze graven doen opkomen (Ezech. 37:12, 13). Als ons volk zulke woorden eens mocht verstaan, dan zou dat volk zeggen: ‘Ja, dat kennen we uit onze eigen geschiedenis. Zoals Asa daar, zo hebben wij voor God gestaan. Wij, volk van Nederland, hebben zo kunnen bidden, zo mógen bidden, zo mógen handelen.’ Nog eens, als het volk van Nederland eens mocht zien de betekenis van deze woorden, zou het dan niet uitroepen: ‘Wee onzer! Wee onzer!’ Zou het dan niet moeten zeggen: ‘Waar zijn wij geweest en waar bevinden wij ons nu?’ Dat zou een reformatie wezen, een reformatie onder het volk en een reformatie van de kerk.


  Voor een reformatie is nodig dat wij God zien, want van Hem uit moet het beginnen. Al het andere… (Ja, nu ben ik toch weer aan de gang zonder mijn tekst. Maar u neemt het mij niet kwalijk. Ik heb het ook niet in mijn hand en ik kan u eerlijk zeggen dat ik een ander plan had.) Van God uit moet het beginnen. Als het van Hem uit niet begint, weet u wat het dan is? Misschien zegt u: ‘Nee, dat kan ik niet zeggen. Misschien kan ik wel vermoeden wat u gaat zeggen, maar ik kan het niet zeggen.’ Mijn vraag was: ‘Als het niet van God uit begint, weet u wat het dan is?’ Nu, wanneer het van God uit niet begint, dan moeten wij openbaren wat wij zijn, in al onze pogingen, in onze reformaties. Wat zijn wij dan? Wij zijn niet wat wij menen te wezen en voorgeven te zijn. Wij zijn geheel wat anders. Wij zijn zelfbedriegers. Ja, de gebruikelijke woorden zal ik nu niet gebruiken. Ik zou kunnen spreken van goddeloosheid, van zondigheid, ik zou kunnen zeggen: wij zijn zondaren. Maar wij zijn huichelaars! En wanneer wij nu ons onderwinden2 om dit te verbeteren en dat anders te maken, dan moet het openbaar worden dat wij niet de oogmerken hebben die wij zeggen te hebben. Want wij zeggen dat ons oogmerk is: het goede, of God, of de ere Gods, of de waarheid, of het belang van onze naasten. Wij moeten dan openbaar maken dat dat niet waar is.


  Wanneer u deze dingen nu in uw eigen leven hebt leren kennen – want daar moet het beginnen; u kunt nooit iets verstaan van de dingen die buiten u gebeuren, als u uzelf niet hebt leren kennen – wanneer u deze dingen hebt leren kennen, dan zijt u vroeg of laat voor God gekomen. Toen hebt u daar gestaan voor uw Schepper, Wetgever, Rechter, Koning. Hoe hebt u daar gestaan? Als het echt is, als het waar is wat u beweert, dan hebt u daar immers gestaan als een huichelaar. Zeker, als een zondaar, als een goddeloze, maar ook als een huichelaar, die voorgegeven had God te zoeken. Maar toen zag u zich niet met uw aangezicht naar God, maar met uw rug naar Hem, nietwaar? Dat is uw ondervinding, als u werkelijk geestelijke en zaligmakende bewerkingen kent.


  In dat ogenblik is het gekomen van een heel andere kant en op een heel andere wijze, heel anders dan u het zich voorgesteld had. Dat deed u onmiddellijk vallen en zeggen: ‘Voorwaar, ik ben onvernuftiger dan iemand, en ik heb geen mensenverstand; en ik heb geen wijsheid geleerd, noch de wetenschap der heiligen gekend’ (Spr. 30:2, 3). En: ‘Ik was een groot beest bij U’ (Ps. 73:22). En gij vondt uw heil in een heel andere Persoon dan gij zelf waart, niet meer in uw naaste, ook niet in uzelf, maar in Hem Die bedoeld wordt wanneer de apostel Paulus schrijft: ‘Uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing’ (1 Kor. 1:30). Ik zeg: Het kwam toen van een heel andere kant, niet meer van beneden maar van boven, niet meer van u maar van de Heere, en op een heel andere wijze. Want het is zoals de Kerk zegt in Jesaja: ‘Voorwaar, Gij zijt een God Die Zich verborgen houdt, de God Israëls, de Heiland’ (Jes. 45:15). Dat is de ware God, Die Zich verborgen houdt, de Heiland Israëls. Er zijn een massa mensen die ik weet niet hoeveel al weten van God en van zichzelf, voordat zij tot Gods gemeenschap zijn toegelaten en verenigd zijn met Jezus Christus. Dat is Gods wijze van doen niet, want er staat dat Hij het verstand der verstandigen tenietmaakt en dat Hij de wijsheid der wijzen doet vergaan (1 Kor. 1:19; Jes. 29:14).


  Wanneer nu deze ervaringen de uwe zijn, gij dus in het eind van alles vondt dat u behalve een goddeloze, een onrechtvaardige, een zondaar, ook een huichelaar was, en gij in Jezus Christus al uw heil vondt, hoe bekijkt u dan alles? Hoe bekijkt u de reformatie op kerkelijk gebied? Hoe bekijkt u wat er gedaan is in 1913, en wat er gedaan wordt in 1947 om de vrede te bewaren of te verkrijgen, om welvaart onder de mensen te brengen? U moogt het wel zeggen. U hebt er dán een kijk op, anders niet. Als u deze ervaringen niet gesmaakt hebt, dan hebt u geen blik op het wereldgebeuren. Want denk eraan dat alle mensen die zo nauw betrokken schijnen te zijn bij het wereldgebeuren, bestemd zijn om voor de dag te komen als mensen die het niet wisten. Dus wanneer u deze ervaringen niet hebt gesmaakt, dan hebt u geen blik op wat er gebeurt en leeft. Dan doet u keuzen die kant noch wal raken en u en uw kinderen in het verderf storten. Dat hebt u dan van uw grote achteloosheid, omdat u de tekenen der tijden niet kunt en niet wilt verstaan. Maar als u deze ervaringen, die ik met een enkel woord heb geschetst, hebt, dan zíét u en dan zegt u, u afwendende van al die dingen die er gebeuren om de wereld zo goed en zo best te maken: ‘Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van den HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft’ (Ps. 121:1, 2). En aangenomen dat dat dan echt zou wezen, dan zoudt u iets hebben van het lachen van God. U weet dat er in de tweede Psalm van lachen gesproken wordt: ‘Die in den hemel woont, zal lachen’ (vs. 4). U zou dat alles zien, u zou die hele wereld zien, en die knappe, kundige, gewichtige koppen, u zou ze allen zien. En u zou zien wat er op kerkelijk gebied gebeurt. En u zou een mens zien die zichzelf niet kent, maar God verzaakt en niet vraagt naar Hem. Dat is niet de houding die men aanneemt onder de mensen. En wat is u voor een mens? Een verzaker van God of zo’n halve zoeker van God (permitteer me deze gebrekkige uitdrukking, ik wil alleen maar hebben dat u mij verstaat), óf iemand die zegt:


  


  U zoekt mijn hart; mijn oog blijft op U staren;

  Laat mij van ’t spoor, in Uw geboôn vervat,

  Niet dwalen, Heer’; laat mij niet hulp’loos varen. (Ps. 119:5)


  


  Amen.


  


  Gebed:


  Ach, Heere, doet U het Boek eens open, opdat wij het niet uit de hand moeten leggen en zeggen: ‘Ik kan het niet lezen.’ Het zou wel goed zijn wanneer wij konden zeggen: ‘Van wie zegt de profeet dit? Van wie zegt het Woord dit? Wat is de bedoeling ervan?’, en wij dit mochten doen met de heilbegeerte van de kamerling. Want dan is er wel hulp besteld, dan zijn er uitkomsten die verrassend zijn, uitkomsten bij U, bij Wie uitkomsten zijn zelfs tegen de dood.


  Heere, wij hebben hier een ogenblik met elkaar mogen doorbrengen, anders dan wij ons hadden voorgesteld, dat is waar. Maar U zou toch wel het Woord, hoe zwak het ook was en zondig, kunnen gebruiken om ons te brengen tot zelfkennis, en zo tot U, tot U vanuit onze armoede, tot U mét onze armoede, tot U gedreven dóór onze armoede, en van U getrokken, getrokken door de onwederstandelijke kracht van Uw Heilige Geest.


  Heere, treed in het gericht met ons niet. Deedt Gij het met het mensdom, het zou afgelopen zijn. Deedt Gij het met ons persoonlijk, het zou ook afgelopen zijn. Maar betoon in het midden des toorns nog Uw ontferming. En is er dan geen sprake van terugkeer, noch van de mensheid in het algemeen, noch van ons volk in het bijzonder, laat óns dan teruggekeerd zijn en terugkeren. Daar zouden wij alreeds zelf het grootste heil in hebben, maar wij zouden dan ook nog nuttig zijn: het zou immers betekenen een bidder, ook voor familie, vrienden en kennissen, ook voor het volk. Heere, doe ons de dingen overdenken en spaar Gij ons, geef er ons dan over acht dagen over te spreken. Geef ons, al hebben wij er niet over te spreken, er ons op voor te bereiden, opdat het Woord, zo het mocht worden gebracht, vinden moge een toebereide akker, en wij maar alleen mogen zeggen wat eens in het huis van Cornelius gesproken werd: ‘Wij zijn dan allen nu hier tegenwoordig voor God, om te horen wat Hij door u tot ons te zeggen heeft.’


  Amen.


  


  Gezongen: Psalm 99:3 en 4.


  



  Tweede predikatie, 24 augustus 1947


  


  Gezongen:Psalm 81:10, 11 en 12.


  Gelezen:De Twaalf artikelen des geloofs; 2 Kronieken 14.


  


  Gebed:


  Doe ons, algenoegzaam en aanbiddelijk Opperwezen, door Uw genade deze dingen ter harte nemen. Het wordt ons in deze geschiedenis gezegd dat de loop niet is der snellen, maar dat in U de hulp gevonden wordt voor allen die waarlijk door Uw genade U zoeken.


  Gij hebt ons bewaard, en nu doet Gij ons, aan de avond van deze schone dag, geschaard zijn om Uw Goddelijk Getuigenis. Eens zeiden Uw discipelen: ‘Heere, tot wien zullen wij heengaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens.’ Zij hadden het door Uw genade recht gevat. Want Uw Woord is tenslotte het enige houvast. Het is een richtsnoer. Het is een grond. Het is alles. Wanneer wij Uw Woord loslaten, dan geven wij alles prijs. Het wordt niet altijd zo direct opgemerkt, maar het einde draagt een verschrikkelijke last.


  Zie ons aan en gedenk ons in de Zoon Uwer liefde. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Want wij bekennen dat wij tegen U hebben gezondigd en dat wij waard zijn door U vergeten en verstoten te worden. Help ons en leid ons om Uws Naams wil. Schenk ons uit Uw volheid wat wij in deze ogenblikken nodig hebben om een uur door te kunnen brengen aan deze plaats tot verheerlijking van U en tot zaligheid van ons. Wij weten van al de dingen van Uw Koninkrijk niets. Geef ons een aandachtig en opmerkzaam hart.


  Sterk Uw Kerk over de ganse aarde en doe haar in deze tijden van verwarring U volgen, waarheen het dan ook zou moeten. Breid haar ook nog uit.


  Gedenk ons volk en allen die geroepen zijn om te regeren. Is er één onder, Heere, die doet wat ons van Asa hier bericht wordt? Erbarm U! Erbarm U over onze mensen in Indië. Spaar hun leven en geef dat het gevaar nog enigen moge brengen tot bekering. Gedenkt Gij de mensheid. Zij meent voor zichzelf te kunnen zorgen. Maar ach, het is alles onoprechtheid, onwaarheid. Men denkt aan zichzelf. En als men dat dan nog maar recht deed, maar dit denken aan zichzelf betekent niet alleen de ondergang van anderen, maar ook eigen ondergang.


  Gedenk onze zieken. Leer en geef hun het te wenden naar U, Die het met Uzelf alles goed maakt.


  Amen.


  


  Wij vragen uw aandacht voor enkele woorden uit het u voorgelezen 2Kronieken 14 vers 10 en het begin van vers 11:


  


  ‘Toen toog Asa tegen hem uit; en zij stelden de slagorde in het dal Zefáta bij Marésa. En Asa riep tot den HEERE zijn God.’


  


  Gezongen: Psalm 84:2, 3 en 4.


  


  Asa, mijn zeer geachte toehoorders, was de koning van het zuidelijke rijk. Hij was zijn vader Abia opgevolgd. In het begin van ons teksthoofdstuk wordt ons gezegd wat hij voor een man was en wat hij in het begin van zijn regering gedaan heeft. Er staat dat Asa deed ‘wat goed en wat recht was in de ogen des HEEREN’ (vs. 2). Dit, toehoorders, is wel een grote zeldzaamheid, een vorst die God vreest. Wij hebben in onze geschiedenis er enkelen gehad. Toen aan onze prins Willem I gevraagd werd of hij zijn ziel niet aanbeval aan de Heere Jezus Christus, was zijn antwoord bevestigend. Wij weten dat ook Duitsland wel zulke vorsten heeft gehad. De keurvorst van de Palts, Frederik III, ontving uit de handen van Ursinus en Olevianus de Heidelbergse Catechismus en gaf die toen aan zijn volk. Ook onder Israël zijn er godvrezende vorsten geweest; namen behoef ik u hier niet te noemen. Zulk een godvrezend vorst is een weldaad. Onder de regering van zo iemand wordt het volk door God zeer gezegend.


  Wat Asa gedaan heeft in het begin van zijn regering wordt ons vrij uitvoerig gemeld. Er staat dat hij de altaren der vreemden en de hoogten wegnam, dat hij de opgerichte beelden brak en de bossen afhieuw. Er wordt ook gezegd dat hij zijn volk vermaande ‘dat zij den HEERE, den God hunner vaderen, zoeken, en dat zij de wet en het gebod doen zouden’ (vs. 4). In de eerste tien jaren van Asa was het stil. Er werd geen oorlog gevoerd. In deze tijd betoonde de koning zich een wakker en actief man, iemand die met zijn beide voeten op de grond stond. Er wordt gezegd dat hij vaste steden in Juda bouwde en muren daarom trok en torens, deuren en grendelen. ‘Want,’ zo sprak hij, ‘wij kunnen dit nu nog doen, het land is nog voor ons aangezicht.’


  Dat was, toehoorders, dus een gezegende tijd voor het Rijk van Juda en Benjamin. Maar het heeft niet langer geduurd dan tien jaren. Ons wordt gemeld dat na tien jaren de oorlog weer uitgebroken was. Ja, dat is naar het woord dat Jezus eens sprak: ‘Gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen’ (Matth. 24:6). De mensen, zij die zeggen dat zij geroepen zijn om de volkeren te regeren, menen enigermate de oorlog in de hand te hebben. Dit is een waan. Al wat de mens in de hand gegeven wordt, is tot verderf van hem en zijn naaste. Het is niet waar dat wij het goede willen voor onszelf en voor degenen die ons omringen. Waar de mens ook komt en wat hij ook doet, hij brengt verderf aan. De dichter van de oude dag heeft dan ook gezegd: ‘Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal’ (Ps. 121:1).


  Zerah, de Moor, was in dit geval de vijand. Hij kwam met een reusachtig leger, vooral voor die tijd, naar het volk van Juda en Benjamin. Hij drong door tot aan de grenzen van Juda. Er staat: ‘tot Marésa toe’. Dit lag aan de grens. Wij kunnen ons voorstellen welk een ontsteltenis en beroering het naderen van zo’n groot leger onder Juda en Benjamin heeft teweeggebracht. Vooral op Asa kwam het aan. Wat doet hij? Hij trekt de vijand tegemoet. Asa onderkent een roeping, een Goddelijke roeping, de roeping om het vaderland, het volk en de waarheid te verdedigen, te redden. Ook hij brengt zijn leger aan de grens. En zo liggen daar deze machten bij Marésa en Gerar tegenover elkaar. De strijd kan elk ogenblik ontbranden. En nu staat er: ‘En Asa riep tot den HEERE zijn God.’ Nog eens, deze dingen zijn niet veel voorgekomen. Ze zijn voorgekomen. De aanvoerder van ons leger3 heeft na de slag bij Nieuwpoort op het veld geknield om God te danken. Wanneer onze prins4de vraag werd gedaan, waar hij de moed vandaan haalde onder zoveel tegenspoed, dan was zijn antwoord: ‘Ik heb een verbond met God.’ Roeping, toehoorders, dat is alles. De apostel Paulus zegt naar waarheid: ‘Hij Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal’ (1 Thess. 5:24).


  Asa roept ‘tot den HEERE zijn God’. De HEERE, de Jehova, is de drie-enige God. En de Naam Jehova zegt ons dat God is, dat Hij is de Oorsprong van al wat gevonden wordt, de Onderhouder aller dingen, dat Hij is de Onafhankelijke, Die niet vraagt naar de mening of de wil van de mens, Die Zich ontfermt diens Hij wil, Die verhardt dien Hij wil (Rom. 9:18), de Onveranderlijke, Die Zich houdt aan het Woord, dus hetgeen waarmee Hij dreigt ten uitvoer brengt en de dingen die Hij belooft, doet. Bijzonder moeten wij bij de Naam Jehova denken aan de Heere Jezus Christus, aan Hem Die alle heil verwierf en in Wie een drie-enig God bekend en ontmoet wordt, wanneer men in Hem gelooft.


  ‘Asa riep tot den HEERE zijn God.’ God was in die dagen Israëls God. Dat is voorbij. Israël heeft nu geen God meer en het heeft ook geen Godsdienst meer. Israël heeft niets meer. De schat die het had, heeft het verworpen.5 Toen was de HEERE Israëls God. Hoor maar: ‘Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb’ (Ex. 20:2). Het teken en het zegel van deze waarheid, van het verbond dus, had Israël in zijn vlees. Maar er waren slechts weinigen die van dit voorrecht, van de waarheid dat God hun God was, hadden gebruik gemaakt. Maar enigen waren er, en onder dezen was de koning.


  ‘Asa riep tot den Heere zijn God.’ Wie roept, is in nood. De vrouw die twaalf jaren de vloed des bloeds had gehad, riep; zij was in nood. De Kananese vrouw riep; zij was in nood. De tien melaatsen van wie u leest in de evangeliën, riepen; zij waren in nood. Er staat: ‘Wie U aanroept in den nood, vindt Uw gunst oneindig groot’ (Ps. 86:3 ber.). Asa riep, want hij was in nood. Hij zag het land bedreigd. Het volk verkeerde in de grootste moeilijkheid. Hijzelf en zijn huis waren in gevaar. Asa wordt geperst. Het leger van Zerah was ongeveer tweemaal zo groot als van Asa. Begrijpelijk dat Asa zich zeer bezwaard gevoelde. En daarom en in deze omstandigheid riep hij.


  Asa, toehoorders, heeft hier alleen of nagenoeg alleen gestaan. Misschien begrijpt u wel dat de hervormingen die Asa had teweeggebracht, hem vele en grote vijanden op de hals had gehaald. Wij weten toch dat de mens wel voorspoed en de hemel wil enzovoort, maar er niet aan denkt om te doen wat God wil dat hij doen zal. Toen nu de nood zo groot was en iedereen besefte dat het erop of eronder zou zijn, is er heel wat gedacht en veel gesproken. De vijanden hebben gezegd: ‘Ja, de koning had nooit aan deze veranderingen moeten beginnen.’ Want u voelt wel dat wanneer men geen verwachting had gehad van de bossen en de beelden, men dan deze dingen niet zou gehad hebben. Anderen hebben gezegd: ‘Wat valt dat tegen! Wij meenden dat onze vorst zo’n vroom man was. Maar als men nu zo vroom is, zich voor bekeerd houdt, wel dan behoeft men toch niet zo vreesachtig te zijn?’ En weer anderen hebben gezegd: ‘Och, er is voor ons geen nood. God staat aan de zijde van onze koning.’ Asa, toehoorders, heeft alleen gestaan. Wie geroepen is om een werk Gods te doen, van welke aard ook, hetzij groot hetzij klein, ik zeg: wie geroepen is om een werk Gods te doen, hij komt alleen te staan. De mensen, de vijanden en de vrienden, verlaten hem, moeten hem verlaten. Zij kunnen hem in zijn weg niet volgen. Dit alleen-staan is de kracht. Ja, ik zeg: wie nooit alleen gestaan heeft, is ook nimmer bekrachtigd geweest. Wie alleen staat, kan staan, mag staan, heeft de toevlucht genomen, heeft waarlijk de toevlucht genomen tot God. En dat doet men niet tevergeefs, want de Heere is geen dorre woestijn noch een land van uiterste donkerheid.


  De bespreking van onze stof eindig ik hier. Op een andere keer hopen wij verder te gaan. Naar aanleiding van wat wij gezegd hebben enige toepasselijke opmerkingen.


  


  Toehoorders, wij zijn geen vorsten en wij komen niet te staan voor de dingen waartoe Asa was geroepen. Maar wij hebben ook onze moeilijkheden en deze kunnen zeer groot zijn. Dan komt de vraag: ‘Wat nu? Waarheen? Op welke wijze zal ik het aanvatten?’ Wat doet men dan? Doorgaans wat men niet doen moest. Meestal gaat men dan naar een mens, of zelfs naar mensen. Wat is onze bedoeling dan? Wij hebben ons dan een voorstelling gemaakt, niet van wat wij moeten doen, maar van wat wij het liefst zouden doen. Wij gaan tot onze naaste in de hoop dat hij tot ons zal zeggen: ‘Juist, wat u zich hebt voorgesteld, dat moet u doen.’ Ik behoef u niet te zeggen dat het dan fout gaat, ‘Want ’s mensen heil is ijdelheid’ (Ps. 60:7 ber.). Ik heb u gezegd: waar een mens zijn voetstap zet, daar brengt hij verderf en niets anders. Want hij is zelf het verderf ten prooi geworden in zijn val, door de zonde.


  Goede raad is duur. Dat is waar! Goede raad hebben wij wel niet duur betaald, maar een Ander. Er is er Eén Die er Zijn bloed voor gegeven heeft. Als dit niet geschied was, dan zou er in het geheel geen goede raad wezen. Zijn naam is: ‘Wonderlijk, Raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst’ (Jes. 9:5). Wanneer men dan zo tot de mensen zich meent te moeten begeven, dan krijgt men raad. Want de ijdelheid wordt gevleid wanneer men om raad wordt gevraagd. De vorst der duisternis weet ook wel wegen te openen. En dan is daar nog het eigen vlees en bloed, dat toch zo graag dit of dat, waar het om gaat, zou willen. Maar Eén is er Die helemaal geen raad geeft en dat is God. De hemel blijft van koper. God geeft geen raad. Hij is Zelf Raad. En nu komt de beproeving.


  Op het ogenblik, in de tijd waarin wij leven, zet ieder, klein en groot, zijn zin door. De kinderen doen dit en vragen de ouders niet; zij kennen bijna geen ouders meer. Maar de ouders doen het ook en hebben het hun kinderen geleerd. Men kan niet meer wachten. Vroeger kon men dit nog wel, althans menigmaal werd gezegd: ‘Wachten…, wachten…, wachten…, wachten…’ Men kan niet meer wachten. Men kan elkaar ook de raad niet meer geven dat men wachten zal. Hoe zou dat toch komen? Wel, dat komt omdat er geen wet meer is; dat komt vanwege de wetteloosheid. Er bestaat geen wet meer voor ons; wij kennen de wet niet meer. En dat is één van de diepste en voornaamste oorzaken waardoor het gaat naar wat men noemt de ‘totalitaire staat’. Men komt ten slotte ergens terecht uit kracht van het prijsgeven van de rechte beginselen. Het is hiermee als met de hel. Er is geen mens die naar de hel wil, maar iedereen verkiest de weg die erheen voert. Er is geen sterveling die niet zegt: ‘Geen oorlog!’, maar ieder gaat de weg die naar de oorlog voert. En zo is het ook met de valse en door en door gemene systemen die uitgedacht worden. Men wil ze niet, maar men komt erin terecht, omdat men vóór en ná de schepen achter zich verbrand heeft. Het is een oordeel van God dat men erin terechtkomt, omdat men zelf de weg erheen baant.


  Toehoorders, als men wachten kan op God, hoe het dán uitkomt, dat ziet u in de geschiedenis van Asa. Straks vinden wij andere dingen van Asa. Toen Asa God nodig had, is het goed uitgekomen. Wanneer een mens God nodig heeft, dan komt het goed uit, onherroepelijk. Daar is niets en nooit iets aan te veranderen, dan komt het goed uit! Wat ik zeg, wordt bevestigd door het Woord: ‘Zoekt Mij en leeft’ (Amos 5:4).


  Dus nu hebt u het gehoord. Staat u ergens voor, alstublieft laat er God niet buiten! Want gij graaft uw graf; u stort zich in de ellende. Hoe menigmaal heeft een mens gezegd, hoe menigmaal zegt een mens: ‘Ach, ik was gewaarschuwd vanbinnen. Waarom heb ik het dan toch gedaan, of niet gedaan? Omdat ik iets wilde, of niet wilde.’ Goed, als het dan tot een bekennen mag komen, dan komt het toch nog in orde. Maar dan is het soms: ‘Het zwaard zal van uw huis niet afwijken’ (2 Sam. 12:10).


  Ik heb het u gezegd. God is het leven en buiten Hem is er niets anders dan de dood. En nu kunt u het keren en wenden en versieren en oppronken – zolang als u buiten God is, is er niets anders bij u dan de dood. Goed verstaan? Híér zult u het ondervinden, of hiernámaals tot uw eeuwige verschrikking. Afgescheiden van Christus zijt gij onherroepelijk verloren. Gij zijt dood door de zonden en de misdaden. Gij hebt een schuld die gij niet kunt betalen en het verderf zijt gij tot een prooi geworden. Uw eigen leven zal dit aan het licht brengen, hetzij hier hetzij hiernamaals. En het leven van de gehele mensheid zal het ook aan het licht gebracht hebben, wanneer Jezus Christus zal gekomen zijn op de wolken des hemels. ‘Alle oog zal Hem zien, ook degenen die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen’ (Openb. 1:7). God is het leven. Gij moet het niet in uzelf zoeken en niet door uzelf zoeken, maar gij moet het vinden en zoeken in God, in Christus. Het is niet in u, maar het is buiten u. En dat wat nu buiten u is, wordt u in oprechtheid voorgesteld en aangeboden, zó dat het aan uw voeten ligt. Dat wat buiten u ligt, daarvan hebt gij het teken en zegel aan uw voorhoofd, gedoopten! En als u het nu begeert, dan hebt u het. En als u het niet bezit, dan hebt u er ook nog nooit naar verlangd. ‘Die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet’ (Openb. 22:17). Wantrouw uzelf en wanhoop aan uzelf, maar:


  


  ’s HEEREN goedheid kent geen palen;

  God is recht, dus zal Hij door

  Onderwijzing hen die dwalen,

  Brengen in het rechte spoor.

  Hij zal leiden ’t zacht gemoed

  In het effen recht des HEEREN;

  Wie Hem need’rig valt te voet.

  Zal van Hem Zijn wegen leren. (Ps. 25:4)


  


  Spreek in uw hart:


  


  Mijn hart zegt mij, o HEER, van Uwentwegen:

  ‘Zoek door gebeên met ernst Mijn aangezicht’;

  Dat wil, dat zal ik doen; ik zoek den zegen

  Alleen bij U, o Bron van troost en licht. (Ps. 27:5)


  


  Dan zal alles goed uitkomen. Gij zult de Heere verheerlijken. Uw voeten zullen worden als der hinden (Ps. 18:34). Gij zult lopen en niet moede worden, gij zult wandelen en niet mat worden (Jes. 40:31). Gij zult uw veerkracht behouden, al wordt u negentig jaar, omdat het blijken zal dat God met u is. Een mens verzondigt het toch. Och, u kunt geloven dat Asa, toen hij tot de HEERE zijn God riep, gevoeld heeft wat hij waardig was en dat in zijn gebed dit voorkwam: ‘Om mijnentwil kunt U het niet doen, en rechtvaardig zijt Gij wanneer Gij mij en mijn volk te gronde laat gaan.’ Maar hij zag in God in Christus een pleitgrond. Terug, bekennende terug, altijd weer terug naar God, bekennende! En dan staat er: ‘Die een iegelijk mildelijk geeft, en niet verwijt’ (Jak. 1:5).


  Amen.


  


  Gebed:


  Dat het ons geschonken worden mocht, Heere, deze dingen te overdenken en er ons voordeel mee te doen. Dit zou strekken tot verheerlijking van U. Wil dan het woord genadiglijk zegenen. Vergeef het zondige dat erin was. Bedek het met Uw prediken, Heere Jezus Christus. En laat het ons niet wezen een reuk des doods ten dode. Wáár is dat Gij het Leven zijt en het leven aanbiedt, en ook dat het is voor ieder die het nodig heeft, die het zoekt, die van de dood wenst verlost te zijn, van de dood der zonde, en bekleed te wezen met de gerechtigheid van U en met Uw heil.


  Werk het gebed in het hart van menigeen, en onderhoud het in het hart waar het gewerkt werd. Want: ‘wij weten niet wat wij bidden zullen’, en wij hebben er ook geen lust in. Maar bidt Gij, Geest der genade en der gebeden, in ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En dan zult Gij, Vader van alle barmhartigheid, in en om de Zoon Uwer eeuwige liefde, Wiens bloed reinigt van al het zondige, op ons letten. Gij zijt een Hoorder der gebeden, ‘tot U zal alle vlees komen.’


  Amen.


  


  Gezongen: Psalm 3:3 en 4.


  



  Derde predikatie, 31 augustus 1947


  


  Gezongen:Psalm 118:1, 2 en 3.


  Gelezen:De Wet des Heeren; 2 Kronieken 14.


  


  Gebed:


  Zo, algenoegzaam en aanbiddelijk Opperwezen, eeuwig, enig en drie-enig God, uit Wie en door Wie en tot Wie alle dingen zijn, wijst Gij ons de weg aan. Zo wij U zoeken en dit doen van ganser harte, Gij zult door ons gevonden worden en wij zullen gezegend worden met tijdelijke, geestelijke en eeuwige zegeningen. Het is eenvoudig en wij menen het alles goed te weten, maar als het getoetst wordt, dan blijkt dat wij het in het geheel niet weten, dat wij het nooit geweten hebben, het nog niet weten en het nimmer zullen weten. Nee, Gij hebt het leven niet in onze hand gelaten, of liever, Heere, wij hebben het eraan gegeven en in Adam de dood verkozen boven het leven. Nu ligt het leven niet meer in onze hand. Er is trouwens geen hand. Het leven ligt in U en het ligt geheel in U, want Gij, Heere Jezus, stondt en arbeidde in de plaats van de mens. Gij hebt het er niet aan gegeven, ook niet toen het bleek dat Gij alleen stondt en voor Uw gevoel zelfs van God verlaten waart. ‘Ik draag Uw heil’ge Wet, dien Gij den sterv’ling zet, in ’t binnenst ingewand.’ Zo zijt Gij dan gekroond met goedheid en zegeningen. U is een Naam gegeven, welke boven alle naam is, en deze Naam zal eenmaal worden aanschouwd door de gehele wereld.


  Wil dan nu uit Uw volheid ons schenken wat wij nodig hebben, om voor onszelf te kunnen achterhalen wat wij nodig hebben, om te kunnen zien en bekennen dat wij geen christenen, maar godloochenaars zijn, geen zoekers van U, maar dat wij U verwerpen, en dit alleen omdat wij liever de zin wensen te doen van hem die ons in zijn macht heeft, van de vorst der duisternis, en omdat wij liever willen bereiken hetgeen ons goed voorkomt. Of het goed is, wij wagen het niet om deze vraag te beantwoorden. Maar wat ons goed voorkomt, dat wensen wij, dwazen die wij zijn, er ook geen rekening mee houdende dat er een eeuwige verdoemenis is. Dat wij geen rekening met U houden – maar dat wij zélfs niet erkennen dat er een tofeth (Jes. 30:33) is, dat bereid is voor allen die U niet kennen en het Evangelie ongehoorzaam zijn, en dat wij al deze dingen dag op dag horen en lezen, en dat wij ze dan toch maar beschouwen als fabels in onze praktijk. Ach, treed niet in het gericht met ons! Wij zijn verwerpelijk, ten enenmale verwerpelijk in onszelf. In U zijn wij behouden, in U zijn wij volmaakt en om U zijn wij bestemd om eeuwig te zingen van Uw goedertierenheden. Het komt er nu op aan dat wij in U gevonden worden. Heere, is dat zo? Laat dit voor ieder van ons eens zijn of worden de allerhoogste vraag.


  Wij zijn nog aan de morgen van deze schone rustdag met elkaar hier vergaderd. Wel Heere, wat een goedheid! Want wat is een volk, een stad, een dorp, een gemeente, een mens, tot wie het Woord niet meer komt? Dan wordt het voor en na alles overgegeven. Straks is er niemand meer die het weet en elk mens twijfelt. Geef ons Uw Woord. Doe het nog, alleen om Uws Zelfs wil. Gij kunt het om onzentwil niet doen. Hoe verschrikkelijk hebben wij het verzondigd, hoofd voor hoofd en allen tezamen met ons volk! Bereid Uw Woord in onze harten een plaats en doe het ons aannemen als Uw Getuigenis, dat eeuwig zeker is.


  Gedenk onze zieken, hen die ernstig en langdurig ziek zijn. Gedenk hen naar lichaam en ziel beide. Is er bij mensen geen raad, Uw Naam is Raad. Gedenk bedrukten en rouwdragenden. Ook onder ons is er één die haar kind moest afstaan. Wil haar zegenen met de bearbeiding van Uw Geest.


  Gedenk, Heere, ons volk en allen die in hoogheid gezeten zijn. Het is de verjaardag van onze koningin. Leer haar U vrezen. Dat zou het hoogste geschenk zijn. Gedenk ons volk in deze benarde omstandigheden. Rechtvaardig is het dat zij zo zijn. Wij hebben U verlaten en dit moet openbaar worden. Gedenk de mensheid, zo het in Uw raad bestaat en in zoverre het bestaat in Uw raad. Gedenk onze jonge mensen in Indië en hun betrekkingen hier. Ach, grijp er nog.


  Amen.


  


  Wij vroegen, mijn zeer geachte toehoorders, uw aandacht voor de verzen 10 en 11 van het u voorgelezen hoofdstuk 2 Kronieken 14. Wij stonden reeds stil bij het 10e vers en bij het begin van het 11e. En thans vragen wij uw aandacht voor enige woorden die volgen. In vers 10 staat: ‘Toen toog Asa tegen hem uit; en zij stelden de slagorde in het dal Zefáta bij Marésa.’ Vers 11: ‘En Asa riep tot den HEERE zijn God.’ Zover hebben wij deze stof behandeld. Nu volgt:


  


  ‘…en zeide: HEERE, het is niets bij U te helpen hetzij den machtige, hetzij den krachteloze.’


  


  Hiervoor vraag ik thans uw aandacht.


  


  Gezongen: Psalm 33:8 en 9.


  


  Het is, mijn zeer geachte toehoorders, aannemelijk dat Asa, voor hij zijn toevlucht nam tot God en Zijn Naam aanriep, de knieën voor Hem gebogen heeft. Ook andere vorsten hebben dit wel gedaan. En het kan niet anders zijn, of zulk een ogenblik moet op de aanwezigen een diepe indruk maken. Wanneer een dergelijke handeling plaatsheeft in de vreze Gods, in oprechtheid des harten, dan is het zeer tot verheerlijking van God. Weinige woorden van het gebed van de koning zijn in de Heilige Schrift opgetekend. Of de koning meer gezegd heeft dan wij hebben in het 10e en 11e vers van 2 Kronieken 14, is ons onbekend. Waarschijnlijk heeft de vorst een kort en krachtig gebed opgezonden tot de Heere. Soms heeft het gebed in het geheel geen woorden. De apostel Paulus schrijft toch in Romeinen 8 vers 26: ‘En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.’ Hoofdzaak is dat het geschiedt niet door eigen kracht, noch bij eigen licht, maar onder de onwederstandelijke invloed van de Heilige Geest, want dan staat er: ‘En Die de harten doorzoekt, weet welke de mening des Geestes is, dewijl Hij naar God voor de heiligen bidt’ (Rom. 8:27). De woorden die wij van de koning hebben, vormen waarlijk een gebed: ‘HEERE,’ zo zegt de koning, ‘het is niets bij U te helpen hetzij den machtige, hetzij den krachteloze.’


  Een woord over de aanspraak die wij in dit gebed vinden: ‘HEERE’. In deze Naam liggen opgesloten de hulp, bijstand en leiding, die door Asa werden gezocht. Ik weet niet of u deze Naam kent. Wij moeten voor de letterlijke betekenis ervan terug naar Exodus 3. Gij kent de inhoud van dit hoofdstuk wel. Mozes weidt daar de kudde van zijn schoonvader Jethro. Onverwachts ziet hij een merkwaardig schouwspel: een brand, een bos staat in brand, dit bos verteert niet. Mozes treedt wat naderbij. Hij hoort een stem. Deze stem spreekt hem aan, geeft hem een bevel: hij zal komen, zijn schoenen uittrekken. Hij hoort dat de grond waarop hij staat, heilige grond is. Dan verneemt hij Gods bedoeling. Hij zal naar Egypte gaan, Zijn volk, dat daar verdrukt wordt, verlossen, brengen in de woestijn. ‘Ach Heere,’ zegt Mozes, ‘wie ben ik, dat ik tot Farao zou gaan en dat ik de kinderen Israëls uit Egypte zou voeren?’ ‘Ik zal voorzeker met u zijn!’ ‘Ja Heere, maar als het volk daar in Egypte vraagt wie mij heeft gezonden, wat dan?’ ‘Dan zult gij zeggen: IK ZAL ZIJN heeft mij gezonden, IK ZAL ZIJN DIE IK ZIJN ZAL.’ Weet gij nu de betekenis van deze woorden? Eens zei de Heere Jezus tot Paulus: ‘Mijn genade is u genoeg.’ Gij vindt dit in 2 Korinthe 12 (vs. 9). Nu, wat de woorden ‘Mijn genade is u genoeg’ willen zeggen, dat is ook de betekenis van de woorden ‘IK ZAL ZIJN’ of ‘IK ZAL ZIJN DIE IK ZIJN ZAL’. Een begenadigd mens weet alles en hij weet tegelijkertijd niets. Dat is het aangename. Kent u het? IK ZAL ZIJN, dat is niets: wát zal Hij dan wezen en wát is Hij? Niets? Hij is alles! Mozes heeft het ondervonden, en als u gelooft, begenadigd zijt, dan hebt u het ook ondervonden en u zult het nog meer ondervinden: IK ZAL ZIJN!


  ‘HEERE, het is niets bij U te helpen hetzij den machtige, hetzij den krachteloze.’ In deze woorden belijdt de koning zijn geloof. Hij bidt, en wie bidt, gelooft. Hebt u daar wel eens over nagedacht? Wij zijn zo onnadenkend. Wij menen dat handen vouwen en, als het wat ernstiger is, knieën buigen, en dan een korter of langer gebed opzeggen, bidden is. Nee, dat hoeft nog niet zo te zijn. Het gebed veronderstelt het geloof, het verenigend geloof met Jezus Christus. Wist u dat? Heeft God u dat geleerd? Of zit u daar maar als een dode, als een stok, als een vijand. Jaar uit jaar in zit gij hier, vijanden, dood door de zonden en de misdaden! Zo komt gij niets te weten. Het ligt op uw gelaat te lezen dat gij niets weet, dat gij nooit in waarheid en oprechtheid hebt gebeden:


  


  HEER, ai, maak mij Uwe wegen

  Door Uw woord en Geest bekend

  Leer mij hoe die zijn gelegen

  En waarheen G’ Uw treden wendt.


  


  Misschien zijt gij bekwaam in uw vak, ik weet het niet. Wellicht kunt gij een winkel hebben. Misschien wordt uw werk op kantoor of waar ook geprezen. Gods wegen te leren, daar was het u nooit om te doen. Hoe oud bent u? Gods wegen te leren, daar was het u nooit om te doen! Arme ellendeling, straks staat gij voor God en dan moet gij te gronde gaan voor eeuwig, naar lichaam en naar ziel beide, tenzij het nog tot bekering komen zou.


  Wie bidt, die gelooft. Nu moet u eens letten op de tollenaar in de bekende gelijkenis. Die man bad, nietwaar? Hij bad: ‘O God, wees mij zondaar genadig’ (Luk. 18:13). Dat hebben miljoenen mensen gedaan, dat wil zeggen: zij méénden dat zij het deden. U hebt het misschien ook gedacht. U was ziek, u bevond zich in nood, misschien dacht u wel dat u ging sterven. Hebt u het niet gedaan? Zijn de woorden niet over uw lippen gekomen: ‘O God, help mij’, of: ‘Wees mij zondaar genadig.’ Neen, u hebt het nooit gedaan, tenzij… tenzij gij geloofd hebt. Deze tollenaar, hij bidt: ‘O God, wees mij zondaar genadig.’ Maar een zondaar moet toch verdoemd worden? Een zondaar heeft de Wet overtreden met heel zijn bestaan. Wat betekent het leven van een zondaar? Wat betekent het leven van al die gewichtige mensen? En wij zijn allemaal zo gewichtig, groot en klein! Kunt u het zeggen wat uw leven betekent? Zeg het eens. U kunt het niet zeggen. U staat er nooit bij stil. Hebt u het er ooit met uzelf over gehad: Wat betekent mijn leven? Wat is de zin van mijn leven? Wat doe ik te leven? Het leven van een zondaar is zonder enige betekenis. En zo zal die zondaar ook behandeld worden. Zoals hij zichzelf behandelt, zo zal hij behandeld worden. Hij zal behandeld worden als een mens wiens leven zonder enige betekenis is. Hoe komt het nu dat de tollenaar, die bekend had dat hij gezondigd had zijn gehele leven, dat deze man bidt om genade? Weet u het, kunt u dat vraagstuk oplossen? Het Evangelie was in zijn hart. God had Zich geopenbaard in Christus Jezus, en dat Evangelie geloofde hij. Hij geloofde, hij hield voor waarachtig, dat God rechtvaardig is en dat Hij barmhartig is in Christus. Niet: dat God rechtvaardig is én barmhartig. Nee, hij geloofde dat God rechtvaardig is, én barmhartig in Christus, en buiten Christus ongenaakbaar, een verterend vuur. En omdat hij geloofde – verstaat u? – bad hij. Hierom heb ik in het begin gezegd: Het gebed veronderstelt het geloof. Hierom wordt er gesproken van een ‘gebed des geloofs’ en een ‘gebed des rechtvaardigen’ (Jak. 5:15, 16).


  Ik weet het wel, u hoeft het mij niet te vertellen: deze leer wordt tegengesproken in heel ons vaderland en in de hele wereld. Wat betekent dat? Is de waarheid dan niet altijd tegengesproken? Wat betekende het dat het hele volk Jezus Christus kruisigde? Moest daaruit opgemaakt worden dat Jezus ongelijk had? Noach stond honderdtwintig jaren te prediken. Niemand keek naar hem, niemand was het met hem eens. Moest daaruit geconcludeerd worden dat Noach een valse profeet was? Het betekent alles niets. Ik moet weten wat waarheid is en dat moet u óók. Zo liggen de dingen, zeg ik, zegt de Schrift. En wat u ervan zegt, dat moet ú weten. En als men u dan komt vertellen: ‘Ja dát, dat zegt een roomse ook’, enzovoort, dat doet er niets toe. Wat de roomsen zeggen en wat wie ook zegt, dat doet er alles niets toe. U móét weten dat u met uw beide voeten in de waarheid staat, dat u geheel rust in de waarheid, zoals ik het óók moet weten.


  En wat ik nu gezegd heb van de tollenaar in de gelijkenis, dat zou ik ook van andere voorbeelden kunnen zeggen. De veronderstelling van het gebed is het geloof. ‘Dus als men niet met Christus verenigd is en niet gelooft dat God zijn Vader is…?’ Ja, u wilt zeggen: ‘…dan bidt men niet, dan heeft men nooit gebeden?’ Juist, dan heeft men nooit gebeden, dan is men altijd zonder gebed door het leven gegaan. Ja, laat deze dingen, mensen, in je inzinken. Ik weet wel dat uw hart er tegenop komt. Daar vraag ik ook niet naar, daar heb ik niet naar te vragen. Maar laat ze in je hart inzinken. En zie, of het God behage u te laten zien dat u een leugenaar zijt of ik. Daar gaat het immers om? En zo zijn wij van elkaar af. Ik heb het u gezegd. En als God u laat zien dat ik de waarheid niet spreek, dan is u van mij af. Kom dan nooit meer!


  En wanneer een mens gelooft, dan bidt hij, dan moet hij bidden. Want wat is het geloof? Weet u wat het geloof is? Het geloof ontledigt de mens geheel en al. Dat is het geloof. Dus zodra u gewaar wordt dat u niets hebt en niets kunt en niets wilt dat goed is, als u dat gewaar wordt, dan hebt u het geloof. Dat is de werking van het geloof. En daartegenover ziet het geloof de volheid in Christus Jezus. Niets in zichzelf, arm van geest zoals er staat in de bergrede, maar de volheid in Christus. En dan is het goed, want dan gaat men tot de volheid, men wordt gebracht tot de volheid, men schept uit de volheid, men ontvangt uit de volheid. ‘En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade’ (Joh. 1:16). Over deze dingen zouden wij natuurlijk veel en veel uitvoeriger kunnen zijn, maar dat kan nu niet.


  ‘HEERE, het is niets bij U te helpen hetzij den machtige, hetzij den krachteloze.’ God is machtig. Dat zegt de Schrift. Psalm 115: ‘Onze God is toch in den hemel, Hij doet al wat Hem behaagt’ (vs 3). En de Kerk gelooft het. ‘Ik geloof’ – de Twaalf artikelen – ‘in God, den Almachtige.’ God is almachtig en van hen die geloven wordt Hij gekend. Dus kent een mens die gelooft, God als een almachtig Wezen. Dat geloof zelf is het geloof ‘der werking der sterkte Zijner macht, die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt’ (Ef. 1:19, 20). Ja, meent u dat men het geloof kan hebben zonder het te weten? Laat u zulke dingen nooit wijsmaken. Meent u dat iemand verenigd kan zijn met Christus zonder daar wetenschap van om te dragen? Hij kan onwetend zijn of dát nu juist de vereniging is. Dat is wat anders. Maar het geloof is het geloof ‘der werking der sterkte Zijner macht, die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt’. Zodat, als de Heilige Geest ons aangrijpt – ‘waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben’, zegt Paulus in Filippenzen 3 (vs. 12), nietwaar? – om in ons te werken het waarachtig geloof, wij in datzelfde ogenblik gewaar worden een kracht, gelijk aan de kracht waardoor God hemel en aarde geschapen heeft, en ook gelijk aan de kracht waardoor God Jezus Christus uit de doden opgewekt heeft.


  Lieve toehoorders, de dingen zijn zo klaar in zichzelf. Ze zijn zo – als ik een vreemd woord mag gebruiken – evident. Er is niets zo helder en klaar en krachtig als het zaligmakend werk van de Heilige Geest. Wanneer nu God almachtig is, dan is het ook niets voor Hem te helpen de machtige of de krachteloze. Want de macht van de sterke helpt Hem niet en de krachteloosheid van de zwakke verhindert Hem niet. Zo beleed dus Asa in goede woorden zijn geloof.


  Nu een vraag, een vraag van groot praktisch belang. Heeft Asa, daar staande, zo werkzaam zijnde, geloofd dat God hem de overwinning geven zou? Ja, als ik een vraag doe, dan is zij gedaan aan ú, denk eraan! En dan moet u de vraag evengoed beantwoorden als ik dat van plan ben te doen. Nu, wat zegt u? Onthoud het maar wat u zou gezegd hebben als wij eens alleen met elkaar waren geweest. Maar u moet wat zeggen. U moet niet altijd uw mond houden. U moet wat zeggen. U moet ook niet zeggen: ‘Ik weet het niet.’ Want als het er op aan komt, dan weet u het wél in uw eigen gedachten. Dat is een zekere lafheid. Men heeft er zichzelf niet voor over. En men wenst op deze manier zich te beschutten. Het helpt alles niets. Spreekt u liever vrijuit. Dat kan nog aanleiding geven tot een gesprekje. Spreekt u maar vrijuit. Dat is ook veel aangenamer. Het wordt toch gevoeld. U moet geen ogenblik denken dat hij met zijn voelhorens u niet voelt. Als hij u ziet aankomen, voelt hij u al. Spreekt u vrijuit. Dikwijls maakt u niets anders dan fouten. Welnu, dan is het nog aangenaam tot op zekere hoogte.


  Asa heeft geweten dat hij door God werd geroepen om deze oorlog te voeren. Asa heeft méér geweten. Het is hem bekend geweest dat hij deze oorlog te voeren had ter wille van het land en het volk en de waarachtige godsdienst. Nu, dat heeft hij geweten. Daar heeft hij getuigenis van gehad in zijn ziel. En nu stond Asa tegenover de Heere zó, dat hij kon zeggen: ‘Heere, het is mijn zaak niet. Het is Uw zaak. En nu moet U weten wat U doen moet, Heere. Maar als het nu Uw zaak is – en het is Uw zaak – is U dan niet verplicht mij te helpen? Ligt het dan niet geheel op Uw weg om mij bij te staan en mij de overwinning te geven? Ja, Heere, dat zult U doen ook. U zult het zeker doen. Ik ben ervan overtuigd. Nochtans, kom mijn ongelovigheid te hulp.’ Zo heeft deze man daar gestaan. Is het niet kostelijk? Een ogenblik in je leven zo gestaan te hebben, is dat niet veel meer dan een gehele wereld te bezitten? Is dat niet veel meer dan gezondheid te bezitten, dan een grote geldbuidel te hebben? Een ogenblikje maar in je leven… dan weet je dat je leven betekenis gekregen heeft. Hebt u nu nooit zo gestaan? Dan heeft uw leven niet de geringste betekenis, en u zult als afval verworpen worden, hoor! Dat zal God doen, omdat Hij rechtvaardig is, omdat u Hem niet erkend en in gedachtenis gehouden hebt.


  Maar nu weer een vraag. En beantwoorden! Ú moet haar beantwoorden! Deze vraag: Als iemand bidt, staat hij dan altijd zo, gelooft hij dan steeds, dat de Heere hem geven zal hetgeen waarom hij bidt? Antwoord: nee en ja. Eerst het nee. Gij kent de geschiedenis die wij in Daniël 3 vinden. Een gouden beeld… Want die drie vrienden van Daniël: Sadrach, Mesach en Abed-nego, moesten uit de weg. Maar men kon ze niet uit de weg krijgen. Ja, als men dat kon, dan bestond er geen kind van God in de wereld. Maar dan zou de wereld ook niet meer bestaan, want de wereld bestaat alleen om die enkele kinderen van God. Nu, dan moet er maar wat op gevonden worden. Izebel wist Naboth wel uit de weg te ruimen. Een wet, een nieuwe wet… Een gouden beeld… Ieder voor dat beeld knielen… En men doet het. Dat spreekt vanzelf. Wie niet gelooft, eindigt met te bezwijken. Als u niet gelooft, moet u bezwijken. Want u staat aan de kant van de mammon en niet aan de zijde Gods, gij dient belial en niet Christus; hij heeft u geheel in zijn macht. Er is geen sprake van staande blijven, als het er op aan komt. U gaat onherroepelijk, en zo gaat de hele wereld onherroepelijk, want ‘huid voor huid, en al wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven’ (Job 2:4). Drie jonge mannen doen het niet.


  Ja, men begint doorgaans deze dingen als men jong is. Denk eraan, kinderen! Kinderen, denk je eraan? Ik heb het je al meer gezegd. Jonge mensen, denk je eraan? Van oude mensen is doorgaans niets meer te verwachten. Zij worden zo hard als diamant. Zij kunnen alles horen en bijwonen en met alles meelopen en zij zijn zo hard als diamant. Kinderen, denk je eraan? De Schrift zegt het ook: ‘Gedenk aan Uw Schepper in de dagen uwer jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen’ (Pred. 12:1). Wat zijn die kwade dagen? Onder meer die van de ouderdom. Dan zakt de mens in, het leven stelt teleur, de veerkracht is er niet meer in en daar gaat dan een mens, inzakkende en star vanwege zijn zonden, stervende als een dwaas.


  Deze jonge mensen hebben geweigerd. De hele wereld heeft gebogen, zij hebben geweigerd. Ja, en nu kunnen zij uit de weg geruimd worden. Men zegt het de koning Nebukadnezar. Zij worden voor de koning gebracht. ‘Hoe is het? Is dat bij vergissing gebeurd? Ben je nog van plan om te buigen? Je weet dat er geen God is Die macht heeft om je te verlossen.’ ‘Wij hebben Uw zaak niet in overweging te nemen, koning. Of God ons zal verlossen, dat laten wij aan zijn plaats, maar wij zullen het beeld dat gij opgericht hebt, niet aanbidden en voor uw goden ons niet neerbuigen. Of God ons zal redden, dat laten wij aan zijn plaats.’


  Ziet u? Dat is het nee. Nee, men staat niet altijd zo. En het ja is: Men hoeft niet altijd te krijgen wat men begeert, want de diepere begeerte is dat God aan Zijn eer komt. En daarom: Ja, Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.


  


  Nog een kort woord van toepassing. Er is in ons nog zoveel van het atheïsme, van de godloochening. Hebt u dat niet bij uzelf bespeurd? Als het enigszins kan, dan volgen wij de weg van ons verstand en oordeel. Is dat niet waar? Dat weet u allemaal. U hebt misschien nooit anders gedaan. Ik ben ervan overtuigd dat de meesten van de mensen die hier tegenwoordig zijn, nooit anders gedaan hebben. Nu moet u eens zien hoe u zonder God geleefd hebt heel uw leven, want dat is leven zonder God: ‘dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld’ (Ef. 2:12). Zo leeft u daar nu maar en u kunt het gemakkelijk dragen, nietwaar? Zo leeft u en zo gaat u dan ook sterven. Dikwijls bidt men, maar altijd met het oog gevestigd op onze begeerten.


  Soms weet men er niet goed uit te komen. Want men zou wel graag direct de weg inslaan om onze begeerte te krijgen, maar men durft niet altijd zo goed en men zou toch zo graag willen. Wat doet men dan? Hebt u nooit eens gehoord van het schrijven van twee brieven? In de één een weigering en in de ander een toestemming. ‘Nu,’ werd er dan gezegd tegen iemand die van de zaak niet afwist, ‘hier liggen twee brieven. Breng er maar één naar de post?’ En de beslissing is gevallen. Mooi! Ja, satanswerk! Omdat wij onze zin willen hebben. Weet u wat onze vaderen zeiden? Godvruchtige voorvaderen hebben wij, die hebben wij gehad, die hebben eens geleefd. Weet u wat onze godvruchtige voorvaderen zeiden? ‘Als Vader zwijgt, dan blijft het zoals het is.’ Cartesius6 was geen christen, hij zei: ‘Als je op een bepaalde weg bent en je weet niet dat de weg die je wordt aangewezen of die je graag zou willen inslaan de rechte weg is, dan moet je op de weg blijven waarop je je bevindt, ook al weet je niet dat dat de rechte weg is.’


  Zo liggen de dingen. Menigeen zou heel wat minder verdriet in zijn leven gehad hebben, als hij de slag om zijn arm niet gehouden had. Hoeveel ellende wordt hierdoor niet veroorzaakt. Je hebt een beslissing te nemen en je weet het niet precies. Ten slotte zeg je: ‘Ja, het moet toch.’ En je neemt de beslissing en je bent er zo ingelopen. Het gaat misschien in het begin aardig goed, straks komt: ‘O, wat een ellende! Waarin heb ik mij gestoken? Dat ik toch zo’n dwaas ben geweest. En nu zit ik. Niets meer aan te doen…’ En wat dan? Wat moet er dan gebeuren? Dat is met weinig woorden te zeggen. Wij kunnen niets doen. Wij willen iets doen. Wij kunnen het heel fraai voorstellen. Het gaat toch om onszelf. Het gaat altijd om onszelf. Alles draait om het eigen ik. Dat weet u toch wel? Alles draait om het eigen ik. En dat ik, dat is dood, zoals een lijk dood is. Er is beweging genoeg in het lijk, maar alles ontbindend. Nu moet dat ik helemaal weg. Zolang dat ik leeft, komt er niets anders van dan wat er niet van komen moest. Ja, hoe komt dat ik weg? Dat ik heeft Christus in Zich opgenomen. Hij is gestorven en toen was het ik weg. Van wie? Van Zijn uitverkorenen. Wie zijn dat? Dat zijn de gelovigen. En over het geloof heb ik u vanmorgen al het een en ander gezegd en ik heb er al honderden malen over gesproken. Bij een gelovige is het ik weg. Dat moet vóór alle dingen plaats hebben gehad. Is dat niet weg, dan bedoelt dat ik, ofschoon het dood is, zichzelf en nooit God. En als het vraagt om bekeerd te worden of zalig te worden dan bedoelt dat ik nóg zichzelf en niet de zaligheid. Want waarin de zaligheid bestaat, dat weet het ik niet. Dus daar moet u aan denken. En het wegnemen van het ik is Gods werk. Dat is gebeurd in Christus. En wanneer u Christus omhelst, dan is het ook gebeurd voor ú en in úw leven. En dan moet er gelet worden op de bearbeiding van de Geest in uw binnenste.


  Hoe komt het dat een kind van God ook dikwijls zo’n kwade keuze doet? Hij heeft een goede keuze gedaan en hoe komt het nu dat hij toch dikwijls verkeerd handelt? Er zijn redenen voor op te geven. Ik kan er niet uitvoerig bij stilstaan, maar denkt u maar aan de geschiedenis van de oude en de jonge profeet (1 Kon. 13). Waarom ging het verkeerd in het leven van de jonge profeet? Ja, de bearbeiding van de Geest had hij gehad, maar die liet hij voor een bepaalde tijd aan één kant en hij ging letten op een mens. Wat vergat toen die jonge profeet? Dit, dat de Kerk alleen gedragen wordt door God, dat de Kerk, dus ook iedere gelovige, alleen gedragen wordt door God. En zodra een mens dat vergeet, pleegt hij afgoderij en dan loopt het verkeerd af. Gelukkig – want dat is dit dan nog weer – dat God Zich handhaaft tegen ons gedrag in en ondanks ons gedrag. En dat is dan toch tenslotte, hoe verkeerd het dan ook met een begenadigd mens schijnt te gaan, de vreugde van een begenadigd mens, dat God Zich handhaaft, zoals Hij zegt: ‘Mijn eer zal Ik aan geen ander geven, noch Mijn lof den gesneden beelden’ (Jes. 42:8).


  Let op de bearbeiding van de Geest. U hoeft niet te dwalen, nooit, ik ook niet. Geef acht op de voorzienigheid. Zie dat er een belofte is die op onze toestand past, een belofte Gods in Christus. Met deze belofte werkzaam zijn tot roem van Gods goedheid en tot eigen profijt… dan gaat alles goed. Als er dan een wereld is die ons koper afneemt, dan krijgen wij zilver. Wanneer er vijanden zijn die ons het zilver ontstelen, dan krijgen wij goud. Zo doet God en dat is Hij. Nu hoop ik niet dat wanneer wij straks voor Hem zullen staan in de eindeloze eeuwigheid, wij daar zullen staan als verwerpers van God. En nu zal er in de hemel, of onder degenen die gereed staan in de hemel te gaan, niet één gevonden worden die medelijden met u zal hebben, als gij schuldig staat aan de verwerping van God. Er zal er niet één wezen, al was hij uw vader of moeder, uw eigen kind, uw eigen man, uw eigen vrouw, die een ogenblik medelijden met u heeft. Goed verstaan?


  Zo liggen de dingen en zo moeten zij gegraveerd staan in mijn en in uw hart. En als u zegt: ‘In mijn hart zijn ze niet gegraveerd’, mens, spring dan op van verwondering dat je nog leeft en dat de mogelijkheid er nog is om zalig te worden en al deze dingen bij aanvang en voortgang te leren! Spring dan op van verwondering en blijdschap midden in uw ellende, en smeek de Hemel dat Hij u niet toelaat nu nog langer uw leven zo te bederven door dingen na te jagen die niets betekenen. Denkt u dat er in de hel nog iemand denkt aan het huis waarin hij woonde op aarde, aan zijn moeder of vader door wie hij getroeteld is geworden, aan zijn goed en genoegens? Ja, er wordt in de hel toch aan gedacht en dan knerst men de tanden, want dan zegt men: ‘Daar heb ik nu mijn leven aan weggegooid.’


  Als u niet behoort tot de bevoorrechten die deze dingen in zich hebben, dan moet u niet boos zijn wanneer u wat tegenspoed ondervindt, want de tegenspoed dient om u te beproeven. U moet ook niet wanhopig zijn, wanneer u zondigt. U moogt en u moet uw zonden belijden. Maar u moet niet wanhopig zijn. U moet niet heengaan en klagen als u door mensen minder aangenaam behandeld wordt, want dat zijn alle dingen in Gods hand om u te beproeven. Want het komt hier nooit verder dan tot het gebed: ‘Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp’ (Mark. 9:24). Bestrijding, tegenspraak, lastering, benadeling, verbanning, brandstapel, gevangenis en wat niet al, dat zijn alle dingen ten gunste van de Kerk van Christus. Gelooft gij dat? Dan moet u eens zeggen wat voor ondervinding u ervan hebt. U hoeft het mij niet te zeggen. En wat betekent deze ondervinding? Zeg het allemaal maar eens. Want een schriftgeleerde, in het Koninkrijk Gods onderwezen, brengt toch oude en nieuwe dingen voort? Door al deze dingen onderwijst de Heere ons dat wij niet geloven dat Hij Zijn Kerk draagt en Hij alleen. En zo wil Hij ons brengen tot het geloof dat Hij alleen Zijn Kerk draagt. ‘Houdt Christus Zijne Kerk in stand, zo mag de hel vrij woeden.’7 En: ‘Gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn Gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen’ (Matth. 16:18). Nu heb ik nog een laatste woord aan u: ‘Verblijdt u in den Heere allen tijd; wederom zeg ik: verblijdt u’ (Filipp. 4:4).


  Amen.


  


  Gebed:


  Och Heere, waarin of in wie anders zouden wij ons verheugen? Gij zijt het. Gij alleen. Gij Die Dezelfde blijft, Wiens voetstappen wel staan in diepe wateren, maar Die zijt en blijft en altijd zult zijn een verrassend God, een God Die niet doet naar zonden en niet vergeldt naar ongerechtigheden. Die ook roept de dingen die niet zijn, alsof zij waren. Die de doden levend maakt. Die een weg opent waar geen weg schijnt te wezen. Heere, doe ons U kennen, Uw Naam vrezen en op U hopen. Laat de grond van onze hoop niet zijn, wanneer wij in ellende ons bevinden, de wijziging van de omstandigheden. Wees Gij de Grond van onze hoop, dan zal het altijd goed wezen. ‘Die, hoe het ook moog’ tegenlopen, gestadig op Zijn goedheid hopen’, dat is het woord van Uw Kerk. En dit woord blijft zo, ook al zou zij zevenmaal daags vallen en weer opstaan.


  Heere, leer ons de dingen maar in de grond kennen, en dan ook onszelf. Leer ons onszelf verloochenen, de wereld verzaken met al wat ze ons aanbiedt. Doe ons U achteraankleven en volgen, want het briesen van de vorst der duisternis en het grimmige gezicht van de wereld en de waarschuwingen van de vrome mens, betekent alles niets. Is het woord gehoord: ‘Dit is de weg, wandelt in denzelven’ en doet men dan door Uw genade de goede keuze – goed is het op zichzelf en goed komt het uit, goed is het in zijn begin en goed zal het wezen in zijn einde. Maar wat van U afvalt, moet vallen.


  Heere, vergeef het zondige in ons prediken en in ons horen, en gebruik de waarheid om Uzelf te verheerlijken en de zaligheid te bevorderen van allen die Gij van eeuwigheid hebt gekend, die Gij gedragen hebt, Heere Jezus, als de tegenbeeldige Hogepriester, voor wie Gij geleden hebt, met wie Gij in het graf gegaan zijt, met wie Gij opgestaan zijt uit de doden, voor wie Gij bidt aan de rechterhand Uws Vaders, en tot wie Gij eenmaal zult zeggen: ‘Komt, gij gezegenden Mijns Vaders, beërft dat Koninkrijk hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld.’


  Wil ons begeven noch verlaten. Leer ons naar Uw wil te handelen. Doe ons kiezen wat goed is. Laat ons volbrengen hetgeen van U wordt geëist. Vergeef het ons waar wij misdeden, vielen, schrikkelijk vielen. Vernieuw ons naar Uw beeld. Verlos ons van het onze zoveel als mogelijk is.


  Amen.


  


  Gezongen: Psalm 68:10.


  



  Vierde predikatie, 7 september 1947


  


  Gezongen:Psalm 20:1, 2 en 3.


  Gelezen:De Twaalf artikelen des geloofs; 2 Kronieken 14.


  


  Gebed:


  Dat ons, heerlijk, algenoegzaam en aanbiddelijk Opperwezen, deze dingen door Uw genade treffen en trekken mochten. Wij vinden in deze geschiedenis, die door Uw grote goedheid voor ons is bewaard gebleven, de waarheid van het woord: ‘Want een iegelijk die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden.’ Laat ons toch, hetzij in het openbaar, hetzij heimelijk, de schuld niet op U werpen. Want Gij zijt goed en goeddoende, en de toegang tot U stelt Gij open voor ieder mens die maar aan U behoefte heeft, zichzelf verloochent, de wereld verzaakt en tot U komt. Zie ons aan en gedenk ons in de Zoon Uwer liefde. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid en houd ons in de weg die Gij wilt dat wij gaan zullen.


  Het is door Uw grote goedheid dat wij aan de middag van deze dag mogen geschaard zijn om Uw Goddelijk Getuigenis. Laat ons dit voorrecht enigermate kennen. Doe het ons waarderen. Immers, als er geen profetie is, dan wordt het volk ontbloot. Als er geen prediking meer is van de Wet en van het Evangelie, dan valt alles uit elkaar. Straks weet geen mens het meer. Geef ons Uw Woord te brengen, de zin en de mening Uws Geestes in woorden van ons uit te drukken, en laat ons dit werk verrichten tot verheerlijking van U. Bereid Uw Woord in onze harten een plaats. Laat het niet bij de weg vallen, ook niet tussen de doornen, laat het niet vinden de dunste laag aarde, maar doe ons het ontvangen in ons hart, in een oprecht hart.


  Zegen en sterk Uw Kerk over de ganse aarde, en doe haar zich vastklemmen aan Uw belofte en zo aan U Zelf, een belovend God. Doe haar U volgen, steeds volgen, en U alleen volgen. Wil haar nog uitbreiden, want Gij zoudt toch ‘zeggen tot het noorden: Geef; en tot het zuiden: Houd niet terug.’


  Gedenk onze zieken en inzonderheid hen die ernstig ziek zijn. Erbarm U naar de rijkdom Uwer genade. En geef hun in het hart een klacht voor de verhoring waarvan wij hebben gezongen, gebeden, een klacht die doordringt in Uw oren, een klacht des harten, een klacht des geloofs. Gedenk haar over wie gedacht wordt haar een operatie te doen ondergaan. Ach, dat zij de weg mocht vinden om haar last kwijt te raken. Zegen hem die Gij door een operatie heen hielpt. Laat er iets goed van achterblijven, iets ter verheerlijking van U en tot zijn eigen zaligheid.


  Gedenk onze mensen in Indië; bewaar hen. En gedenk ons in betrekking tot deze zaak, ofschoon Gij rechtvaardig zoudt wezen wanneer U het alles overgaf aan de verwarring, aan bloedvergieting, aan brandstichting en aan verwoesting. Gedenk ons volk, het Koninklijk Huis, en allen die in hoogheid zijn gezeten. Wij staan allen schuldig, want wij hebben allen U verlaten. Heere, of het deze of gene nog eens te zien mocht gegeven worden. Erbarm U over het mensdom. Het kan noch wil zichzelf laten helpen. Gij zoudt het kunnen doen uit vrije goedheid.


  Amen.


  


  Gij weet, mijn zeer geachte toehoorders, dat wij in deze weken spraken over het 10e en 11e vers van het u voorgelezen hoofdstuk. Wij bepaalden u eerst bij het 10e en bij het begin van het 11e vers: ‘Toen toog Asa tegen hem uit; en zij stelden de slagorde in het dal Zefáta bij Marésa. En Asa riep tot den HEERE zijn God.’ Daarna, voor acht dagen: ‘En zeide: Heere, het is niets bij U te helpen hetzij den machtige, hetzij den krachteloze.’ Vanmiddag vragen wij uw aandacht voor deze woorden:


  


  ‘Help ons, o HEERE onze God.’


  


  Gezongen: Psalm 20:4 en 5.


  


  De koning buigt zijn knieën in het aangezicht van zijn leger en bekent dat in de Heere zijn hulp en sterkte is. Welk een ogenblik! De macht van zijn tegenstander was tweemaal zo groot als de zijne. Maar dit brengt Asa niet in vertwijfeling. Hij geeft zich rekenschap van de toestand waarin hij met zijn volk zich bevindt. Maar hij komt niet tot wanhoop. Hij grijpt door de genade en door de werking van de Heilige Geest de sterkte Gods aan. Asa had een leger, lang niet zo groot als dat van Zerah, de Moor, maar het was toch een respectabele macht. Asa vertrouwt niet op de wapenen. Zijn vertrouwen is op de HEERE zijn God. ‘Help ons, o Heere onze God.’


  ‘Ons.’ Asa voelt zich één met zijn volk. Een volk is werkelijk een eenheid. En bevoorrecht is dát volk, hetwelk deze eenheid gevoelt. Asa doet dit.


  ‘Help ons.’ ‘Help ons, o HEERE onze God.’ Hij wendt zich tot de HEERE en hij noemt deze HEERE zijn God. Dit is niet gering. Hoeveel mensen zouden er in deze stad worden gevonden, die op goede gronden kunnen spreken van de HEERE hun God? Toehoorders, de HEERE is de drie-enige God, dus de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hij Die waarachtig God is, is niet anders, bestaat niet anders. Daarom ook, wanneer Hij Zich openbaart (en zulk een openbaring is noodzakelijk), dan aanschouwt het hart waarin deze openbaring is gewerkt God: Vader, Zoon en Heilige Geest. En gelukkig is hij die geen andere God kent en van een andere God niet het minste wil weten.


  ‘HEERE.’ Dit wil zeggen: God is. De Heere Jezus zei eens: ‘Eer Abraham was, ben Ik’ (Joh. 8:58). Niet: ‘was Ik’. ‘Eer Abraham was, ben Ik.’ Hij is de Eeuwige, de Schepper van hemel en aarde, de Onderhouder van alle dingen. Hij is de Onafhankelijke. Hij vraagt niet naar onze verkiezing. ‘Onze God is toch in den hemel, Hij doet al wat Hem behaagt’ (Ps. 115:3). Hij redt die Hij redden wil, en Hij laat ook te gronde gaan die Hij te gronde wil laten gaan. ‘Er is niemand die Zijn hand afslaan of tot Hem zeggen kan: Wat doet Gij?’ (Dan. 4:35). Er staat in het boek Job een vraag, het is deze: ‘Wie heeft Hem gesteld over Zijn weg?’ (Job 36:23). Bukken en opzijgaan en z’n neus in het stof steken, dit is de weg des behouds, en al het andere is waan, inbeelding! Hij is de Onveranderlijke. Zijn beloften vervult Hij, maar ook: de schuldige houdt Hij niet onschuldig (Num. 14:18).


  Wanneer Asa de Naam des Heeren aanroept, dan is zijn oog gevestigd op Hem van Wie wij deze woorden gezegd vinden: ‘Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid’ (Hebr. 13:8). Hij bekent dat hij en zijn volk waardig zijn om in de handen van de vijand te vallen en door hem vermorzeld te worden. Maar hij hoopt op de macht en de goedertierenheid des Heeren en hij nadert tot de Heere met het gebed: ‘Help ons, o HEERE onze God.’ Ik zei: Bukken, laag bukken, dit is de weg des behouds. Wie dit doen mag, haalt de Heere naar Zich toe. De lieden van Benhadad wisten het (1 Kon. 20:31, 32). Zij waren gekomen in de macht van de overwinnaar. Zij doen de strop om de hals en komen zo tot de koning die hen onder de voet had. Niet tot hun schade! Gij kent het merkwaardige boekje van Bunyan ‘De Heilige Oorlog’: Mensenziel zendt haar rekesten in de hoop dat de Koning haar de scepter zal toereiken. De Koning beweegt Zich niet. Hij telt dat inzenden van verzoekschriften niet in het minst. Maar als men komt met de strop om de hals, dan klinken de fanfares en de Koning bewijst genade. ‘Op dezen zal Ik zien, op den arme en verslagene van geest en die voor Mijn Woord beeft’ (Jes. 66:2). Denk niet en zeg nimmer dat u wel wilt, maar dat het schijnt dat het Gods tijd nog niet is. Uw gewilligheid zal de gewilligheid des Heeren niet vóórkomen. Zijn gewilligheid is er. ‘Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE, zo Ik lust heb in den dood des goddelozen! Maar daarin heb Ik lust, dat de goddeloze zich bekere van zijn weg en leve’ (Ezech. 33:11). Maar uw gewilligheid moet nog komen.


  ‘Help ons, o HEERE onze God.’ ‘Onze God.’ Wie of wat is God? Hebt u een antwoord? ‘God is groot, en wij begrijpen het niet’ (Job 36:26). De mens tracht somtijds uit te vinden wie of wat God is. Men heeft zich van God een voorstelling gemaakt, men heeft beelden gemaakt, men heeft de sterren aangezien. Toehoorders, er moet op de openbaring gelet worden en niet op ons. Ons verstand is verduisterd. Wanneer dit aan het werk gaat, weet u wat er dan van komt? Dan houden wij de duivel voor God en God voor de duivel. De Heere heeft Zich geopenbaard in de natuur, in de geschiedenis der volkeren, in de consciëntie, in de Wet en in het Evangelie. Wie de Wet gelooft, haar eis erkent, God lief te hebben bovenal en zijn naaste als zichzelf, aan haar vloek zich onderwerpt, het Evangelie omhelst als de zoetste en meest blijde tijding die in deze wereld kan worden gehoord, díé heeft het gevonden. ‘En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt’ (Joh. 17:3).


  Asa noemt Jehova, de HEERE, niet alleen God, maar hij zegt dat God is het bezit van zijn volk en van hem. ‘Help ons, o HEERE onze God.’ Dit was niet te veel gezegd. Waarlijk, Jehova was Israëls God. Er was geen volk dat Hem zijn God kon noemen. ‘Ik heb Mijn Zoon uit Egypte geroepen’ (Hosea 11:1). Het is waar: de overgrote meerderheid verstond dit niet. Maar men moest toch iets hebben, want zonder een god kan geen mens leven. En nu meende dat volk, dat offerande te brengen, enzovoort, een Gode welgevallige dienst was. Gij zijt misschien ook van deze gedachte. Wellicht zoudt gij het bidden niet graag nalaten. Maar kent gij God? Wie geldt uw gebed? Is uw gebed een gebed des geloofs? Indien het dit niet is, dan zijt gij met uw gebed verworpen van God.


  Het is een voorrecht wanneer een volk als volk God heeft. Dit voorrecht zijn wij Nederlanders deelachtig geworden. En hebt u ooit gezien wat wij met dit voorrecht gedaan hebben? Hebt u dat wel eens gezien? Nu, wat hebben wij er dan mee gedaan? Wij hebben God uitgeworpen, uitgeworpen uit de regering, uit de Staten-Generaal, uit de kerken, uit de scholen, uit ons volk. Als het de Heere eens mocht behagen u licht te geven in de toestand van land en volk, van kerk en maatschappij, dan zult u dit gezicht hebben en gij zult tranen storten over de verbreking van Jozef, over de breuk van land en volk. O, wat hoort men over deze dingen weinig, toehoorders. En omdat men van deze dingen zo goed als niets verneemt, is het steeds weer hetzelfde: een nieuwe lap op een oud kleed, nieuwe wijn in oude lederen zakken (Luk. 5:36, 37).


  Israël heeft geen spoor meer van dit voorrecht. God en Israël zijn volkomen gescheiden. Het bevindt zich nog in de toestand waarin het was toen het eens tot zijn ongeluk moest roepen: ‘Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen’ (Matth. 27:25). Dit wil niet zeggen dat er een volk zou geroepen worden om de oordelen van God over Israël ten uitvoer te brengen. Wat men noemt het antisemitisme is een gruwelijk ding en een ingeving van de vorst der duisternis. Gave God dat Israël, dat het Jodendom mocht zien dat en hoezeer het gescheiden is van God!


  ‘Help ons, o HEERE onze God.’ Voor Asa was het waarheid: ‘Onze God.’ Hij had het verbond ingewilligd. En nu was de Heere zijn Hulp en zijn Sterkte.


  


  Kom, toehoorders, ik heb al weer genoeg gezegd om met enige toepasselijke opmerkingen tot u te komen. Wij hebben een biddend mens gadegeslagen. Hebt u er iets van begrepen? Kon u met uw hart ons volgen? Laat mij maar recht op de man afgaan; dat is toch altijd het beste, de kortste weg. Is u een biddend mens? Men zegt: ‘Nood leert bidden en geeft aan het bidden stof.’ Hebt u uw nood leren kennen? Uw nood, uw allerellendigste toestand? Want een dier is er niet zo slecht aan toe als u. Onder de invloed van tegenspoed en moeilijkheden zal menigeen wel eens gedacht hebben, wel eens geroepen hebben: ‘Ach, was ik maar zo’n worm die daar over de aarde kruipt: een voet erop en het beest is weg.’ Het is ook zo. Misschien hebt gij nog wel enig genoegen in uw leven. Het kan zijn dat somtijds ouderen in ons midden denken: ‘Jammer dat ik al zo oud wordt!’ Mens, wees ervan verzekerd dat uw lachen zal veranderd worden in wenen en dat al het genot dat u hier smaakt, zo gij u niet bekeert tot de levende God, uw verdoemenis zwaarder zal maken. Zijn het dan geen zegeningen van God? Ach, praat niet! Wat weet gij van zegeningen? Als het u naar de zin gaat, dan hebt u een zegen. Als uw vermogen toeneemt of wanneer u andere dingen deelachtig wordt, dan spreekt u van zegen. U kent het onderscheid niet tussen uw linker- en uw rechterhand. Wilde u van een zegen spreken?


  Ik vroeg u of u uw nood hebt leren kennen. U is gevallen in Adam en nu zijt u geboren zonder het beeld van God, en gij zijt gekomen onder de macht van satan. Dat hij u nog niet naar de hel heeft gesleept, dat is niet satans zaak en ook niet de uwe, dat is de lankmoedigheid Gods. Gij hebt nooit anders gedaan dan zondigen. Of gij badt dan of gij vloekte, of u naar de kerk ging dan of u de herberg bezocht, het was zondig en niet anders dan zondig. Want ‘al wat uit het geloof niet is,’ zegt de apostel Paulus, ‘dat is zonde’ (Rom. 14:23). Uw toestand hebt u zelf veel en veel erger gemaakt dan deze al was bij uw geboorte. U lag onder een schuld en gij hebt deze schuld vermeerderd en gij vermeerdert haar dagelijks. Gij zijt geheel gevallen uit uw kracht, zó dat gij onbekwaam zijt tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Ja, u kunt dat wel tegenspreken, maar dat helpt u niets. Want er komen duizend ogenblikken in uw leven waarin gij deze waarheid zelf uitspreekt, zonder dat u het weet en zonder dat u haar liefhebt. Want gij kunt niet verborgen blijven.


  Zoals het met u is, zo is het met uw kinderen. Ik weet niet of u uw kinderen daar wel op wijst en of de bekering van uw kinderen wel een zaak is waarmee gij naar bed gaat en waarmee gij opstaat. U moet zelf maar antwoorden. Het ligt ook geheel voor u. Als u enige indrukken hebt van dood en eeuwigheid, dan zegt u: Ach, wat er van mijn kinderen komt voor de tijd, dat is niet zonder belang, maar het is een bagatel vergeleken met de vraag wat er van hen komt in betrekking tot de eeuwigheid. Ligt dat zo, vrienden, bij u? Is dat zo? Kinderen, heb je dat van je ouders gemerkt? Heb je gemerkt van je ouders dat zij er zo over denken? En ouders, zijt gij ervan overtuigd dat uw kinderen in het gericht nooit zullen kunnen zeggen: ‘Vader, moeder, je hebt er in je leven geen werk van gemaakt om mij te waarschuwen’? Zijt gij daarvan overtuigd? Als het anders is, maak haast en val voor God neer, want uw schuld is onnoemelijk zwaar. Hebt gij uw nood leren kennen, uw schuld en zonde, uw machteloosheid? Wanneer was het? Wanneer is het begonnen? Hoe is het verloop ervan geweest? En wat was het eind ervan? Of is het eind er nog niet? Wat zegt u? Nood leert bidden en geeft aan het bidden stof.


  Heeft Zich God in u geopenbaard? Zoveel mensen spreken van geloof. Geloof, waarachtig geloof veronderstelt de openbaring Gods in het hart. Waar deze niet is, daar is ook geen geloof. Wel misschien een geloof van de Wet, en dit geloof van de Wet is ook noodzakelijk, maar niet zaligmakend. Het is slechts zaligmakend voor zover het de weg baant voor het geloof van het Evangelie. Heeft Zich God in u geopenbaard? Wat kunt gij uit uw hart van een openbaring van God in uw hart vertellen? ‘Is dit noodzakelijk?’, vraagt u. O, dit is zeer noodzakelijk. Ieder die deze openbaring in zijn hart deelachtig werd, is ook in staat er wat van te zeggen, de een meer dan de ander, maar dit verschil komt niet in aanmerking. Als het wezen van de zaak maar aanwezig is. Gij hebt allen de openbaring van het Woord. Maar zij die bestemd zijn om zalig te worden, hebben behalve de openbaring van het Woord de openbaring van de Heilige Geest. Zodat iemand die deze openbaring deelachtig is, zegt: ‘Ik heb de Heilige Geest ontvangen; in mij schijnt Gods licht.’ Er is een groot verschil tussen de openbaring van het Woord alleen en de zo-even genoemde openbaring. Zou u iets van dit verschil kunnen zeggen? U moet erop letten. Er zijn vele mensen (althans ik heb er verscheidene ontmoet) die spreken van een kennis van Christus, en dan laat men volgen: ‘Maar zien betekent nog geen bezitten.’ U moet eens hierover nadenken. Welke fout is hier? Natuurlijk kan men iets zien zonder het te bezitten. In het natuurlijke leven is dat heel eenvoudig. Maar hoe is dat in het geestelijke? Zie eens – het spreekt vanzelf dat iemand die belangstelling heeft voor het heil van zijn onsterfelijke ziel zichzelf onderzoekt of hij het heil deelachtig is. Wanneer men dit nu doet, dan moet men niet op één ding letten, maar op twee. Het eerste is of er een ware kennis van Christus en van God in Christus in het hart gewerkt is. Dit is het ene ding. Maar er is nog een ander ding, en dit is welke geloofswerkzaamheid wij hadden toen wij meenden dat Christus in ons hart geopenbaard was. En nu is dit het verschil: waar de dingen recht liggen, liggen zij op de bodem van de ziel. God schrijft met de stift des Heiligen Geestes Zijn Woord op de bodem van het hart. En dit heeft ten gevolge dat dat hart zich nu verenigt met God in Jezus Christus. Nu, deze vereniging is de geloofswerkzaamheid die altijd volgt op de rechte kennis van God, die met de zaligmakende kennis van God onafscheidelijk verbonden is. Hierom staat er in de negende Psalm: ‘Die Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen’ (vs. 11). Het is dus in de weg des geloofs dat wij uit onze nood komen, zalig worden.


  Kent u dat? Twijfel aan uw staat, als u dit niet kent, zo u hier geen behoorlijk verslag van kunt geven. Het is mogelijk dat u onder de bearbeiding zijt. Maar als dit het geval is, dan hebt u rust dag noch nacht, en dan laat u zich door niemand zeggen dat het goed met u zou zijn. Men moet dus God leren kennen. En ik heb u iets gezegd van de weg waarop en waardoor deze kennis tot ons komt. En men moet zichzelf leren kennen. ‘Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in dezen troost zaliglijk leven en sterven moogt?’ ‘Drie stukken: ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijn’ (Heidelb. Cat. vr. 2). En wat moet men dan van zijn zonden en ellende weten? Er staat: ‘hoe groot’ ze zijn. Dat moet men weten. En wat moet men dan weten? Dat het met ons afgedaan is, dat men dagelijks de schuld groter maakt, dat men onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Zo wordt men dus zondaar. En dan als zondaar het eind uit zijn hand geven, het hoofd op het blok leggen. Dan zal God u genegen zijn. Want nog eens: ‘Op dezen zal Ik zien, op den arme en verslagene van geest en die voor Mijn Woord beeft.’


  Is er iemand in ons midden die nog raad vraagt? Dat zou een wonder wezen, althans kunnen zijn. Raad? Of u dit nu aan één of aan honderd kinderen Gods zou vragen, zij zouden u allen hetzelfde antwoord geven: ‘Gebruik de middelen.’ Het moet u nooit te veel zijn om de middelen te gebruiken. En onder middelen versta ik natuurlijk, behalve de prediking van Wet en Evangelie, de Heilige Schrift en de boeken waarin de gezonde leer voorkomt. De Heilige Schrift – met dit boek zat de kamerling op zijn knieën vlak voor zijn behoudenis. En de boeken waarin de gezonde leer voorkomt – hebt u allen deze boeken? Nee, u moet niet zeggen: ‘De Bijbel is genoeg.’ Stellig, de Bijbel is genoeg. De kamerling had de Bijbel en hij las er zeer ernstig in, maar toen de vraag tot hem kwam: ‘Verstaat gij ook wat gij leest?’, moest hij zeggen: ‘Hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht?’ (Hand. 8:31).


  Kinderen, jonge mensen in ons midden, heb je zulke boeken? En grijp je ernaar? Er moet geen dag voorbijgaan of je moet er wat in gelezen hebben. Heb je meer tijd, dan lees je er meer in; heb je weinig tijd, dan lees je er een halve bladzijde van. Er moet geen dag voorbijgaan zonder dat je er een gedeelte van gelezen hebt. Acht dit niet licht, want ten eerste: God werkt middellijk, maar ten tweede: men weet het in Nederland niet meer, enkelen uitgezonderd, en in de geschriften staat het nog. En als de Heilige Geest eens onverwachts bij u kwam, dan zou u lezen, en u zou de Bijbel en die boeken aan uw hart drukken. En u zou aan de Heere vragen om een hart om gedurende uw gehele leven de Bijbel en deze geschriften te mogen waarderen en te gebruiken. Maar God moet het zegenen. En als Hij dit doet – u zult het gewaar worden! Zonder onderwijzing van Hem door het woord van de Schrift en door deze boeken zult u niet blijven. U zult gedurig wat krijgen op te merken. En als het goed gaat, dan wordt u hoe langer hoe meer ‘ontchristend’. Want nooit werd iemand van God gezaligd als een christen. Wie door Hem werd geholpen, was een heiden!


  Amen.


  


  Gezongen: Psalm 62:7 en 8.


  



  Vijfde predikatie, 14 september 1947


  


  Gezongen:Psalm 84:3 en 4.


  Gelezen:De Wet des Heeren; 2 Kronieken 14.


  


  Gebed:


  Volzalig, algenoegzaam en aanbiddelijk Opperwezen, eeuwig, enig en drie-enig God, doe ons naderen tot U met diepe eerbied en onderwerping des harten en met gelovige aanbidding van U. Gij hebt ons welgedaan en ons geschonken het leven, de gezondheid en de krachten – gewone dingen, maar zo ze worden gezien, zijn het de blijken van Uw wondere goedheid, lankmoedigheid, barmhartigheid en genade. Geef dat Uw goedertierenheden door ons mogen worden opgemerkt, en dat ze ons leiden mogen tot bekering. Gij zijt God en niemand meer, een heerlijk Wezen. Wie U kent, die zoekt U en vertrouwt op U.


  Gedenk ons en zie ons aan in de Zoon Uwer liefde, want wij hebben vergeving nodig, en wij moeten hersteld en vernieuwd en van onszelf verlost worden. Leer ons al deze onmisbare dingen verwachten van U. Want tevergeefs verwacht men het van iets anders. Gij zijt de verwachting van Israël, Gij alleen. En wie U verwacht, zal niet beschaamd worden.


  Wij zijn aan de morgen van deze schone dag door Uw goedheid met elkaar vergaderd, geschaard om Uw Goddelijk Getuigenis. Dit is wat waard! Want wat is een volk en wat is een mensenkind dat het Woord eraan gegeven heeft? Uw Woord alleen is het licht, en buiten dit is er niet anders dan duisternis. Geef ons Uw Getuigenis in ónze woorden uit te drukken, tot eer van U en tot heil van onze onsterfelijke zielen, ja ook tot zegen voor onze lichamen.


  Er worden er van ons gemist. Niet minder dan drie uit ons midden werden deze week weggenomen. Heere, doe ons hierop zien en er bij stilstaan, en geef dat wij Uw Woord gedachtig worden: Het is de mens gezet eenmaal te sterven, en daarna het oordeel. Eén van deze drie overledenen liet het verzoek tot ons komen dat wij U zouden danken voor haar verlossing, die aanstaande was. De woorden van haar mond doen wij U horen. Een verlossing is het wanneer een mens mag sterven en hij een gegronde hoop heeft. Beter toch is de dag des doods dan de dag dat iemand geboren wordt. Wij leren het al bij de doop van onze kinderen dat wij velerhande ellende, ja, der verdoemenis zelf onderworpen zijn. De vreugde die wij in het leven scheppen, is geheel ijdel zo Gij erin wordt gemist, zo wij U niet kennen, zo Gij de grond niet geworden zijt, onze enige vreugde. De vreugde in het schepsel is de ene vlieg die de zalf des apothekers doet stinken. Laat ons dan ons afgekeerd hebben van onszelf. Heere, leer ons bij de aanvang en bij de voortgang ons afwenden van onszelf en ons keren tot U. Gedenk degenen die achterbleven. Het is een smartelijke zaak voor vlees en bloed. Nochtans zou de geest vreugde kunnen hebben, vreugde in de droefheid, en zó dat de vreugde overheerst, hoewel somtijds het gevoel van de droefheid sterker is dan het gevoel van de vreugde. Sterk de rouwdragenden en onderwijs hen en leid hen in alle dingen.


  En dan zijn er nog enigen die ernstig ziek zijn. Heere, het houdt niet op. Gedenk deze zieken en leer hen zich te verblijden meer in U dan in de beterschap, zo deze ingetreden is of intreden mocht. Ach, wij zien aan wat voor ogen is, maar de apostel Paulus, van U geleerd, zei eens: ‘Wij aanmerken niet de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.’


  Onze gedachten gaan ook voortdurend uit naar Indië. Daar zijn onze mensen. Bewaar hen. Ontferm U ook over ons in betrekking tot Indië en over dat ongelukkige Indië in betrekking tot ons. Ontferm U over een diep ellendige mensheid, die voorgeeft dingen die niet waar zijn, en die ware dingen niet kan zeggen. Erbarmt U Zich, want zij zal zich over zichzelf niet ontfermen, zij zal zich te gronde richten met al haar beraadslagingen en ondanks haar beraadslagingen. Want zij zegt veel, maar één ding zegt zij niet en zegt niemand: ‘Het gaat mij om mijzelf. Ben ik mijns broeders hoeder?’ Heere, en hierin is ook ons volk betrokken. Ook dat is verward in de leugen, het heeft U verlaten, het verbond met U verbroken, de waarheid losgelaten. En hoe zou het nu anders kunnen gaan dan niet goed? Nochtans, erbarm U en wees in het midden des toorns, door ons opgewekt en verdiend, nog des ontfermens gedachtig.


  Amen.


  


  Wij vragen, mijn zeer geachte toehoorders, graag weer uw aandacht voor een gedeelte van 2 Kronieken 14. Wij lazen u dit hoofdstuk voor en het is u bekend dat wij er nu al enige malen over gesproken hebben. Eerst over vers 10 en het begin van vers 11: ‘Toen toog Asa tegen hem uit; en zij stelden de slagorde in het dal Zefáta bij Marésa. En Asa riep tot den HEERE zijn God.’ Daarna over de woorden: ‘HEERE, het is niets bij U te helpen hetzij den machtige, hetzij den krachteloze.’ Voor acht dagen over de woorden: ‘Help ons, o HEERE onze God.’ Vanmorgen wensen wij iets te zeggen over wat onmiddellijk volgt:


  


  ‘…want wij steunen op U.’


  


  Gezongen: Psalm 91:5 en 6.


  


  Er was, mijn zeer geachte toehoorders, een leger van ongeveer een miljoen mensen de grens genaderd van het gebied waarover Asa, de koning van het zuidelijke rijk, regeerde. Het volk is in nood en in gevaar. Asa en zijn huis worden bedreigd. Asa heeft ook een macht, maar deze macht is slechts bijna de helft van het leger van zijn tegenstander. Asa kent de Heere. Hij weet dat de Heere is de almachtige God, Die regeert. De geschiedenis van zijn volk staat hem voor de geest: hoe eens een weg werd gebaand ten tijde van Mozes waar in het geheel geen weg scheen te zijn, hoe de muren van Jericho vielen op bazuingeklank, hoe zijn grote voorzaat, koning David, nog een herdersjongen, eens een reus doodde met een slinger. De goedheid, de kracht Gods had Asa ondervonden. Hij vertwijfelt niet. Hij blijft staan en wordt niet beheerst door wat zich aan zijn oog en voor zijn gevoel voordeed. Hij ziet ten volle het dreigende van de toestand. Hij wendt zich naar God, hij grijpt Hem aan. En hij en zijn huis, zijn leger en zijn volk, zijn onafhankelijk volksbestaan en de godsdienst, het gaat alles over in de hand Gods. Asa is het kwijt. De Heere heeft het alles voor Zijn rekening genomen. Dit, toehoorders, licht het woord van de apostel Johannes zeer duidelijk toe: ‘En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof’ (1 Joh. 5:4).


  ‘Want wij steunen op U.’ ‘Wij’. Wie zijn dat geweest? Asa en het gehele volk? Nee, zo moet u de dingen zich niet voorstellen. Zo gaat het niet. En wij moeten precies weten hoe het gaat, anders staan wij niet met onze beide voeten op de grond. Dat is het ellendige van de godsdienst van de meeste mensen: als zij er iets van zeggen, dan krijgt iemand met een enigszins zuiver gevoel de gewaarwording: onwerkelijkheid, schijn! Kijk eens wat er staat in het hoofdstuk. U tracht toch wel te lezen? Want u kunt het alles in de Bijbel vinden. Daar staat: ‘Want hij nam de altaren der vreemde goden en de hoogten weg, en brak de opgerichte beelden, en hieuw de bossen af. Hij nam ook weg uit alle steden van Juda de hoogten en de zonnebeelden’ (vs. 3, 5). Hoe waren al deze dingen daar gekomen? Die hadden mensen daar gebracht. Maar u gelooft toch niet dat al deze mensen nu dood waren? Asa had deze dingen weggenomen, hij had gereformeerd. Maar de mensen die er aan gehangen hadden, leefden nog. Gelooft u dat die het met Asa eens zijn geweest? Er was behalve deze grote groep, die verreweg de meerderheid vormde, nog een groot aantal weifelaars. Hebt u in uw leven wel eens met een zaak van God gestaan? Dan hebt u deze weifelaars goed gezien. Deze mensen stonden wellicht in schijn aan de zijde van koning Asa, maar in werkelijkheid, ach, in werkelijkheid stonden zij zover van hem af. En Asa heeft dat gevoeld. Dat ontgaat nooit iemand die door de genade Gods voor een zaak van God mag opkomen. Maar, zomin als wij, heeft Asa geweten wie het waren die met hem zeiden: ‘Wij steunen op U.’ Hij behoefde dat niet te weten, want hij kon niet anders, hij mocht niet anders en hij wilde niet anders. Weet u wat de godsdienstige mens zegt? ‘Als u het doet, dan doe ik het ook.’ Want de godsdienstige mens heeft geen God. En wie geen God heeft, die kan nooit alleen staan. Gewis zal hij vandaag roepen: ‘Hosanna!’ en morgen: ‘Kruis Hem!’


  


  Gezongen: Psalm 3:3.


  


  Een toepasselijk woord. De Kerk is uit God. Daar is een verkiezing, een verwerving en een toepassing van de zaligheid. Toen de verkiezing plaatsgreep, waren wij er niet. In het werk der verlossing hebben wij de Heere Jezus niet geholpen. Bij de toepassing vindt de Heilige Geest geen medestanders, maar wel vijanden. De Kerk is geheel uit God. De wereld heeft ook een kerk. Deze kerk is niet uit God. Het komt er op aan dat wij lid zijn niet van de laatste, maar van de eerste Kerk, en dat wij dat weten, het getuigenis van het Woord en van de Heilige Geest ervan in ons hart hebben. Als u lid is van de Kerk die uit God is, dan bezit u dat getuigenis. Als u in het geheel dit getuigenis niet hebt, dan behoort u tot de kerk die uit God niet is, tot de kerk van de wereld. De Kerk is geheel uit God en nu zorgt de Heere voor die Kerk. Hij leidt haar, geeft haar onderwijs, ondersteunt haar, wanneer zij dreigt te bezwijken. Hij is altijd een mens voor. Hij geeft het aan ieder lid van Zijn Kerk te vinden, niet te werken. Te vinden! Zoals de Israëlieten het manna vonden rondom de tent.


  Er is in betrekking tot de Kerk die uit God is, veel vijandschap en tegenstand. Want de kerk die niet uit God is, de kerk van de wereld, kent de Kerk die uit God is, niet. Maar zij voelt haar, zij wordt haar gewaar en zij haat haar met een dodelijke haat. Kreeg zij het gedaan, dan zou ieder lid ervan vermoord worden. Zij is er altijd op uit geweest de eeuwen door, om de Kerk die uit God is dood te drukken. En hoe meer de afzonderlijke mens invloed krijgt, des te sterker worden de pogingen om de Kerk te gronde te richten. Ieder die stond naar heerschappij alleen, heeft het er op toegelegd om de godsdienst, de Kerk, te vernietigen. Want niemand kan de baas spelen voor enige lange duur als de Kerk blijft leven. Zijt u in staat om een blik in de geschiedenis te slaan, dan vindt u dit terug. Er is vijandschap en tegenstand, blinde ijver en hoogachting (ik weet niet wat het gevaarlijkste is), lauwheid en onverschilligheid. O, die lauwheid! Kent gij de smart van de Kerk van Christus? Lauwheid! Dat optrekken van de schouders. Dit, dat men niet voor wat men duidelijk ziet, durft uitkomen, dat men geen enkel risico neemt, en voor alle dingen het behoud van zijn positie en vrienden op het oog heeft. God houdt ook niet van de lauwheid: ‘Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen’ (Openb. 3:16). Maar wat is nu de vreugde van de Kerk? In al haar zuchtend leven is dit de vreugde van de Kerk, dat alleen God voor haar zorgt.


  


  Mijn ziel is immers stil tot God;

  Van Hem wacht ik een heilrijk lot;

  Hij immers zal mijn rotssteen wezen. (Ps. 62:1)


  


  Zie, en dit is nu de houding van een kerklid: moederziel alleen. En nu moet u zich eens afvragen of u deze houding kent. Wanneer u deze houding kent, dan zijt u lid van de Kerk die uit God is. En anders… U weet het zelf ook. Maar ik kan het u wel zeggen hoe het is. U hebt er maar één gekozen uit zovele. Het kan zijn dat u erin geboren zijt, maar dan hebt u er later toch zelf één gekozen, hetzij de kerk waarin u geboren zijt, hetzij een andere. Dat zijn de kerken die niet uit God zijn. Ieder lid van de Kerk van Christus weet dat. Want sterven doet men alleen, nietwaar? Welnu, ieder lid van de Kerk is gestorven. ‘Ik ben door de Wet der Wet gestorven, opdat ik Gode leven zou’ (Gal. 2:19). Ieder lid van de Kerk is gestorven, en sterven doet men alleen. Dus ieder die waarachtig gelooft, staat alleen. Hij heeft zich niet van de mensen losgemaakt; de mensen hebben zich van hem afgewend. Want toen hij stierf, had hij geen vijand in de wereld, niet één. ‘O God, wees mij zondaar genadig’ (Luk. 18:13). En later heeft hij ook geen vijand gekregen. ‘Zijt niemand iets schuldig, dan elkander lief te hebben’ (Rom. 13:8). Want ontnam de wereld aan de Kerk alles, zij zou geen schreeuw geven en geen zucht slaken, want de Kerk van Christus heeft niets. Men kan haar niets ontnemen. Vlees en bloed – ach, vlees en bloed doet het soms pijn. En dat is het nu wat ik u nog wilde zeggen. De Kerk van Christus, laat ons zeggen: elk die gelooft, moet nu leren wat het is alleen te staan. Dat is een pijnlijke zaak, want zelfverloochening, of – wat hetzelfde is – sterven, is een moeilijk werk, te meer daar het met één keer te sterven niet is gedaan. ‘Ik sterf allen dag’ (1 Kor. 15:31), zegt Paulus. Maar in die moeite is een gemak dat u in de hele wereld niet kunt vinden. Dit gemak is dat God het alleen is Die voor Zijn Kerk zorgt, dat men het zelf niet behoeft te doen, dat men het zelf niet mag doen, dat men het zelf niet kan doen. ‘En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op U’ (Ps. 39:8).


  Onderzoek u of u die zorg Gods kent. Want al het andere is waan. Alleen dit is het waarachtige. Met al het andere komt u om, mensen. Dat voelt u ook wel. Want hoe komt het anders dat u zo grijpt? Al dat grijpen van u is een grijpen naar uw leven. Nog eens, waarom grijpt u zo? Omdat het leven niet naar u grijpt. Staat er dan niet in Gods Getuigenis: ‘Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden’ (Zach. 4:6)? Het kon zijn dat er nog onder ons gevonden werden die gedrongen en genoodzaakt worden om deze en dergelijke dingen te overdenken – ze zijn het waard – en nu zouden willen zeggen: ‘Ja, dominee, ik durf mij bijna niet uit te spreken, en ik weet ook wel dat dat ook hoogmoed is, maar vergun mij dat ik eens wat vraag. Zou er ook een antwoord zijn, als ik vroeg wat ik doen moet? Nog eens, ik voel het onzekere waarin ik ben wanneer ik deze vraag stel, en toch doe ik deze vraag maar.’ Ja, weet u wat er gebeuren moet? U moet zich laten afbreken, finaal. U zult denken: ‘Ja, dat valt niet mee, dominee.’ Nee, maar dan moet u om hulp roepen. Gij zult het ook wel doen. Als u zich kunt laten afbreken (dat is een werk Gods), dan zult u ook niet kunnen nalaten om hulp te roepen. Het is niet te zeggen wat dat alarmgeroep betekent. In ieder geval, u zult dit geroep laten horen, onder uw werk, in de eenzaamheid, als u op bed ligt. Altijd weer hetzelfde: alarmgeroep. Dat geroep moet blijven, totdat… Nu ja, dat wil ik u nu wel zeggen, maar loop niet vooruit! Als er reden is om alarm te maken, maak dan alarm en loop niet vooruit. Maar ik wil het u wel zeggen: totdat uw mond gesloten wordt en u met uw hart omhelst wat de apostel Paulus eens schreef: De gehele wereld is voor God verdoemelijk (Rom. 3:19). Dan is u er!


  Nog één opmerking. Er zijn twee dingen die voor ons nodiger zijn dan brood. Kent u zulke dingen? Welke dingen in uw leven zijn nodiger dan brood? Wat brood betekent, dat weten wij. De hongerige gezichten staan nog voor ons uit de tijd van de gruwelijke oorlog en de vreselijkheden van de wrede bezetter. Wij herinneren ons nog goed dat er uren, dagen en nachten gelopen, gesjouwd werd om voedsel. En kent u nu in uw leven iets dat nodiger is dan brood? Wees nu eens zo eerlijk als u gegeven wordt te zijn, en daal dan eens zo laag mogelijk af in uw ziel, nog lager, nog lager. Hebt u nu twee dingen gevonden die nodiger zijn dan brood? Ik zal u twee dingen noemen die nodiger zijn dan brood. Ten eerste: stoten. Gij moet geslagen worden, gij moet gebeukt worden, de mensen moeten tonen dat zij geen medelijden met u hebben, zij moeten tegenover u staan. U moet in aanraking komen met de karakterloosheid van de mensen en u moet er u hevig door gestoten gevoelen. Dat hebt u nodig. Ik heb het in mijn gebed gezegd: enig genot van het schepsel, gevoegd bij het genot in God, is de dode vlieg die de zalf des apothekers stinkend maakt. Onthoud het eens als u kunt. U kunt er later misschien nog wel profijt van hebben. En gij die u voor een begenadigd mens houdt, zie eens of dat waarheid voor u is en hoe en wanneer het waarheid voor u werd en of het nog telkens waarheid voor u wordt. Stoten. De wereld moet u laten zien en voelen dat gij afschrapsel zijt in haar oog, dat zij met u niets beginnen kan. U hoeft zich aan niemand te onttrekken. Maar de wereld zal u dat laten voelen als u begenadigd zijt of als u onder een zaligmakende bearbeiding zijt, waarvan het oogmerk is: ontdekking. Nodiger dan brood!


  En het andere: eenzaamheid. Ik geloof niets van uw bekering – ofschoon het niet op mijn geloof aankomt – wanneer u de eenzaamheid niet hartelijk liefhebt, als het zo telkens is: ‘Kom, ik moet er eens uit, ik moet hier of daar eens heen.’ De eenzaamheid moet u hartelijk liefhebben, want de dingen moeten overdacht worden, om en om geworpen worden; lang op het vuur moeten zij staan. Telkens moet u ze ter hand nemen ter overdenking. Telkens moet de vraag komen: ‘HEER’, ai, maak mij Uwe wegen door Uw woord en Geest bekend’ (Ps. 25:2 ber.). Als u begenadigd zijt, dan weet u dit. Want u hebt ondervonden dat, wanneer het gebeurt, dan plotseling een licht opgaat, waarin u de dingen ziet zoals zij zijn. Doorgaans zijn er enige barensweeën vooraf. ‘Mijne kinderkens,’ zo schrijft de apostel Paulus, ‘die ik wederom arbeid te baren’ (Gal. 4:19). Dat baren was de arbeid die de apostel Paulus had met de waarheid en met de mensen tot wie hij de waarheid bracht. Twee dingen zijn nodiger dan brood: stoten en eenzaamheid.


  Gij zegt – zeg het maar gerust, want gij hebt de waarheid aan uw kant:


  


  Ik ben verblijd, wanneer men mij

  Godvruchtig opwekt: Zie, wij staan

  Gereed, om naar Gods huis te gaan;

  Kom, ga met ons, en doe als wij.

  Jeruzalem, dat ik bemin,

  Wij treden uwe poorten in;

  Daar staan, o Godsstad, onze voeten.

  Jeruzalem (de Kerk die uit God is) is wél gebouwd (door God drie-enig),

  Wél saamgevoegd (door Goddelijke liefde); wie haar beschouwt (door een waarachtig geloof),

  Zal haar voor ’s Bouwheers kunstwerk groeten (men is er buiten gevallen en men valt er buiten). (Ps. 122:1)


  


  Zeg en zing dat maar. En als er nu iemand is in uw huis, in uw vriendenkring of onder uw kennissen die niet mee wil, nu, laat hem dan gaan, laat hem volkomen los wat betreft uw gaan. Ik zeg niet: laat hem absoluut los, maar: laat hem volkomen los wat betreft uw gaan. En zeg: ‘Ik ga.’ Durf alleen te staan in dit leven.


  Amen.


  


  Gebed:


  Ach Heere, wie waarlijk alleen staat, staat niet alleen. Wij hebben van zo iemand de woorden gezongen:


  


  Want God was aan mijn zij;

  Hij ondersteunde mij

  In ’t leed dat mij genaakte.


  


  Heere, leer ons het gezegende van het alleen-staan kennen. En als wij er iets van mochten gesmaakt hebben, ach, geef het telkens weer. Want hierin is niet alleen de kracht van Uw volk, maar ook de blijdschap:


  


  Zijn Naam moet eeuwig’ eer ontvangen;

  Men loov’ Hem vroeg en spa;

  De wereld hoor’, en volg’ mijn zangen

  Met ‘Amen, amen’ na.


  


  Al Uw kinderen hebben deze dingen leren kennen. ‘Het zij verre van mij dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus, door welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld.’ Een mens, Heere, kan het zonder de wereld doen, zo hij waarlijk op U steunt. Maar er is niemand die het zonder U kan stellen. Want gescheidenheid van U is de dood, de geestelijke en eeuwige dood.


  Wij hebben hier nog enige ogenblikken met elkaar mogen doorbrengen. Vergeef het zondige in ons prediken, en gebruik wat was naar de zin en naar de mening Uws Geestes om ons op te wekken. Wij worden geroepen tot de krijg, wij worden opgewekt om te staan. Het schone van een overwinning in U en door U en met U wordt ons voorgehouden. Laat ons door Uw genade doen wat U ons opgelegd hebt: ‘Strijdt om in te gaan; want velen (zeg Ik u) zullen zoeken in te gaan, en zullen niet kunnen.’ Gedenk ons op deze dag en in de begonnen week, en leid ons.


  Amen.


  


  Gezongen: Psalm 34:3 en 4.


  



  Zesde predikatie, 21 september 1947


  


  Gezongen:Psalm 121.


  Gelezen:De Twaalf artikelen des geloofs; 2 Kronieken 14.


  


  Gebed:


  Het is, Heere, een geschiedenis waarin Uw wonderen openbaar worden. Deze dingen zijn nu voorbij, maar Gij zijt Dezelfde en nog geldt van U: Hij doet wonderen, Hij alleen. Leer ons U aanbidden, zoeken en vrezen.


  Gij hebt ons tot hiertoe bewaard, niet alleen bij het leven, maar ook bij de gezondheid en de krachten. Welke voorrechten zijn dit niet! En och, hoe onverwacht en snel kunnen wij van deze voorrechten worden beroofd! Leer ze ons dan, terwijl wij ze hebben en ervan genieten, opmerken. En geef dat Uw goedertierenheden ons leiden mogen tot bekering. Wij zijn aan de middag van deze dag met elkaar hier vergaderd, geschaard om Uw Goddelijk Getuigenis. Drie van ons werden weggenomen. Wij bestelden ze in deze week ten grave en de overgeblevenen rouwen. Leer hen door Uw genade deze rouw niet alleen hier, maar ook bij U brengen, en schenk hun genade om matiging in hun droefheid te ondervinden, en ook om met wat hun toegebracht werd hun voordeel te doen voor de grote, nimmer eindigende eeuwigheid. Geef ons in de opening van onze lippen Uw Getuigenis, en doe ons zeggen wat volkomen waar is, wat strekt tot verheerlijking van U en wat zou kunnen dienen tot behoud van ons naar ziel en lichaam beide.


  Gedenk onze zieken, inzonderheid hen die ernstig en langdurig ziek zijn. Breng nog uitkomst. Bij U zijn uitkomsten, ook tegen de dood. Zegen onze jonge mensen in Indië. Wil hen bewaren. Wil er nog van bekeren. Gedenk ook hun betrekkingen, die in spanning hun dagen doorbrengen. Zegen en sterk Uw Kerk. Doe haar met blijdschap en onderworpenheid U volgen. Doe haar in U geloven, in U Die gezegd hebt door de mond van Uw knechten: ‘De HEERE regeert.’


  Gedenk het mensdom en ons volk. Erbarm U, Heere. Men zegt het goede te willen en men kan het goede niet willen. Men is geen behouder, noch van zichzelf, noch van zijn naaste. Men is wat anders. Maar onttrekt U Zich niet, want van U, alleen van U moet het komen. Doe ons echter U met ons ganse hart rechtvaardigen, wanneer Gij U onthoudt.


  Amen.


  


  Wij hebben, mijn zeer geachte toehoorders, de laatste tijd gesproken over het 10e en 11e vers van het u voorgelezen hoofdstuk. Wij zijn nu gekomen tot aan de woorden:


  


  ‘En in Uw Naam zijn wij gekomen tegen deze menigte.’


  


  Dat is het middelste gedeelte van het 11e vers van 2 Kronieken 14. Het is voor dit woord dat wij dan uw aandacht vragen. Het is een woord – dat voelt u wel – van grote betekenis. ‘In Uw Naam.’ Iets te doen in Gods Naam, dat wil wat zeggen! En toehoorders, al wat wij in Zijn Naam niet doen, dat is verkeerd gedaan.


  


  Gezongen: Psalm 119:87 en 88.


  


  Wij moeten, mijn zeer geachte toehoorders, aannemen dat Asa geweten heeft dat een grote krijgsmacht zijn land naderde. Maar hij is niet uitgetrokken voordat deze macht zich gelegerd had aan de grenzen. Wij moeten hieruit opmaken dat de koning gedurende enige tijd met God heeft geworsteld. Toen deze worsteling ten einde was, heeft Asa geweten dat hij door God geroepen werd om de aanrukkende macht tegemoet te treden en te bestrijden. Aan de overwinning die in God behaald wordt, gaat altijd vooraf een minder zware of een zwaardere strijd. Hier geldt zonder twijfel het woord van de Heere Jezus Christus: ‘Strijdt om in te gaan door de enge poort; want velen (zeg Ik u) zullen zoeken in te gaan, en zullen niet kunnen’ (Luk. 13:24).


  ‘En in Uw Naam zijn wij gekomen tegen deze menigte.’ Hier wordt gesproken van de Naam Gods. Wat is deze Naam? Toehoorders, deze Naam is God Zelf; deze Naam is: de volmaaktheden, de deugden, de eigenschappen Gods. Wanneer een mens deze volmaaktheden, deugden en eigenschappen aanschouwt, dan betekent dit dat hij de Naam van de Heere kent. Maar waarin, in wie, in wat worden de volmaaktheden, deugden en eigenschappen Gods gezien? In Christus Jezus. Wanneer Jezus Christus Zich aan onze ziel bekend maakt, Zich in ons hart openbaart, dan zien wij in Zijn Persoon, in Zijn arbeid, de heerlijkheid of de volmaaktheden, deugden en eigenschappen Gods. ‘Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene Die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus’ (2 Kor. 4:6).


  Wat is het, in de Naam des Heeren iets te doen of te laten? Er staat: ‘En in Uw Naam zijn wij gekomen tegen deze menigte.’ Wel, toehoorders, in Gods Naam iets te doen of te laten, dat wil zeggen dat men iets doet of laat naar de wil des Heeren. Er moet geloof zijn. De apostel Paulus schrijft: ‘En al wat uit het geloof niet is, dat is zonde’ (Rom. 14:23). Er is echter geen geloof wanneer de wil van God niet is bekend gemaakt noch omhelsd. Als God heeft gezegd tot ons en in ons: ‘Dit is de weg, wandelt in denzelven’ (Jes. 30:21), en wij hebben dan dit woord omhelsd en zijn gaan doen of gaan laten wat de Heere wilde dat wij doen of laten zouden, dan verrichten wij iets in de Naam des Heeren. Dit is het eerste punt.


  Het tweede is: iets te doen of te laten onder de leiding van God, onder Zijn besturing. Het is noodzakelijk dat men Gods wil kent, zoals wij u gezegd hebben. Maar dit is niet het enige. Wanneer wij de wil van God hebben leren kennen en omhelzen, dan moet het werk beginnen onder de leiding van Hem Die gezegd heeft: ‘Ken den HEERE in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken’ (Spr. 3:6). De wolk- en vuurkolom wees het volk de weg, bleef bij het volk, en de opdracht was dat zij wachten moesten. De Heere Jezus zei eens: ‘De Zoon kan niets van Zichzelven doen, tenzij Hij den Vader dat ziet doen’ (Joh. 5:19). Dus van stap tot stap. Iedere stap wordt gevolgd door nieuwe moeilijkheden, als men is in de weg des Heeren. Deze moeilijkheden zijn van verschillende aard, maar een van deze is de moeheid. ‘Maar als het komt aan dragen toe, ben ik dat kruis zo aanstonds moe.’8 Van stap tot stap. En dan vinden wij in de 84e Psalm: ‘Zij gaan van kracht tot kracht, een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion’ (vs. 8).


  Het derde punt is: de dingen te doen tot eer van God. Men mag zichzelf niet bedoelen, men mag ook niet voor alle dingen zijn naaste op het oog hebben. ‘De HEERE’, staat er, ‘heeft alles gewrocht om Zijns Zelfs wil’ (Spr. 16:4). En: Wat gij doet, doet het alles ter ere Gods (1 Kor. 10:31). En wanneer verricht men nu iets ter ere van God? Wanneer men handelt in gehoorzaamheid aan het gebod. Van nature doen wij hetgeen waarin wij zin hebben, of wat ons aannemelijk voorkomt, of noodzakelijk schijnt te wezen. Maar, toehoorders, dit is alles misgetast. Wij moeten soms iets doen dat wij liever niet zouden doen of dat iets schijnt te zijn dat helemaal niet moet gedaan worden. En als wij het nu toch doen, in gehoorzaamheid aan God, dan verrichten wij een zaak tot eer van God. Hier moet dan nog iets bij komen. In de weg waarin wij Gods eer bedoelen en zo handelen, moet de invloed van Gods Geest openbaar worden, ook aan anderen, zodat dezen zeggen: ‘Zie, in die man of in die vrouw, in dat kind werkt Gods Geest. Hij wordt geleid door de waarheid; hij leeft in afhankelijkheid van de Heere.’ Zo vinden wij in de 37e Psalm: ‘Let op den vrome en zie naar den oprechte, want het einde van dien man zal vrede zijn’ (vs. 37).


  En het vierde punt is, toehoorders: te handelen in vertrouwen niet op zichzelf, op zijn kundigheden, op zijn gaven, op protectie (hulp onder de mensen), op de gunstige omstandigheden, maar op God en op Hem alleen. God is het Die roept. Hij heeft Zijn wil bekend gemaakt. Wij hebben deze wil omhelsd, gezegd: ‘Dat wil, dat zal ik doen’ (Ps. 27:5 ber.). Er staat: ‘Hij Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal’ (1 Thess. 5:24). Zo, toehoorders, moeten dan de dingen geschieden in vertrouwen, in vertrouwen op Gods toezegging. Daarom staat er ook in de aangehaalde 27e Psalm:


  


  Dat wil, dat zal ik doen; ik zoek den zegen

  Alleen bij U, o Bron van troost en licht. (vs. 5)


  


  Gezongen: Psalm 37:2 en 3.


  


  Wanneer men, mijn zeer geachte toehoorders, de dingen doet in de Naam des Heeren, dan komt het goed uit. Dat is ook de belofte: ‘Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken.’ Wij zien het ook in de geschiedenis waaruit wij ter bespreking enige woorden hebben genomen.


  Er is in hetgeen wij tot hiertoe gezegd hebben en ook vanmiddag hebben opgemerkt, veel lering, veel meer dan ik u in een korte tijd kan laten zien. Ik wilde dit opmerken: Wij komen gedurig voor moeilijkheden te staan. Ieder leven is vol van moeilijkheden. Nu zijn er twee wegen, althans deze kunnen er zijn. Wij kunnen de moeilijkheden uit de weg gaan. Dan zeggen wij op de een of andere manier: ‘Ik kan niet.’ Maar dat is niet uit God. Het is echter mogelijk ook anders te handelen. Het is mogelijk om zich vlak voor de moeilijkheden te laten plaatsen en er dan niet voor uit de weg te gaan. Dit laatste is hetgeen waartoe wij verplicht en geroepen zijn. Maar er zijn slechts zeer weinig mensen die op deze wijze handelen. Men kan en moet zeggen dat de wereld in haar geheel anders doet. En het gevolg hiervan is dat de wereld onder gaat. De wereld wint het te veel, en hierom verliest ze. Kent gij al wat van deze wijsheid? Christus heeft ze in een bekend woord aangewezen: ‘Wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal om Mijnentwil, die zal hetzelve vinden’ (Matth. 16:25). Om zich voor de moeilijkheden te kunnen laten plaatsen en ze aan te grijpen teneinde ze te mogen overwinnen, moet men een gelovige zijn, moet men wezen in Christus. Een mens die buiten Christus is, kan nooit iets verrichten in de Naam des Heeren, want voor een ongelovige zijn alle dingen onrein. Wie niet gelooft, besmet alles, zoals een vat dat niet gereinigd is de goede wijn bederft.


  Om een gelovige te kunnen zijn, moet God Zich geopenbaard hebben in Jezus Christus. En zal dit geschieden, dan moet men bij de Wet, door de Wet, zijn zonden en vervloeking hebben leren kennen. Aan degenen die verslagen zijn van geest en voor het Woord van God beven, openbaart Zich God, Hij ziet op hen in Christus Jezus. Hier vangt aan het waarachtige geloof van het Evangelie. Het geloof van de Wet was er, en nu begint het geloof van het Evangelie. Door het gelovig omhelzen van het Evangelie wordt men een gelovige, gelooft men in Christus en door Christus in God. Ik heb u gezegd: wanneer men zo niet is bewerkt, Christus niet heeft omhelsd, kan men nooit iets doen in de Naam van de Heere. Dan handelt men zoals de hele wereld doet, men handelt in zijn eigen naam. Maar het Woord zegt: ‘De naam der goddelozen zal verrotten’ (Spr. 10:7). Mag men nu geloven, het geloof deelachtig geworden zijn, en men komt voor en na in moeilijkheden, dan is men in de grond toegerust. Want onder de dingen die een mens die tot het geloof gebracht wordt, ziet, behoort ook dit dat hij de volheid, de voorraad die in Christus is, aanschouwt. Hij is dus in de grond toegerust. Maar dat moet hij nu leren en telkens opnieuw leren. Hiertoe is nodig dat hij de wil van God leert kennen, in klein of in groot. Hem moet geschonken worden deze wil te omhelzen, wat vlees en bloed er ook van mogen zeggen. En dan staat hij daar als een geroepene, als een geroepene door God, om de wil des Heeren te doen. Het doen van de wil des Heeren moet nu geschieden in afhankelijkheid, onder de besturing van God, gelijk wij reeds hebben opgemerkt, van stap tot stap. Wachten! Als de Heere niet antwoordt – wachten! Men moet het werk laten staan als men niet ziet dat God er ons toe roept. Wij weten wat die van Beth-Semes overkomen is, toen zij de hand naar de ark uitstaken (1 Sam. 6:19, 20). En wat Uza gebeurd is, die ook een daad verrichtte waartoe hij niet geroepen was (2 Sam. 6).


  Wachten… En wie kan wachten, die krijgt het bevel om op te trekken. Hij moet zien op de voorraad die in Christus is voor hem en op de belofte die hem dat zegt, en bij dit alles verenigd zijn met het woord: ‘Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen’ (Ps. 72:11 ber.). Misschien voelt u dat er zo geleefd moet worden. En als gij enige kennis, enige ervaring hebt van zulk een leven, dan is het u ook bekend hoe voortreffelijk, hoe schoon zulk een leven is. Dit heeft de dichter van de 119e Psalm doen zingen:


  


  Wat vree heeft elk die Uwe Wet bemint!

  Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. (Ps. 119:83)


  


  Ik weet niet wie onder u van dit leven enige kennis heeft. Ik vrees dat het zo goed als niet meer voorkomt onder de kinderen van dit geslacht. Dat het voorkomt, moet worden aangenomen. Geliefden, God is Dezelfde. Dat wordt mij en u gezegd. En wat mogelijk was in vroeger dagen, dat kan nog geschieden. En waartoe de Kerk van Christus eertijds werd geroepen, daartoe is zij nog verplicht. Kiest men iets anders, het einde draagt zeker de last. Er komt een grote verwarring in de ziel, en in het leven ook. Wanneer een mens deze dingen, dit leven, niet zoekt, dan werpt hij zich hoe langer hoe meer op het leven in de wereld. En een leven in de wereld is een leven in schijn. Men sticht verwarring. Ieder die dit leven niet zoekt, werkt aan de ondergang van zichzelf, van zijn volk en van de mensheid. Wat staat er geschreven? ‘En alle oog zal Hem zien, ook degenen die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven’ (Openb. 1:7). God geve mij en u en vele andere mensen een oog voor het waarachtige leven. Want: ‘Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf.’ Wanneer was het dat gij met uw ganse hart hebt uitgeroepen:


  


  Geef mij Jezus, of ik sterf.

  Buiten Jezus is geen leven,

  Maar een eeuwig zielsverderf.9


  


  Voor dezulken is het en anderen zullen te gronde gaan, omdat ‘het hun niet goedgedacht heeft’, het zijn de woorden van de apostel Paulus, ‘God in erkentenis te houden’ (Rom. 1:28).


  Amen.


  


  Gebed:


  Laat het, Heere, voor spreker en hoorders niet tevergeefs zijn. Het is de waarheid. Wij moeten toestemmen dat dit de waarheid is. Uw weg is vlak, al heeft het de schijn dat hij hobbelachtiger is dan welke weg ook. Die van de wereld is onbegaanbaar, ofschoon de ganse wereld hem kiest en bewandelt. Ach, leer ons het onderscheid kennen tussen schijn en wezen. Leer ons ook de schijn met verontwaardiging van ons af te werpen en het wezen met vernedering en vertedering des harten, met verwondering, te omhelzen. O, wat zouden wij er goed mee zijn, als het bleek hier en straks en vooral in de eeuwigheid, dat wij persoonlijk hadden behoord tot degenen die Uw lof vermeldden. Heere, de lof is betamelijk en zij wordt U toegebracht door al Uw gunstgenoten. Zij prijzen U, omdat Uw Woord is de waarheid en Uw belofte zeker, omdat het goed dat Gij weggelegd hebt voor degenen die U vrezen, groot is, en omdat Uw Naam groot is.


  Amen.


  


  Gezongen: Psalm 25:8 en 9.


  



  Zevende predikatie, 28 september 1947


  


  Gezongen:Psalm 25:2.


  Gelezen:De Wet des Heeren; 2 Kronieken 14.


  


  Gebed:


  Doe ons, Heere, door Uw genade acht geven, want hier wordt ons gezegd wat later eens de apostel heeft uitgedrukt in deze woorden: ‘Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?’ Van de vraag of wij U tegen ons hebben dan wel of wij Uw zijde gekozen hebben, hangt alles af. Leer ons dit recht verstaan. Leid ons door Uw Woord en Geest in de waarheid der dingen. Breng ons af van onze gedachten, voorstellingen, opvattingen en ondervindingen, en geef ons in oprechtheid met de Kerk te bidden:


  


  HEER, ai, maak mij Uwe wegen

  Door Uw woord en Geest bekend.


  


  Gij hebt ons bewaard. Gij hadt in het gericht met ons kunnen treden, Gij hadt dit kunnen doen met ons volk, ja met het gehele mensdom. Het is alleen Uw goedertierenheid, lankmoedigheid en weldadigheid dat het is zoals het is, maar het zal zo niet blijven. Dat Uw goedertierenheid ons dan leiden moge tot bekering en dat wij intijds mogen leren zeggen en blijven zeggen: ‘Waar is God?’


  Aan de morgen van deze schone dag doet Gij ons geschaard zijn om Uw Goddelijk Getuigenis. Het is de rechte kennis van Uw Woord welke ons baat voor de tijd en voor de eeuwigheid. Geef ons dan in de opening van onze lippen Uw Woord, en doe ons uitdrukking geven aan de mening des Geestes. Laat én ons prediken én ons horen zijn tot eer van U en tot heil van ons naar ziel en lichaam. Zie ons aan en gedenk ons in de Heere Jezus. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.


  Gedenk onze zieken, hen die langdurig ziek zijn, degenen die voor een operatie liggen, hen die geestelijk niet in orde zijn. Ontferm U naar de rijkdom Uwer genade. Bij U zijn uitkomsten, en als de mens de hoop opgeeft, dan hoeft het nog niet hopeloos te zijn.


  Gedenk ons volk, het mensdom. Gij weet het en Uw Kerk weet er ook iets van: ieder richt zich te gronde. Dat doet ook een volk, en het gehele mensdom doet het. Weerhoud, o Heere. Onttrekt U Zich niet. Oefen invloed ten goede en geef dat er nog enigen worden gevonden die vragen naar de oude paden.


  Gedenk onze vrienden in Indië. Er is er een onder ons die weldra daarheen zal moeten vertrekken. Gedenk hem. Hij is jong en onervaren, en een wereld die in het boze ligt, zal met dubbele kracht op hem afkomen. Misschien zal hij ook in gevaar komen te verkeren. Gedenk hem en gedenk zijn betrekkingen. En zo het bestaat in Uw raad, breng hem en met hem vele anderen weer spoedig in het vaderland terug.


  Amen.


  


  Wij vragen, mijn zeer geachte toehoorders, nog één keer uw aandacht voor koning Asa. Dus spreken wij over de laatste woorden van het 11e vers van 2 Kronieken 14:


  


  ‘O HEERE, Gij zijt onze God; laat den sterfelijken mens tegen U niets vermogen.’


  


  Gezongen: Psalm 93.


  


  ‘O HEERE, Gij zijt onze God.’ ‘HEERE’, dat is God, de Drie-enige. Een drie-enig God is het voorwerp van het geloof en Hij is dus ook het voorwerp van het gebed, anders gezegd: de Persoon Die aangesproken wordt, wanneer men bidt in geest en in waarheid. De apostel Paulus zegt in Efeze 2:18: ‘Door Hem’ (dat is de Heere Jezus Christus) ‘hebben wij den toegang door één Geest’ (dat is de Heilige Geest) ‘tot den Vader.’ Over het woord ‘HEERE’ hebben wij al dikwijls tot U gesproken. Ik zal nu niet in herhaling treden. Maar onder vele andere dingen betekent dit woord ook dit, dat de HEERE aan Zichzelf gelijk blijft. Wij mensen, die van nature in de duisternis zijn en bovendien vijanden van God en de waarheid, wij steunen op onze voorstellingen, op onze gedachten, op onze ervaringen, op onze bevindingen. En nu leert de ervaring mij, en wellicht ook u, dat een mens veel liever het Woord verwerpt dan wat hij ondervonden heeft of meent ondervonden te hebben. Ik zeg: het is mijn ondervinding dat men achting heeft voor en waarde toekent aan wat men zoal denkt of gehoord heeft, of ook wel ondervonden heeft, en dat het Woord bij ons geen krediet heeft. Maar de Heere zegt, en wij zullen er goed aan doen dit te onthouden: ‘Tot de Wet en tot de Getuigenis’ (Jes. 8:20). En de door God levendgemaakte Kerk bidt: ‘Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden? Als hij dat houdt naar Uw Woord’ (Ps. 119:9).


  ‘O HEERE, Gij zijt onze God.’ Asa heeft deze woorden reeds uitgesproken. Wij vinden ze aan het begin van zijn gebed. Maar dit wil niet zeggen dat wij hier een matte herhaling hebben. Asa worstelt zoals eenmaal Jakob met God. Hij klemt zich, zoals later de Kananese vrouw gedaan heeft, vast aan de Heere, want hij is vol van bezorgdheid, vol van vrees en zeer benauwd.


  ‘Gij zijt onze God.’ Inderdaad, de HEERE was Israëls God. ‘Ik ben de HEERE Uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb’ (Ex. 20:2). En nu was dit zeker voor de grote massa van heel weinig betekenis. Want deze massa, voor zover zij godsdienstig was, had ook haar voorstellingen, gedachten en opvattingen. En die gedachten waren: ‘Wij offeren, wij gaan tempelwaarts, en wij doen dit en dat, en wij doen zo veel mogelijk. Bovendien zijn wij kinderen van Abraham. God zal ons genadig zijn.’ Maar voor Asa was het wat anders. En ik hoop dat het voor ons ook wat anders, heel wat anders is. Asa kende God. Hij wist dus wat het is God te missen. Hij verstond dat er tenslotte – vooral in deze ogenblikken verstond hij dit – maar één voorrecht is: dat God met ons is.


  ‘Laat den sterfelijken mens tegen U niets vermogen.’ Het geloof, zo zei men in de dagen van de Reformatie, is het juiste inzicht. Ik heb bevonden dat dit waar is. Door het geloof zijn wij in staat om over de ketterijen te oordelen. Asa had geloof. Wie gelooft, ziet of kent enigermate God. Niet zoals Hij in Zichzelf is, want dan staat er: ‘Mij zal geen mens zien en leven’ (Ex. 33:20), maar zoals Hij in Christus is. Nu weet ik niet of u hier enige ervaring van hebt. Maar als een mens God ziet in Zijn Zoon, dan verdwijnt hij met al het zijne. ‘Met het gehoor des oors heb ik U gehoord, maar nu ziet U mijn oog. Daarom verfoei ik mij, en ik heb berouw, in stof en as’ (Job 42:5, 6). ‘Wee mij, want ik verga, dewijl ik een man van onreine lippen ben, en ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is; want mijn ogen hebben den Koning, den HEERE der heirscharen, gezien’ (Jes. 6:5). Als nu een mens, staande in het Goddelijk licht, zichzelf ziet, dan heeft hij ook de rechte blik op zijn naaste en op al het hem omringende.


  Zerah had een geweldige macht, bijna tweemaal zo groot als die van Asa. Wat was er nu met de macht van Zerah gebeurd? Zij was weggevallen. En Asa ziet Zerah als een sterfelijk mens: ‘Laat den sterfelijken mens tegen U niets vermogen.’ ‘Tegen U’, staat er. Waar ging het om? Het ging om Asa en zijn huis, om Asa’s volk, om de vrijheden van dit volk, om de godsdienst, om de waarheid, het ging tenslotte om God. En dit gezicht had Asa. Zo zag hij de dingen en dit gezicht gaf hem vrijheid en vrijmoedigheid om te bidden: ‘O Heere, Gij zijt onze God; laat den sterfelijken mens tegen U niets vermogen.’


  


  Gezongen: Psalm 97:1 en 2.


  


  Nog een woord van toepassing. Er is een strijd. Een strijd is er geweest, een strijd is er op het ogenblik, een strijd zal er wezen. Wat is dat voor een strijd? Dat is een strijd tussen Christus en de wereld. En in deze strijd zijn wij betrokken. ‘Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar Zaad; Datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult Het de verzenen vermorzelen’ (Gen. 3:15). En omdat wij er in betrokken zijn, moeten wij geleerd hebben onze houding te bepalen in deze strijd. Van nature is onze houding verkeerd. Ieder mens, tenzij hij wedergeboren is, staat aan de zijde van de vorst der duisternis, vanbinnen. En zo is hij een vijand van God en van Zijn geestelijk zaad. Sterft hij zo, dan zal hij het eenmaal ook zo zien. Nú is dit voor hem verborgen. Hij weet het niet en hij gelooft het ook niet. Hij is veel te goed om van zichzelf te kunnen geloven dat hij staat tegenover God en tegenover de Kerk van Christus. Hij heeft immers dit, hij heeft dat en hij heeft nog iets anders, en somtijds heeft hij vele dingen, en op grond hiervan meent hij dat niet waar is wat ik u nu zeg. Hij kan geen vijand van God wezen! Nu moet hem dat geleerd worden en hij moet gebracht worden naar de andere kant. Hij staat aan de verkeerde kant en hij moet gebracht worden naar de goede kant. De goede kant is de plaats naast God met het gebed: ‘Onze Vader, Die in de hemelen zijt’, want in dit gebed heeft men dan ook het gebed voor de Kerk van Christus.


  Van nature is men in een verbond met de vorst der duisternis. Dat is dat voorzichtig verdrag met de dood en dat verbond met de hel. Gezien? Ooit gezien? Nóóit gezien? Dan staat gij nog in dit verbond. En nu moet er een verbond worden gesloten met God. Want er is een verbond met de satan, en er is er ook één met God. Dat verbond Gods wordt ons voorgesteld, daar worden wij in onderwezen door de Schrift en door een prediking die op de Schrift gegrond is, en het wordt ons aangeboden. Het is een verbond Gods met Christus en in de Heere Jezus met de zondaar. Wie nu het verbond met de vorst der duisternis verbroken heeft en het verbond met de Heere ingewilligd heeft, die staat aan de goede zijde. En daar zal hij veel profijt van trekken in de tijd en in de eeuwigheid.


  Nu is de grote vraag hoe het gaat als iemand van het ene verbond los wordt gemaakt en gebracht wordt tot het inwilligen van het andere verbond. Wat ik u zeg dat vindt u onder meer in de bekende woorden: ‘Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde’ (Kol. 1:13).


  Welnu, wanneer iemand in het verbond Gods wordt gebracht, dan krijgt hij te zien dat hij er buiten is. En dit gezicht gaat gepaard met het gezicht van vele andere dingen. Waar het gezicht is dat men buiten het verbond is, daar ziet men, dat hoeveel men ook moge hebben ondervonden, wáárvan men ook kennis moge hebben ontvangen, wélke goede gedachte Gods kinderen somtijds van ons mogen hebben, dit alles ons niets kan baten voor een ontzaglijke eeuwigheid. Deze mens verkeert in het gemis. U ook? En wanneer was het dat u in dit gemis gelopen hebt? Sla deze vraag nooit over, want u komt er niet als u dat gemis niet hebt leren kennen en gevoeld hebt als een ondraaglijke zaak.


  Wanneer iemand in het verbond gebracht wordt, dan is hij geworden een bidder, een roeper, een klager, een steuner, nacht en dag. Hij heeft niet kunnen nalaten zijn hand te heffen naar omhoog. En dit ging steeds gepaard met het gezicht van vele dingen. Hij kon niet meer mee met degenen die pleisteren met loze kalk. Hij begon daar al inzicht te krijgen in het onderscheid tussen de valse en de ware leer. Nee, zijn oren stonden niet open voor het zoet gefluit van de vogelvanger: ‘Kom, kom, kom, het is met u zo slecht niet, gij zult er wel komen.’ Hij was er níét en dit was wat hem drukte. Hij kon voor God niet bestaan en hij wist het: kwam hij in deze toestand te sterven, dan zou hij voor eeuwig verloren zijn. Kent gij het? U moet niet denken dat u ook maar enige genade zou bezitten, als u dit niet hebt leren kennen.


  En als God een mens in het verbond brengt, dan leert deze mens zijn machteloosheid kennen. Hij kán niet. Hij voelt zich zo gebonden, innerlijk gebonden. En het gevoel van deze gebondenheid is soms zo sterk, dat hij niet meer weet of hij een voet vooruit moet zetten dan wel een pas achteruit moet maken. En dit gevoel van innerlijke gebondenheid gaat gepaard met het begin van het rechtvaardigen van God. God zou niet onrechtvaardig handelen wanneer Hij hem aan zijn lot overliet en hem liet omkomen. Ik weet, hier ontbreekt nog iets. Het is dit, en daar moet ik u op wijzen, want men hoort dat dan zo dikwijls: ‘God zag ik als rechtvaardig’, en: ‘Het zou rechtvaardig geweest zijn’, enzovoort. Dat komt er wel in voor en dat hoort er bij, maar er ontbreekt nog iets en dat is: de kennis van de grond waarop men zag dat God rechtvaardig zou wezen. En men weet dan ook nog niet precies waarom een mens kan en moet zeggen dat God rechtvaardig is, wanneer Hij een mens, wanneer Hij een hele wereld verdoemt.


  Wanneer God een mens in het verbond brengt, dan openbaart Hij in die mens de Heere Jezus. ‘En Ik zal Mijzelven’, zegt de Heere Jezus, ‘aan hem openbaren’ (Joh. 14:21). U hoeft niet aan mij te vragen wat dat is, want dat brengt zoveel klaarheid mee en een zo grote zekerheid, dat wanneer het gebeurt, een mens direct voelt en zegt: ‘Dat is God, dat is de Heere Jezus Christus. Ik heb Hem nooit gekend en nimmer gezocht.’ Men had vóór die tijd ook wel een kennis van Christus, maar die was alleen maar door het Woord of door de algemene werking des Geestes. De kennis die men ontvangt als gevolg van de openbaring van de Heere Jezus in ons hart verschilt daar zóveel van! Hiervan zou ik u veel kunnen zeggen. Het komt er op aan dat men het wezenlijke ervan heeft leren kennen.


  Wanneer iemand in het verbond gebracht wordt, dan ziet hij hoe heel anders het is dan hij zich had voorgesteld. Hij meende dat hij wilde, en God was onwillig, of tenminste nóg niet gewillig. En nu ziet hij dat hij onwillig is om tot God terug te keren. Hij ziet dus dat de dingen heel anders liggen. Onthoud u het als u kunt. U kunt nooit de waarheid zien, voordat u God als een drie-enig God in Christus aanschouwt. De waarheid wordt van alle kanten bestreden. En nu moet u goed weten wat waarheid is, anders lopen de bestrijders u overhoop, waar het hun werkelijk om te doen is. Want er zijn maar weinig mensen die de waarheid liefhebben, en velen die haar haten. Spreek van de waarheid zoals zij bestaat in de opvattingen van de mensen, u zult niet veel vijanden maken. Maar hebt het over de waarheid zoals zij in Christus is, spreek over de algemene en bijzondere werking des Geestes, en u krijgt alles tegen. Dat moet ook zo. Zo hoort het. En als u niet aller afschrapsel zijt, dan is u door God verworpen. Verstaat u dat? Alleen wat aller afschrapsel is, dat komt in de hemel.


  Als God een mens in het verbond brengt, dan laat Hij hem zien wat deze woorden betekenen: ‘Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE, zo Ik lust heb in den dood des goddelozen! Maar daarin heb Ik lust, dat de goddeloze zich bekere van zijn weg en leve’ (Ezech. 33:11). God wordt onrecht aangedaan. Hij wordt belachen. Maar Hij wil en zoekt onze zaligheid en die willig is en hoort, die zal het goede zien, het goede genieten (Jes. 1:19).


  Als God iemand in het verbond brengt, dan schenkt Hij hem geloof. Het geloof is een gave Gods. Dat raapt men niet op. Dat krijgt men niet door in de Bijbel te lezen of zich bij een groepje aan te sluiten of veel naar de kerk te gaan. Het geloof is een gave Gods. Het geloof wordt gewerkt door de kennis Gods. Het waarachtig geloof in het Evangelie is er nooit, voordat God er is. Als Hij tot en in ons heeft gezegd: ‘Zie, hier ben Ik’ (Jes. 52:6, 65:1), dan is het geloof er ook, het geloof in het Evangelie wel te verstaan. De kennis van de Wet gaat vooraf, maar het geloof in het Evangelie is er niet, voordat God in Christus er is.


  Wanneer iemand door de Heere tot het verbond wordt gebracht, dan kómt de mens, dan gaat hij door het hem geschonken geloof uit zichzelf, zoals een slang kruipt uit haar huid. En als hij dat gedaan heeft, als hij gekomen is tot Christus en door Christus tot God, dan zegt hij, al zegt hij het ook niet in woorden: ‘Ik ben ik niet meer.’ ‘Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, zie, het is alles nieuw geworden’ (2 Kor. 5:17).


  Als iemand tot het verbond gebracht wordt, dan ontvangt hij de Heere Jezus. Hij geeft zich, en hij ontvangt de Heere Jezus in zijn hart als Profeet, Priester en Koning. Hij heeft alleen maar de begeerte om door Hem geleid te mogen worden, en hij kiest Christus met al wat er aan verbonden is. Zodat zijn keuze is: liever sterven van honger dan God te missen, liever van allen verworpen te worden dan Gods gunst te moeten derven.


  Zo komt iemand – ik heb het u maar met heel weinige woorden gezegd, maar ik heb het u toch gezegd – zo komt iemand in het verbond. Is u in het verbond, dan staat u aan de zijde Gods. Bevindt u zich niet in het verbond, dan is u een vijand van God, van de Heere Jezus Christus, van Zijn Kerk. En dan is u bestemd, tenzij het verandert, om eenmaal te zien dat u in de grote strijd, in de strijd tussen belial en Christus, gedurende uw leven gestaan hebt in dienst van belial.


  En nu vraag ik u of u ook schrikt bij het horen van deze uitspraak. Zij is op Gods Getuigenis gegrond en het zou mij in het geheel geen moeite kosten om wat ik u zeg, en al wat ik u zeg ten aanzien van een grond voor de eeuwigheid, te verdedigen, al was het tegenover de hele wereld. Een mens die van God geleerd is, beeft als een riet. Maar beschouw het riet aan de oever: het maakt heel wat beweging als het waait, maar het blijft in de grond. Zo is het met de begenadigde ook. De hele wereld moge tegenover hem staan, er is iets in hem dat hem doet zeggen: ‘Zou een man als ik vlieden?’ (Neh. 6:11). De waarheid staat niet alleen aan zijn zijde, maar hij heeft de waarheid in zich. En nu is de belofte: Zijt niet bezorgd hoe of wat gij spreken zult; want het zal u in dezelve ure gegeven worden wat gij spreken zult; want gij zijt het niet die spreekt, maar het is de Geest uws Vaders, Die in u spreekt (Matth. 10:19, 20). En nu is de Kerk van Christus met haar belijdenis onoverwinlijk. En al bestond deze Kerk nu maar uit twee mensen, dan zouden deze twee mensen met hun waarheid de gehele wereld veroordelen, zoals Noach gedaan heeft toen hij de ark bouwde, en zoals de Heere Jezus Zelf heeft gedaan toen Hij aan het kruis de zeven woorden uitsprak.


  Als u schrikt bij wat u hoort, dan zeg ik u dit: U leeft nog. U is aan deze zijde van het graf en onder de mogelijkheid om gebracht te worden tot het verbond. Maar gebruik uw tijd en gebruik de middelen. Hier ligt een middel: Gods Getuigenis. Neem het en zit ermee op uw knieën, zoals de kamerling heeft gedaan. En dan zijn er door de grote goedheid Gods nog wat boeken van mannen die de koude van de nacht en de hitte van de dag hebben gedragen en die door de Heilige Geest waren onderwezen en werden geleid. Gebruik ze! Kinderen, gebruik deze boeken! En ouders, laat je kinderen zien dat je ermee in je handen zit, en wijs ze op de noodzakelijkheid van de kennis van de inhoud van deze geschriften. En laat dat niet los. En dan volhouden! Ik heb u dikwijls in herinnering gebracht het woord van vader Smytegelt: ‘Opgeven nooit; al donderde de Wet nog zo!’ Niet zeggen: ‘Ach, wat helpt het allemaal.’ Dat moet u niet zeggen. Laat mij eerlijk met u spreken. Ik zou nog veel meer te zeggen hebben, als ik maar krachten had. Laat mij eerlijk met u spreken. Als u zegt: ‘Ach, het baat toch niet’, dan kan het wezen dat daarin het bewijs ligt dat u een verworpene zijt. Dat kan het zijn, maar het hoeft het niet te wezen. Want de ondervinding leert dat mensen zo’n diep gevoel van de onmogelijkheid van uitkomst hebben gehad, terwijl de uitkomst toch kwam. Nu, wij kunnen verder zeggen dat God Zijn raad volvoert ten opzichte van Zijn Kerk door het onmogelijke heen. Hoor het maar: ‘Wie kan dan zalig worden?’ ‘Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk’ (Matth. 19:25, 26). Dus, wanhoop niet! Wanhoop niet!


  Amen.


  


  Gebed:


  Heere, dat dat nog kan gezegd worden, en dat er nog een Bijbel is, en dat er nog geschriften gevonden worden die daarop gegrond zijn. Wij leven toch in een wereld vol verleiding. Ieder mens is toch een tegenspreker. Elk mens heeft toch zichzelf op het oog en ter wille van zichzelf zou hij een ander naar de verdoemenis leiden. En ons hart, dat is het slimste10 van alles. Ach, wij zijn onder de macht en de heerschappij van de vorst der duisternis. Gij hebt hem eens genoemd: ‘overste dezer wereld’. Hij kwam tot U, maar hij had aan U niets. Maar wij zijn zijn onderdanen en doen gewillig wat hij zegt. Wij volgen hem. Zijn onderwijs is het goede, zijn hulp is de beste. En er is niemand die zegt: ‘Waar is God, mijn Maker, Die de psalmen geeft in den nacht?’ Dat moet anders bij ons geworden zijn, of anders bij ons worden. En aan onze kant is daar geen doen aan. Onmogelijk is het ons om hier enige verandering in te brengen. Er kan allerlei verandering plaatshebben, maar het komt er niet van dat wij het verbond met de hel en het verdrag met de dood opzeggen. Wij laten ons niet trekken tot en brengen onder U. Heere, maar wat wij niet kunnen, dat staat in Uw macht. Doe het, zo het in Uw raad bestaat. Doe het om Uws Naams wil. Geef nog menigeen zijn ellende te kennen, uit zijn ellende te roepen en naar U te vragen, ook dan nog, wanneer Gij U verborgen houdt.


  Wil de Kerk zegenen. Doe haar de tekenen der tijden zien. Zij weet het toch, al zou het ook zijn dat zij niet weet wat zij weet: dat de strijd niet is tegen een mens maar tegen U, dat er steeds een verzameling is van krachten in een beperkte of in een grote of in een zeer grote omvang om te strijden tegen U. Maar wij zijn erin betrokken en wij zijn op grond hiervan verantwoordelijk. Laat ons het rechte punt hebben, de ware houding aangenomen hebben, en dan staan aan Uw zijde, steunende op U, gelovende de overwinning die Gij behaald hebt. Want ‘dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof.’


  Amen.


  


  Gezongen: Psalm 37:17, 18 en 19.


  



  Gedeelte van een predikatie over Lukas 19:5b,


  21 oktober 1924 te Rotterdam11


  


  Sla eens op wat er staat aan de rand12van de u bekende woorden van Romeinen 8 vers 30: ‘En die Hij tevoren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.’ Als ge dat doet, dan zult ge zien wat wonderlijke dingen men in deze tijd van de roeping weet te zeggen; en als ge licht ontvangt om het in te zien, zult ge bevinden dat het alles in strijd is met Gods Woord en de geloofsbelijdenis der Kerk.


  Dát is de breuk, geliefden! We zouden geneigd zijn van de kerkelijke breuk te spreken, maar het is feitelijk geen kerkelijke breuk. De breuk is dit, dat de waarheid zoals die in Jezus is, niet meer wordt verstaan. Als het alleen maar de breuk van de Hervormde Kerk was, dan was het nog niet zo erg. Wat hebben wij aan die gebouwen, aan die kerkmuren, laten die in de grond zakken en verdwijnen! Als wij de waarheid, de leer der waarheid die naar de godzaligheid is, maar mogen bezitten.


  Maar over Neerlands volk van onze dagen ligt het oordeel Gods naar het profetisch woord: ‘De waarheid is ondergegaan en uitgeroeid van hun mond’ (Jer. 7:28). De kennis der waarheid is zoek. De waarheid, voor zover die nog zuiver verkondigd wordt, wordt niet begrepen; en daarom wordt de kerkelijke kwestie niet opgelost. Want de kerkelijke kwestie is in de grond geen andere kwestie dan die van de kennis der waarheid. De kennis der waarheid is de oorzaak dat er een Kerk komt. Dit is de grondslag geweest van de Reformatie. En daarom hebben onze vaderen geleerd wat Luther heeft gezegd: ‘Met de leer van de rechtvaardigmaking door het geloof staat of valt de Kerk.’ Omdat die leer niet meer wordt gehandhaafd, en de rechtvaardigmaking van de zondaar voor God door het geloof niet als noodzakelijk wordt gesteld voor elk mens, zo ligt dáár de breuk als de oorzaak van het verval der kerk, hier en overal.


  Daarom zeggen we nog eens: We moeten bij het onderzoek van Gods Getuigenis tot God opzuchten of het Hem behagen moge de verkondiging van de zuivere leer der waarheid nog te geven, ofschoon naar ons gevoelen de tijd voor Nederland feitelijk reeds voorbij is. Nochtans zal er een overblijfsel naar de verkiezing der genade worden gevonden, gelijk de Heere gezegd heeft. Ik denk in dit verband aan de u bekende leraar ds. Theodorus van der Groe en zijn zuster Eva, mensen aan wie de Heere geopenbaard en bekendgemaakt heeft dat er in Nederland zulk een overblijfsel zal gevonden worden. En wie weet, misschien behoort gij tot dit overblijfsel. Zucht tot God en vrees inmiddels voor Zijn gerechtigheid. Zie naar de Heere uit en vraag of het Hem moge behagen u te onderwijzen en te leiden in een rechte weg (Jer. 31:9).
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  Aantekeningen
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      Voor een toelichting hierop zie het gedeelte uit de preek van 21 oktober 1924 zoals hierna opgenomen op bladzijde 93, 94.
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      Prins Maurits (1567-1625).
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      Willem van Oranje (1533-1584).
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      Over de toekomst van Israël is verschillend geoordeeld. Vergelijk Hosea 3:3-5 en 1Thessalonicenzen 2:16 met de kanttekeningen. Zie ook de passage op bladzijde 54, de op één na laatste alinea.
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      René Descartes (1596-1650), wijsgeer en wiskundige.
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      Maarten Luther (1483-1546). Gezang 101 Ned. Herv. Gezangbundel 1938.
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      Johannes Groenewegen (1709-1764), De Lofzangen Israëls.
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      Nicolaus Barentzonius (1609-1682).
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      ergste, slechtste
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      Bundel 1961-’63, blz. 319-320. Naar dit gedeelte is verwezen in de noot op bladzijde 14.
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      De kanttekening(en) in de Statenvertaling.
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