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	Verantwoording

	 

	 

	 

	Deze uitgave bevat tien advents- en kerstpreken van ds. J.P. Paauwe over Jesaja 9 vers 1-6, uitgesproken in Den Haag in 1942 en 1943. De preken verschijnen nu voor het eerst. Ze maken deel uit van een in 2023 ontdekte verzameling van opgetekende preken van ds. Paauwe. De gebeden bij deze preken zijn niet opgetekend.

	In de moeilijke omstandigheden van de oorlogsjaren vertroostte ds. Paauwe zijn hoorders met de beloften Gods, zoals de profeet Jesaja dit zijn volk deed. Het ongeloof wordt in deze preken streng bestraft. Tegelijk wordt het Evangelie krachtig en zonder voorbehoud verkondigd.

	 

	De redactie

	 


Jesaja 9:1-6

	 

	1 Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen.

	2 Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar Gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt; zij zullen nochtans blijde wezen voor Uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in den oogst, gelijk men verheugd is wanneer men den buit uitdeelt.

	3 Want het juk van hun last en den stok hunner schouders en den staf desgenen die hen dreef, hebt Gij verbroken, gelijk ten dage der Midianieten;

	4 Toen de ganse strijd dergenen die streden, met gedruis geschiedde, en de klederen in het bloed gewenteld en verbrand werden tot een voedsel des vuurs.

	5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;

	6 Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des HEEREN der heirscharen zal zulks doen.




 

	Eerste preek, 6 december 1942 (ochtend) 

	 

	Gezongen:      Lofzang van Zacharias: 1 en 2.

	Gelezen:       De Wet des Heeren; Jesaja 8.

	 

	In de profetieën van Jesaja in het algemeen en in het bijzonder in het negende hoofdstuk, het eerste gedeelte, vindt u het onderwerp van onze stof die wij in uw midden tot Kerstmis willen behandelen. 

	Ik heb u, geliefden, het voorafgaande hoofdstuk, Jesaja 8, voorgelezen. Het volk van Israël verkeerde in moeilijke, ja zeer moeilijke omstandigheden. De bedelingen1 van Gods voorzienigheid waren voor het volk zeer donker. En nu werd dit volk door de profeet Jesaja, in hoofdstuk 9, opgewekt om de beloften Gods op te merken, want het volk kon alleen vertroost worden met de beloften. U vindt deze opwekking van het eerste tot aan het zesde vers, waarin ons door de beloften de komst van Christus aangekondigd wordt, met het bekende woord (vs 5): ‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.’

	En dit geeft ons aanleiding om u, als ge in moeilijke omstandigheden zijt, in uw persoonlijke leven of in het leven van uw volk, te vertroosten met de beloften Gods.

	 

	Gezongen: Lofzang van Zacharias: 3, 4 en 5.

	 

	Het is bitter jammer dat de mens, ieder in het bijzonder en een volk in het algemeen, de vaste beloften Gods, waaraan hij toch behoefte heeft, niet gelooft. Hij heeft het vertrouwen niet in de beloften waarin en waarmee elkeen gesterkt kan zijn. Ik dacht toen ik dit uit Jesaja voorlas: het volk moest een honger hebben naar de beloften Gods, maar een mens ziet dit niet; hij ziet niets van dit alles. Ik zeg: hij ziet het niet, en hij merkt het niet op. Integendeel, men ziet naar wat anders. Men bemerkt opstand, en hoort murmureren, smaden. 

	Maar, toehoorders, er valt wat anders op te merken. Zijn wij beter? Plaats u eens voor deze vraag, en laat die de vraag van uw hart eens zijn. Wat dunkt u, zou u anders zijn, zou u het anders maken of gemaakt hebben? Is er bij u geloof? Nee! Is er bij u liefde? Nee! Is er bij u verdraagzaamheid? Nee! Wat is er dan onder ons? Beantwoord deze vraag maar eens voor uw eigen hart, beantwoord ze eens voor uzelf. Onder ons is geen behoefte aan en geen vertrouwen op de beloften Gods! 

	Het vertrouwen op de beloften Gods was eens onze kracht, geliefden, dát was eens onze kracht. Daarvan heeft Willem van Oranje eens getuigd toen hij zei dat hij een verbond gemaakt had met de Potentaat der potentaten.2 En dit antwoord betekent, heeft in zich, dat God tot hem gesproken had. Het spreken van God in Zijn gunst tot ons, betekent het geven, het bestendig maken van de beloften. En dit nu was zijn vertrouwen op de beloften Gods, dat was zijn kracht, en dit was ook oorzaak dat hij in de moeilijke omstandigheden waarin hij verkeerde, staande is gebleven. Had hij dit niet gehad, dan was hijzelf en alles voorzeker verloren! 

	Men had hem de vraag gedaan, hoe het nu moest, en het antwoord dat hij op deze vraag had, weet u. Hij had met de Potentaat der potentaten een vast verbond gemaakt, en zo was hij vol moed. Is daar een spoor van bij ons te vinden? Vindt u hiervan iets onder ons volk? Integendeel, men staat tegen God op. En waarom murmureert men, waarom verteert het murmureren de beste krachten die ons door God nog overgelaten zijn? Waarom? Hoe komt het dat de beloften niet tot ons spreken? Hier zijn toch de beloften; ze liggen hier toch vóór mij.3 Zij zijn toch gesproken tot het overblijfsel? Hoe komt het dat de belofte niet spreekt? 

	Of spreken zij tot u, spreekt de belofte tot u? Hebt u wat aan uw Bijbel, hebt u er wat aan? Nu wat zegt u? Zegt u: ‘Ik heb hoop op dit’, of: ‘Ik heb hoop op dat; ik heb hoop dat ik genade heb.’ Zegt u dat? Of zegt u: ‘Als ik de Schrift hoor, dan heb ik hoop, en dan ook maar alleen. De Heilige Schrift is het Woord van God!’ Nu, wat zegt ge? Wat is uw antwoord? 

	Het Woord, dat is ons antwoord, het Woord, dat is de troost! En al wat u buiten de Schrift zoekt, is u bestemd om te verliezen. U hebt het reeds verloren, als u het buiten de Schrift zoekt, want ik heb het u voorgelezen: ‘Tot de Wet en tot de Getuigenis; zo zij niet spreken naar dit Woord, het zal zijn dat zij geen dageraad zullen hebben’ (Jes. 8:20).

	Hoe komt het nu dat de beloften in de Bijbel vervat, niet tot de mens spreken? Het zijn toch de beloften Gods, en dat is toch geen kleinigheid, geliefden? Als u in grote moeilijkheden zit, en ik zeg tot u: ‘Hier zijn zij, hier hebt u ze, hier hebt u de beloften’, waarom gelooft u ze dan niet, en dat terwijl de beloften toch door een waardig Persoon gedaan zijn! 

	Veronderstel, u hebt in dit tijdelijke leven een grote schuld, en u weet niet hoe deze weg te krijgen. En nu komt er een waardig persoon tot u en zegt: ‘Hier, hier heb je het, maak je geen zorgen!’ Dat zou toch waarlijk niet gering zijn, geen geringe belofte. Ziedaar, hier is een belofte die toch tot u spreekt.

	Hoe komt het nu, dat de belofte van een mens wél tot u spreekt, en niet een belofte die van God is, dat ge die niet opmerkt? En alle dingen zijn toch vervat in de beloften van een God in Christus, en alle beloften zijn bezworen in Christus Jezus, nietwaar? U hoort het: alle beloften zijn bezworen in Christus Jezus. Hoe komt het dan, nog eens, dat de belofte niet spreekt? 

	En nu moet u antwoorden door ondervinding. U moet aan uzelf vragen of u het geleerd hebt, en of u het dus weet door ondervinding, of u een antwoord hebt door ondervinding. Ik vraag niet: ‘Hebt u een antwoord?’, maar ik vraag of u het door ondervinding geleerd hebt hoe het komt dat de belofte van een God in Christus, in welke alle dingen vervat zijn, niet tot u spreekt. Hebt u het geleerd? Hebt u geleerd, dat als alle dingen vervat zijn in de beloften van een God in Christus, en zij niet tot u spreken, hoe dat dan komt?

	Het komt omdat u het ‘waardig’ bent, en niet ónwaardig. U stelt te veel eisen aan het leven. Je hebt nog wat: je hebt nog enige deugd, je hebt nog enige gerechtigheid, je hebt nog aanspraken. Als je die nog hebt, en je hebt dan daarbij nog huisraad, of een kapitaaltje of kapitaal, dán spreken de beloften van een God in Christus niet tot je. Maar als je géén gerechtigheid meer hebt, en géén deugden, en niets dan een grote onmetelijke schuld, die van de aarde tot de hemel reikt, en zonden, niet te tellen zonden, geen huisraad, geen geld, geen huis, geen dak boven je hoofd, geen bekering, als je geen plaats hebt in de hemel en ook geen plaats meer hebt op de aarde, maar in de hel thuishoort, dán, dán spreken de beloften Gods die in Christus bezworen zijn, tot je, en dat is het levensgeheim. 

	Wil je hier niet aan, vind je het profijtelijk om maar door te gaan? U moet het maar weten, maar dan komt u om. En nu kunt u wel de vuisten naar de hemel ballen, en God tot verantwoording roepen, en tegen Hem zeggen dat Hij hard met je handelt – je moet het onderspit delven, je gaat er toch aan! En je wordt nog de oorzaak dat anderen er ook aan gaan, je vrouw, je man, je kinderen, je familie, je vader en moeder en je betrekkingen; zij gaan eraan, en dat door u. Zo God Zich onttrekt, dan ga je eraan, want Hij zegt: ‘Op dezen zal Ik zien, op den arme en verslagene van geest en die voor Mijn woord beeft’ (Jes. 66:2).

	Als nu een mens, of een volk in zijn geheel, werkelijk in moeite is en in moeilijkheden verkeert, radeloos is en redeloos en reddeloos, wat zou God dan doen als u, in die toestand zich bevindend, tot Hem riep? Zou Hij dan niet horen? Of hebben wij geen geschiedenis meer die daarvan spreekt? Weten wij niet meer van de bladzijden die dit vermelden? Weten wij niet meer van een 16e eeuw, die dit verzegelt? Zijn wij het jaar 1672 vergeten; heeft God toen niet geholpen? Maar dat is nu niet meer. Nu is de god van Ekron onze god.4 Nu is er opstand, wrevel, het land is vervuld van wrevel.5 Dat is alles wat wij nu nog hebben. En wij gaan hoe langer hoe meer van een hellend vlak af naar een gewisse afgrond, en wij gaan geen duimbreed voor God opzij. En wij verstaan het woord niet zoals het daar staat: ‘Mijn raad zal bestaan en Ik zal al Mijn welbehagen doen’ (Jes. 46:10).

	Als er hier onder ons nu nog mensen zijn die de gerechtigheid Gods liever hebben dan hun eigen belangetjes, die zogenaamde eigen belangetjes, en liever dan de belangen, de zogenaamde belangen van ons volk, als er zulke mensen nu nog in ons midden zijn, dan moeten dezen bewaard worden dat ze niet onder de invloed van de massa komen, opdat zij niet ook murmureren, en opstandig en wrevelig worden, want dat werkt aanstekelijk. Maar weg, wég met dat alles! Er is onderwijs, en er zijn beloften Gods in Christus, die in Hem bezworen zijn! 

	Hoe komt het nu dat de beloften niet spreken, dat je week in en week uit, dag in en dag uit niet hoort? En zeg nu niet: ‘Ik ben het onwaardig.’ Is dat dan niet waar? Het is niet waar in uw hart. 

	Ik zal je een vraag doen, wederom een vraag doen. Heb je ooit iets gezien van een Mens, een Persoon, Die naakt aan het kruis hing? Heb je ooit gezien dat je was de oorzaak van Zijn lijden en sterven aan dat kruis? Heb je dat ooit gezien, dat waargenomen in de diepste grond van de ziel? En dat niet 25 of 50 jaar geleden, maar nú? Heb je ooit gezien dat je de stoel waar je op zit aan Hem te danken hebt, ja, alleen aan Hem te danken heb? Het dak dat je nog boven je hoofd hebt, aan Hem te danken! Alles wordt dan groot. Een glas helder fris water, als je dat hebt, dat heb je aan Hem te danken!

	Zie, toehoorders, zo kan men er met God doorkomen. En dan heeft men eerst troost in de beloften. En nu vraagt men niet meer, en nu begeert men niet meer, dat de omstandigheden mogen veranderen. Misschien denkt er iemand: ‘Maar als ik dan niet bukken kan… En als de omstandigheden nu eens veranderden, dan kon ik misschien wél bukken.’ Ja, maar dan was u toch niet gelukkig, maar ongelukkig. Slaat het boek Job eens op, daar vindt u: ‘Hij zal den ellendige in zijn ellende vrijmaken’ (Job 36:15).

	Al die mensen die voorspoed gehad hebben in hun leven, konden die daarom gelukkig geacht worden? Er zijn er die grote dingen gepresteerd hebben, en die het gemakkelijk in hun leven gehad hebben, maar waren die daarom gelukkig? Of is het niet een eeuwige waarheid bevonden dat een broeder in de benauwdheid geboren wordt (Spr. 17:17)? Hebben u en ik dat niet nodig? De beloften Gods moeten tot ons spreken. Dan, maar ook dan alleen zijn wij getroost, in welke omstandigheden wij ons dan ook bevinden.

	Wanneer spreken de beloften Gods tot ons? Als wij wegzinken voor het recht en voor de Wet Gods, want wij zijn overtreders van de Wet met gedachten, woorden en werken. Dán wordt ons het recht geschonken, als wij voor God wegzinken en voor Hem opzijgaan. Als de gerechtigheid ons achterhaalt, die eeuwige gerechtigheid van een God in Christus Jezus, dán is alles vlak, dan zijn de bergen vlak en de zeeën droog.6 

	Of weet u het niet? Is u er niet op uit om uw leven effen te maken, is u er nooit op uit geweest om uw leven effen te maken? En is het nu effen geworden? Is het ooit effen geworden? Als Hij het effen maakt, zie, dan is het alles effen en vlak. Als Zijn heil u bereikt, dan zinkt alles weg, en u zingt, juicht, jubelt met de dichter van Psalm 68: ‘Die door de vlakke velden rijdt; Zijn Naam is Heer’ der heren’ (vs. 2 ber.). Hij alleen maakt de weg effen, en gij zijt leem op het rad van de Pottenbakker (Jes. 64:8), en ge verstaat enigermate het woord van de Heere Jezus Christus: ‘Mijn Vader werkt tot nu toe, en Ik werk ook’ (Joh. 5:17). En de mens staat er geheel buiten. En die erbuiten staat, is in de duisternis, ik zeg: die erbuiten staat, is in de duisternis. En dat is genoeg. ‘Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen’ (Jes. 9:1). Zó wordt God verheerlijkt. En dit zal in eeuwigheid zijn: de verheerlijking van de eeuwige liefde Gods.

	Amen.

	 

	Gezongen: Psalm 89:10 en 11.

	 


Tweede preek, 6 december 1942 (middag)

	 

	Gezongen:      Psalm 75.

	Gelezen:       De Twaalf artikelen des geloofs; Jesaja 9:1-6.

	 

	Gezongen:      Psalm 123.

	 

	Wij hebben u vanmorgen gezegd, mijn zeer geachte toehoorders, dat het volk Gods zich in moeilijke omstandigheden bevond (van deze omstandigheden kunt u lezen in Jesaja 1), en dat de profeet Jesaja het volk gesterkt heeft door middel van de beloften Gods. Deze beloften nu treft u ook aan in het hoofdstuk waarvan wij u een gedeelte hebben voorgelezen, Jesaja 9.

	Wij vinden hier drie beloften die ons bekendgemaakt worden. Ten eerste, er is een belofte van licht, vers 1, ten tweede, er is een belofte van blijdschap, vers 2, en ten derde, er is een belofte van vrijheid, vers 3. Een belofte dus van licht, blijdschap en vrijheid. 

	Het is belangrijk om op te merken dat toen het volk zich bevond in de Babylonische ballingschap, het deze beloften vond. Toen ik verleden jaar in de adventsweken ook uit dit hoofdstuk sprak,7 heb ik er u op gewezen dat Jesaja tweehonderd jaar voordat de verlossing uit de Babylonische ballingschap plaatsgreep hun deze belofte heeft verkondigd. In het jaar 539 voor de geboorte van Christus zijn deze beloften vervuld, want in dat jaar heeft koning Kores een edict uitgevaardigd waarbij deze ballingen vrijheid werd gegeven weer naar hun vaderland terug te keren om de stad en de tempel te herbouwen.

	Het is opmerkelijk dat het volk toen, in de Babylonische ballingschap, deze beloften vond. Maar toehoorders, zoals het toen was, zo is het ook nu nog. De beloften komen niet eerst als wij ze nodig hebben, om er dan pas gebruik van te maken, maar de beloften zijn er al lang van tevoren. Men zou ook kunnen zeggen: de beloften zijn er van eeuwigheid. 

	Dat nu een mens niets aan de beloften heeft, en dat er verscheidene mensen zijn die ook zeggen dat zij niets aan deze beloften hebben, dat ligt niet aan de beloften. Dat is de schuld van de mens, en niet van God, want God heeft lang tevoren de beloften gedaan. Hoe komt het dan dat de mens geen gebruik maakt van de beloften? Wij hebben het u gezegd. De beloften Gods zijn vol goederen, zowel tijdelijke als geestelijke en eeuwige goederen. Zulke beloften veronderstellen de ledigheid bij de mens. De mens is ledig van alle waarachtig goed en is vol van alles wat verwerpelijk is. Maar hier heeft de mens geen erg in, hier slaat de mens geen acht op. En daarom maakt hij geen gebruik van de beloften. Dat is dus de oorzaak. En dat is des te meer verschrikkelijk voor die mens, omdat hij hiermee ondankbaar staat tegenover God.

	Toehoorders, als wij er acht op leren slaan dat het hart ledig is, dan komen de Goddelijke beloften naar ons toe, dan spreken de beloften tot ons. De beloften die er zijn, die spreken dan, en die spreken tot ons van de dingen van het Koninkrijk Gods. En als de beloften Gods, die bezworen zijn in Christus Jezus, tot ons spreken, dan maken wij er gebruik van. Want de beloften zijn zo goed als de Belover, want de Belover is God Zelf. Als wij dit konden verstaan, dan zouden wij onder alle omstandigheden een gerust en een stil leven hebben. En hierin zijn de heiligen ons voorgegaan. Denk hierbij aan de apostel Paulus, die schreef: ‘Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken?’ (Rom. 8:31, 32). Wie zal ons wat in de weg leggen, als het de wil van God niet is?, zo vraag ik u allen. 

	Maar doe uzelf de vraag wat ge zijt: wat zijt gij, een atheïst of een christen? Zijt gij geen godloochenaar: wie, zo vraag ik, zal u een strobreed in de weg leggen zonder de wil van uw hemelse Vader? ‘Ja,’ zegt gij, ‘zonder de wil van mijn hemelse Vader’, maar ik weet niet of God mijn Vader is.’ Dat moet u vragen aan uw vader of aan uw moeder. Of hebben dezen u niet laten dopen in de Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes? Wij hebben u kort geleden de Doop uitgelegd,8 en is het toen niet tevoorschijn gekomen dat de Doop de belofte in zich heeft van een drie-enig God, Vader, Zoon en Heilige Geest? En in de Doop zijn talloze beloften vervat. Wat zegt gij nu, is God uw Vader, of is Hij het niet? Of loog Hij toen Hij tot u kwam met Zijn belofte van het leven en van al wat tot het leven behoort? Loog Hij toen? Zo niet, hoe komt het dan dat u er nu niets aan hebt? Daar wringt het juist. Maar dan moet u niet zeggen dat u niet weet of God uw Vader is, want daar zit het hem niet, maar u maakt er geen gebruik van, u laat dit maar langs u heen gaan. U maakt er geen gebruik van, en nu liggen de beloften daar ongebruikt. 

	En zo zijn gekomen de dingen die wij nu beleven. En nu moet u niet denken dat zij er al geheel zijn, het is maar een begin, het gaat nog veel verder. Vlei uzelf niet, bedrieg u niet en laat u niet bedriegen. Wij hebben het u altijd gezegd, of herinnert u het zich niet meer? De gedachten van de mensen waren dat de oorlog niet zou komen, en wij hebben u gezegd dat de oorlog kwam. En dat u nu, nu de oorlog gekomen is, ongetroost daar staat en heen gaat, dat komt door het niet acht geven op uw Doop. Hebt u ooit de belofte gevonden in uw Doop? Of is u niet gedoopt, is u niet in de Doop gebracht, hebt u nooit de belofte gevonden die door de Doop wordt betekend en verzegeld? Dan hebt u ook geen belofte voor de toekomst.9 God drie-enig kwam tot u met de belofte en verzegelde die aan uw voorhoofden. En zijt ge nu getroost? Hoe komt het nu dat gij de Doop niet geacht hebt? Dat komt omdat u niet gelet hebt op de Doop, en omdat u aan de belofte en aan de verzegeling van de belofte en aan de goederen in de belofte, nooit behoefte gehad hebt. Dat is de oorzaak! 

	Gij hebt gelet op uw bekering en op uw werkzaamheden, op uw kerkgaan en op uw Bijbellezen, en op andere dingen. Daar hebt u meer op gelet, en u hebt niet gelet op de Doop. Dat je om al deze dingen niet eens verlegen geweest bent, dat is de oorzaak van alles. U moet niet veel letten op de bekering, op uw werkzaamheden, op uw godsdienst, op uw uitgangen of betrekking hebben op dit of op dat, maar u moet op God letten en een verloren mens zijn. U moet de Doop nodig hebben en een verloren mens zijn. En als u dit niet bent, dan is dit de oorzaak dat de belofte tot u niet spreekt.

	Hoe komt het dat u geen verloren mens bent? Dat komt omdat u het niet gelooft. Gelooft u, heeft de waarheid u overtuigd, dat u gezondigd hebt met gedachten, woorden en werken? Gelooft u dat? Onderzoek dát eens, of u dit gelooft, of u gelooft dat de vloek van Gods heilige Wet ligt op uzelf, op uw gezin en op alles wat u hebt. Is de vloek van de Wet door u en al het uwe heengegaan, hebt u de vloek u toegeëigend? Maar hebt u dat niet gedaan, dan bent u nog zonder God, en zonder troost, zonder kracht, en dan zijt gij ook nog zonder toevlucht. Dan zijt gij nog altijd, tot op dit ogenblik toe, een ongelovige, en dan is dit de oorzaak. 

	Een mens die waarlijk overtuigd is van zijn zonde, die de vloek der Wet door zich voelt heengaan, die is als deze ballingen over wie Jesaja spreekt. Die mens heeft zich tot de belofte van God in de Doop aangetrokken gevoeld, en de belofte in Christus gedaan hierin aangetroffen, juist zoals er in de Bijbel staat: ‘Als Uw woorden gevonden zijn, zo heb ik ze opgegeten’ (Jer. 15:16). ‘Toen at ik, en het was in mijn mond als honing, vanwege de zoetigheid’ (Ezech. 3:3). 

	Ik gebruikte de uitdrukking ‘vinden van de belofte in de Doop’. Let op de uitdrukking die u hoort, als het u gegeven wordt haar te horen. Want als het u gezegd wordt en u niet hoort, niet oplet, dan baat het u niet. Daarom moet het u gegeven worden om op deze uitdrukking te letten. Ik gebruikte de uitdrukking ‘vinden van de belofte in de Doop’. Bent u niet van gedachte dat u ernaar grijpen, dat u ernaar zoeken en dat u ernaar vragen moet? U moet het anders hebben leren kennen. U moet het niet gegrepen hebben, u moet er niet naar gevraagd en gezocht hebben, maar u moet een grijpend God gezien hebben. Wanneer zijt gij begonnen uw Doop te leren kennen? En was dit dan geen grijpen door Gods goedheid en barmhartigheid, Die u uit die en die vader en moeder deed geboren worden, en Die Zich aan Zijn Woord gehouden heeft, van toen aan, en verder in al uw wegen? Was dit niet een grijpen door God, Die van uw prilste jeugd, ja, vóór uw geboorte aan de deur van uw hart gestaan heeft en geklopt heeft? En zult u zich nu erop beroepen dat u niet weet of God uw Vader is? Zo gaat de waarheid u voorbij, zeer zeker gaat ze u zo voorbij! 

	Zie, zo staan wij, zoals wij u daareven getekend hebben. En nu moeten we ons onderzoeken of wij onszelf zó hebben leren kennen, ons afvragen of wij te weten zijn gekomen wie wij zijn.

	De mensen zijn niet verloren, zij komen niet tot de werkelijkheid, in geen enkel opzicht! Het is haast niet in te denken, zo goedgelovig als de mensen zijn! Men staat er versteld van, wat wij nu daaromtrent beleefd hebben in deze laatste paar jaren. Men zou geneigd zijn te zeggen, als mens tegenover mens: ‘Hoe kan het: telkens klemt men zich wéér aan een strohalm vast! Hoe komt dat toch, en wat is daarvan de oorzaak? Dat komt omdat men de leugen in zijn binnenste laat vernachten, en niet tot de werkelijkheid komt, die men dan ook niet ziet.

	De wereld is vol van begeren, van begeerten en verlangens naar een wereld van schijn. En zo is het ook in de godsdienst. De mens kan de werkelijkheid niet op zich laten inwerken. Hij zal dit doen en hij zal dat doen! En zo speelt hij voor god – het is een enigszins vreemde uitdrukking – maar zo speelt hij voor god: hij wil zelf God zijn, hij stelt vast, enzovoort. Maar hij vraagt niet of hij gelooft; die zaak is hem geen ernst. En zo komt hij niet tot de werkelijkheid. Wat is de werkelijkheid dan? Waarin bestaat het tot de werkelijkheid te komen? Hierin, dat een mens terecht komt in zijn verlorenheid in Adam. En als dan God Zich niet ontfermde, dan moest deze mens voor eeuwig verloren gaan. Dit is er als de werkelijkheid gevonden wordt. 

	Dit betekent het als een mens de dingen aangetroffen heeft. Waar? Waar treft de mens de dingen aan? Wel, dat kunt u vinden bij de apostel Paulus in Romeinen 10. Aan uw voeten, in de hand, en in de mond en in het hart, dáár worden de dingen aangetroffen: ‘Nabij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord des geloofs, hetwelk wij prediken’ (Rom 10:8). En als u alles bij uzelf opgegeven hebt, dan bekent u ook dat dit genade is. ‘Waar genade valt,’ zo zei men vroeger, ‘daar valt ze vrij.’ Het betekent dit dat men niet het ene stelt tegenover het andere, maar God vrijlaat om genadig te zijn, zonder Hem daartoe te trachten te bewegen. Het is niet om enige waardigheid in ons, noch om enige betrekking die wij zouden hebben op de dingen, maar het is vrije genade. En zo komt het ongeloof tegenover de waarheid te staan en dat is het rechte, waarachtige geloof, tegenover het schijngeloof. Dit is het rechte werk van God, het zaligmakende werk. Hij in ons en wij in Hem. Verstaat u het, verstaan wij het wat het is vrije genade te kennen? Vrije genade, niet gezocht: ‘Uit vrije goedheid waart Gij haar een vriendelijk Beschermer’, enzovoort (Ps. 68:5). 

	En dit, het zij met eerbied gezegd, dit is nu de smart van God, dat wij Zijn hand niet zien, dat hier door de Kerk niet op gelet wordt. En zo komt het dat men klaagt en murmureert en opstaat tegen God, en dat men verwachting heeft van zijn eigen belangen, en dat intussen God niet gezien wordt. En God laat Zich niet zien. Maar dit is niet anders dan ongehouden10 liefde! Ál wat er gebeurt, tegenspoed, kruis en druk voor de Kerk Gods, ál wat er gevonden wordt, het is enkel liefde. De snelste weg om voor eeuwig te gronde te gaan, is deze dat God ons tegenspoed onthoudt en ons door laat gaan in al onze begeerten en verlangens! Dat is de snelste weg naar de ondergang. Zware dingen moeten er zijn en komen. En als die niet meer komen, als God die ons niet zendt, wel mens, dan kun je straks niet meer over straat gaan, en dan kun je hier niet meer veilig zitten, dan zou het één chaos zijn in de gehele wereld! 

	Let erop, u moet tegenover de dingen geplaatst worden. En u moet geen rekening met uzelf houden, dan komt u bedrogen uit! En zo verleidt de een de ander, de man de vrouw, de ouders de kinderen, en zo komt alles op het verkeerde spoor. Maar bukken, bukken voor God, liefde en erkentenis voor God. Dan is er, al raak je ook alles kwijt, zoveel genade van God, dat je alles kunt hebben. Misschien denk je: ‘Het zou toch wat wezen als ik alles kwijt raakte, alles verliezen moest’, en misschien slaat je de angst om het hart bij de gedachte hieraan. Maar denk dan aan het woord van de Heere Jezus: ‘De Zoon des mensen heeft niet waar Hij het hoofd nederlegge’ (Matth. 8:20). En voelt u zich hiervan innerlijk gescheiden, denk dan aan het woord van Job: ‘De HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen; de Naam des HEEREN zij geloofd’ (Job 1:21). Zeg liever: ‘Lieve Vader, hier heb ik nu zo’n lange tijd van mogen genieten, en neemt U het mij nu af, misschien wilt U er mij betere dingen voor in de plaats geven.’ Zo wordt een mens een erfgenaam van Christus en van God. 

	Amen.

	 

	Gezongen:      Psalm 73:12 en 13.

	 


Derde preek, 13 december 1942

	 

	Gezongen:      Psalm 68:9 en 10.

	Gelezen:       De Wet des Heeren; Jesaja 9:1-6.

	 

	Gezongen:      Psalm 119:5, 6 en 7. 

	 

	Een van de beloften, mijn zeer geachte toehoorders, waarover wij nu al enkele malen tot u gesproken hebben, vindt u in het eerste vers van Jesaja 9. Daar staat: 

	 

	‘Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen.’ 

	 

	Wat deze woorden betekenen, behoef ik u eigenlijk niet te zeggen. In de eerste plaats hebben zij betrekking op de bevrijding van het volk dat in ballingschap geweest is. Gij weet allen dat het volk in de Babylonische ballingschap gebracht werd en daar zeventig jaar doorgebracht heeft. Jesaja, die tweehonderd jaar vroeger leefde, heeft hiervan geprofeteerd. Deze profetieën kunt u vinden in de hoofdstukken 40 tot 66, die spreken van de bevrijding van het volk uit de gevangenis en de slavernij. Hoe hard de toestand van het volk toen was, blijkt in het bijzonder uit het begin van Jesaja 9, het eerste vers: ‘Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen.’ 

	Het was volgens deze woorden geen leven wat die mensen hadden. Het was eigenlijk geen leven; het was meer een doodsslaap. Jesaja zegt, en na hem heeft ook Ezechiël hiervan geprofeteerd (Ezech. 37), dat het volk ontwaken zou uit deze doodsslaap en opstaan, en wederkeren tot hun land, tot Palestina,11 om stad en tempel te herbouwen, om God hiermee te vereren en te dienen, in de instellingen die Hij hen Zelf geschonken had. Maar in het ver verwijderd verschiet,12 ziet Jesaja in de tweede plaats nog wat anders. Hij ziet een verlossing, niet uit de Babylonische ballingschap onder Kores of Cyrus, de regeerder van het Medisch-Perzisch rijk, maar een verlossing door Jezus Christus, God en mens in één Persoon. 

	Laat ons bij deze dingen enige ogenblikken stilstaan, om ons af te vragen wat dit alles ons te zeggen heeft: ‘Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen.’ 

	In deze woorden wordt de mensheid beschreven. De mensheid is onwetend, onwetend in betrekking tot de eeuwige dingen, onwetend in betrekking tot God, onwetend in betrekking tot de eenvoud en ook onwetend in betrekking tot het waarachtige geluk. 

	De Heere Jezus, de Leraar bij uitnemendheid, deze Leraar uit duizend, zei eens: ‘Ik ben het Licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben’ (Joh. 8:12). Inhoudsvolle en opmerkelijke woorden: ‘Ik ben het Licht der wereld.’ Is Hij het Licht, dan ben ik het niet, en dan is u het ook niet. Niemand is het dan. Dat wil dan zeggen dat wij allen onwetend zijn in betrekking tot de eeuwige dingen. Als de Heere Jezus predikt: ‘Ik ben het Licht der wereld’, dan is dit een belofte van Hem, dan is dat de leer der zaligheid, dan is mij hiermee bekend gemaakt hoe ik zalig moet worden, en zalig worden zal. Wanneer ik en u aan Zijn voeten zitten, en wij in staat gesteld worden om van Hem alles te ontvangen, ik zeg, wanneer u en ik aan Zijn voeten zitten, en alzo in staat gesteld worden van Hem alles te ontvangen, dan horen wij daar hoe wij zalig worden. Dit is de enige weg. Wij proberen het op duizenden manieren, en worden daarin en daarmee nooit gelukkig. Maar aan Zijn voeten zittende, zeggen wij: 

	 

	Heer’, ai, maak mij Uwe wegen,

	Door Uw Woord en Geest, bekend;

	Leer mij, hoe die zijn gelegen,

	En waarheen G’ Uw treden wendt. (Ps. 25:2)

	 

	‘Die Mij volgt’, zegt Christus, ‘Die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.’ ‘Die Mij volgt’, dat is, die Mijn leer aanneemt en deze leer gehoorzaamt. Want zonder de praktijk leren wij nooit iets. Geldt dit over het algemeen ook voor de natuurlijke dingen, het geldt geheel en volkomen waar het gaat over de eeuwige dingen: alles wordt alleen in de praktijk geleerd. Ik dacht vanmorgen: ‘Er moet op God vertrouwd worden.’ ‘Ja,’ zei ik tegen mijzelf, ‘maar dat doe je niet!’ ‘Neen,’ zei ik, ‘dat doe ik ook niet. Dat doe ik alleen als de grond mij onder de voeten wegzinkt, en God het geeft.’ Stemt een mens dit toe, stemt hij toe dat hij op God moet vertrouwen, dan dénkt hij dat hij op God vertrouwt. Dit is de godsdienst van de wereld. En zo komt een mens er nooit achter. Door de praktijk moet het geleerd worden. Wie dit niet doet, wie de leer van Christus niet aanneemt, dus niet gelooft, dus niet gehoorzaamt, geniet van zichzelf en niet van God. Hij heeft genot in zijn eigen kennis, maar hij heeft geen genot in de waarheid zoals zij in Christus is. 

	‘Die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen.’ In welke duisternis? In de duisternis van zonde en begeerlijkheden. Christus te volgen en in de duisternis wandelen, dit is volstrekt buitengesloten. Christus te volgen en in de zonde te leven, dat gaat niet samen; het is een dwaling. Wie zichtbare dingen najaagt en allerlei dingen doet, en toch meent de zaligheid te zullen beërven, die komt bedrogen uit. 

	‘Die Mij volgt’, zegt Christus. De apostel Paulus zegt van Hem dat in Hem alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn (Kol. 2:3). Wie Christus volgt, is ten hoogste verblijd dat hij niets weet. Hij zegt: ‘Ik weet dat het weten van mij maar een schijnweten was. Eén ding weet ik, dat God in Christus is, en dat is mijn hoogste blijdschap!’

	‘Zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.’ Dat licht is het waarvan de mens het leven heeft. De kennis van dat licht is alleen de waarachtige kennis. En in de kennis van dit licht heeft de mens alleen het leven. En dit wordt hij in zijn ziel gewaar, wat hem doet zeggen wat de apostel neerschreef in de brief aan de Galaten, hoofdstuk 2 vers 20: ‘Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, Die mij liefgehad heeft en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.’ 

	Kennis maakt niet altijd gelukkig. Ik had deze week een gesprek met twee heren. Ik zei tegen een van hen: ‘Kennis brengt tot wanhoop.’ Is dat voor u ook zo, dat kennis tot wanhoop brengt? Ga door en denk deze dingen diep en al dieper in, en u ondervindt hiervan de waarheid. De waarheid die hierin verborgen ligt, is in de volgende anekdote ingesloten. Er was iemand die een worm nam, deze op een plek legde en kleine takjes er omheen spreidde. En deze dunne takjes stak hij in brand. Wat deed nu de worm? Zij trachtte dat vuur te ontkomen, nu links en dan rechts, nu vooruit en dan achteruit. Maar er was natuurlijk geen ontkomen aan. Eindelijk begeeft zij zich weer naar het middelpunt, om de brand te ontkomen, en zij kromt zich ineen. 

	Zie, dat is het beeld van de kennis: wanneer zij doordacht wordt, maakt zij wanhopig. En eenieder die niet tot deze wanhoop komt, sluit een compromis met het leven. Als hij dit niet deed, zou hij wanhopig worden. En zo houdt hij op met denken. De meeste mensen hebben niet geleerd om na te denken en door te denken, maar worden zij daartoe gedwongen en gedrongen, om te denken en te blijven denken, dan sluiten zij een compromis met het leven en houden op met denken. Doen zij dat niet, dan worden zij wanhopig. 

	Die in de duisternis wandelt, beweegt zich wel, maar gaat niet voort. Dit voortgaan is enkel verbeelding. De mensheid meent dat zij uiteindelijk toch gevonden heeft, maar het is de grote vraag waar men begonnen is. De gehele mensheid beweegt zich in het zichtbare, en zij moet hieruit verlost worden. De apostel Paulus schrijft: ‘Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde’ (Kol. 1:13). 

	De wereld weet dat er een God is, maar wát God is, dat weet zij niet, zomin als zij weet wat God voor háár is. Maar nu behelpt men zich door vast te stellen wat God voor hem zijn moet. Dat is de gehele godsdienst van de christelijke en onchristelijke wereld, vast te stellen wat God voor hem zijn moet. En verder komt nooit iemand. Het gaat altijd van zichzelf tot zichzelf en door zichzelf; men wordt steeds weer tot zichzelf gebracht. Daarom zegt de apostel Paulus: ‘Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet; want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen’ (Rom. 8:7, 8). 

	De mens kent ook zichzelf niet. Hij heeft geen zelfkennis, en hij bezit ook geen mensenkennis. Het kan zijn dat iemand in zijn leven veel gezien en gehoord heeft, en veel mensen ontmoet heeft, en vele landen bezocht heeft, en vele talen heeft leren spreken, en vele boeken bestudeerd heeft en ze doorgeworsteld heeft. Het kan zijn dat hij een hele fijne opmerker geworden is, en dat hij daartoe vele talenten heeft ontvangen, zodat hij in staat is om deze dingen zeer schoon te beschrijven. Maar de waarachtige kennis ontbreekt intussen; de zelfkennis, de mensenkennis ontbreekt. 

	In datzelfde gesprek met die twee heren dat ik u zo-even noemde, deed een de opmerking dat de Rooms-Katholieke Kerk wel mensenkennis heeft. Wij antwoordden: ‘Dat heeft ze niet! Zij kent geducht de knepen van het leven, maar kennis heeft zij niet.’ De Rooms-Katholieke Kerk kan niet zeggen wat de mens is, dat kan alleen hij zeggen die door God geleerd is, die alléén. Die door God geleerd zijn, dezen hebben mensenkennis. Die niet door God geleerd is, heeft geen kennis. De kennis die hij heeft, verschaft hem geen waarborg dat wat hij weet, gelijk is aan de werkelijkheid, dat wat hij weet, werkelijk bestaat. Hij heeft hiervan het getuigenis niet in zich. Zijn kennis is de objectieve kennis niet; dat ontbreekt er. En dit spreekt de mensheid ook uit. Zij zegt immers: ‘Dat is mijn mening, zo denk ik er over, dit is mijn overtuiging.’ Dit is de ware kennis niet; dat gissen helpt allemaal niet. 

	Wat is er dan in de weg, waarom kan een mens niet komen tot die kennis die uitdrukking geeft aan de werkelijkheid? Er zijn ook onder ons mensen die zeggen dat zij geloven, dat zij kennis hebben. Welnu, tot deze mensen zeg ik: Wat antwoordt u nu op deze vraag? Wat staat een mens in de weg? Ons antwoord is: dat wat de mens meent dat zijn belang is, dát staat hem in de weg. Ik had het zo-even over het Godsvertrouwen. Als u het in uw woning lekker warm en gezellig hebt, en u goede kleren bezit, en als ze versleten zijn u nieuwe kunt kopen, en u het druk hebt in uw werk en handel, en u min of meer verzekerd bent dat het morgen en overmorgen en over langere tijd ook zo zijn zal, en u voorspoed hebt… Ja, dan gaat het wel, nietwaar? En dan kan in zulke voorspoed de godsdienst welig tieren. Maar als dat weg is, of als dreigt dat u dit verliezen zult, als dreigt dat u straks geen kleren meer hebt om aan te trekken, als dreigt dat u te weinig voedsel zult hebben, of als het dreigt omtrent uw gezondheid, of het dreigt misschien voor uw geliefden – dan, wat dan? Als het zo is dat dit dreigt, en nog veel meer, waar is dan uw Godsvertrouwen? Zeg mij, waar is dan uw vertrouwen op God dat u meende te hebben? Het is nergens te vinden. Het is nergens te vinden, omdat het er nooit geweest is. Daarom is het niet te vinden. Daarom hebt u het niet, omdat het er niet was. Want wat een mens maakt van het Godsvertrouwen, dat is het ten enenmale niet. 

	Maar nu kan God in zulke ogenblikken, waarin alles dreigt, een mens geven dat hij God aanschouwt, dat hij God krijgt te aanschouwen, en dat hij dan uitroept: ‘Ik mis niets!’ Dat kan God geven. En dat is dan Godsvertrouwen. En al het andere is inbeelding. Die godsdienst in u, is niets anders dan inbeelding. Want om gelukkig te zijn, behoef ik toch geen dak boven mijn hoofd te hebben, of geld of voedsel of kleding te hebben? Maar ik moet God hebben. Habakuk 3 verzen 17 en 18: ‘Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal en geen vrucht aan den wijnstok zijn zal, dat het werk des olijfbooms liegen zal en de velden geen spijze voortbrengen; dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal, en dat er geen rund in de stallingen wezen zal, zo zal ik nochtans in den HEERE van vreugde opspringen; ik zal mij verheugen in den God mijns heils.’

	De mens die God niet heeft, die moet iets anders hebben: een dak boven zijn hoofd, kleding, voedsel, gezondheid, en al wat het zichtbare kan opleveren. Dat is allemaal omdat hij God niet heeft. U ziet dit overvloedig in de Bijbel. In moeilijke wegen komt de godsdienst van de mens voor de dag. 

	De mens kent de weg der zaligheid niet. De mensheid heeft wel een herinnering aan het verloren paradijs. Daarnaar is een hunkering in ieders hart, zoals er een hunkering is in ieders hart naar geluk. Dat kennen wij allen. U weet wel wat u gehoord en wat u gelezen hebt, maar of het de waarheid is, dat weet u niet. Als wij niet voldaan worden, als wij het niet vinden, als wij niet zeggen kunnen: ‘Ik heb gevonden’, dan is en dan blijft het hart onvoldaan.

	Een mens zoekt voldaan te worden, voldaan te worden in grote dingen of in kleine dingen. Neem dit bijvoorbeeld: Men heeft een kind, dat moet deze week examen doen. Zal hij slagen of niet slagen? Alles is hierop ingesteld, en aller oog is hierop gevestigd. En zo zijn er honderden grotere of kleinere dingen, waarop en waarvan of waardoor en waarin men leeft. En dan zegt de mens met een zucht: ‘Hè, dat is gelukkig weer voorbij!’ Maar dan komt er weer wat anders, en dan werpt men zich dáár weer op. Zie, daar leeft een mens nu van. Buiten het licht van Christus! Zo leeft een mens van deze dingen. Maar dit is de weg der zaligheid niet. 

	De mens zit niet stil. Wat doet hij? Hij maakt van alles een god! Want God kent hij niet. Die eigen god kleeft hij aan, en hij knielt voor zijn god neer, precies zoals het in de beeldendienst gebeurt. Nu moet die god tot hem spreken. De mens leert zelf die god spreken, en dan zal hij doen wat die god zegt. Zo moet het zijn, en het moet niet anders wezen. De mens maakt zichzelf tot een god. Dit is bedoeld met het woord: ‘Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken’ (Ex. 20:3, 4). 

	Op een andere keer hopen wij hiermee verder te gaan en u te zeggen wat het eigenlijk is licht te hebben. Wij gaan hier nu niet meer op in. 

	Hebt u dit alles nu geleerd? Dit is de les die God te leren geeft. Heeft u dit geleerd? U moet geheel van uzelf hebben afgezien. U moet het behartigen van uw belangen alleen in de weg der waarheid hebben leren kennen. En hebt u dat nu zo geleerd? Als dit dan zo is, dan hebt u werkelijk iets geleerd. Niet met het verstand, want dáármee hebt u nog niets geleerd van de dingen van het Koninkrijk Gods. Deze les houdt God u voor. 

	Ik kan honderdmaal door God geholpen zijn, maar het is de vraag of ik de dingen in het geloof gedaan heb. En ik kan het alles weer moeten verliezen, of het kan dreigen dat ik het verliezen zal. En als dit zo is, dan ga ik weer aan het werk. ‘Dít te doen is uitnemend; dát moet ik doen’, zo meen ik dan. ‘Want luiheid is toch des duivels oorkussen? Ik moet aanpakken! En dat zowel in het natuurlijke als in het geestelijke.’ Maar ik moet het van mijn doen niet verwachten, en dat doe ik altijd! Als de zaak gevaar loopt, mijn positie bedreigd wordt, of andere onheilen mij naderen, dan ga ik zelf aan het werk. Dan bestaat er voor mij geen God! Hebt u dat geleerd, en leert u dat telkens? 

	Dat moet u geleerd zijn, en dat moet u geleerd worden. Als er geen God voor mij bestaat, dan komt God, en dan komt Hij alleen. ‘Ik ben gevonden van hen die naar Mij niet vraagden, Ik ben gevonden van degenen die Mij niet zochten; tot het volk dat naar Mijn Naam niet genoemd was, heb Ik gezegd: Zie, hier ben Ik, zie, hier ben Ik’ (Jes. 65:1). 

	Die god die voor mij bestaat, die ik mijzelf maak, is geen God! Maar die God is God Die tot mij zegt: ‘Zie, hier ben Ik, zie, hier ben Ik!’ Waarin, waarvan en waarvoor en waardoor moet een mens dan leven, die geen leven heeft in zichzelf? In vertrouwen op die God Die gezegd heeft: ‘Zie, hier ben Ik, zie, hier ben Ik.’

	Amen.

	 

	Gezongen:      Psalm 89:7 en 8.

	 


Vierde preek, 20 december 1942 (ochtend) 

	 

	Gezongen:      Psalm 36.

	Gelezen:      De Wet des Heeren; Jesaja 9:1-6.

	 

	Gezongen:      Psalm 119:65, 66 en 67. 

	 

	Voor de woorden waaruit wij al enige malen tot u gesproken hebben, willen wij ook nu weer enige ogenblikken uw aandacht vragen. U vindt ze opgetekend in Jesaja 9 vers 1: 

	 

	‘Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen.’

	 

	Toen wij voor acht dagen, mijn zeer geachte toehoorders, over deze woorden tot u spraken, hebben wij u aan het eind van onze predicatie de vraag gesteld wat het licht is, en wat het is licht te hebben. Deze vragen hebben wij elkander gedaan, en ook nu wensen wij bij deze vragen stil te staan. Wij vragen dan wat het licht is, en wat het betekent licht te hebben. Laat ons samen dan over deze vragen nadenken. 

	De eerste vraag is dan: wat is het licht? Weet u het? Dat weten alleen die mensen die met alles vastgelopen zijn, die mensen die geen raad meer wisten, die gewaar geworden zijn dat bij hen alles duisternis is. Dat zijn de mensen die licht hebben. En er is ook geen andere weg om dit te ervaren. 

	U hebt wellicht gedacht dat het de mensen waren die licht hebben, die tot God komen, nietwaar? Maar zo komt u er nooit achter, nooit komt u er zo achter! U kunt duizend jaren nadenken – en dit zou al een wonder zijn, want er worden tegenwoordig zo goed als geen mensen meer gevonden die nadenken; dat is zeker geen algemene zaak – u kunt duizend jaren nadenken, maar zo komt u er nooit achter. In die weg die gij bewandelt, zult u het nooit te weten komen; u zult het nooit uitvinden. Maar als u vastgelopen bent, of vastloopt, dan krijgt u het. Dat is de enige weg. Kijk, ziet u, dat is het verschil, dat is het principiële verschil. 

	Erover na te denken, dat is de weg niet. Er is iets dat komt, waarin u in het geheel geen hand hebt. En wat is dat wat er komt en waarin u geen hand hebt? Vraag het uzelf af, en zoek ernaar of u het antwoord kent. Is dit God? Zo Hij er is, en als Hij er is, kan ik dan Hem zoeken en kan ik aan Hem alles vragen? Zie, als een mens deze en dergelijke vragen en overleggingen in zich heeft, begint zo’n mens te roepen zonder dat hij iets weet van wat het eigenlijk zeggen wil. Doorgaans is zo het begin. Wij hebben het u al vele malen gezegd: Dit is het ongeluk van de meeste mensen, dat zij te veel weten, en zij kennen niets, en daardoor verstaan zij ook niets. Mensen die zoveel weten, verstaan niet wat het licht is. 

	Iemand die het werkelijk om licht te doen is, bidt en onderzoekt dag en nacht, om zo te zeggen. En zij die weten wat het licht is, die hebben dit in hun leven gedaan, kortere of langere tijd. Wat is dit licht dan? Antwoord nu op deze vraag voor uzelf. Ik zal u mijn antwoord geven. Het licht, dat is het Evangelie; het Evangelie, dat is het licht. 

	Niet dat woord ‘Evangelie’ op zichzelf genomen, wat wij het Evangelie nóémen. Pas toch hiervoor op. Dat is het Evangelie niet. En als u naar de kerk gaat, en men u zegt dat u geloven moet wat daar wordt gepredikt, pas dan toch hiervoor op. Want hier is geen woord Evangelie bij. Als men u daar zijn mening zegt, en zogenaamd een tekst uitlegt – ik zeg zogenaamd, want zij leggen de tekst niet uit – en men geeft dan een zogenaamde toepassing van een paar woorden, en u wordt dan gezegd dat u dit geloven moet, als er zó wordt gepredikt, pas dan hier vooral voor op. Want daarmee richt men alles te gronde. En in het bijzonder: daar richt u uzelf mee te gronde. Dat is eerst recht uitermate gevaarlijk. Want dat is niet naar het Woord Gods, ook niet naar het geloof en de bekering, naar de Kerk en de sacramenten. Dat heeft daar weinig of niets mee te maken. En toch menen de mensen dat zij dan al heel wat weten. Ik heb dikwijls horen zeggen, en u zeker ook wel: ‘Dit is de waarheid, dit is de waarheid!’ En zo zegt men iets, menende te weten wat waarheid is. Maar u moet zo niet spreken. Dit is verfoeilijk, dit is een gruwel, en het is alles bedrog. Een mens richt hiermee niet alleen zichzelf, maar ook zijn volk te gronde. 

	Maar het Evangelie is wat anders. Wat is het Evangelie dan? Dat is geen woord, maar dat is de levende God in Christus Jezus. En zonder dit Evangelie versta ik het Woord niet. Wat heb ik aan het Woord, als ik God niet heb? Want dan versta ik het niet. En als er nog onder ons zijn die naar zulke kerken lopen, die waarschuw ik bij deze, en ik zeg hen dat zij het niet verstaan, en dat zij dit hun kinderen niet moeten opdringen. Materialisme is het, anders niet, zoals men dat nu ook in alle opzichten onder ons volk gewaar wordt. Materialisme, stofaanbidding! Het geld moet alles in orde brengen. Gehele gezinnen gaan hieraan te gronde ten aanzien van God. U weet niet wat een verderf, in dit opzicht, het geld is. Maar wij moeten beter onderwijs leren kennen.

	Ik heb er verstomd van gestaan, toen ik jaren geleden in Bennekom afgezet werd. Men was toen bang dat men daar geen dominee meer zou kunnen krijgen, omdat zij mij daar uitgeworpen hadden – ofschoon er altijd Baäldienaars genoeg te vinden zijn en geweest zijn. Wat deed men toen? Men nam zijn toevlucht tot het geld, en maakte de pastorie, die toch al een schone woning kon genoemd worden, nog groter. En men verhoogde het traktement. Alles om maar weer een dominee te krijgen. Ik zei tegen mijzelf: ‘Wat is dat toch?’ En nu moet u niet menen dat ik dit vertel als een ingelast verhaaltje, dit is mijn bedoeling er niet mee, maar ik vertel het u omdat ik er dit in gevonden heb: ‘Wél,’ zei ik tegen mijzelf, ‘dit spreekt toch vanzelf. Als men geen God heeft, dan moet men het geld hebben, dan moet het de stof zijn, de materie, die ons hart vervullen moet.’ Zoals de Heere Jezus Christus ook eens zei dat het God was, of de mammon (Matth. 6:24). Het is één van tweeën. 

	Voor deze waarheid moet de ziel wegzinken, en anders kan zij niet bestaan. Vooral de jonge mensen spoor ik aan dat zij toch zullen leren nadenken. De kerken, en de godsdienst van de kerken, bieden geen houvast. Wat wezenlijk waar en waarachtig is, dat is ook hoogst eenvoudig. En als men dit aanneemt, dan zal men niet alleen wonderen zien, maar ook wonderen doen. En dat is dan de vrucht van het waarachtige, van het eenvoudige. Men moet opgericht worden, en dan volgen. Men heeft van zichzelf geen licht, en toch heeft men dan licht. Volgen, dat is het. Dat is het licht dat ons de weg wijst in het leven. Zo gaat het, en ieder met wie het zo niet gaat, die lijdt schipbreuk! 

	Het Evangelie is het leven Gods in Christus Jezus. Vraag toch uzelf af of u dit leven kent. Ik vraag u dit niet voor mijzelf, maar ik vraag het voor u, opdat u het onderzoeken zou. U moet niet discussiëren, u moet het ook niet tegenspreken. Doet u dit, dan kunt u mij hoogstens verdriet aandoen, meer niet. Ik blijf dezelfde, en u stelt uw ziel aan een groot gevaar bloot. Eveneens: stelt u er belang in, is u het met mij hierin eens, dat is mij dan zeer aangenaam. Maar, gelijk gezegd, in het tegenspreken blijf ik voor u dezelfde. 

	God te kennen als Vader, Zoon en Heilige Geest, dat betekent licht te hebben. Het Evangelie is de levende God in Christus Jezus. Dat is mijn overtuiging. En wat is uw overtuiging? Of is dit ook de uwe? Wie deze openbaring van God in zijn hart heeft, die heeft het licht in zijn hart, en wandelt in het licht. Dat is een mens die hieraan behoefte heeft. En alle anderen wandelen in de duisternis, en weten niet waar zij heen gaan. 

	Er zijn ook mensen die enig licht hebben. Ja, zeer zeker, dezen kunnen zeer voorzichtig zijn. Door dit licht, of door intuïtie, krijgt men op vele dingen te letten. En zo krijgt men dan in het leven, stap voor stap, vele dingen op te merken. En zo kan men in een zekere zin spreken van een geslaagd leven te hebben. Maar dat betekent niet licht in zijn hart te hebben. Licht te hebben, is God drie-enig in Christus in zijn hart te hebben. 

	Vergeet deze dingen toch niet. Ik ben voor mijzelf blij dat ik deze dingen mag uitspreken, maar ik doe het niet voor mijzelf. Ik doe het voor u. 

	Wij stelden de vraag of u het leven Gods in Jezus Christus kent. Hoe weet men nu dat men hierop een goed antwoord kan geven? Dat weet men omdat het licht het ons zegt. Als dat licht in het hart schijnt, dan heeft men een volkomen zekerheid, omdat het licht is! Dit is een eigenschap van het licht. Vele mensen zijn er die niet weten wat licht is, maar dan is dit een bewijs dat zij het licht niet hebben. Als men het licht heeft, vraagt men dan nog een bewijs of het licht is? Als de zon aan de hemel schijnt, hebben wij dan nog bewijs nodig dat de zon schijnt? Als eens iemand u zulk een vraag deed, wat zou u van hem zeggen of denken? En is dit zo ten opzichte van het natuurlijke, geldt dit dan niet veel meer ten opzichte van het geestelijke? 

	De inhoud van de prediking van het Evangelie is Christus, en God in Hem. Hij wordt in het Woord genoemd: de Zon der gerechtigheid (Mal. 4:2). De prediking van de Wet is ook een kostelijke zaak, maar onder deze prediking wordt het nooit dag; het blijft altijd nacht. Maar de Zon moet opgaan, zal het dag worden. En dit geschiedt door de prediking van het Evangelie, als ze geloofd wordt. En dat hebben alle mensen ondervonden die met de dichter van Psalm 36 gezegd hebben: ‘In Uw licht zien wij het licht’ (vs. 10), die gezongen hebben: 

	 

	Bij U, Heer’, is de levensbron;

	Uw licht doet, klaarder dan de zon,

	Ons ’t heuglijk licht aanschouwen. (Ps. 36:3)

	 

	Dit betekent licht te hebben. Wanneer u nu in uw ziel overtuigd bent dat u dit licht hebt, dan betekent dit, en dan is dit het bewijs, dat u licht hebt. 

	Mogelijk vraagt u: ‘Twijfelt dan zo’n mens nooit? Dat is wat anders. De twijfel is wat anders, en het geloof is wat anders. Dat hebben wij u altijd geleerd. Werd in een mens alleen geloof gevonden, dan zou hij niet twijfelen. Maar nu wordt geloof en twijfel beide in de mens gevonden. In een Ander is men alles te boven gekomen. Niet in zichzelf, maar in Christus. Zo heeft men het vroeger begrepen. Maar zo begrijpt men het nu niet meer. Daarom hebben wij u al eerder gezegd: de ziel, de Hollandse ziel, die men vroeger had, die is nu weg, die is er nu niet meer. Toen stond men er anders tegenover. Men zei toen dat het geloof het juiste inzicht was. Zo zag men het in, zo begreep men het. Wanneer was het dat het geloof het juiste inzicht genoemd werd? Dat was ten tijde van de Reformatie. Toen had Nederland licht. Maar dit heeft maar kort geduurd. Na hoogstens vijftig jaar begon het weer te minderen. In die tijd werd het ook in Duitsland, Frankrijk, Engeland en Schotland gevonden. Ook daar zei men dat het geloof het juiste inzicht was. 

	Heeft men nu zulk een geloof dat het juiste inzicht is, dan ziet men de ketterijen en de afwijkingen, en men hoort en ziet dat dit inzicht de mensen ontbreekt. Men hoort en ziet dat wij het niet weten. Een bekwaam timmerman ziet toch onmiddellijk de fouten van iemand die het vak niet kent? Zo ziet ook iemand die het licht in zich heeft, dat zijn naaste het niet heeft. En in de grond faalt dit nooit. Ja, als men zich niet door de Heilige Geest laat leiden, dat is wat anders! Maar in de grond weet men de dingen, en men hoort de afwijking ervan. Dat is het juiste inzicht. Dit noemde men in de tijd van de Reformatie een gezegend geloof. En in dat licht ziet men dus wat goed is, want het licht maakt het alles openbaar. 

	Zo ligt het in het hart van ieder die het licht heeft. Dat betekent niet dat men erover spreken kan, of dat men erover discussieert. Maar het licht moet zich openbaren. Het vertoont zich, en dan ziet men het. Dan ziet zulk een mens een God in Christus, en dat in het Evangelie hetwelk hij aanschouwt. Men is niet naar God toe gegaan, maar God is tot hem gekomen, naar het woord van de dichter: 

	 

	Uit vrije goedheid waart Gij haar

	Een vriendelijk Beschermer,

	En hebt ellendigen dat land

	Bereid door Uwe sterke hand,

	O Israëls Ontfermer! (Ps. 68:5)

	 

	Het juiste inzicht, dat is het geloof. Anders, als de Kerk door het geloof het licht niet had, dan was het geen Evangelie, geen blijde boodschap. Dan kon men die kandelaar beter wegnemen. Dan zou dit licht de rechte weg immers niet wijzen. Maar het Evangelie is een licht. En daarom is het licht op de kandelaar geplaatst, opdat het licht zou schijnen. En al kunnen wij dit nu niet zien, en al laat dit zich niet beschrijven, men verstaat het. En dit laatste is een werk van de genade, door de Heilige Geest. 

	Dat is het licht te hebben. En dat is de bedoeling van het woord dat de Heere Jezus gesproken heeft tijdens Zijn omwandeling op aarde, als Hij zei: ‘Ik ben het Licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben’ (Joh. 8:12) En: ‘Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn. En men steekt geen kaars aan en zet die onder een korenmaat, maar op een kandelaar, en zij schijnt allen die in het huis zijn. Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen’ (Matth. 5:14-16). 

	‘Ik ben het licht der wereld.’ Ik, een God in Christus. ‘Die Mij volgt…’ Wij hebben niet anders te doen dan Christus te volgen, van stap tot stap, in dit licht te wandelen. Wij hebben nooit te vragen, altijd te volgen, van stap tot stap God in Christus te volgen, om zo handelbaar te zijn, zo gedwee te zijn, voor God en voor de naaste. Want die het waarachtig geloof heeft, die is door de liefde werkzaam. Die verstaat de inhoud van het woord: ‘Zo wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. En zo wie u zal dwingen één mijl te gaan, ga met hem twee mijlen’ (Matth. 5:39, 41). Al deze dingen zijn de pit en het merg van het Evangelie. Welk een schone zaak is het Evangelie van een God in Christus! 

	Dan heeft men ook een ander wat te zeggen. Wij hebben u kort geleden gezegd, toen wij in Bennekom spraken:13 ‘De godsdienst van de meeste mensen is óf gekwezel, óf politiek.’ Daarmee is de gehele godsdienst van de mens aangewezen. De mensen hebben elkaar niets meer te zeggen; zij hebben niets meer te bespreken. Zo komt het dat wij niets meer voor elkaar kunnen zijn. Wij kunnen geen gemoedsgevallen meer bespreken. Wij weten niet meer wat gemoedsgevallen zijn. Vroeger bestonden deze dingen voor de mensen, en werden ze met elkaar besproken; nu kan men ze niet meer bespreken. Waarom niet? Omdat men zelf niet in de moeilijkheden geweest is. En men is er dan ook niet uitgeholpen. Men weet niet wat het is in moeilijkheden te zijn en uitgeholpen te worden. Daarom wordt al dat gepraat, dat godsdienstig gepraat, óf gekwezel óf politiek. Dat kan niet anders. 

	De apostel zegt dat hij de gemeente vertroost met de troost waarmee hijzelf vertroost was geworden (2 Kor. 1:4). Het zou kunnen zijn dat u in een of ander geval was, en dat ik u niet helpen kon. Maar misschien morgen wel. Dat ik zou moeten zeggen: ‘Ik weet het niet, maar misschien kan ik het u na een dag of wat wel zeggen.’ Maar anderen, die niets weten, en van uw geval horen, beginnen eraan, vallen erop aan. Maar dan hebben zij het niet beter gemaakt. Dan was het niet om u te helpen, maar om zijn bekwaamheid te demonstreren en om voor zichzelf eer te behalen. 

	Men moet ook kunnen zeggen: ‘Ik weet het niet.’ Men moet althans zulk een tijd in zijn leven gehad hebben. Als dat nog eens geschiedde, dat er een dominee bekeerd werd en zei: ‘Mensen, ik weet het niet!’ Die zou gewis veel moeten doormaken. Maar daar zou dan nog wat van terecht kunnen komen, als die eens van de preekstoel af zou kunnen zeggen: ‘Mensen, ik ben diep ongelukkig. Ik weet het niet meer.’ Maar u begrijpt zeker wel dat er dan heel wat gebeuren moet. Er heeft mij nog nooit iemand verteld dat er zulke predikanten zijn. Dan zou er van het tekst uitleggen, van het zogenaamde tekst uitleggen, zeer zeker niet veel meer komen. Gave God dat zulken er nog eens kwamen. Dat zou een weldaad zijn! Dat zou betekenen dat God het Nederlandse volk nog zegende, opdat het voor het Opperwezen niet mocht wegzinken en voor eeuwig te gronde gaan. 

	Laat het Nederlandse volk hieraan denken: God in Christus in het hart, dát is het licht te hebben. En dan ziet dat hart alles. Het ziet in de eerste plaats zichzelf, zijn werk, het ziet de vorst der duisternis, het ziet de hemel en de hel, het ziet de zaligheid, het ziet het Woord en de sacramenten. Het komt alles in één ogenblik, met de snelheid van de bliksem. Hij weet niet precies wat er gebeurt, als het komt. Maar alles komt dan in één ogenblik. Dat moet zo zijn. Is het anders, dan heeft hij het licht niet. Het gebeurt als God verschijnt. Dan wordt de grond gelegd van alles. Zo is het in de bekering. Dan wordt de grond gelegd van het nieuwe, zoals de apostel Paulus het uitdrukt: ‘Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, zie, het is alles nieuw geworden’ (2 Kor. 5:17).

	En als u nu vraagt: ‘Als dit het licht is, hoe kom ik er dan aan?’, dan is het antwoord: het is voor degenen die vastgelopen zijn. In de eerste plaats vastgelopen met zichzelf, en met hun kerk, en met hun familie, met hun ouders en met hun kinderen, in de maatschappij en met hun positie. Degenen die vastgelopen, met alles vastgelopen zijn, voor die is het. Voor hen die het woord leren verstaan, dat in de benauwdheid een Broeder geboren wordt (Spr. 17:17).14 Bij wie alles vastloopt, bij hem die vastloopt in en met alles, dáár komt het. En anders is alles schijn. 

	Amen.

	 

	Gezongen:      Lofzang van Zacharias: 4 en 5.

	 


Vijfde preek, 20 december 1942 (middag)

	 

	Gezongen:      Psalm 43.

	Gelezen:      De Twaalf artikelen des geloofs; 1 Johannes 1.

	 

	Wij wensen verder te gaan met de bespreking van het woord van vanmorgen uit Jesaja 9 vers 1: 

	 

	‘Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen.’

	 

	Is dat nu niet groot, dat deze dingen gezegd zijn geworden; dat zij geprofeteerd zijn in de wereld, is dat niet onuitsprekelijk groot? En wie nu zichzelf niet in de weg staat, die kan de waarachtigheid van deze woorden ondervinden, en die moet ze ondervonden hebben. Kan een mens ertoe komen om zich te wenden tot het licht, en is dit licht in zijn hart gekomen, dan ziet hij het alles, en hij geniet ervan en zegt: ‘Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld’ (Joh. 1:9), en ook dit: ‘Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene Die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus’ (2 Kor. 4:6). 

	 

	Gezongen:       Psalm 84:5 en 6. 

	 

	Wij zeiden vanmorgen, mijn zeer geachte toehoorders, dat het licht God is in Zijn Zoon Jezus Christus, en dat wij door deze ondervinding God aanschouwen, zo we namelijk door de genade des Geestes hiertoe bekwaam gemaakt worden. Zo is dit dan het Evangelie. En de Kerk heeft dit al de eeuwen door beleden. ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad’ (Ps. 119:105). 

	Wij hebben vanmorgen ook gezegd wat het is licht te hebben, en wij willen hier nog enige dingen aan toevoegen. 

	Licht te hebben is God te kennen, en dan op Hem te vertrouwen. Alleen een kennis van het Evangelie is niet voldoende. Versta mij goed, want waar de kennis van God gegeven wordt, daar is ook het vertrouwen. Dus als het vertrouwen er niet was en is, dan kan men het er ook niet voor houden dat men God heeft leren kennen. Kennis en vertrouwen zijn de twee delen van het waarachtige geloof. Als God wordt gekend, dan ziet men Hem zoals Hij is. Hoe God is, dat heeft de Heere Jezus het beste geweten, en Hij heeft het ons, zijnde hier op aarde, gepredikt, zeggende: ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe’ (Joh. 3:16). 

	Dit vertrouwen, waarop steunt het? Op de beloften Gods. Want als er geen beloften waren, dan zou er geen vertrouwen mogelijk zijn. Ja, er zou nog wel vertrouwen gevonden worden, maar zulk een vertrouwen zou elke grond missen. Wij weten dat men in deze tegenwoordige tijd, in godsdienstige kringen vooral, hoort zeggen: ‘Wij moeten maar hopen. Het zal áltijd niet zo blijven, het zal ook wel weer eens anders worden; er zal nog weleens een andere tijd aanbreken.’ Of: ‘Wij moeten maar op God vertrouwen.’ Maar toehoorders, zulk een hopen en vertrouwen is niet genoegzaam. Hier is wel een belijdenis, maar die heeft geen betekenis. En was het nu maar zonder betekenis, maar het is zeer bedrieglijk. Wie zo spreekt, weet niets, en wat men zegt zijn onachtzame dingen ten opzichte van het Koninkrijk Gods. 

	Als er geen beloften waren, dan zou er geen vertrouwen zijn. God heeft niet voor alle dingen beloften gegeven – wél veelvuldige beloften, beloften voor alles wat een christen nodig heeft. En zo is de Heilige Schrift vol van beloften. Als er vertrouwen is, dan steunt men op de beloften. Is nu de belofte aan mij gedaan, of is zij aan u gedaan? Nee, aan Christus zijn al de beloften gedaan, en aan Hem alléén, alleen aan Zijn Persoon. Ja, maar ook aan Zijn gehele lichaam, en hierbij is dus Zijn Gemeente ingesloten. Behoort u nu tot de Gemeente, zijt ge Christus door een waarachtig geloof ingelijfd, zijt ge op deze wijze de weldaden van Christus deelachtig geworden, ziet u hoe de beloften Gods die Christus gedaan zijn ook u gelden in Hem, dan komt ge, door het geloof steunende op de beloften Gods, tot de Vader met het recht op het leven dat de Heere Jezus door Zijn gehoorzaam lijden en sterven verworven heeft, en u laat het recht dat Christus voor God heeft, gelden. Zulk een gebed wordt nimmer afgewezen. Wij weten allen wel dat de Heere Jezus gezegd heeft tot Zijn discipelen: ‘Bidt, en u zal gegeven worden’ (Matth. 7:7), en dat Hij Zijn discipelen kort voor Zijn lijden en heengaan bekendgemaakt heeft dat de Vader alles schenken zal wat wij in Zijn Naam bidden (Joh. 16:23). 

	Dat is steunen op Christus’ verdiensten en niet op eigen werk. En wie dit nu in het geheel niet bezitten, komen niet tot God. Want wij komen niet in onze eigen naam, maar in de Naam van de Heere Jezus Christus. Als wij dit doen, dan eren wij God, en dan zijn wij zeker dat God ons hoort en verhoort, omdat wij niet uit onszelf begonnen zijn, maar in ons toenaderen tot God ons vertrouwen stellen op wat aan Christus toegezegd is. 

	U begrijpt wel dat als een mens in dit vertrouwend toenaderen waar en oprecht is, het gebed zeker verhoord wordt. Bij een gelovig bidden kan dat niet achterwege blijven. Daarom eindigt ook ieder gebed met het woordje ‘amen’. Dat betekent: het zal waar en zeker zijn. Ook de catechismus schrijft zo: ‘Amen wil zeggen: Het zal waar en zeker zijn. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord, dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van Hem begeer’ (antw. 129). Met andere woorden: God doet altijd veel meer dan wij van Hem verwachten. 

	Zó tot zijn God te naderen, dat betekent licht te hebben. Wie dit niet doet, niet kan doen of niet durft te doen, heeft geen licht en wandelt in de duisternis, en weet niet waar hij heen gaat (Joh. 12:35). 

	Licht te hebben, is zichzelf te zien, en zichzelf te veroordelen en zichzelf te verloochenen. Waar deze drie zaken gevonden worden, daar is zelfkennis. Iemand kan niet geacht worden zelfkennis te hebben, zo hij deze zaken niet heeft. Als een mens zichzelf ziet, dan ziet hij zich in Adam goed en naar Gods evenbeeld geschapen, maar door het ingeven van de duivel en moedwillige ongehoorzaamheid gevallen. Zich zó te zien, zichzelf te zien in dit licht, dat is zelfkennis. 

	Zichzelf te zien, zeiden wij, gaat gepaard met zichzelf te veroordelen. Dat vindt u uitnemend getekend in de gelijkenis van de verloren zoon. De vader kon niet ophouden vader te zijn, wat er ook gebeurde. De vader kon niet ophouden vader te zijn voor de verloren zoon, hem aan zijn hart te drukken en hem te kussen. Ik zeg, hij kon niet ophouden vader te zijn, wat er ook nog meer gebeuren mocht, omdat de verloren zoon zichzelf veroordeelde. En dit is dan de waarachtige vernedering des harten. U vindt het duidelijk en schoon in deze gelijkenis weergegeven. ‘Vader,’ zo zegt de zoon, ‘ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden’ (Luk. 15:21). ‘Vader’ – hij gaf zijn vader de eer die hem als vader toekwam; hij herstelt zijn vader in de plaats waar hij zich aan de vader onttrokken had. De man had geen recht meer op de ouderlijke woning, en hij had ook op de vaderlijke zorg geen recht meer. En toch had hij behoefte aan de vader; hij kon niet zonder de vader.

	Dit treft men meer aan, ook in het gewone leven. Als door de een of andere zaak of omstandigheid een scheiding gekomen is, of soms helaas al enige tijd bestaan heeft – ik vraag: welk rechtgeaard kind kan het dragen dat die verwijdering blijft? Vroeger of later, hoe eerder hoe beter, gevoelt hij zo’n sterke behoefte aan de vader, dat hij de verwijdering niet langer kan verdragen. En op dezelfde wijze is het ook hier. Het Godsgemis kan men niet langer verdragen. Daarom komt men tot God in de weg in welke Hij tot ons gekomen is, in Christus Jezus, en men verwondert zich over God, en is bedroefd over zichzelf. 

	Dan is daar in de derde plaats de zelfverloochening, de zelfverloochening waarvan de Heere Jezus gesproken heeft tot Zijn discipelen toen Hij nog met hen op aarde was, en die u ook kunt terugvinden in de brief aan de Filippenzen (hfdst. 3). Men laat niets van zichzelf gelden, en men verwacht het alles van de Persoon en het werk van de Heere Jezus Christus, zoals u hebt gezongen uit Psalm 84: ‘O God, ons Schild, zie; en aanschouw het aangezicht Uws Gezalfden’ (vs. 10). Zó wordt er dan gebeden met het hart. Dit is de waarachtige zelfverloochening. En u weet dat de Heere Jezus Christus gezegd heeft dat men zonder zelfverloochening Zijn discipel niet zijn kan (Luk. 14:26). Buitengewoon heerlijk beschrijft de apostel deze zelfverloochening, als hij schrijft: ‘Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus’ wil schade geacht. Ja gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere; om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen; en in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof’ (Filipp. 3:7-9).

	Zie, dát is het. Als het hart deze gestalte heeft, dan is er in zulk een hart de waarachtige zelfverloochening, en dit, toehoorders, tot eer van God en tot heil van de mens. Als men tot God komt, weet men van niets, noch van zonde, noch van gerechtigheid, noch van deugden, maar men weet alles van Christus. Deze mens laat zich door zijn zonden niet terughouden, want zij zijn besprengd met het bloed van Christus (Hebr. 12:24). Op zijn deugden steunt hij niet, want alleen de gerechtigheid van Christus redt van de dood (Spr. 11:4). Toen de apostel Paulus dit verstond, schreef hij aan de gemeente: ‘Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd’ (1 Kor. 2:2). 

	Licht te hebben betekent de weg der zaligheid te zien en te bewandelen, en het getuigenis des Geestes in zich te hebben dat men op deze weg is. De weg der zaligheid te zien en te bewandelen, vindt u wederom schoon beschreven in de woorden van de apostel Paulus: ‘Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd’ (2 Kor. 5:19). En men heeft het getuigenis des Geestes dat men op deze weg zich mag bevinden, waar men door Zijn genade op gekomen is. Hoe komt men op deze weg? Door God, Die de genade des Geestes ons schenkt, dát aan Gods kant, en door het geloof aan onze kant. Want door het waarachtige geloof laat men zich trekken. En dat is zeer bijzonder. Want als men door het geloof zich laat trekken, werkt men, en men werkt ook weer niet. Er staat in Filippenzen 2: ‘Werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven; want het is God Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen’ (vs. 13, 14).

	Vreemd, nietwaar, heel vreemd; voor het verstand niet op te lossen. ‘Werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven’, geroepen te worden om te werken, en dan volgt: ‘want het is God Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen.’ Het natuurlijk inzicht taalt hier niet naar, dat heeft genoegen in het doen. Maar in het geloof wordt dit opgelost. Zó dat er niet één vraag overblijft. 

	Dit is van het grootste gewicht, óók en vooral voor deze tijd die wij nu beleven. U weet, er wordt veel gesproken over ‘het noodlot’. Daarom zegt men met het natuurlijke verstand: ‘Wat een werk; en het geeft alles niets! De een gaat het wél, hij heeft niets dan voorspoed; men kan dit niet verhinderen. Evenzo: een ander heeft niets dan tegenspoed, het breekt hem alles bij de handen af; en ook dat kan men niet verhinderen. Iemand gaat naar het oorlogsveld: hij valt daar; wat zal men ertegen doen?’ Maar waar blijft de verantwoordelijkheid van de mens? Hier is het mens-zijn van de mens weggenomen! En dat alles is een reactie op de voorgaande tijd, van de achttiende en negentiende eeuw, toen ons geleerd werd om ons lot in eigen hand te nemen. En wat ervan terecht gekomen is, weten wij nu maar al te goed. De techniek is gekomen, en toen heeft de mens terdege zijn machteloosheid gevoeld. Toen heeft hij zichzelf gezien als een klein onbeduidend radertje in een groot mechanisch werk. Het is alles een reactie op de voorgaande tijd. Zo gaat het in het leven. Het kan lang goed gaan, totdat opeens, als men het het minst verwacht, het weer anders gaat. En dan zoekt men naar een middenweg. 

	Hoe komt dat nu alles? Daar moet u eens over nadenken, of u hier een antwoord op hebt; diep nadenken moet u over zulke zaken. Mijn antwoord zal ik u zeggen: Dat komt omdat het natuurlijke verstand – permitteer mij deze ongebruikelijke uitdrukking, maar ik kan het op het ogenblik moeilijk anders zeggen – dat komt omdat het natuurlijke verstand de finesses van een mensenleven niet kan benaderen. De fijne, tere bijzonderheden van het leven, die kan de mens niet verstaan, niet benaderen. Als een mens niet zo verschrikkelijk hoogmoedig was, dan zou hij respect hebben voor het onbekende. Maar dat heeft hij niet, dat kan hij niet hebben, door zijn verschrikkelijke hoogmoed! Hij meent iets te weten, en hier gaat hij mee naar een ander – alles hoogmoed! – en ten slotte stélt hij een oplossing. Maar dat is geen oplossing op de diepste levensvragen; er is ten enenmale geen begrip van de dingen. 

	Dit begrip wordt de mensen in de schoot geworpen! Daarom zei eens de Heere Jezus: ‘Ik dank U, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard. Ja Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor U’ (Matth. 11:25, 26). En nog eens, op een andere plaats: ‘Voorwaar zeg Ik u: ‘Indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan’ (Matth. 18:3). De finesses, de fijne, tere dingen van het leven worden ons geleerd door de Heilige Geest. En als u Hem tot Leermeester hebt, dan weet u waar ik het over heb. In het andere geval werkt het natuurlijk verstand verwarrend, en het brengt een mens hoe langer hoe meer in een labyrint, in een doolhof, waar hij nooit uitkomt. En hij eindigt in het theoretisch atheïsme, of hij moet een compromis met het leven sluiten. Of hij neemt niet eens de moeite, want hij komt er toch nooit achter! Het waarachtig geloof daarentegen is achter alles gekomen, omdat het waarachtig geloof waar is. 

	Geestelijke zaken eeuwig in de hemelen te hebben, God te hebben, is licht te hebben. Licht te hebben is, gelijk gezegd, Gods weg te zien, en te ervaren dat men daarop is. Let op deze dingen. En dit zeg ik u, opdat u zult weten dat dit allernoodzakelijkst is. Het behaagt u niet daarop te letten; ook hebt u het vermogen er niet toe. Toch moet ik het u zeggen, al was het alleen maar voor hen die het geschonken wordt erop te letten. 

	Uit dit alles zult u wel bemerkt hebben dat het geloof een zeer bijzondere zaak is. Het geloof is een geheel aparte zaak, en niet zulk een zaak als waarvoor velen, ja duizenden het houden. Het is iets heel aparts. En wie het bezit, die weet ook wát hij bezit en wat het geloof is. En wie het niet bezit, kent het niet, en weet ook niet dat zijn geloof, hetgeen hij meent te hebben, het rechte niet is. Wij kunnen erover spreken, maar ik kan u niet laten zien dat u het wél of dat u het niet bezit. Voor beide is de Heilige Geest nodig; Die kan het u laten zien. Die neemt ons stenen hart uit ons weg en licht ons vóór, en zegt tot ons: ‘Zie wat Ik gedaan heb’, gelijk ook de apostel Paulus getuigt: ‘Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn’ (Rom. 8:16).

	Amen.

	 

	Gezongen: Psalm 119:9 en 17.

	 

	 

	 


Zesde preek, 25 december 1942, Eerste Kerstdag (ochtend)

	 

	Gezongen:      Psalm 98.

	Gelezen:      Lukas 2:1-20.

	 

	Gezongen:      Psalm 136:1, 2 en 3. 

	 

	Ik heb meerdere malen, mijn zeer geachte toehoorders, in mijn leven mensen ontmoet, die er verbaasd over waren dat ik op Kerstdag wel reisde, terwijl ik op zondag niet reisde. Zij meenden dat Kerstdag een véél grotere dag was dan de zondag. Deze dag is zonder enige betekenis, en de zondag is van zeer grote betekenis. Maar zo gaat het altijd onder de mensen wanneer de mens van onder het beslag van de waarheid wegkomt. Wanneer de mens de Geest niet heeft (Jud. vs. 19), en wegkomt van onder het beslag van de waarheid vandaan, dan komt steeds meer hijzelf en al het zijne naar voren. 

	Wat gebeurt er dan? Zijn wil stelt hij boven de wil van God. En de Zoon van God wordt niet geëerd. En alles wat van hemzelf is, wordt beter en groter. Misschien kunt u dit uit uw eigen leven bevestigen en heeft uw hart het ondervonden. Want al wat van God is, dat is dan niet goed. Ofschoon deze mens opstaat tegen wat zich aan hem in het leven in de wereld voordoet, zo is toch eigenlijk God alléén in de weg. Zo kwam het ook dat men een moordenaar boven God stelde: ‘Niet Dezen. Maar laat ons Barabbas los. En laat Jezus gekruisigd worden’ (Matth. 27). 

	Nu heeft men het Kerstfeest niet altijd gevierd; voor de eerste gemeenten bestond deze dag niet. Eerst in het jaar 354 is men begonnen Kerstfeest te vieren, en dat in Rome. Toehoorders, misschien is deze dag gekomen in de plaats van een heidense feestdag. Dit was Sol Invictus, de dag van de onoverwonnen zon, het onoverwonnen licht. En misschien is men zo ertoe gekomen deze dag aan Christus, de Zon der gerechtigheid, te wijden. Want men heeft deze zaken aangevoeld, en dat kan ook niet anders. De mensheid heeft enig besef van de dingen, ook zonder dat zij dit wil. 

	De mensheid deed dit, zij stelde het Kerstfeest in, omdat zij dit ene níét had, namelijk de verloochening van zichzelf. Zij kan het leven niet verliezen; ook wil zij dat niet. En dat is ten enenmale noodzakelijk. Waarom is dat voor ons noodzakelijk? Omdat dat leven van ons volstrekt geen leven kan genoemd worden; dat leven is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Daarom staat er ook in ons Doopformulier: ‘Opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om Uwentwil getroost verlaten’, enzovoort. En dát leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, dat wil men niet verliezen; dat te verliezen, daar komt men niet toe. 

	Men heeft er wel een vermoeden van dat dit noodzakelijk is, maar zulk een vermoeden heeft de mens wel van alle dingen. Want God Zelf heeft de eeuw in zijn hart gelegd (Pred. 3:11). U merkt dit toch wel op in uw eigen leven? Het is de moeite waard hier enige ogenblikken bij stil te staan. Merkt u niet op, voelt u niet dat u het ermee eens is en dat u ertoe komt om te zeggen: ‘Het is alsof ik er wat van voel, of ik er wat van gewaar word’? En toch gebeurt er niets. Hoe komt dat? Dat komt omdat u uw eigen leven besturen wilt; u steunt op uw verstand. U zoekt vereniging met uzelf, en u wenst geen vereniging met God. Dat is de oorzaak van alles. Het leven van nu, het leven van iedere dag, en het leven wat staat te komen, dat wilt u niet doorleven met God. U wilt zorgen. En als het in uw leven of in de wereld nu zó ging, of zó, dan ging het geheel verkeerd, zo meent u. En daarmee zegt u tot God: ‘Wijk van mij, want aan de kennis Uwer wegen heb ik geen lust’ (Job 21:14). Is het zo niet? Allen zeggen dat! Zij die iets door de genade Gods geleerd hebben, zeggen: ‘Ja, zo wordt dat bij mij gevonden.’ Daarom heeft de Heere Jezus zo ernstig, maar ook zo krachtig gezegd: ‘Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven zal verliezen om Mijnentwil en om des Evangelies wil, die zal hetzelve behouden’ (Mark. 8:35). ‘Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en lijdt schade zijner ziel?’ (Matth. 16:26).

	Toehoorders, nu doe ik u een vraag: het Kerstfeest, is dat een zegen, of is het wat anders? Het is voor vlees en bloed aantrekkelijk, dat is zo. Het valt midden in de winter. Als er buiten niet veel meer te vinden is, dan is het aangenaam en gezellig in de huiskamer. Zo wordt toch het Kerstfeest doorgebracht, deze 25e december? Wat dunkt u nu, is het Kerstfeest een zegen, of is het wat anders? 

	Ik laat op het ogenblik deze vraag onbeantwoord, maar toch moet u er eens over nadenken. Want dat waar het om gaat, komt op de achtergrond. Wanneer wij door heel Europa de kerstklokken horen, en overal is er licht en gezelligheid, en uit vele huizen klinkt gezang en hoort u christelijke liederen van allerlei aard, toehoorders, dan is dat aangenaam en tegelijk ook mooi voor vlees en bloed. En het is geen wonder dat men op de gedachte gekomen is om het Kerstfeest in te stellen. Maar wat is nu eigenlijk het Kerstfeest? Wat brengt ons hier tezamen, wat moest ons hier tezamen brengen? En zo komen wij als vanzelf tot diepere gedachten. Wordt er nog aan Christus gedacht? Toehoorders, bij al dat feestvieren, bij al dat groen, dat licht en dat gezang, wordt er dan nog aan Christus gedacht? Bij al die geschenken en al wat erbij hoort, nog eens, wordt er dan nog aan Christus gedacht? 

	Christus hebben wij nodig. Er moet tussen de Heere en ons een band zijn; aan Hem moeten wij met lichaam en ziel en met alles wat wij hebben verbonden zijn. Als u het mij vroeg wat het Kerstfeest betekende, dan zou ik u daarop wijzen, op de verbintenis met Hem. Want wat baat ons anders het Kerstfeest, als wij niet met Christus verbonden zijn? Waarom is er dan het Kerstfeest, waartoe dient het? 

	Misschien laat u de vraag onbeantwoord. Maar wij moeten toch met Christus verbonden zijn. Het is goed en het is tevens noodzakelijk dat u deze vraag aan uzelf doet, of u met Christus verbonden bent. Want is dit niet het geval, staat u buiten Christus, dan staat u ook buiten God. Dan is er een scheiding, en wel een volkomen scheiding. Zijt gij in Christus, dan zijt gij met God verenigd. En dat moet u in uw binnenste gewaarworden. Want God doet iets dat naar boven gaat, dat boven alles uitgaat, en dat u dan ook gewaar wordt. En wat is dit? 

	Wat is het dat u gewaar wordt? De onuitsprekelijke leegheid van alles. U walgt ervan, van alles wat buiten God en buiten Christus is. Dat doet u niet altijd. Dat moest wel zo zijn; u moest er wel altijd van walgen, van alle dingen die buiten God en buiten Christus zijn. Maar al doet u het dan niet altijd, toch doet u het, u wordt iets gewaar in uw binnenste van de leegheid van alles, van de akelige leegheid van uw hart, omdat het zonder God is. En u bemerkt nog meer. U bemerkt dat u iedere dag ouder wordt. En straks komt de dag van de afrekening! Dan zult u niet zozeer geoordeeld worden naar de zonden die u gedaan hebt – dat is het niet; in een zekere zin zijn de zonden maar een bagatel, vergeleken bij dat ene ding! Er is maar één zonde eigenlijk, en dat is de zonde van het ongeloof; dat is de hoofdzonde, het verdoemelijk ongeloof. Wat is dan deze zonde? Dat u Christus niet wenst, en dat u, terwijl Hij u aangeboden wordt, Hem weigert aan te nemen, dát is de zonde, de grootste zonde, behalve dan de zonde tegen de Heilige Geest. Nee, u wordt niet geoordeeld naar de zonden die u gedaan hebt, zelfs niet eens naar uw val in Adam, maar u wordt geoordeeld naar de zonde van het ongeloof. Daarom zegt ook de apostel Paulus dat God oordelen zal ‘naar mijn Evangelie’ (Rom. 2:16). 

	Sta hier eens bij stil. Hoe dikwijls hebben wij u al gezegd dat Christus aan uw voeten ligt – hebt u er nooit eens naar gekeken of u Christus daar ook zag? Dat Hij niet alleen aan uw voeten, maar ook in uw hand gevonden wordt en in uw hart, u weet toch wel dat wij u dit dikwijls gezegd hebben? En u hebt er geen acht op geslagen! U kijkt misschien weleens naar boven, of misschien laat u het hoofd ook dikwijls hangen, maar u moet Hem aan uw voeten zien, in uw hart en hand; dáár is Hij. 

	‘Ja,’ zegt u misschien, ‘en wat moet er dan gebeuren?’ Wat er dan gebeuren moet? Wat moet er gebeuren als een jong meisje door een jonge man gevraagd wordt? Nu, wat moet er gebeuren? Zij moet antwoord geven, dát moet er gebeuren. U moet antwoord geven, u moet ja zeggen, dat moet er gebeuren, anders niet. Ja moet u zeggen. De gedachte mocht in u opkomen: ‘Dat gaat toch niet goed’ – u moet volhouden! Tot deze ene zaak moet u komen, om Christus toe te eigenen door een waarachtig geloof, en in Hem een drie-enig God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Lees uw Bijbel, sla de Heilige Schrift op, en u vindt daar: ‘Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden’ (Matth. 5:6). Of staat dat er niet? 

	‘Hoe komt het dan’, hoor ik u vragen, ‘dat ik het niet heb? En ik kan toch niet geheel ontkennen dat ik het zo graag zou willen hebben.’ Dat komt omdat u op uzelf steunt. U moet het van het Woord verwachten. Het Woord en u spreken niet hetzelfde. U zegt: ‘Hoe komt het dat ik het niet bezit, en mijn hart gaat ernaar uit?’ En de Schrift zegt: ‘Die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden’ (Matth. 7:8). De Schrift laat niet gelden wat u zegt. Dat komt omdat wat u zegt uit de vader der leugen is (Joh. 8:44). U moet het Woord laten gelden, en dat zegt dat u zich door het Woord moet laten brengen tot Christus. Tenslotte hangt uw zaligheid niet af van wat u doet: uw grond van betrouwen is alleen de Heilige Schrift, enkel en alleen het eeuwigblijvende Woord van God. Daarop dan moet u verbonden worden met Christus. U moet een grote leegte gewaar worden, en die grote leegte moet ook gezien worden in de gehele wereld. Maar niets moet er zó ledig zijn als uw hart. En dan komt in dat hart Christus. Christus is als de olie die op het bevel van de profeet in de kruiken gegoten werd (2 Kon. 4): zolang er ledige kruiken waren, vloeide de olie, en zolang er ledige harten zijn, dan komt daar Christus in en met Hem al Zijn schatten en gaven. Wij moeten gevoelen de onuitsprekelijke leegheid van ons hart, en de leegheid van alles. Het leven moet leeg zijn, ik moet leeg zijn en mijn hart moet leeg zijn, zal Christus gezien worden in ‘het Heilig Evangelie, hetwelk God Zelf eerst in het paradijs heeft geopenbaard, en daarna door de heilige patriarchen en profeten heeft laten verkondigen’, gelijk u vinden kunt in zondag 6 van uw catechismus. Christus moet gezien worden, en als het hart leeg is, wórdt Hij ook gezien. Het geschiedt niet op uw zoeken en bekeren, maar God komt in het ledige hart, onverwacht en ongedacht, en zegt tot de ziel: ‘Zie, hier ben Ik, zie, hier ben Ik’ (Jes. 65:1). 

	Toehoorders, in deze weg is het in u Kerstfeest. Zo alleen wordt het verstaan. En zonder Christus en zonder God wordt geen ding verstaan; daar blijft men in de schijn hangen. Het moet in het hart gelegd worden, anders heeft het geen wezen. 

	Men moet met alles vastgelopen zijn. Het is een groot voorrecht als men met alles vastloopt en vastgelopen is; als men het niet meer beter maken kan. Men zoekt het ten slotte ook niet meer beter te maken; men kan daar niet eens meer aan denken. De christelijke religie is een verlossingsreligie: men moet verlost zijn en men moet verlost worden. Het is gelijk de Schrift zegt: ‘Zie, uw Koning komt tot u’ (Matth. 21:5). Dit moet geloofd en geleerd worden. 

	De Heilige Geest moet u brengen waar u zijn moet. En is dat ogenblik aangebroken, dan komt de Heilige Geest en Hij brengt u tot Christus. En dat is het geloof. Hebt u het begrepen? De Koning komt tot het ledige hart, en de Heilige Geest brengt dat ledige hart tot Christus. Dát is het geloof. De mens valt hier geheel en al buiten. En waar de Koning is, daar is vernedering. Waar de mens uitgeschakeld is, is diepe vernedering des harten. Een mens doet zo graag wat; hij had zichzelf zo graag gebracht waar hij zijn moest. Maar Christus zegt: ‘Indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan’ (Matth. 18:3). De mens wordt als bij de hand genomen en tot Christus gebracht. En als dit gebeurt, dan brengt Christus hem tot God. Die mens in Christus, die leert door het Woord en door de Geest een weinig van God kennen. En die dit leert, verstaat een weinig ervan hóé ledig zijn hart is; die heeft alle genoegzaamheid in God gevonden. Deze mens heeft de gewaarwording, gelijk wij u vroeger eens gezegd hebben, dat als men zijn hart opensneed, dat men daar Christus zou vinden, en sneed u zijn lichaam open, u daar Christus zou vinden; overal zou u Christus vinden. Hij wordt gewaar dat hij vervuld is van God. En dit is het begin van de zaligheid. Daarom heeft de Heere Jezus gezegd: ‘En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt’ (Joh. 17:3). 

	En nu moet u niet rusten voordat u deze dingen verstaat. Er moet de grootste ernst komen, want het gaat hier over ernstige dingen. Het gemis van de dingen moet voor u zwaar wegen. 

	Worden de dingen geloofd, dan is er niets zo duidelijk als dat, ja, klaarder dan de zon. En dit ziet niemand dan hij die deze dingen ontvangt. Mocht er iemand zijn die zei dat men de dingen wel kan bezitten zonder dat men ze weet, dan antwoorden wij: Een mens weet niet wat hij beweert. Het gaat niet buiten het hart om. Het is de intrede van de Koning der koningen in het hart, en wel in een hoogmoedig hart, dat Hij vernedert. Dan buigt de mens de knieën des harten voor de Heere der heren, en dit is de overgave aan een God in Christus. Hier heeft hij afstand gedaan van al het zijne. Nu weet hij niet uit te gaan noch in te gaan,15 en hij zegt: 

	 

	Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand;

	Uw goede Geest bestier’ mijn schreden,

	En leid’ mij in een effen land. (Ps. 143:10)

	 

	Dan wordt verstaan wat zonde is. En dit was vroeger nooit zo geweest; de voorstellingen die men eerder had, waren niets dan bedrog. 

	In de tijd van de Reformatie zei men dat het waarachtig geloof zijn eigen zekerheid meebrengt. Zo was toen het gevoelen, en van dit gevoelen ben ik ook. Het waarachtige geloof brengt zijn eigen zekerheid mee. Dit heb ik u nu vele jaren gepredikt. De tijd komt spoedig dat ik u dit niet meer prediken kan. Nu hoort u het nog; straks kan het u onthouden worden. En als er geen profetie, geen prediking meer is, dan wordt het volk ontbloot (Spr. 29:18). En dan kunt u uzelf wel helpen met te zeggen: ‘Dan hebben wij onze oude schrijvers nog’, maar mensen, dat is bedrog. Geloof dat niet, want zo is het niet. Als God Zijn dienstknechten wegbergt in het graf, en er komen geen anderen, dan is Hij van plan zulk een volk te verlaten en over te geven aan zichzelf. Zó moet u het zien! En als u het anders ziet, dan is het in strijd met de Schrift. Of is dit niet zo? Zeggen u anderen dit ook niet? Als er geen prediking meer is, is een mens overgegeven aan zichzelf, dan gaat hij er wat van maken. En dat is niet het getuigenis van het Woord te geloven. Hij tracht er het beste van te maken, en daar kan hij niet anders mee bereiken dan dat hij verloren gaat. 

	Het waarachtig geloof is eenvoudig, dat is niet samengesteld. En waar het geloof samengesteld is, daar is niet de Heilige Geest.

	Amen.

	 

	Gezongen:      Lofzang van Simeon.

	 


Zevende preek, 25 december 1942, Eerste Kerstdag (middag)

	 

	Gezongen:      Psalm 150.

	Gelezen:      Lukas 2:1-20.

	 

	Gezongen:      Psalm 97:4, 5 en 6. 

	 

	Heel de christelijke wereld, mijn zeer geachte toehoorders, viert Kerstfeest. Dit woord Kerstfeest is een samengesteld woord. Het is: Kerst-feest. ‘Kerst’ staat voor Christus; dus het is het feest van Christus. Christus, ja, Die moet de inhoud zijn van onze en van elke prediking, Die moet ook de inhoud zijn van onze belijdenis, en Die moet in het hart wezen. 

	Christus moet de inhoud van de prediking zijn. De apostel Paulus en alle dienstknechten Gods zijn ons hierin voorgegaan. En om nu alleen maar het woord van deze grote onder de knechten Gods over te nemen, hij zegt: ‘Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd’ (1 Kor. 2:2). Dit was Paulus’ grondige overtuiging. Hij wist wat deze Naam betekende. Christus, wil hij zeggen, kenden ze; zij hadden Hem leren kennen in de nood van hun leven. Er was een ogenblik geweest waarin Paulus er alles bij ingeschoten was. Toen kwam hij tot de kennis van deze Naam, en toen had hij in deze Naam gevonden al wat voor de tijd en voor de eeuwigheid, voor het lichamelijke en voor het geestelijke nodig was. Hij had in Christus gevonden God en de hemel, hij had in Hem gevonden alle zegeningen en goederen – alles voor beide, het leven en het sterven. En Zijn voorbeeld was Paulus nagevolgd. 

	Paulus had ook de Wet gepredikt. Dit moet ook. De Wet moet gepredikt worden, want het gaat om de Wet. De overheid geeft wetten en reglementen, en zij zorgt ervoor dat zij gehandhaafd worden en gehandhaafd blijven. Ook God heeft Zijn Wet gegeven, de Wet der tien geboden. Ook Hij zal ervoor zorgen dat zij gehandhaafd blijft. Want ten koste van het recht der Wet wordt niemand zalig. Is iemand zalig, dan is hij dat volgens Romeinen 8 vers 4: ‘Opdat het recht der Wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.’ 

	Maar waartoe wordt dit de mens gezegd? Omdat de mens verloren ligt. Niet opdat hij zal trachten die Wet te houden, nee, maar opdat hij er voor zal leren wegzinken. Want God ziet in de diepte. Daarom moet een mens leren weg te zinken en al dieper te zinken. En hoe dieper nu een mens zinkt, des te beter, want God heeft gezegd: ‘Maar op dezen zal Ik zien, op den arme en verslagene van geest en die voor Mijn woord beeft’ (Jes. 66:2). Als de Heere Jezus begint te prediken, dan is Zijn eerste woord: ‘Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen’(Matth. 5:3).

	Wij zijn van gedachten dat wij wat hebben moeten, nietwaar? Wij moeten wat zijn. Wij moeten ondervindingen hebben. Wij moeten vroom zijn. Wij moeten trachten het te begrijpen, zolang tot wij niet meer kunnen. Maar het is anders: er is een ‘een tijd des welbehagens’ (Ps. 69:14). Men zei vroeger: ‘’s Mensen verlegenheid is Gods gelegenheid.’ Wij hebben u altijd geleerd dat Gods werk, dat is, het zaligmakend werk, niet aansluit op ons werk. Een mens tracht naar boven te komen, hij streeft er tenminste naar. Maar God is naar beneden gekomen! Een mens die naar iets streeft, ziet niets. Maar als hij zinkt, als hij uitroept: ‘Heere, behoud ons; wij vergaan’, dan opgelet! Dan wordt hij gegrepen en dan wordt hij getrokken uit de macht der duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Gods eeuwige liefde (Kol. 1:13).

	Daarom is er ook geen enkele ziel die behoeft te wanhopen. Een mens denkt en zegt: ‘Het gaat slecht!’ Het is juist andersom: het gaat dan zeer goed. Dit is vooral zo als een mens het ervoor houdt dat hij bekeerd is. Dan is het zeer goed mogelijk dat u moet ondervinden dat al het uwe door God veracht wordt.

	Toehoorders, als de tijd des welbehagens er is, dan is de zaligheid niet verworven. En toch is zij verworven, maar op een andere plaats, namelijk op Golgotha. Hier wordt zij geschonken, en de plaats waar zij geschonken wordt, is het ledige hart en nergens anders. Christus moet geproefd worden, met Hem moet feest gehouden worden, met Hem moeten wij verbonden zijn. En wat is er niet in Christus! In Christus is in de eerste plaats God Zelf en Zijn oneindige liefde. En in Christus is in de tweede plaats het behoud van de mens. 

	Hebt u uw behoud weleens in Christus gezien? Vele mensen willen bekeerd zijn; zij willen dat het er voor gehouden wordt dat zij genade bezitten. Hebt u uw behoud, uw zaligheid in Christus gezien? Zo ja, dan hebt u gezien dat alles past. En dat is dan de gepastheid van Christus, en de gepastheid van een God in Christus. Dan is daar Zijn gewilligheid – deze wondere zaak van Zijn gewilligheid! – dan is daar Zijn dierbaarheid en Zijn noodzakelijkheid, en dan is daar nog veel meer. Bij dit gezicht is er niets dan blijdschap, overvloedige blijdschap! Deze blijdschap is nu niet altijd met zoveel woorden uit te spreken, maar zij is in het hart. 

	Een mens komt tot zijn God, dolende, dwalende, vluchtende. Als God tot hem komt, dan komt hij tot God, bevende. Ja, hij komt bevende, maar hij komt! ‘Zij zullen bevende aankomen als een vogeltje uit Egypte’, volgens het beeld van de profeet (Hos. 11:11). Deze mens komt dan door Christus tot God, en dit komen door Christus tot God, doet de blijdschap uitspruiten. 

	Daar waar de prediking recht gebracht wordt, daar wordt zij niet al zuchtende gebracht, maar met blijdschap en met grote opgewektheid. Ik ben ervan overtuigd dat alle predikers dit zó gedaan hebben. Zij hebben gezien en gevoeld de grote blijdschap over de inhoud van het Evangelie. En dit werkte in hen de liefde tot God en de liefde tot de naaste. Van al deze dingen zijn zij overtuigd geweest in hun hart door het getuigenis des Geestes. Want: 

	 

	’t Is Gods getuigenis,

	Dat eeuwig zeker is,

	En slechten wijsheid leert. (Ps. 19:4)

	 

	Als er hier zijn die genade bezitten, dan is er een en al verwondering in het hart over zulk een grote schat! Deze verwondering wordt in de mens gewerkt als hij tot God komt. En er is dan geen gebied waar de verwondering niet over gaat! Deze mens verheugt zich over het gezegende wonder, en er is vrolijkheid in het hart, omdat de Heere deze blijdschap doet uitspruiten. En het hart zegt: ‘Ik weet Wien ik geloofd heb’ (2 Tim. 1:12). Met deze schat in het hart zegt de ziel met Job: ‘Zo Hij mij doodde, zou ik niet op Hem hopen?’ (Job 13:15). En zo nadert de ziel tot God, met zonde, of met geen zonde.16

	Maar ik doe u een andere vraag en wel deze: Is u overtuigd dat God tot u genaderd is? Is u dit geopenbaard door God, dat Hij u genaderd is? En wanneer is Hij geopenbaard? Was dit in voorspoed of in tegenspoed? Was het in nood en dood? Leefde u, of stierf u? 

	En zo, toehoorders, wordt in de prediking beide gevonden: Christus en de stemming, de feeststemming. Niet de stemming waarvan men zegt: ‘Je moet maar moed houden…’ Nee, maar het is dit, dat u zegt: ‘Er is blijdschap, grote blijdschap!’ Het is mogelijk dat u door iets een ogenblik verblijd wordt. Maar híér is de oorzaak van álle blijdschap, van de wézenlijke blijdschap, gelijk de dichter zegt: ‘Hoe groot is Uw goedgunstigheid!’ (Ps. 36:2 ber.), en met dat andere woord, uit Psalm 68: ‘Uw God, o Isrel, heeft de kracht door Zijn bevel u toegebracht’ (vs. 14 ber.). Dat is dan het feestelijke. En dit wordt niet alleen in de prediking gevonden, maar ook in het hart. Ook in mijn hart. Wordt het ook in het uwe gevonden? Wij moeten beide leren kennen: Christus, maar ook de feeststemming; die moet u ook leren kennen. 

	Zegt u ja, dan is Christus én de blijdschap in uw hart, Christus én de vreugde. Zonder Christus is er geen vreugde. De mensen trachten wel vreugde te maken, maar toehoorders, zo onnozel zijt ge toch niet, dat u niet zou weten dat in zulk een lachen alleen maar smart is (Spr. 14:13). Wat is de vreugde van de wereld? De liefelijkheid daarvan is zo voorbij. Nee, maar zo is het hiermee niet. Hoe u erover denkt, kan ik natuurlijk niet weten, maar mijn hart zegt: Zonder Christus is er geen ogenblik van waarachtige vreugde. Alleen als Christus in het hart gekomen is, dan is er wezenlijke vreugde. En die vreugde spruit uit. Het gaat daarmee zoals het in de natuur gaat: het spruit uit, en datgene wat uitspruit, neemt toe. 

	Hoe is het met deze vreugde gesteld? Zij vindt haar oorsprong in Christus, en zij is in Christus, en zij is door Christus. Verstaat u dit, dat de vreugde haar oorsprong heeft in Christus, en dat zij in Christus is en door Hem? Maar zij eindigt niet in Christus, zij eindigt in de deugden van God. En dit alles hebt u gezien, indien u God aanschouwd hebt in Christus Jezus. De apostel schrijft: ‘Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard’ (Joh. 1:18). Zij eindigt in de deugden Gods, en wat dát is, dat is in woorden niet uit te drukken. Zij is de volle tevredenheid met God, welke tevredenheid uitgedrukt wordt met woorden als deze, uit Psalm 73: ‘Wien heb ik nevens U in den hemel? Nevens U lust mij ook niets op de aarde.’ Zij is een vriendelijke, volle vreugde, en een vreugdevolle tevredenheid met God. Zo is het met deze mens. 

	Deze mens vraagt niet meer – hij heeft gevónden. Wat heeft hij gevonden? Alles heeft hij gevonden: een antwoord op elke vraag, een oplossing in iedere moeilijkheid. Ja, het is zó: er zijn tal van moeilijkheden, maar niet één is er waarin hij geen oplossing gevonden heeft, in God. Het is hier a priori:17 de oplossing is er, en hij gelooft dat zij op Gods tijd komen zal. Dit is het wat de dichter deed zeggen: ‘Hij laat, in tijd van nood, hen niet verlegen’ (Ps. 37:20 ber.). De Kerk zegt: ‘Die, hoe het ook moog’ tegenlopen, gestadig op Zijn goedheid hopen’ (Ps. 147:6 ber.). Dat is dat a priori, dat goed toevoorzicht18 op onze God en Vader waarvan in onze catechismus gesproken wordt (antw. 28), ofschoon de omstandigheden somtijds uiterst droevig zijn. Maar men is niet droevig, en men heeft geen moeilijkheden, als men uit het waarachtig geloof leeft; dan is er overvloedige blijdschap in het hart. En dat is geen uitgelatenheid. Het is alles een houding, een door God geschonken houding – en dit ook: het is een blijdschap van het hart, die men in de ellende waarneemt. Dán wanneer de wereld radeloos en moedeloos is, dan ziet de Kerk het recht van God. In het toenemen van de moeilijkheden en in het toenemen van de ellende, zegt de Kerk met de dichter van Psalm 138: ‘Uw rechterhand zal redding geven’ (vs. 4 ber.). Dat is weer dat a priori: ‘Zál redding geven.’ 

	Maar het is zeer moeilijk om een mens ertoe te brengen om los te laten. Men bezorgt zichzelf de moeilijkheden. Want ze zijn er niet. In het Evangelie zijn geen moeilijkheden – geen enkele. In het Evangelie is alles blijdschap. Wie het Evangelie aanvaardt, vindt daarin louter en alleen blijdschap. Moeite maakt de mens zelf. En hoe komt dat? Omdat hij alles vasthoudt, tegen onze belijdenis in, tegen het geloof in, dat zegt: ‘Ik heb alles verloren en Jezus verkoren, Wiens eigen ik ben.’ Dat komt omdat hij andere dingen tracht vast te houden. En God is jaloers. God is geen mens, die het verdient om losgelaten te worden. 

	U kunt het overvloedig vinden in de Heilige Schrift, dat de mens in zijn moeilijkheden uitroept: ‘Waar is God?’ Maar waar Christus is, daar is vreugde. Waarover? Wij hebben het u al gezegd; er is vreugde in al wat wij over God gezegd hebben. En dit is vreugde genoeg,19 die Hij in het hart met een eeuwige verzekering bekendmaakt. Aan ons en in ons werkt Hij een diepe vreugde des harten, door de Heilige Geest. Hier is enkel oorzaak van vreugde, en dat is geen tijdelijke maar een eeuwige vreugde! 

	Dus, Christus is de vreugde en de blijdschap in het hart – en Hij is het in de belijdenis. Ik zeg: Christus is de vreugde in het hart, en ook in de belijdenis. Is het hart verblijd in Christus, dan zal het met vreugde de belijdenis afleggen, in volle blijdschap! Men kan niet met smart van Christus spreken. Maar in plaats daarvan moet men met blijdschap iets van de waarheid kunnen zeggen. Is Christus de vreugde in het hart, dan worden in het geringste gesprokene de vreugde en de blijdschap gevonden. 

	Wordt in de gesprekken niets van Christus gevonden, dat is op den duur niet uit te houden. Behalve dat het schuld met zich brengt, brengen zulke gesprekken zonder Christus verveling; de mensen beginnen dan elkaar te vervelen. Hebt u dit ooit beseft, dat u uw naaste verveelt met uw gesprekken, omdat er niets van Christus in voorkomt? Het minste dat er in onze gesprekken van Christus voorkomt, is een oorzaak van vreugde en blijdschap, en dat niet alleen een voorwerpelijke blijdschap,20 maar dit is een oorzaak van blijdschap, dat men Christus in het hart heeft. Het is niet dit, dat men maar wat over Christus zegt, want dat verveelt soms nog meer dan de gesprekken over wereldse dingen. Maar het is wat anders wat over Christus met vreugde te mogen zeggen in verband met het leven. Toehoorders, dát is aangenaam, als gemerkt wordt dat het hart bearbeid wordt, omdat het iets zegt over Christus in verband met het leven. Dat men het niet zo goed weet, dat is zo erg niet, als het leven er maar in tot uitdrukking komt, dat geeft vreugde en blijdschap. Vooral in het begin is het niet zo erg dat men het niet precies weet. Wel voor een verstandige, voor die is het wel erg als openbaar wordt dat hij het niet weet. Maar u weet het niet, en ik weet het ook niet. Wij moeten geen licht in onszelf hebben.

	Ik heb u al meermalen gezegd, het is het ongeluk van de meeste mensen dat zij zoveel weten, en zoveel licht hebben in de dingen van de tijd en in de dingen van de eeuwigheid. Dat toont aan en bewijst dat zij ledig van Christus zijn. Ook hier geldt het: ‘Kom bij Mij van den Libanon af’ (Hoogl. 4:8), en: ‘Steek af naar de diepte’ (Luk. 5:4). Mensen die enigermate wat beleven, die weten niet zoveel, die tasten, en vragen om geleid te mogen worden, en geleerd en bestuurd te mogen worden. Dit is een bewijs van het waarachtige leven. Het zit hem niet in veel beweging, of dat u zoveel voelt, maar het is in de bekendmaking, en in de gewilligmaking, en in los te laten. Het is niet dat men zelf de oplossing heeft. Het is alles in het geloof. Men grijpt de oplossing aan die God geeft, op Zijn tijd, en op Zijn wijze, en in Zijn weg. Hij doet altijd boven bidden en boven denken. Het waarachtige leven heeft geen oplossing in zichzelf, want daarmee bedriegt de mens zich. Het is een krachtige overtuiging dat in God de oplossing van alle dingen ligt. En zo raakt men de dingen aan God kwijt. En men moet leren wachten, op- en uitzien naar de Heere, of het God behagen mocht de oplossing van onze moeilijkheden in Hem, aan ons bekend te maken. Dat is het leven, naar de woorden van de psalmist: ‘Zij gaan van kracht tot kracht, een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion’ (Ps. 84:8). Wie zijn dat, van wie dit gezegd wordt? Dat zijn de wedergeborenen, die hebben deze vreugde in het hart, en dezen alleen. 

	Dus, toehoorders, Christus is de blijdschap in het hart, in het prediken en het belijden van Hem. En met beide, prediken en belijden, gaat de lijdzaamheid gepaard, de christelijke lijdzaamheid. Als men Christus predikt en Hem belijdt, dan doen zich vreemde dingen voor. Men doet hiermee de wereld een dienst, maar zij waardeert het niet. Tussen Christus en de wereld is een gedurige tweespalt. De wereld wil vele dingen aanvaarden, zij verdraagt het als zij geslagen wordt, en nog sterkere aanvallen verdraagt zij, maar u moet er nooit aan denken dat zij u zal geloven. Het is en het blijft zo: tussen Christus en de wereld is een gedurige tweespalt. Allen die Christus prediken hebben dat ondervonden, en om dan staande te blijven, hebben zij de liefde en de lijdzaamheid nodig. Liefde, opdat u de naaste niet veracht. De liefde veracht niet één mens. 

	Het publiek houdt zich op afstand, en dat is begrijpelijk. Maar waar de liefde spreekt, doet men zo niet. Want God doet ook zo niet, en wie uit God geboren is, die ook niet. Als u ooit de oorzaak en de oorsprong van de naastenliefde gezien hebt, dan hebt u God gezien, en zo ook Zijn schepsel in het rechte licht. En die God heeft lief gekregen, die heeft ook de naaste lief gekregen om Gods wil. Niet omdat de naaste zo beminnelijk is, want vreemden hebben hier soms meer van dan die ons nabij zijn. Van het beste dat wij hebben en van de nauwste betrekkingen hebben wij soms veel verdriet, maar de naaste lief te hebben om Gods wil, dat moeten wij leren kennen. God en de naaste lief te hebben is de Wet van het Koninkrijk der hemelen. Hiertoe is de lijdzaamheid nodig. Het Evangelie is het woord der lijdzaamheid, gelijk u dit vinden kunt in de Openbaring van Johannes (Openb. 3:10). 

	Indien u het waarachtig geloof deelachtig bent, dan verstaat u deze dingen. En dan verstaat u ook iets van het Kerstfeest. Denk dan hierbij aan wat wij in het begin aan u verklaard hebben: Kerst-feest, Christus-feest. Beide te bezitten is noodzakelijk. Eerst Christus en dan feest. Als u Christus mist, dan hebt u geen reden om op 25 december blij te zijn, geen enkele reden. Misschien denkt u: ‘Dat is niet zielsbemoedigend, niet zachtmoedig, dat verblijdt het hart niet. Waar blijft de bemoediging?’ Maar wat u nu wilt, zal in het sterven niet gaan. Bedrieg uzelf niet, en als u dit met uw hart zegt, dan hebt u uzelf al bedrogen. Dit alles gaat in de dood, dat valt niet te ontkennen. Daarom moet u voor valse troost bewaard worden. 

	De waarachtige blijdschap heeft haar oorsprong in Christus. Zij is in Hem, en door Hem, en tot Hem. Maar zij eindigt niet in Hem; zij eindigt in God. En dit is dan de feestelijkheid, de levensblijheid. De onschuldige oprechte vrolijkheid wordt bijna niet meer gezien, althans niet veel meer. En dat is geen wonder. Het onheil is nu aan de mens gekomen, en nu het aan de mens gekomen is, nu laat hij het hoofd hangen. Toen alles goed ging, naar zijn mening, toen kon hij er zijn, toen was hij flink, maar nu spreekt men gelijk de vrienden van Job tegen hem spraken: ‘Maar nu’, zeiden zij, ‘komt het aan u en gij zijt verdrietig; het raakt tot u en gij wordt beroerd’ (Job 4:5). Zij hadden ongelijk, ofschoon het best te verklaren valt dat zij dit zeiden. Als het onheil de mens treft, dan blijft er van het optimisme, om dit moderne woord te gebruiken, niet veel meer over. Maar dit is bij de Kerk van Christus anders. Haar blijdschap vindt zijn oorsprong in Christus, haar blijdschap ís Christus, en door Christus eindigt zij in God. Gedraag u dan, als u het geloof bezit, als zulke mensen. En als allen het hoofd laten hangen, zeg gij dan: ‘Zie, hier is uw God!’ 

	Amen.

	 

	Gezongen:      Lofzang van Zacharias: 4 en 5.

	 


Achtste preek, 28 november 1943

	 

	Gezongen:      Psalm 68:1 en 2.

	Gelezen:      De Twaalf artikelen des geloofs; Jesaja 6.

	 

	Gezongen:      Psalm 95:5, 6 en 7.

	 

	Zoals u allen weet zijn het nog vier weken die ons scheiden van het Kerstfeest. Gij weet ook dat deze tijd door de christelijke kerk de adventstijd genoemd wordt. ‘Advent’ is een Latijns woord, dat ‘komst’ betekent. Ik behoef u niet te zeggen dat dit woord betrekking heeft op de komst van Jezus Christus, de menswording van God de Zoon, het vlees geworden Woord. Het is al de eeuwen door bij de Kerk de gewoonte geweest in deze tijd in het bijzonder de mensen te wijzen op de betekenis van de komst en de Persoon van de Heere Jezus Christus. En dit is te begrijpen. Immers zij heet de christelijke kerk; haar bestaan heeft zij te danken aan Christus. Christus is haar fundament, Christus is haar oogmerk, haar schat en haar troost, onder alle omstandigheden van het leven, en ook in het uur van haar sterven. 

	De menswording van Gods Zoon is de komst van God tot de mensheid, niet om deze te veroordelen, maar om deze te redden, haar te redden van de eeuwige dood. De mens heeft gezondigd. Om te weten te komen het onderscheid tussen goed en kwaad liet hij God los, Die Zijn Schepper is, en viel hij in handen van de vorst der duisternis, die een vijand van God is en die ook een verachter is. De mens verloor hierbij het beeld Gods, dat bestaat in kennis, gerechtigheid en heiligheid. En nu is hij onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad (vr. en antw. 8 Heid. Cat.). 

	De mens is nu blind: hij kan niet meer zien; hij kent God niet meer, noch zichzelf. Zeker, dat er een God is, dat is hem bekend. Maar hij kan niet spreken van het kennen van, en evenmin van het vertrouwen op God. Hij kent ook zichzelf niet. Eenieder mens, wie hij ook zij, is bedekt voor zichzelf. Hij vleit zichzelf, en is erop uit om gevleid te worden. Brengt men de mens de waarheid onder het oog en kan hij er niet omheen, dan vliegt hij op en zint op wraak! Ieders hart is verklaard in het woord van de Heere: ‘Spreekt tot ons zachte dingen, schouwt ons bedriegerijen’ (Jes. 30:10). De mens houdt God voor een duivel, en de duivel houdt hij voor een god. 

	De mens kan het goede niet meer willen. Er zijn wel in hem, zoals dit in de 37 Artikelen van Guido de Brès wordt uitgedrukt, nog kleine overblijfselen behouden van de uitnemende gaven die hij van God ontvangen had (art. 14), dus enige vonkjes, maar met al wat in hem is, tracht hij dit licht uit te doven. De gerechtigheid die hem openbaar is, probeert hij door ongerechtigheid ten onder te houden, zoals de apostel Paulus in zijn brief aan de Romeinen schrijft met deze woorden: ‘Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden; overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God heeft het hun geopenbaard’ (Rom. 1:18, 19). Daarenboven is dit overgebleven licht een oorzaak van allerlei dwalingen. 

	Het ontbreekt de mens aan liefde. Hij kan niet liefhebben, want hij ziet zich van alle kanten bedreigd. Met zijn argusogen bespeurt hij overal gevaar, en hij tracht daarom op zijn hoede te zijn. De gevolgen hiervan openbaren zich in het leven van de enkeling, en ook in het leven van de volkeren. De vrees, toehoorders, is in strijd met de liefde, gelijk de apostel Johannes zegt: ‘Die vreest, is niet volmaakt in de liefde’ (1 Joh. 4:18). 

	De mens is ook niet in staat om te oordelen. Hij begeert wel allerlei goed, huis en hof, geld en goed, gemak en genot, een positie in de wereld, en vrijheid, maar hij vraagt zich niet af wat hij doen zal met de goederen die zo sterk door hem worden begeerd en met zoveel inspanning worden nagejaagd. 

	De mens is zonder God – en dit betekent wat, zonder God te zijn! Ik weet natuurlijk niet of u dit ooit in uw leven met betrekking tot uzelf gezien hebt: zonder God te zijn! Ge wilt ook geen God, namelijk Hem niet Die God is, Die te loven en te prijzen is tot in alle eeuwigheid. 

	God, toehoorders, is in de menswording van Zijn Zoon tot de mens gekomen, tot de mensheid, niet om haar te verderven, maar gelijk gezegd, om haar te behouden. Ja, in Christus wordt God gezien in Zijn genade en in Zijn barmhartigheid, in Zijn goedheid en in Zijn liefde, in Zijn rechtvaardigheid en in Zijn heiligheid, en in Zijn waarheid. In Christus wordt God aanschouwd in al Zijn heerlijkheid, Hij Die is de Schepper van hemel en aarde, Hij Die de Vader is van onze Heere Jezus Christus. Hij wordt gekend in de Zoon, Die het Afschijnsel is van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte Beeld Zijner Zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door het woord Zijner kracht (Hebr. 1:3). Als het Kind in de kribbe, als de Jongeling in de timmermanswerkplaats van Zijn vader, als de Dopeling aan de Jordaan, als de Prediker aan het meer van Gennésaret, als de Gevangene van Pilatus, als de Kruiseling tussen de moordenaren, als de Stervende aan het vloekhout op Golgotha, als de Begravene in het graf van Jozef van Arimathea, als de Opgewekte uit de doden, als Hij Die gezeten is aan de rechterhand der majesteit Gods in de hoogste hemelen, voor ons niet bedekt is, dan aanschouwen wij God. En toehoorders, Hem zó te aanschouwen, dat is het leven, naar het Woord van de Heere Jezus Zelf: ‘En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt’ (Joh. 17:3). En wat gaat er met deze kennis gepaard? Een waarachtig vertrouwen, een vertrouwen op al de beloften Gods, die in Jezus Christus ja, en in Hem amen zijn, Gode tot heerlijkheid door ons (2 Kor. 1:20). En: ‘HEERE der heirscharen, welgelukzalig is de mens die op U vertrouwt’ (Ps. 84:13).

	 

	Toehoorders, voordat de adventstijd een volgende keer aanbreekt, zal er in de wereld, zal er in Europa, zal er in Holland veel zijn gebeurd. Dat Europa, en ook Nederland bezig is de ongerechtigheid volkomen te maken, dit is zeer duidelijk. 

	Wij tellen thans 1943, en straks zal er alweer een jaar bijgekomen zijn. Het is nu negentienhonderd jaar geleden dat op de weg naar Damascus een jonge man plotseling neergeworpen werd, niet door een mens, maar door Hem Die gezegd heeft: ‘Ik zal op u niet aanvallen als een mens’ (Jes. 47:3). Aan de bevende Saulus van Tarsen werd Christus geopenbaard, en tevens werd hem bekendgemaakt dat hij een roeping te vervullen had ten opzichte van het Koninkrijk Gods (Hand. 9). De apostel Paulus heeft een eigen plaats onder de apostelen ingenomen, en wel een zeer bijzondere. Door God was hij geroepen tot het apostelschap, ofschoon hij nooit had behoord tot de kring van degenen die discipelen waren. Maar hij behoorde tot dat volk dat een diep inzicht in de mens heeft, en hij getuigde van de mens. Hij heeft zich niet onmiddellijk gevoegd bij de apostelen, bij hen die geacht werden pilaren te zijn van de gemeente des Heeren (Gal 2:9), maar hij is naar Arabië gegaan (Gal. 1:17). Toehoorders, verstaat u hier iets van? Naar Arabië, tot de blinde heidenen! En toen is hij na jaren omzwerven naar Jeruzalem gegaan en is slechts vijftien dagen in de kring der discipelen geweest en bij Petrus gebleven (Gal. 1:18). 

	De apostel Paulus had de roeping om naar de heidenen te gaan, en het is nu negentienhonderd jaar geleden dat hij zijn prediking buiten Israël aanving. Negentienhonderd jaren! En, toehoorders, is het in de wereld ooit zo barbaars toegegaan als nu? Negentienhonderd jaren is de wereld Christus en de zaligheid voorgehouden en aangeboden, en hoe is het nu? Geliefden, past ons geen diepe schaamte? Hoe is het nu in Holland en in Europa? Is het een wonder dat het niet goed gaat, is dat nu een wonder? O ja, de uitroep is algemeen genoeg: ‘Wie zal ons het goede doen zien’ (Ps. 4:7), maar weet men wel, bedenkt men wel, dat het goede alleen van boven is, van de Vader der lichten afkomende, bij Wie geen verandering is of schaduw van omkering (Jak. 1:17)? Het is te begrijpen dat het niet goed gaat, dat het niet goed kán gaan. En het zál ook niet goed gaan. 

	De menswording van God is het komen van God tot de mensheid, niet om haar te verderven maar om haar te redden, om haar te behouden. Maar als nu de mens zichzelf gescheiden houdt van God, als een volk in zijn geheel dit doet en als de enkeling ook zo handelt, wat dan, wat zal daarvan komen? Zie, dat is vreselijk! Dát is het vreselijkste, dat God door de mensen ertoe gedwongen en gedrongen wordt, dat Hij door de wereld ertoe gedwongen wordt om Zijn heilige arm te ontbloten en om op te staan tot de strijd. Wanneer men zich, levende onder de aanbieding van de genade Gods in Christus Jezus, van God gescheiden houdt, dan, toehoorders, maakt men het zichzelf en zijn naaste tot een hel. En een mens komt dan in de hel! 

	God geve ogen om te zien en oren om op te merken, en de dingen ernstig ter harte te nemen. Het kán nog, het kan nóg. Hier is het alles nog betrekkelijk in rust. Het kan nog, maar hoe lang nog, hoe lang nog? ‘Bekeert u’, dit is het woord dat nu allerwege diende te klinken, ‘bekeert u!’ En dit woord dient in de eerste plaats gericht te worden tot de heersers over de volken: ‘Bekeert u, want waarom zoudt gij sterven?’ (Ezech. 33:11). En dan ook tot de volkeren zelf: ‘Bekeert u!’ Want het is een van tweeën: gij bekeert u en wordt behouden, of gij bekeert u niet en ge gaat te gronde, als volk in zijn geheel, en ieder afzonderlijk. ‘Bekeert u!’, dat is het woord dat tot u en tot mij gericht wordt, tot mijn gezin en familie en tot uw gezin en familie. Bekeert u, groot en klein, arme en rijke, begenadigde en onbegenadigde! Bekeert u, want waarom zoudt gij sterven? 

	Wat moet een mens dan doen? Hij hoort zich in de schuld te zien staan voor God, dat moet hij doen. Hij moet met zijn eigen persoonlijke schuld en zonde voor God staan, en met de toegerekende schuld en zonde in Adam, om zich met zijn zonde en zijn schuld voor God te stellen. Dát moet hij doen. Hij moet ophouden uit te zien naar betere tijden, en ophouden moet hij met het hopen op voorspoed. Hij moet zich met zijn schuld voor God stellen, en dat moet hij doen zonder enig uitstel. Want alleen op het bekennen van schuld en zonde volgt de belofte van schuldvergeving of -vergiffenis. Hij moet oprecht belijdenis doen voor God van al zijn zonden, en dit moet met een hartelijk leedwezen gepaard gaan voor Gods aangezicht, voor het aangezicht van Gods barmhartigheid. Dát moet hij doen. Want: 

	 

	Gods offers zijn een gans verbroken geest,

	Door schuldbesef getroffen en verslagen;

	Dit offer kan Uw heilig oog behagen;

	’t Is nooit, o God, van U veracht geweest. (Ps. 51:9)

	 

	Hij moet de schuldige wezen, en hij alléén. Wie nog iemand in de wereld heeft waarop hij iets heeft aan te merken, is voor God niet in de schuld geweest, en die wordt door Gods geduchte gerechtigheid vroeger of later weggevaagd. Hij moet zijn machteloosheid om zichzelf te kunnen helpen, leren kennen en voelen. Want er is in de gehele wereld geen kracht, geen geschapen kracht om hem te redden, naar het woord van de dichter: ‘En alle hoop mij gans ontviel, daar niemand zorgde voor mijn ziel’ (Ps. 142:4 ber.). En omdat er niemand is, zo moet hij de toevlucht nemen tot de genade Gods in Christus Jezus, die hem nog wordt aangeboden: ‘Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende, en heeft het woord der verzoening in ons gelegd’ (2 Kor. 5:19). Hij moet God smeken om zijn zonden hem te vergeven in en om het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon. En hij moet niet rusten totdat hij dit bloed in zijn ziel heeft, want dat bloed is de verzoening met God. En als hij dat bloed in zijn ziel heeft tot reinigmaking, moet hij God vragen hem te bekeren, en om hem bekwaam en gewillig te maken, met verloochening van zichzelf en met verzaking van de wereld, Hem te volgen door het bezaaide en door het onbezaaide. Dit moet hij doen. En dit is de bekering, en zulk een bekering is volstrekt noodzakelijk. Want het is: Bekeert u, bekeert u, want waarom zoudt gij sterven, o ’s-Gravenhage, o Nederland, o Europa!

	Amen.

	 

	Gezongen: Psalm 2:6 en 7.

	 


Negende preek, 5 december 1943 (ochtend)

	 

	Gezongen:      Psalm 100:1, 2 en 3. 

	Gelezen:      De Wet des Heeren; Jesaja 8.

	 

	Wij wensen in deze adventsdagen uw aandacht te bepalen bij hetgeen u vindt in het tweede vers van ons teksthoofdstuk. Daar staat: 

	 

	‘Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar Gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt; zij zullen nochtans blijde wezen voor Uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in den oogst, gelijk men verheugd is wanneer men den buit uitdeelt’ (Jes. 9:2). 

	 

	De profeet, mijn zeer geachte toehoorders, had de mensen zware dingen aangekondigd, en hij heeft niet anders gekund. Met zijn profetenogen kon hij de dingen niet anders zien. Hij was een man Gods, en vroeg niet naar zijn naaste noch naar zichzelf, en hij ging ook niet om de dingen heen, maar hij zei wat in het 21e hoofdstuk van zijn profetieën geschreven staat: ‘Wat ik gehoord heb van den HEERE der heirscharen, den God Israëls, dat heb ik ulieden aangezegd’ (vs. 10). Dit is het kenmerk van een rechte dienaar van het Woord. Ik herhaal: dit is het kenmerk van een rechte dienaar van het Goddelijke Woord.

	 

	Gezongen:      Psalm 103:4 en 5.

	 

	Toehoorders, in ons teksthoofdstuk spreekt de profeet een bemoedigend woord. Voor een mens die de dingen dieper inleeft dan de grote massa is het hier somtijds zeer duister. De wereld neemt de mens gemakkelijk op sleeptouw, en dan denkt deze mens: ‘Wat moet ervan worden?’, zodat hij bijna of in het geheel geen moed meer heeft. En kwam God hem niet te ondersteunen, hij zou beslist niet verder kunnen. Maar het is niet volstrekt duister als er nog maar een roepstem wordt gehoord, als er nog maar enkelen zijn, of maar een enkele is, een enkele man die roept. Want als God roept, dan roept Hij altijd tot bekering. En als u nog tot bekering geroepen wordt, dan is het nog niet volstrekt hopeloos. Volstrekt hopeloos is het als er geen mens meer roept. Dán is het volstrekt hopeloos, als Gods roepstem in het geheel niet meer wordt gehoord.

	Jesaja de profeet doet hier drie heerlijke beloften. Hij doet hier, in het begin van ons teksthoofdstuk, een belofte van licht, een belofte van blijdschap en een belofte van vrijheid (vs. 1-3). 

	Gij zult u misschien nog herinneren dat wij het vorige jaar in de adventstijd tot u gesproken hebben over de eerste belofte, de belofte van het licht. Wij wensen deze adventstijd iets te zeggen over de belofte van blijdschap. En God zegene ons, en Hij brenge ons tot de werkelijkheid, tot het gezicht van de werkelijkheid. Het gezicht van de werkelijkheid is de waarheid. Alles wat er is, moet weg. Alles moet weg, opdat het bewindsel des aangezichts waarmede alle volken bewonden zijn, moge wegvallen (Jes. 25:7).21 Wij moeten stom voor God komen te staan of te liggen, gelijk de apostel zegt: ‘Opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij’ (Rom. 3:19). 

	Ik wilde u vragen: wat doet nu een mens voor God stom zijn? Dit, dat hij zijn dwaasheid ziet, de dwaasheid van geheel zijn leven. En dan is de overwinning aan God. De mens ziet dan enkel dwaasheid. Hij ziet dat alles te gronde gaat en moet gaan. Hij ziet dat hij geen gerechtigheid heeft, ja, dat er zelfs niet één goede begeerte overblijft. Als een mens daar nu gekomen is, op dat punt, dan is hij terechtgekomen in Adam. In het binnenste van zijn hart is hij dan geleid en gebracht in de binnenkameren des doods (Spr. 7:27), dat is, in de diepste diepte van zijn hart, waar de dood heerst. Daar is hij dan terechtgekomen. En vanaf dat punt begint het. Al het andere kan tot op een zekere hoogte en in een zeker opzicht betekenis hebben – maar al het andere is er nog om een mens gevangen te doen zijn en te doen blijven in de leugen. 

	Komt een mens niet in zijn val en bondsbreuk in Adam terecht, komt hij daar niet, wat is daar het gevolg van? Ik vraag: wat is hier het gevolg van? U mag het zelf zeggen. Wat zijn de gevolgen, of is het gevolg ervan, als de mens niet in zijn bondsbreuk in Adam en in zijn val terechtkomt? En waarom moet een mens eerst in Adam gebracht worden, waarom is dat noodzakelijk? U weet dat deze dingen gemakkelijk bestreden worden, en dat zij door velen bestreden worden, en dat er nog meer anderen zijn die er zomaar overheen lopen. En wie niet scherp toeluistert, gaat er ook overheen. Dus, waarom is het noodzakelijk dat een mens gebracht wordt in zijn val en bondsbreuk in Adam – hij is toch een levend schepsel, waarom is het dan noodzakelijk? 

	Omdat God ieder uitverkorene bearbeidt door Zijn Geest en Woord, zoals er staat in zondag 21 van onze catechismus: ‘Dat de Zoon Gods uit het ganse menselijk geslacht Zich een gemeente, tot het eeuwige leven uitverkoren, door Zijn Geest en Woord, in enigheid van het ware geloof, van den beginne der wereld tot aan het einde vergadert, beschermt en onderhoudt; en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven’ (antw. 54). Daarom is het nodig te blijven bij en te horen naar hetgeen wij u voorgelezen hebben uit Jesaja 8: ‘Tot de Wet en tot de Getuigenis; zo zij niet spreken naar dit Woord, het zal zijn dat zij geen dageraad zullen hebben’ (vs. 20). 

	En dit is ook nodig om andere redenen, en een van deze redenen is, dat als een mens niet gebracht is in zijn val en bondsbreuk in Adam, hij zich dan over de dingen heen werkt. Ik zei enige jaren geleden eens tot iemand: ‘Eén gelovige zucht tot God, dat betekent onze redding voor eeuwig, dat betekent onze rechtvaardigmaking en dat betekent onze heiligmaking; dit is onze zaligmakende redding.’ Ik herhaal: ‘Eén gelovige zucht tot God betekent onze rechtvaardigmaking en onze heiligmaking en onze zaligmaking en eeuwige redding.’ En wat denkt u dat ik ten antwoord kreeg? Dit: ‘Ik geloof dat er meer toe nodig is.’ Dát was het antwoord! Ja, ongelukkig is de mens die wat meent te weten; dan wordt het eerst recht bedorven. Nog eens, ongelukkig de mens die wat weet! 

	Hoe komt het dat deze man mij dit antwoord gaf? Dat komt omdat hij niet gebracht was, niet ingeleid geworden was in zijn val en bondsbreuk in Adam. Dát is het. Dan bagatelliseert men de hoogste dingen. Verstaat u het? Dan zijn de goede vrienden en onze verwachtingen onze hoop! Begrijpt u het? Dan verstaat een mens niets van het fijne werk van God de Heilige Geest. En daarom zeg ik: loop niet over de dingen heen. Het erover heen lopen maakt de tegenwoordige christenen, dat zijn dan de christenen van deze tijd, dat zijn de christenen die ervoor gehouden worden, dat zijn dan de vrienden die zeggen, je bent er een van. Die niet gebracht zijn in hun val en bondsbreuk in Adam lopen, gelijk gezegd, over de dingen heen; dat is de gang van een mens die hier niet in gebracht is. Nog eens, men loopt over de dingen heen. Men gebruikt de woorden wel, maar zij hebben geen inhoud; zij worden niet begrepen. 

	Als men het waarachtige begrip van de dingen heeft, dan heeft men dit van God. Als men géén begrip van de dingen heeft, dán is het tijd! Want des mensen verlegenheid is Gods gelegenheid, naar het woord van de Heere Jezus: ‘De ure komt en is nu, wanneer de dóden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, zullen leven’ (Joh. 5:25). 

	Kinderen en jonge mensen, let op deze dingen. Straks wordt het je wellicht niet meer gezegd. Het zou kunnen zijn dat je er nu geen acht op sloeg, maar je ze later zou herinneren dat ze je gezegd zijn. En het zou je dan bewaren voor het helse bedrog, en het zou kunnen zijn dat het je behoedde voor een eeuwige ondergang. 

	Een mens loopt over de dingen heen. Maar wie zal hem dit laten zien? Men stampt en dwingt en slaat erop; maar dat alles helpt niet! God moet het ons laten zien. Wij kunnen het elkaar niet laten zien. Wij kunnen het elkaar zeggen, ik kan het u zeggen, maar niemand kan het u laten zien. Ik kan u zeggen dat u over de dingen heen loopt en ik kan u waarschuwen, maar niet laten zien. 

	Dergelijke christenen menen diepe en rijke inzichten te hebben. En zo zijn en worden zij de mensen van wie gezegd wordt: ‘Gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek; en gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt’ (Openb. 3:17). Onder de dingen waarvan wij verlost moeten worden, is in het bijzonder onze lichtgelovigheid. Onthoud het toch, toehoorders: om onderwezen te worden, moeten wij tot God komen. 

	De profeet Jesaja troost de mensen op een bepaalde wijze, en nu is de vraag gewettigd op welke wijze de profeet dit doet en hoe. Jesaja vertroost de mensen door de beloften. Wij hebben u gezegd dat wij er hier drie vinden. Over de eerste hebben wij het vorige jaar tot u gesproken, dat was over de belofte van licht. En nu spreken wij tot u over de tweede, over de belofte van blijdschap. En als wij de volgende adventstijd nog tot u spreken mogen over de derde belofte, dan zal er heel wat gebeurd zijn. 

	God troost Zijn volk door de beloften. Nu moeten wij eerst vragen wat een belofte is. Het woord ‘belofte’ wordt dikwijls gebruikt, maar wat is een belofte? Wat antwoordt u? U weet dat ik gewoon ben mijzelf en u vragen te stellen, te laten horen, en ze dan ook te beantwoorden. Voor mij is het dit: God had Zich van eeuwigheid voorgenomen om in Christus de in Adam gevallen en verdorven mens zalig te maken. Om het in het kort te zeggen: dit was de vrederaad, deze is gehouden door God, enig in Wezen en drie in Personen. Geen mens wist dit, maar God heeft het ons bekendgemaakt. Eerst aan Adam en Eva, en daarna aan anderen. Hij heeft gezorgd dat er altijd mensen waren die de Heere kenden. De gehele geschiedenis van Israël is één prediking van Christus. Het volk was in nood, en het is weer vertroost geworden door de profeet, en wel met het Evangelie. De gehele mozaïsche eredienst loopt in zijn geheel op Christus aan. Ook Johannes de Doper heeft dit in zijn tijd gedaan, met het Evangelie vertroost. Hij heeft gezegd tot zijn discipelen, op Jezus wijzende: ‘Zie, het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt’ (Joh. 1:29). Later heeft de Heere Jezus het Zelf gedaan; toen de discipelen en apostelen; toen de apostolische vaders en de kerkvaders; toen de kerk onder het kruis, de Waldenzen; toen de reformatoren. 

	En zo is het doorgegaan, en zo zal het altijd blijven doorgaan. Zo is het doorgegaan onder de Romeinse keizers. Zelfs onder de antichristelijke kerk, de Rooms-Katholieke kerk, zijn deze woorden van God door Zijn kinderen en knechten hier gebracht, ondanks brandstapels en andere martelingen waarin zij hun leven hebben moeten eindigen. Maar het is altijd doorgegaan. Wellicht staan wij aan de vooravond van verschrikkelijke dingen die staan te gebeuren. Maar het zal doorgaan, het zal doorgaan tot de jongste dag. Dán zal het einde zijn. Niet wanneer de mensen het willen, maar in het ogenblik dat door God bepaald is, wanneer dit aangebroken is. 

	Kortom, er is een belofte van voorstelling en aanbieding van Christus Jezus, van de vergeving der zonden en van alle weldaden en zegeningen van het verbond der genade. Er zijn vele beloften: er zijn er voor de tijd, en er zijn er ook voor de eeuwigheid, er zijn beloften voor het lichaam en voor de ziel. En al deze beloften zijn in deze ene belofte begrepen, in de belofte van Christus Jezus. Daarom zegt ook de apostel Paulus: ‘Alle beloften Gods, zovele als er zijn, die zijn in Christus Jezus ja, en zijn in Hem amen’ (2 Kor. 1:20). Dat is onze opvatting aangaande de beloften Gods, toehoorders. En nu is het voor mij en voor u de vraag of deze belofte, die ons aangeboden wordt, door ons aangenomen is. 

	Wij hopen vanavond op deze dingen nog wat verder in te gaan. Ik heb u ze nu gezegd, en dat niet voor de eerste maal.

	 

	Het is nu vreselijk,22 maar het zal nog vreselijker worden. Stel u dan aan de zijde Gods, en maak Hem tot uw Vriend. Laat u door niets en door niemand verleiden, door geen ijdele voorspiegelingen, maar stel u aan de zijde Gods. Omhels de beloften, die enkel en alleen tot uw behoudenis zijn. Weiger beslist om met de grote massa mee te gaan. Want zij en u gaan te gronde. Uw lichtgelovigheid is uw ondergang, en u laat u door die lichtgelovigheid bedriegen. Heb de meest pessimistische opvattingen van het aanstaande gebeuren van deze tijd. Plaats u aan de zijde Gods, Die zegt en u toeroept: ‘Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde; want Ik ben God en niemand meer’ (Jes. 45:22).

	Vaders en moeders in ons midden, bedrieg uw kinderen niet; wijs hen op het ene nodige. Ik weet dat u het niet kunt. En ik weet nog meer: ik weet ook dat u het niet wilt en dat u het niet aanneemt. Maar ik weet ook dat het móét! Het moet gebeuren voordat u het tijdelijke met het eeuwige komt te verwisselen. En als het niet gebeurt, als u de belofte Gods niet omhelst door een waarachtig geloof, dan zult u niet te redden zijn van de geduchte rechtvaardigheid Gods, en ook niet uit de handen van de vorst der duisternis, die u om de tuin geleid heeft en door wie u zich hebt laten bedriegen. God alleen bedriegt u niet. Wij zijn duisternis omdat de vorst der duisternis onze leidsman is. 

	Maar ik zal u een raad geven. Ga in de eenzaamheid en zeg: ‘Heere, ik heb gehoord dat U verlossingen werkt. Ik ken U niet, maar ik heb van U gehoord dat U machtig bent te doen boven alle verwachting. Wilt U het dan nog in mij werken, opdat ik leef en niet sterf voor eeuwig. U werkt het alles. Wil mij ontdekken; doe mij Uw waarheid zien. Niet wat ik voor waarheid houd, maar wat Uw waarheid is, zoals het bij U waarheid is. Het is misschien mijn ondergang, misschien is het mijn eeuwige ondergang. Want als ik blijf zoals ik nu ben, dan ben ik voor eeuwig verloren. Vuur Gij mij aan, en geef mij grote lust om de door U verordende middelen te gebruiken. Doe mij de andere middelen, die daarnaast zijn, die U niet verordend hebt, verfoeien, Heere. Doe mij die verfoeien, en doe mij de Uwe gebruiken. En zegen Gij ze. Open mijn ogen, dat ik aanschouwe de wonderen van Uw Wet. Niet voor alle mensen is er behoudenis… Maar als ik zó sterf, zoals ik nu ben, dan moet ik verloren gaan! Laat mij het ergste zien. Spreek ik over redding, laat mij dit dan niet doen zonder grond. Doe mij acht geven op mijn binnenste, doe mij er acht op geven, Heere! Ik besteed mijn aandacht aan de schepselen; hier kan ik slechts oor en oog voor hebben! Doe mij de leugen in mijzelf zien, om de oren en ogen ervoor te mogen sluiten. U weet hoe nodig het is om ontdekt te worden – grijp daartoe alles aan, Heere, want mijn hele leven is een verleugend leven. Heere, openbaar Uzelf aan mij, gelijk U dat gedaan hebt aan Uw kinderen en aan Uw knechten. Ik spreek somtijds wel over U, maar ik ken U niet. Ik heb gesproken over beloften en woorden, maar openbaar Uzelf nog eens aan mij. Ik heb van U horen zeggen dat als U komt, U dan alles meebrengt. Ach, laat mij niet varen!’

	Spreekt u zo? Ik weet natuurlijk niet of het u helpen zal. Ik mag u hierin ook niet vleien. Maar dit weet ik dat alle mensen die bekeerd zijn geworden, zó gesproken hebben. Zulke klachten komen in iedere bekering voor. 

	Als u zich voor begenadigd houdt, en u was werkzaam met de belofte, dan hebt u in de belofte God gezien. Door de belofte maakte God Zich aan u bekend. Heeft dit werkelijk plaatsgevonden, dan was u arm van geest en bent u het nog. Want de beloften passen alleen op armen van geest. ‘Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen’ (Matth. 5:3). Wie niet arm van geest is en geweest is, op die is nooit één belofte toegepast.

	En verder moet u uzelf afvragen of uw ziel steunt op de belofte, en of de belofte, als u haar omhelsd hebt, u genoegzaam was en is. Er zijn mensen die hele bekeringen kunnen vertellen en bespreken, maar zij hebben nooit genoeg. En hoe komt het dat zij nooit genoeg hebben? Dat komt omdat de rechte grond er niet ligt. Als de ware grond gelegd is, dan zegt men: ‘Nu heb ik genoeg, nu heb ik voor eeuwig genoeg!’ Alleen is er de begeerte om de gronden beter en dieper te mogen leren kennen, waarom ook de apostel Paulus zegt: ‘Maar ik jaag daarnaar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben’ (Filipp. 3:12). 

	U moet onderzoeken of uw geloof steunt op de belofte Gods zoals wij u deze belofte nu beschreven hebben en ook eerder beschreven hebben.

	Amen.

	 

	Gezongen: Psalm 105:5 en 6. 

	 


Tiende preek, 5 december 1943 (middag)

	 

	Gezongen:      Psalm 146:1, 2, 3, 4 en 5.

	Gelezen:      De Twaalf artikelen des geloofs; Jesaja 9:1-6.

	 

	Wij hebben u vanmorgen gezegd dat wij ons in de weg wilden stellen om met u te behandelen het tweede vers van Jesaja 9: 

	 

	‘Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar Gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt; zij zullen nochtans blijde wezen voor Uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in den oogst, gelijk men verheugd is wanneer men den buit uitdeelt.’

	 

	Deze woorden volgen op de woorden die wij in het achtste hoofdstuk van de profetieën van Jesaja vinden. Wij zeiden vanmorgen dat de profeet niet anders gekund heeft dan zó te spreken, want hij zag de dingen zo. En dat hij ze zo zag, was een gevolg hiervan dat God hem de dingen getoond had, en dat Hij hem, bij de Geest der genade en der gebeden, ook de Geest der profetie geschonken had. Jesaja was een knecht des Heeren en ook een profeet des Heeren, zodat hij de mensen niet kon bedriegen, zodat hij ook niet in staat was om om de waarheid heen te gaan, gelijk hijzelf getuigt in Jesaja 21 vers 10: ‘Wat ik gehoord heb van den HEERE der heirscharen, den God Israëls, dat heb ik ulieden aangezegd.’ 

	 

	Gezongen:      Psalm 34:2 en 3.

	 

	Toehoorders, het kan er somtijds zeer donker uitzien. Niet dat dit buiten de mens zou omgaan, integendeel. Want niet God, maar de mens is de oorzaak van alle ellende. En waar wij zien hoe groot de ellende is, vooral nu op het ogenblik, wat moet de mens dan wel voor een schepsel wezen? U bent zelf de oorzaak van alle ellende. Weet u dat? Dit, toehoorders, kan toch moeilijk worden ontkend. Maar zo donker kan het hier niet zijn, of er is nog enig licht. Was het volstrekt donker, dan zou de wereld niet meer kunnen bestaan. En dit zal zijn als die grote eeuwigheid zal gekomen zijn, en de Heere Jezus op de wolken des hemels zal gezien worden, om te oordelen de levenden en de doden. Iedere roepstem is nog licht, iedere belofte roept nog tot bekering. 

	Ik heb weleens gehoord dat men vroeg: ‘Komt het nog voor dat in een tijd als deze mensen bekeerd worden?’ Ja, deze tijd is er bijzonder geschikt voor. Daarom wordt u met grote ernst toegeroepen: ‘Bekeert u, bekeert u, want waarom zoudt gij sterven?’ (Ezech. 33:11). Als er niet één meer is die roept, dan is het volstrekt hopeloos. Als God niet meer spreekt van genade, dan is er voor de mens geen genade meer. Tot het einde van de eerste wereld had God 120 jaar door Noach laten prediken (Gen. 6:3). En wat heeft deze man gepredikt? Niet anders dan de gerechtigheid van Christus, want er wordt van hem gezegd dat hij was een ‘prediker der gerechtigheid’ (2 Petr. 2:5). 120 jaren lang heeft deze man gepredikt. En toen deze jaren verstreken waren, toen was er geen stem meer en kreeg Noach opdracht om met de acht zielen die hem geschonken waren in de ark te gaan. Toen kwam de zondvloed en nam ze allen weg (Gen. 7). 

	Zo had de profeet Jesaja aan het einde van het achtste hoofdstuk zich in sombere tonen laten horen, maar aan het begin van het negende hoofdstuk treedt de rijkdom van de belofte Gods aan het licht in blijdschap en in verheuging. En als er dan gevraagd wordt wie de vervuller is van deze belofte? Dan is het antwoord: ‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst’ (vs. 5). De profeet Jesaja brengt in het begin van het negende hoofdstuk alle beloften tot deze ene belofte: de belofte van de Heere Jezus Christus. Dat heeft de apostel Paulus ook gedaan, want hij zegt: ‘Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen’ (2 Kor. 1:20). 

	Dit hebben wij zo ongeveer vanmorgen gezegd. Wij gaan nu verder. De tekst luidt: ‘Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar Gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt.’ Wij staan in dit middaguur enige ogenblikken bij deze profetie stil, en naar wij hopen later nog eens.23 

	‘Gij.’ Wie is deze Gij? U voelt dat deze vraag voor alles gesteld dient te worden. Deze Gij is de waarachtige, levende God. Wat heb ik nu gezegd, als ik gezegd heb dat deze Gij de waarachtige, levende God is? Wat heb ik gezegd? Ik weet het zelf niet, want: ‘In alle volmaaktheid heb ik een einde gezien, maar Uw gebod is zeer wijd’ (Ps. 119:96). 

	Toehoorders, wie is de waarachtige God? En wat is de waarachtige God? 

	Op deze vraag geeft de Heilige Schrift een antwoord – uw hart ook? Welk antwoord geeft de Heilige Schrift? De Heilige Schrift antwoordt dat God een enig Wezen is, en drie in Personen. Ja, ik weet wel: dat hebt u al meer gehoord. Ik ook, maar ik weet dat ik het nog niet goed geleerd heb. U wel? Het zou wel een heel bijzonder mens moeten wezen die hierop met ja antwoordde. Toehoorders, dat God een enig Wezen is en drie in Personen, dat God God is: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, dat zegt ons de Heilige Schrift in 1 Johannes 5 vers 7: ‘Want Drie zijn er Die getuigen in den hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze Drie zijn één.’ Dat is één tekst, maar als u het nu verder nagaat, dan kent de Heilige Schrift geen andere God dan een God één in Wezen en drie in Personen, Vader, Zoon en Heilige Geest. 

	Maar ik sprak ook van een antwoord van het hart. Goed, het staat in de Bijbel, er staat in Mattheüs 28 vers 19: ‘Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes’ – maar hoe komt het hart daaraan, hoe kan het hart van een mens zeggen dat God een enig Wezen is en drie in Personen? Gij hebt gelijk, vraag maar en blijf vragen totdat ge het weet, totdat ge het zeker weet. ‘Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt, en een bewijs der zaken die men niet ziet’ (Hebr. 11:1). Hoe weet het hart van een mens, van mij en van u, en van wie ook, hoe weet dat hart dat God een enig God is, één in Wezen en drie in Personen? Door studie? Nee, niet door studie. Wie meent dat hij de dingen van het Koninkrijk Gods wel kan leren kennen door studie, die is op weg om de duisternis waarin hij zich bevindt, nog groter te maken, die is op weg om een atheïst te worden. 

	Hiermee is de studie niet veroordeeld, en de opvoeding ook niet. De opvoeding is noodzakelijk; hadden wij de opvoeding nog maar, maar de opvoeding zijn wij kwijt. Ja, dat wil wat zeggen voor ons, dat wij de opvoeding kwijt zijn! Wij oudere mensen, wij zijn het kwijt, wij weten het niet meer. Zo zie ik het tenminste, dat wij ouderen de opvoeding kwijt zijn. Wij weten het niet meer! De tucht die hier vroeger was, en geweest is in de kerk, in het gezin, in de maatschappij, in het openbare leven, in de politiek en in het kerkelijke leven, het is er niet meer. Dat wij onze houding kwijt zijn, dat bewijst vooral de jeugd, zodat wij ouderen zeggen: ‘Wat moet ervan worden?’ Hebt u in uw jeugd een strenge en bekwame leermeester gehad – als u hem nu nog kon ontmoeten, dan ging u naar hem toe en dan zei u: ‘Mijnheer, meester, ik heb behoefte om u nog eens te bedanken.’ Dat zou u doen als u eerlijk was en u zulk een man nog kon ontmoeten, dat zou u zeker doen. Maar wat moet er nu van de jeugd worden, als zij de tucht niet kent, als zij niet onvoorwaardelijk gehoorzaamt? Jongens en meisjes, weet je wat je doet, als je je ouders niet gehoorzaamt? Je graaft onherroepelijk je eigen graf. Je erkent je ouders niet; je weet niet dat zij in de plaats van God staan. Ieder verzet tegen hen is verzet tegen God, want zij staan in de plaats van God. Weet je dat niet, dat ieder verzet verzet is tegen Gods heerschappij, weet je dat niet? Daarom wreken zich zulke dingen. En dat vinden wij terug in de Wet, die geestelijk is en heilig en goed, in het gebod: ‘Eer uw vader en moeder, opdat het u welga en dat gij lang leeft op de aarde’ (Ef. 6:2, 3). Zou je aanmerking op vader en moeder menen te mogen maken? Zij blijven je vader en moeder, ook al geven zij aanleiding dat men aanmerkingen op hen zou kunnen maken. Hoe noodzakelijk is daarom de opvoeding, zo vader of moeder in de hand Gods het middel zou mogen zijn om God te leren kennen. 

	En zo ook moet u de prediking gaan horen. Als er een prediking is die onderscheid maakt tussen Wet en Evangelie, dan kunt u die niet genoeg horen. Werd zij midden in de nacht gehouden, dan moest u opstaan om ze bij te wonen; te middernacht zou u er heen moeten. Zelfs al zou het bijwonen ervan gevaar opleveren voor uw leven, dat zou u moeten riskeren. U vraagt wat de prediking is? Zij is nodiger dan water en brood. Want als er geen profetie is, wordt het volk ontbloot (Spr. 29:18). Wie dit niet enigermate verstaat, die is geen levend lid van de Kerk van Christus. Want het geloof is uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods (Rom. 10:17). Maar dan moet het een prediking wezen als van God Zelf. Als de prediking goed is, dan gebruikt God de prediking door mensen om de Wet en het Evangelie voor te stellen. De Wet maakt dat u dood is, en het Evangelie wekt u op aan de hand en door de kracht van de Heilige Geest. 

	Maar hoe noodzakelijk de prediking ook is, de prediking zonder meer kan ons God niet leren kennen. Waardoor geschiedt dat dan wel? Door een wonder. En is dat wonder nu ooit aan u geschied? Wij lezen en zingen uit Psalm 118: ‘Het is een wonder in onz’ ogen; wij zien het, maar doorgronden ’t niet’ (vs. 11). Hebt u dit weleens gezongen? U hebt dit weleens gezongen, maar ook met uw hart? Als u dit zingt met uw hart, als het hart in staat is inhoud te geven aan deze woorden, dan weet u ook wat het inhoudt als ik zeg dat wij God alleen door een wonder leren kennen. U zegt misschien gemakkelijk dat het u bekend is, maar als het waarachtig is, dan zegt u daarover hetzelfde als ik, wanneer ik u nu zeg waarom het een wonder is. 

	De apostel Paulus zegt in Galaten 1: ‘Maar wanneer het Gode behaagd heeft, Zijn Zoon in mij te openbaren’ (vs. 1, 2). Zie, dat is het wonder bij uitnemendheid. Ja, dat is het! En toch heeft de mens het woord altijd op de lippen: ‘Het is een wonder’, of: ‘Het mag een wonder heten’, enzovoort. Zie, dat mogen wij weleens wat afleren, om dit telkens op onze lippen te nemen. Wat is eigenlijk een wonder? Als u nog leeft nadat er een bommenregen neergekomen is, is dat een wonder? Of als u nog hersteld bent van een ernstige ziekte, is dat dan een wonder, en waarin bestaat dan dat wonder? Maar de mens zegt maar zo wat; hij geeft zich geen rekenschap van wat hij zegt. Hij denkt niet door. Hij heeft een hekel aan denken; een mens denkt niet graag. Het ontbreekt hem aan de gronden. Hij wil wat zeggen, hij wil vroom zijn en mooie woorden gebruiken, en daarom spreekt hij zo. Nog eens, dat moesten wij maar eens afleren, dat spreken van een wonder. 

	Een wonder, wat is een wonder? Dit is een wonder, als God Zich in het hart van een mens openbaart in de Zoon van Zijn eeuwige liefde, en dat hart vernieuwt. Dat is een wonder. Wij weten dat de Heere Jezus wonderen gedaan heeft, en dit diende tot bevestiging van Zijn leer. En zo is het ook hier: als dit wonder bij ons geschied is, dan is de leer bevestigd, dan heeft men zekerheid in het hart. En men staat hierover ten hoogste verwonderd. Dat had men nooit gedacht. De zekerheid die daar in de genade is, dat is de zekerheid van het geloof. Ik heb de mensen dikwijls horen zeggen: ‘Als ik nu maar wist dat dit of dat van God was.’ Maar als zij dit niet weten, dan is dat een bewijs dat er geen geloof is. Maar dat wordt de mensen niet meer geleerd, en men gaat over deze dingen heen. En zo houdt men voor de mensen de waarheid bedekt. En als men dit niet doet, dan heeft men de naam dat men onbarmhartig is en de mensen wegslaat. Zo staan de mensen tegenover de dingen, zoals wij het u zeggen; het is bij allen hetzelfde. Maar hun consciëntie, die zegt het. 

	Het is trouwens ook de vraag niet wat een mens zegt; het is de vraag wat God zegt, wat God in de Bijbel zegt. En zo voelt en gelooft een begenadigde wat de Schrift zegt, en niet wat een mens zegt. Het is als volgt. Laat ons zeggen dat er een kleingelovige is, een kind in de genade, een pasgeborene. Deze verstaat dat God één in Wezen is en drie in Personen. Weet u wat ik nu zeg? Is dit waarachtig? Ik geef er mijn leven voor dat dit waarachtig is! Ja, dat gaat zeker op! Dit is niet alleen bij de sterke zo, maar ook bij de zwakke; dat hebben zij niet alleen die een sterk geloof hebben, maar dat hebben ook zij die de Schrift kinderen in de genade noemt:24 die weten door het geloof met het hart dat God een enig Wezen is en drie in Personen, Vader, Zoon en Heilige Geest, en dit worden zij door de Heilige Geest gewaar, Die hun verstand met Goddelijk licht bestraalt, waarom zij ook bidden: ‘Geef mij verstand met Godd’lijk licht bestraald’ (Ps. 119:17 ber.). 

	Dat is het Goddelijk licht. Door dit Goddelijk licht is het dat hun wil vernieuwd wordt, en het is door dit licht dat zij gebracht worden tot belijdenis van schuld en zonde en tot de waarachtige bekering tot God, tot het beven voor Gods Woord en het haten en vlieden van de zonde, en tot het werpen van zichzelf op de Heere Jezus Christus. Zo is het dat de zuchtenden en zwakken enigermate de Heilige Geest ontvangen om de Zoon Gods te aanschouwen als de Verzoener van hun zonden, want zij hebben het verzoenend bloed in hun ziel gekregen. Is dit nu niet waar, dat zij het verzoenend bloed van Jezus Christus in hun hart gekregen hebben en onder hun gehemelte gesmaakt hebben, en hebben zij de Heere Jezus niet leren kennen als de weg tot de Vader? Hebben zij Hem niet leren kennen in Zijn ambten en bedieningen, in Zijn naturen en staten, weldaden en zegeningen? Is dat niet waar? En zijn zij in en door dit alles het gevaar en de strik niet ontkomen? 

	Zo kent hij dan de Zoon, en ook de Vader als een verzoend God en Vader door Jezus Christus. Ja, hij kent Hem als een verzoend God en Vader in de Heere Jezus Christus, Zijn lieve Zoon. Hij zag en beleefde dit alles. Want toen Christus hem geopenbaard werd, toen zag hij met de aandacht van zijn hart dat hij aangezien en aangenomen werd door de Vader, Die Zich verklaarde in zijn hart, door een Vader Die zei: ‘Ik ben voldaan in Mijn Zoon, en in Hem met u!’ Zo kent zulk een zwakgelovige dit Goddelijk Wezen: de Vader als God, en de Zoon als God, en de Heilige Geest als God, één in Wezen en drie in Personen. 

	Nu kan een zwakgelovige wel bestrijding hebben, en hij heeft die ook, maar gelijk wij zo-even gezegd hebben: hij heeft het getuigenis in zijn hart van die God Die één in Wezen is en drie in Personen. Spring dan op van vreugde, gij allen die waarachtig gelooft in de Heere Jezus Christus, en door Hem in God! En als u niet op kunt springen van vreugde, verneder u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd (1 Petr. 5:6). Klaag uzelf aan, en rechtvaardig God in al Zijn handelingen met u. Verdoem uzelf. Leer uw vijandschap tegen Hem en tegen Zijn Christus belijden en bekennen. Dan zal God op u neerzien, naar Zijn eigen woord: ‘Op dezen zal Ik zien, op den arme en verslagene van geest en die voor Mijn woord beeft’ (Jes.66:2). 

	Ach lieve mensen, maak toch ernst met deze dingen! Wij hebben u vanmorgen gezegd dat er zwaardere, ja veel zwaardere tijden aanstaande zijn dan die wij nu beleven moeten. En waar zult u zich dan verbergen als u zich niet verbergen kunt onder de vleugelen des Heeren? Waar zult u met ziel en lichaam blijven? 

	Geliefden, als er nog onder ons zijn bij wie dit alles nog gebeuren moet, en die misschien al ver op hun dagen gekomen zijn, houd u niet langer terug, val God te voet, Die in Jezus Christus voor u een verzoend God en Vader zijn wil, u uw zonden vergeven wil en u wil aanzien in Hem Die gestorven is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking, Die u aannemen wil in Zijn Zoon. 

	Hoeveel malen hebben wij u dit al mogen verkondigen? Ach, zult ge ook deze prediking verbeuzelen,25 gelijk gij de prediking al die jaren die nu al achter u liggen verbeuzeld hebt? Kunt u dat doen nu het nog tijd is, nu het nog voor u het heden der genade kan genoemd worden? Jongere mensen in ons midden, bedenk dat wij o zo spoedig oud zijn; de jaren spoeden, vliegen voorbij! Straks zeg je: ‘Is dat nu het leven, heb ik dat leven nu al achter de rug? Toen ik ervoor stond, leek het mij een lange tijd, en nu? En wat heb ik al die tijd nagejaagd en gezocht? En wat heb ik dikwijls een ernstig gezicht gezet, hoewel ik helemaal niet ernstig was?’ Hoe verantwoordelijk ben je voor al deze dingen!

	Ach, dat u toch door de goedheid en door de genade Gods ertoe gebracht mocht worden om op tijd uw toevlucht te zoeken onder de vleugelen van Christus. Als u er niet heenlopen kunt, kruip er dan onder, opdat u toch maar moge zijn onder de bedekkende vleugelen van de Heere (Ps. 57:2). Dit is de enige schuilplaats die voldoet. Ach, het is nu al wel gebleken dat de schuilplaatsen die wij hebben, niet voldoen, zodat wij moesten uitroepen: ‘Waar moeten wij nu heen?’26 Maar God is een schuilplaats die voldoet, een schuilplaats voor het leven en in het sterven. Is u daar nu nog nooit in onderwezen geworden? ‘Wel,’ zegt de ziel die door de genade Gods kennis aan deze dingen heeft: ‘och, wierd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond U d’ ere geven’ (Ps. 63:2 ber.). Gebruik het kostelijke heden der genade hetwelk u nu nog geschonken wordt. Het kan nu nog! O, wil dit bedenken: Het kan nu nog, nog is het niet te laat. Het kan nog! God geve ons een hart dat schreeuwen moge tot God en om Hem.

	Amen.

	 

	Gezongen: Psalm 145:6.
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Aantekeningen

		[←1]

	       ‘bedelingen’: wat aan een mens of een volk wordt toebedeeld, toegeschikt, bijv. ziekte, oorlog, honger, voorspoed





	[←2]

	       ‘potentaat’: machthebber





	[←3]

	       wijzend op de Bijbel





	[←4]

	       Vergelijk het eerste gedeelte van 2 Koningen 1.





	[←5]

	       ‘wrevel’: misnoegdheid, gegriefdheid, bittere ontevredenheid





	[←6]

	       Hieronymus van Alphen (1746-1803). Opgenomen in Ned. Herv. Gezangbundel 1938 als gezang 244.





	[←7]

	       Deze preken zijn niet beschikbaar.





	[←8]

	       Deze preken zijn nog niet uitgegeven.





	[←9]

	       Zie ook vr. en antw. 281 van Ursinus’ Grote Catechismus:
Vr. Kan iemand zonder het gebruik van de sacramenten deelhebben aan of zeker zijn van het Goddelijk verbond en de eeuwige zaligheid?
Antw. Wie de sacramenten niet gebruikt hoewel hij ze kan gebruiken, toont daarmee dat hij geen geloof heeft, en sluit zo zichzelf buiten de gemeenschap der heiligen en buiten het verbond Gods. Maar die tegen hun wil de sacramenten moeten missen, voor hen geldt niettemin de belofte zoals gedaan aan allen die geloven.





	[←10]

	       ‘ongehouden’: onverplicht, onverdiend





	[←11]

	       Bedoeld is het Joodse land (Israël).





	[←12]

	       ‘in het ver verwijderd verschiet’, namelijk als iets dat nog weer eeuwen later zou plaatsvinden dan de terugkeer uit Babel





	[←13]

	       Deze preek is niet beschikbaar.





	[←14]

	       Met deze Broeder bedoelt ds. Paauwe Christus. Vergelijk de preek van 27 oktober 1932 over 2 Korinthe 7:6, bundel 1973-’75, p. 504.





	[←15]

	       ‘niet uit noch in weten te gaan’ wil zeggen dat men zijn afhankelijkheid van de Heere kent en zonder Zijn leiding niets doen kan





	[←16]

	       De bedoeling is: hij nadert vertrouwend tot God, zowel als hij zich van nieuwe zonden bewust is, als wanneer hij dat niet is.





	[←17]

	       a priori: vooraf gegeven, tevoren vaststaand





	[←18]

	       ‘toevoorzicht’: vertrouwen





	[←19]

	       ‘dit is vreugde genoeg’ betekent iets als: dit is een vreugde die het hart geheel inneemt en verzadigt





	[←20]

	       ‘een voorwerpelijke blijdschap’: een blijdschap om de geopenbaarde waarheden als zodanig





	[←21]

	       Vergelijk de kanttekening bij Jes. 25:7.





	[←22]

	       de omstandigheden van oorlog en bezetting





	[←23]

	       De volgende zondagen in december 1943 heeft ds. Paauwe niet meer over Jesaja 9 gepreekt, maar over 1 Korinthe 11. Ook later lijkt hij niet meer op de stof van Jesaja 9 te zijn teruggekomen.





	[←24]

	       Vergelijk 1 Petr. 2:2, 3 met de kanttekeningen bij die verzen.





	[←25]

	       ‘verbeuzelen’: door zich met onbelangrijke dingen bezig te houden verspillen





	[←26]

	       Schuilkelders waren voor de burgerbevolking niet of nauwelijks beschikbaar. Schuilplaatsen in woningen (bijv. in kelders) boden volstrekt onvoldoende bescherming.
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